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Gözetim kavramı, insanların birbirlerini, iktidarların da halkı izlediği bir eylemdir. 
Gözetim, insanların eski dönemlerden beri yaptıkları bir uygulamadır. Çünkü insanlar, hem diğer insanları hem de toplumları izleyerek onlar hakkında bilgi almak ve onları kontrolü altında tutmak istemiştir. Günümüze kadar geçen sürede gözetim etkinlikleri gelişmiş ve değişmiştir. 


Televizyon başta olmak üzere diğer kitle iletişim araçları, gözetimin yayılmasına yol açmış ve bu araçlar insan hayatında çok büyük bir yere sahip olmuştur. Bu araçlar, insanların evlerine kadar girerek diğer insanların yönlendirilmesine açık duruma gelmiştir. Gelişen teknolofi, insanların daha fazla gözetlenmesine olanak sağlamakta ve iktidar tarafından daha etkili kullanılan bir sisteme dönüşmektedir. İnsanlar, zamanla değişen çağın yaşam koşullarına uyum sağlamakta, teknoloji insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası olmakta ve iktidarların zor kullanarak uyguladığı gözetim, insanlar tarafından istenilerek yaptıkları ve kendilerini görünür kıldıkları bir durum haline gelmektedir. Popüler kültürün insan yaşamını kuşatması, insanların sosyal ağlarda var olmak için mücadele etmesi sonucu gözetim sistemi, insanların artık kendilerini teşhir etmesine neden olmuştur. Facebook benzeri sosyal medya ağları, günümüz gözetim sisteminin en önemli ortamlarıdır. 


Bu çalışma, gözetim sistemini ve çeşitlerini genel bir bakış altında inceleyerek, dünya genelindeki gözetim sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve nasıl kullanıldığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Gözetim tarihi incelenerek, gözetimin hangi süreçlerden geçtiği ve günümüze nasıl ulaştığı, şuan yaşadığımız dünyaya ne gibi etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Gözetim sisteminin gelişmesine yardımcı olan teknolojik faktörler, insan davranışları ve yönetenlerin tutumları bu çalışmada sunularak, gözetim hakkında genel ve güncel bilgiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Supervision is used in the sense that people follow each other and the powers follow each other and their people. Surveillance action is an act that people have been doing since ancient times. Because people want to follow and control other people and societies to get information about them. Up until now, surveiilance activities have evolved and changed. 


Radio, television like mass media have caused oversight of surveillance and those tools have had a huge place in human life. These tools are open to guided by those who have access to their home. Devoloping technology systems have enable people to be monitored more and become a system that is used more effectively by governments. 
People have adopted to the life conditions of the changing age in time, technology has become an integral part of people’s life and the surveillance by the power by force has become a situation where people want to make themselves visible. The popularization of the human culture, the struggle of people to exist in social metworks as a result of the surveillance system has caused people to expose themselves. Facebook like social media Networks have become the most important enviroments of today’s surveillance system. 


This study examines the surveillance system and its type in an overview and show how the surveillance systems around the world are created and how they are used. By examinin the surveillance date, the processes which the surveillance has undergone and how it has survived and what effect it has to the world we live in has been revealed. 
Technological factors that help the development of surveillance system, human behaviors and attitudes of the governors are presented in this study and general and current information about surveillance is tried to be put forward. 


Keywords: Surveillance, Technology, Mass Communication Tools, Social Media 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ÖNSÖZ 


Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Adem YILMAZ yönetiminde bir yüksek lisans tezi 


olarak hazırlanmıştır. 


Çalışmanın konusu gözetim toplumu ve gözetim toplumunda teşhir olgusudur. 
Gözetim eskiden beri insanların yaşamlarında var olan bir eylemdir ve zamanla dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm sonunda günümüzde teşhir pratikleri oluşmaya başlamış ve insanlar kendilerini birçok alanda göstermeye başlamıştır. Ozellikle internet ve sosyal medyanın ortaya çıkmasından sonra teşhir uygulamaları insanlar tarafından daha çok yapılmaya başlanmıştır. Günümüz yaşam biçimi gösteri kültürüne uygun bir 


duruma gelmiştir. 


Çalışmama çok değerli eleştiri ve katkılarını samimiyetle sunan; her zaman sabırlı ve olumlu yaklaşıp entelektüel teşvikte bulunan danışman hocam sayın Prof. Dr. Adem 


YILMAZ A teşekkürü bir borç bilirim. 


Erzurum-2019 Necip Doruk AKBAKIN 


GİRİŞ 


Gözetim, insanlık tarihi açısından önem arz eden kavramlardan birisidir. İktidar yapıları, kurumlar ve insanlar tarafından diğerleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. İnsanlığa, kültürlere yön veren birçok devrim süreci yaşanmakta ve bu süreçler içerisinde gözetim her daim var olmaktadır. 
Değişen yaşam biçimleri ve gelişen teknoloji nedeniyle gözetim pratikleri, süreç içinde farklılaşmıştır. Teknoloji ile geliştirilen araçlar, gözetimi daha kolay yapılan bir eylem 


haline getirmiştir. Gözetim bu süreçler içinde her zaman üstünlük ve güç sağlamıştır. 


Bu çerçevede gözetimin geçirdiği değişim ve dönüşüm, tezin konusunu oluşturmaktadır. İlk bölümde, gözetimin tarihsel sürecinin nasıl gerçekleştiği ve bu süreç içerisinde yaşadığı değişim ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu süreç içinde görme eyleminin önemi vurgulanmakta ve geleneksel toplumlarda gözetimin daha sınırlı olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde, insanların eski dönemde aylaklık ve delilik ile suçlanarak kapatılma ve toplumdan dışlanma olgusuna odaklanmaktadır. 
Sonraki aşamada panoptikon tasarımı üzerinden değerlendirilen gözetim kavramı, kitle iletişim araçlarının insan hayatına girmesiyle, sinoptik gözetimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İktidar, insanları gözetlerken kendisinin görünmediği bir gözetim sistemi benimsemiştir. Sonraki aşamada seçilmiş az sayıdaki insanın çok sayıdaki insan tarafından izlendiği bir sürece girilmiştir. Bilgi ve enformasyon teknolojisinin gelişmesi 


ve bilgi çağına geçişin hızlanmasıyla beraber yerini süperpanoptikona bırakmıştır. 


Tezin ikinci bölümü, insanların iktidarlar tarafından gözetlemesinin yerini insanların kendi kendilerini teşhir ettikleri bir dönemin izleri sürüldü. Geleneksel yaşam biçiminden daha modern yaşam biçimlerine geçen insanların hayatlarında da önemli değişimler meydana gelmiştir. İnsanlar, daha çok bilgiye ulaşabilmekte ve yaşam sınırlarını genişletmektedir. Gelişen ve değişen yaşam biçimi, mevcut kültüre uyum sağlamaktadır. Kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri, insanlar hakkında daha çok bilgiye sahip olunmasına olanak verir. Özellikle bilgisayar ve internetin kullanılmaya başlaması ile teşhirin ve gözetimin önü açılmaktadır. İnsanların, internet üzerinden girilen ağlara yoğun şekilde itibar etmesinden dolayı geleneksel kitle iletişim araçlarının 


etkisi azalmış ve insanların bütün dikkati bu ağlara yönelmiştir. 


Son bölüm internetin, kullanıma açılması ve ortaya çıkan sosyal paylaşım sitelerini konu almaktadır. Bu siteler, insanlar tarafından kullanılmaktadır ve insanlar arasındaki iletişimin konusu olmaktadır. İnsanların ne konuşacağı, bu paylaşım ağları üzerinden belirlenmektedir. Facebook ve instagram benzeri paylaşım siteleri, milyonlarca kullanıcının üye olduğu siteler haline dönüşmektedir. İnsanların bu sitelere akın etmesi, sitelerin özelliklerini daha fazla geliştirmesine neden olmuştur. Sosyal paylaşım sitelerinin sunduğu paylaşım olanakları insanların, gündelik yaşamda yaptıkları her şeyi bu sitelerde paylaşmasına ve diğer insanlar tarafından izlenmesine ortam hazırlamıştır. Teşhir toplumu, özellikle sosyal medyanın yaygın kullanımı sonucu 


üzerinde daha fazla tartışmaların yürütüldüğü bir kavram olmuştur. 


Bu tezin amacı, tarihi bir geçmişi olan gözetim olgusunun, teknoloji ve modern yaşamla beraber nasıl değiştiği, kitle iletişim araçları ve internetin rolünü irdelemektedir. Bunun için seçilen kişisel hesaplar üzerinde inceleme yapılarak teşhirin biçimleri ve günümüzdeki yeri açıklanmaya çalışılmıştır. Tez çalışması yapılırken, kitle iletişim araçları, internet ve sosyal medya teşhirin ortaya çıkmasında etkili olup olmadığı sorunsalından hareket edilmiştir. Bu çalışmada belirli parametreler doğrultusunda, teşhirin nasıl yapıldığı ve hangi biçimlerde diğer insanlarla paylaşıldığı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde gözetim süreci, gösteri toplumu, mahremiyetin dönüşümü, internet ve sosyal medyayla beraber değişen yaşam tarzları, teşhir kültürü ekseninde anlatılmış son bölümde ise teşhirin biçimleri, görseller kullanılarak analiz 


edilmiştir. 


Yapılan araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden netnografik yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem kapsamında veri alma tekniklerinden katılımsız gözlem yöntemi uygulanarak bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ile açıklanmıştır. Araştırmanın yapıldığı iki sosyal medya sitesi üzerinde amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen kişilerin hesapları, belirlenen parametreler içinde, iki ay boyunca 


takip edilmiştir. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


PANOPTİKON”DAN SYNOPTİKON”A GİDEN GÖZETİM SÜRECİ 


1.1 GÖZETİM KAVRAMI 


İngilizce karşılığı “Surveillance” olan gözetim kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlük'te bir çalışma veya uygulama süreci açısından yakından denetleme şeklinde tanımlanmıştır. Bir diğer tanımı ise, yaşı küçük bireylerin aileleri tarafından korunması, her türlü eylem ve işleminin yargı denetiminde olması demektir (TDK, 


2019). 


Lyon'a göre gözetim kavramı, bireysel davranışların gizli güçler tarafından denetlendiği anlamında kullanılmış olsa da insanların, gündelik hayattaki davranışlarını da içeren bir kavramdır. Gözetim kavramı, Fransızca'da “Bakarak Olmak” anlamına gelen “Surveiller? fiilinden türemiştir. Gözetimin temelinde muğlaklık vardır ve bu muğlaklık gözetimi ilgi çekici hale getirmektedir. Gözetim üzerine birçok tanım yapılmaktadır fakat genel bir tanım yapmak gerekirse, etkileme, yönetme, koruma, yönlendirme gibi amaçlarla, bireysel bilgi alma sürecine dayanan sistem olduğu 


söylenmektedir (2013: 31). 


İnsanlar, ilkel dönemde topluluklar halinde yaşadığı için temel ihtiyaçları da geçim kaynağı bulmaktı. İnsanların en büyük problemi hayatta kalmak, çoğalmak ve yeni doğan çocukları yaşatabilmek olarak sıralanmıştır (Çakır, 2015: 182). Eski dönemlerde insanlar her ne kadar kabileler halinde yaşamış olsa da farklı kabilelerin her zaman ilgilerini çektiği ve bu farklı kabilelerden haber almaya çalıştıkları görülmetedir. 
Burada önemli olan kabilelerin, kendilerinin diğer kabilelere göre hangi durumda veya seviyede olduğunun farkına varmasıdır. Bu şekilde hangi alana yönelmeleri ve 


yoğunlaşmaları gerektiğini görmüşlerdir. 


İlkel toplumlar, kendi içlerinde iki farklı gruba ayrılmış ve daha sonra farklı gruplar kendi içlerinde bölünerek kabileleri oluşturmuşlardır. Bu kabilelerde de belli bir yöneten sınıf oluşturulmuştur. Seçilmiş kişilerin gücü ve söz hakkı, diğer insanlardan daha fazladır. Bu da insanların, kendi içlerinde bölünüp yöneten ve yönetilen olarak 


ayrılmasına neden olmuştur (Thomson, 1995: 65). İnsanların, yeni kabileler oluşturması 


toplumlarda belirli değişimler meydana getirmiştir. Bu şekilde insanlar, kabileler ve toplumlar dönüşmeye, değişmeye başlamıştır. İnsanların, topluluklar halinde yaşamaya başladığı ve bunun da örgütlü bir toplum yapısını ortaya çıkardığı görülmektedir. 
Örgütlü toplum yapısı, insanların yeni tanıştığı bir kavram değildir. İnsan kavramının 


olduğu her dönemde örgütlü bir toplumsal yapısından söz edilmektedir. 


Morgan'a göre örgütlü toplum yapısı, insan hayatına yeni giren bir olgu değildir. 
Modem dönem yaşam biçimiyle biraz daha ilişkili gibi görünse de insanların yaşadığı en eski dönemlerde de örgütlü yaşam kavramından söz edilmektedir. İlk barbarlık dönemlerinde bile örgütlenmiş bir toplum yapısı ve bu toplumları yöneten kabile reisleri olmuştur (Morgan, 1994: 94). Bu durum kabile yaşamında bile belirli kişilerin, 


kabilenin diğer fertlerini yönettiğini ve denetim altında tuttuğunun kanıtıdır. 


Modem dönemlere geçmeden önce insanların, kendilerini korumak için fazla seçenekleri yoktur. Sosyallikleri, kendilerinin ve toplumlarının devamlılığını sürdürebilmek için kullandıkları en büyük silahtır. İnsanlar ve toplumlar, yoğun sosyallikleri sayesinde birbirlerini çok yakından tanımıştır. Üretim yoluyla geçimlerini sağlayan toplumların tek geçerli becerisi, ötekileri bilinir kılmak ve onu bilinen dünya içinde sabit bir konuma getirmektir. Hem köy hayatı yaşayan insanlar hem de daha büyük yerleşim birimlerinde yaşayanlar, karşılaşabilecekleri hemen herkesi tanıyor durumdadır. Çünkü insanların birbirlerini izlemek için çok fazla imkanları vardır ve cemaatler arasında şeffaflık hakimdir. Bu şeffaflık, onların günlük yaşamlarının gerçeği haline gelmiştir. Cemaatlerin her bir üyesi diğer insanların bakışına açık bir haldedir (Bauman, 1996: 52). İnsanların bir arada yaşaması, her grubun üyesinin diğer grup üyelerini tanıması, insanlar arasında iletişimin ve bağların kuvvetli olmasını sağladğı görülmektedir. Aynı zamanda bu kadar yakın ve bir arada yaşamak, insanların birbirleri 


üzerinde gözetim yapmasına olanak verdiği bilinmektedir. 


Devlet öncesi toplumlarda, insanların kendi aralarındaki ilişkilerde yapısal olarak eşdeğer gruplar vardır. Temelde eşitlikçi bir toplum yapısı kurulmuş ve bu üreticitüketici nitelikteki toplumlar ile eşitlikçi soy toplumları arasında özsel bir ayrım oluşturulmuştur. Bu toplumlarda iş bölümleri mevcuttur. Kadınlar, üretici rolü üstlenmiş ve kadınlara kişisel özerklik tanınıp değer verilmiştir. Fakat soy 


toplumlarında ve akrabalık ilişkilerinde rekabet, oldukça yoğundur. Toplumsal gruplar 


arasında zamanla sınırlar örülmüştür (Bottomore, 1993: 19). Günümüzde kadınlar, nasıl ki toplumlar ve kültürler için önem taşıyorsa o dönem şartlarında da kadınların, değer gördüğü görülmektedir. Toplum içinde üstlendikleri roller ve aldıkları görevler çerçevesinde saygı gördükleri bilinmektedir. Kadınlar, üstlendikleri sosyal ve kültürel roller sonucunda toplumların değişimine ve seviye atlamasına büyük katkıda bulunduğu 


vurgulanmaktadır. 


Yaban hayatı yaşayan toplumlardaki kadınlar, toprakla ilgilenmeye başlamış ve hayvancılığın yapılacak olması ile sosyal olarak değişimlerin önü açılmış ve kentleşme süreçleri oluşmaya başlamıştır. İ.Ö on binli yıllarda başlayan süreçte toprak savaşlarının yaşanması, kazananın yenilen tarafı köleleştirmesi, sınıflı toplum yapısına geçişi hızlandıran süreçleri de beraberinde getirmiştir. İlkel toplumların göçebe hayatından vazgeçip, üretim esaslı topluma geçme aşaması, mülk sahibi olmayan insanların köleleştirilmesi ile birlikte yaşanmıştır. İnsanların, birbirlerini gözetleme ihtiyacı, köle sahibi olan kişilerin kölelerini izleme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Kölelerin, yavaş çalışıp işlerini geç bitirmeleri veya işten kaçma benzeri olayları engellemek amacıyla köle sahipleri, köleleri gözetleme ihtiyacı duymuştur. Yani gözetim, özel mülkiyetin, sınıflı toplum yapısının başlaması ile tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır (Çakır, 


2015: 184-185). 


Gözetim, sadece mülk sahipleri için köleleştirme yolu değildir. Çünkü gözetimin, dini yapılarda da etkin şekilde uygulandığı bilinmektedir. Özellikle tanrı kavramı, burada ön plandadır. Tanrının herkesi gördüğü, bildiği, izlediği, birçok dinin kutsal kitabında yer aldığı belirtilmektedir. Çünkü hem dini kurumlarda hem kabilelerde hem de imparatorluklarda insanların denetim altına alınıp güç sahipleri tarafından yönlendirilmek istenmesi gibi bir durumun olduğu kabul edilmektedir. Çakır'a göre Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de göz, görme, gözetim, hapishane, işkence etme, tutsaklık, muhafızlar, gardiyanlar, zincire vurulma gibi kavramların kullanıldığı öyküler vardır. Bu öykülerden disiplinin ve gözetimin düzenli ve ciddi olarak yapıldığı 


sonucuna varılmaktadır (Çakır, 2015: 194). 


Gözetim, kabilelerde insanların birbirlerinden haberdar olmak ve yerlerini görmek için uyguladıkları bir eylem olarak görülmektedir. Sınıflı toplum yapısı, mülkiyet gibi 


kavramların insan hayatına girmesiyle birlikte köleliğin ortaya çıktığı bilinmektedir. 


Bununla birlikte efendiler, köleler üzerinde bir hakimiyet kurabilir. Bu durum gözetim 


uygulamasına bir örnek oluşturmaktadır. 


Günümüzde kölelik, büyük ölçüde yok olma aşamasına gelmiş olsa da geçmiş dönemlerde köleliğin ne kadar yaygın olduğu bilinen bir gerçektir. Genel olarak kölelerin, insani haklara sahip olmadığı ve belirli pazarlarda alınıp satıldığı bilinmektedir. Toplumdan topluma sosyal haklar bakımından farklılıklar olsa bile genel olarak adından da anlaşılacağı üzere bu insanlar onu satın alan insanın kölesi durumundadır. Aydoğan'a göre, kölelerin işi çalışmaktır, siyasi yaşama katılma, düşünme ve çözüm üretme ise özgür vatandaşların işidir. Vatandaşlar, hem siyasi yaşama katıldıkları hem de çalışmadıkları ve bedenlerini yormadıkları için özgürdür 


(2000: 40). 


İnsanların fizyolojik yapısının, köleliğin oluşmasında etkili olduğu vurgulanmaktadır. Güç kavramı, bu anlamda birinci sıradadır. Güce sahip olmak için maddi faktörün yanında, sosyolojik olarak bazı özelliklere de sahip olmak gerektiği vurgulanmaktadır. İktidar, otorite, statü benzeri kavramlar ve bunun yanında insanların sahip olduğu ve onu zayıf yapan özellikler köleliğin bu kadar yaygınlaşmasına sebep olduğu belirtilmektedir. İnsanların ve toplumların, bu konuda zaafı olan kişilerden 


faydalandığı bilinmektedir. 


Dış güçlerin, kölelerini veya toplumdaki diğer insanları denetimi altında tutabilmesi ve onları köle olarak kullanabilmesi için belirli şartları sağlamış olması ve belirli bir donanıma ulaşmış olması gerekir. Bu şartlardan bir tanesi gözetimdir. 
Gözetim kavramı, amacı ve uygulanışı açısından toplumsal denetim mekanizmaları ve iktidar ilişkileriyle açıklanmak zorundadır. Gözetim, insanlık tarihi kadar eskidir fakat teknolojilerin gelişmesi sonucu yeni olarak kabul edilen bir kavramdır. Gücü elinde bulunduranların, toplumsal düzeni şekillendirmek için kurallara ihtiyaç duyduğundan, toplumsal düzeni ve beraberliği sağlamak amacıyla düzen mekanizmaları, zaruri olarak ortaya çıkmıştır. Bunun temelinde de gözetim vardır. Toplumsal denetim mekanizması olarak bilinen gözetim, eski çağlarda iktidarların, kabilelerin, büyük imparatorlukların 


ve dinlerin temel baskı aracı olarak kullanılmıştır (Dolgun, 2015: 21). 


Lyon”a göre ““gözetlemenin iki farklı yönü vardır. Bir yandan koruma bir yandan 


da kontrolü” içerir Gözetim konusunun iki farklı taraf yarattığı belirtilmektedir. Bir 


tarafı izleyen, bilgi almak isteyen diğer tarafı ise izlenen, hakkında bilgi alınanlardır. 
Gözetim, sadece iktidarın halkı gözlemesi olarak tanımlanmamaktadır aynı zamanda eğitim kurumlarında, sokakta, gelişen teknolojiler sayesinde, bu teknolojik araçlar vasıtasıyla ve aile kurumuna kadar her alanda bir izleyen bir de izlenenin olduğu vurgulanmaktadır. Bu iki farklı taraf sürekli mücadele içindedir. İzleyen taraf, diğer tarafı baskı altına alıp izleneni kontrolü altına almaya çalışırken izlenen taraf da karşı tepki verip hem izlemekte hem de kontrol altından kurtulmaya çalışmaktadır. Gözetim altında olan taraf, her ne kadar güç sahiplerini gözetlemeye çalışsa da gözleyen her 


zaman iktidar, devlet ve güçlü kesim olarak ön plana çıkar (Lyon, 2006: 14). 


Giddens”a göre, gözetleme iki farklı anlam taşımaktadır. Birincisi, bireyleri yönetebilmek ve istenilen yönde şekillendirebilmek amacıyla bireyler hakkında bilgi toplayarak yapılan gözetimdir. Bu sadece bilgi almak olarak algılanmamalıdır. Aynı zamanda edinilen bilginin depolanması da söz konusudur. Gözetlemenin ikinci anlamı ise bireylerin gerçekleştirdiği eylemlerin, bu bireyler üzerinde baskı kuran diğerleri tarafından izlenmesidir. Eylemlerin, ortamlarının sınırlanmış olması, denetleyenler 


tarafından daha kolay gözetlemeye olanak vermektedir (Giddens, 2008: 24-25). 


Gözetimin temelinde, bilgi almaktan ziyade denetimin olduğu belirtilmektedir. 
Teknolojinin imkanlarına sahip olanlar, gücü vasıtasıyla diğer insanları ve toplumları gözetlemekte ve de denetim altında tutmaktadır. Bu şekilde hem onları istediği gibi yönlendirmekte hem de onların daha iyi olduğu bir alan olduğunda o konuda bilgi alıp denetimini sürdürmesine fırsat vermektedir. Bu nedenle salt bir denetimin yanında 


faydalanma ve öğrenme isteğinin de varlığından söz edilmektedir. 


Toplumlar, sadece tehlikelere karşı önlem almak için değil yararlı olması açısından da gözetlemek zorundadır. Her toplum, kendine özgü bir örgütsel yapı, üretim ve tüketim ilişkileri sistemine sahiptir. Toplumlar, sadece iktidarın tahakküm araçlarıyla değil aynı zamanda eğitim ve sağlık kurumlarının yardımıyla da yönetilmektedir (Baştürk, 2016: 15). Bu nedenle sadece güce sahip olmanın yöneten olmayı sağlamadığı ve diğer kurumlarla düzen ve disiplin içinde çalışmayı zorunlu kıldığı belirtilmektedir. 
Her toplumun sahip olduğu bir sosyal yaşam ve kültür olduğu görülmektedir. Bu da 


diğer kültürlerden ve toplumlardan onu ayıran en önemli özellik olarak ön plana 


çıkmaktadır. Birlik içinde yaşamayı bilen ve gelişmekte olan, teknolojiyi kullanan 


toplumların, daha ileri boyutlara atlamayı başarabildikleri söylenmektedir. 


Yazının bulunması, insanlık tarihinde çok önemli bir süreci başlatmıştır. 
Gözetleme konusunda yazının, devletlere pozitif katkısı olmuştur. Çünkü yazı, devletin baskı aygıtlarının hem nesneler hem de kişiler üzerinde uyguladığı denetimin genişletilmesinde rol oynamaktadır (Giddens, 2008: 66). Yazı, kayıt altına alabilme olanağı sağladığı için özellikle devletlerin, halklarını daha rahat gözetim ve kontrol altında tutmasını sağladığı belirtilmektedir. Yazı, her ne kadar insanlık için çok önemli bir dönüm noktası olsa da güçlü kesimler için denetim sisteminin temellerini attığı vurgulanmaktadır. Devlet kavramı, insanlık için önemli bir kavramdır. Bu nedenle de devlet kurumu, sahip olduğu sosyolojik ve toplumsal gücü sebebiyle halkları denetleme 


anlamında önemli bir güçtür. 


Platon, “devlet, toplum için bir eğitim kurumudur ve bu devlet insanın bütün hayatını kavrayacaktır”” diyerek devletin işlevinden ve gücünden bahsetmektedir (Gökberk, 2016: 69). Devletler, insanlara ne kadar muhtaçsa insanların da devlete o kadar muhtaç olduğu belirtilmektedir. Devlet kavramı, oluşturulduğu dönemden itibaren insanların inanılmaz destekleriyle birlikte çok büyüdüğü ve çok önemli bir yapı haline geldiği vurgulanmaktadır. İnsanlar, çalışarak devlete imkanlar sağlamakta ve devlet de insanlara imkanlar sağlamaktadır. Bunun yanında devletin, elinde tuttuğu kontrol 


mekanizmaları ile insanları denetlediği görülmektedir. 


Kontrol mekanizması olarak görülen devlet, sürekli etnik farklılıkları olanları, görüş ayrılıklarını ve sisteme karşı olanları daima denetim altında tutmaktadır. Devlet kurumu, halkını günün her saati izlemek amacıyla yatırımlar yapmakta ve bu yatırımlar halk tarafında tepkiye neden olmaktadır (Karslıoğlu, 2014: 12). Devletlerin sahip olduğu güç insanlara tedirginlik vermektedir. Çünkü devletler, bu gücü kullansın veya kullanmasın insanlar, bu güce devletlerin sahip olduğunu bilmektedir. Weber'e göre, tüm siyasi yapılar şiddet kullanmakta fakat bunu siyasal örgütlere karşı kullanmamaktadır veya bu gücü kullanım konusunda tehdit oluşturmaktadır. Bu siyasal yapıların hepsi toprak anlamında yayılmacı politika izlememiştir. Bazıları, toplumlar üzerinde ilhak veya bağımlı kılma yoluyla siyasi bir baskı kurmuştur (Weber, 2003: 
239). 


Gözetim her şeyden önce insanı gözetlemeyi konu almaktadır. Teknoloji, gündelik yaşamı sürekli gözetim altında olan bir sistem haline getirmektedir. İnsanoğlu sabahtan akşama kadar geçen süre boyunca bilgisayar sistemlerinin desteği ve ağ sistemlerinin yardımlarıyla gözetlenmektedir. Bu sistem sadece çalışan bir kişinin şifreli bir binaya girmesi değil kişiler nerede, nereye gidiyor, kiminle konuşuyor benzeri her 


türlü açıdan kuşatma sağlamaktadır (Lyon, 2013: 11). 


Gözetim üzerine çalışmalar yapan ve fikirler ortaya atan önemli kişilerden birisi de Foucault”dur. Foucault, toplumun önde gelmiş tarihçilerinin dikkatini gözetim veya yola getirici iktidarın ortaya çıkmasına, toplumsal yaşamda denetim mekanizmasına dönüşen göz kavramının gelişimine çekmektedir. Göz mekanizması sayesinde insanların, disiplinli ve modern çağ içinde bedensel bir talim haline geldiğini vurgulamaktadır. Erken modem çağdaki gözetimin, sıradan bir olay olarak görülmemesinin nedeni, daha disiplinli ve düzenli şekilde uygulanmasıdır. Bu görevi 


yerine getiren en büyük güç devlettir (Bauman, 1996: 55). 


Modem çağda, mobese kameralarının sayısının artması ile kamusal alanların görme eylemine dayalı cihazlarla donatılması gözetimin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. Görmeye dayalı gözetim, tek başına yeterli değildir. Görme eyleminin yanında iktidar yapıları, süreklilik sağlamak ve etkinliğini daha da artırabilmek amacıyla insanlar hakkında bilgiler edinerek onları kaydetmeye başlamışlardır 


(Tümürtürkan, 2010: 4). 


Gözetim ve iktidar ilişkileri, farklı kitaplara ve filmlere konu olmaktadır. Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı kitabında totaliter rejim tarafından yönetilen ve kitap okumanın yasak olduğu bir toplum anlatılmıştır. İtfaiye çalışanları yangın söndürmeye değil bilgi alarak kitap bulunan evlere gitmektedir. İtfaiye görevlileri evlerde bulunan bütün kitapları yok etmekle görevlidir. İktidarlar, insanların kitap okumasını engelleyerek onların bilgisiz birer birey olmasını amaçlamıştır. Bu şekilde bilgisiz kalan bireyleri istedikleri gibi yönlendirebildikleri bir sistemin temeli de atılmıştır. Televizyon insanların hayatlarının çok büyük bir parçasını oluşturmaktadır ve yapılan programlar sayesinde insanlar, televizyonlara zorunlu kılınıp kitaplardan uzaklaştırılmaktadır. 
İnsanlar arasındaki bağlar kopmuş, ilişkiler zayıflamış, sadece televizyon ve eğlence 


odaklı bir toplum yaşamına vurgu yapılmıştır (Bradbury, 2012). 


10 


Baskı ve kontrol, insanlık tarihinin hemen her döneminde var olmuştur. Devlet, bunu en başta uygulayan yapılardandır. Bunu yeri geldiğinde sahip olduğu kolluk kuvvetleriyle yeri geldiğinde teknolojinin imkanları doğrultusunda iletişim araçlarıyla yapmaktadır. İnsanlar, her daim gözetim altında tutulup kontrol altındadır. Bu şekilde hem oluşabilecek tehditleri engellenmekte hem de iktidar yapısı kendi kudretinin sürekliliği için bir garanti oluşturmaktadır. Bu açıdan gözetim kavramı insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Gözetimin yapılması aşamasın görmenin ne kadar önemli olduğu ve göre duyusunun, gözetleme pratikleri çerçevesinde önem kazandığı 


belirtilmektedir. 


1.2. GÖRME EYLEMİ 


Konuşmak, insanlar için çok önemli bir eylemdir. Birbirleriyle anlaşmak, paylaşmak, iletişim kurmak için gereklidir. Fakat John Berger, “görme konuşmadan önce gelir, çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir”” diyerek görmenin önemini vurgulamaktadır. Berger, “görmek, sözcüklerden önce gelir ve bizi 


çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz'' demektedir (Berger, 2006: 7). 


Görme eyleminde ilk adım bakmaktır. Bakmak, gözün dışarıya doğru hareketidir ve gözün dışarıya doğru olan bu bilinçli hareketi algılamayı da beraberinde getirmektedir. Göz duyusu nesneye bakmakta ve onu hafızaya kaydetmektedir. Daha sonraki bir zamanda o nesneyi gördüğünde, nesneye eklenmiş bir şeyler olsa bile onun belleğe kazınmasını sağlamaktadır (Küçüköner, 2005: 32). Görme eylemi, birçok otorite ve bilim insanı tarafından en değerli duyu organı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebebi sadece görme işlevi değildir. Bunun yanında görme eylemi gerçekleşirken beynin belirli bölümlerini harekete geçirmektedir. Childe”ye göre, “görme eylemi doğumdan hemen sonra beyinde gelişmektedir” (1996: 27). Görmenin, medya, iktidar ve egemenlik yapıları, insanların kendilerini dünyanın merkezinde görmesine kaynak oluşturacak bir eylem olduğundan fakat bu etkilerinin dışında yeni akımların 


başlamasına da yardımcı olduğu görülmektedir. 


Ellul”a göre, “görme duyusu insana kesinlikler ve farklı enformasyonlar aktarmaktadır”” (2012: 9). Çünkü görmek, sadece bir yere veya bir şeye odaklanmak 


demek değildir. Gözün, gördüğü nesneleri hafızaya kaydettiği için insanın çevresinde 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görebildiği her şeyin belleğe kaydedildiği belirtilmektedir. İnsanlar, bu sayede görebildiği şeyler hakkında bilgi sahibi de olurlar. İnsanlar, duyu organlarıyla algılayamadığı nesneler hakkında emin değildir. Görme duyusu, birçok nesneyi insanların bizzat görerek hafızasında netleştirmesini sağlamaktadır. Örneğin Florenski, görme eylemi ve gözleyen ile dış dünya arasındaki ilişkide kamera Obscura'yı temele almıştır. İnsanlar, dış dünyayı görmek ve gözleyebilmek için küçük karanlık odalarda oturduklarından ve dış dünyanın yansıttıklarını görmeye başladıklarından 


bahsetmektedir (2001: 11). 


Dolgun”a göre, görme bir üstünlük ifadesidir. Görme eylemine dayalı olan üstünlük, gerçeği, yaratmayı, bilgiyi, iktidarı içinde barındırmaktadır. Görme kavramı, egemenlik ve gerçeklik düzleminde bakıldığında önemli bir kavramdır (2015: 30). 
Devletin, insanları bu kadar kontrol altında tutabilmesini sağlayan unsurun görme olduğu belirtilmektedir. Kendi iktidarının devamlılığı ve üstünlüğünü halka kabul 


ettirmek adına devlet yapılarının halkını gözetlediği bilinmektedir. 


Görme eylemi işlevi bakımından farklı sektörlerde de kendisine yer bulmakta ve bu alanlara getirilen yeniliklere ışık olmaktadır. Görmenin bu kadar kıymet gördüğü bir ortamda medya sektörü de görme eyleminin rolünü bilerek hareket etmektedir. 
Medyanın, görsel hafızaya hitap edebilmek amacıyla getirdiği yeniliklerde çoğunlukla insanların görme duyularına hitap eden yayınlar çıkardığı görülmektedir. Vassaf, görsel medyanın önemine dikkat çekmektedir. Özellikle haber almak için ulaşılan haberlerin artık yazılı olmaktan çıkıp tamamen görsel olduğuna vurgu yapmaktadır. Günümüzde elektronik gazetelerin sektöre girmesi basılı gazetenin önemini düşürmektedir (Vassaf, 1997: 36). Gazete, biraz daha demode kalmış bir basın organıdır. Özellikle teknolojinin görsel olanı daha cazip ve popüler olarak göstermesi sonucunda haber siteleri de haberlerde görsellere ağırlık vermektedir. Ağ ortamında insanlar, görselliğe önem 


vererek bu tarz özellikler barındıran içeriklere yönelmektedir. 


1.3. GELENEKSEL TOPLUMLARDA GÖZETİM VE KAPATILMA 


Geleneksel toplum yapısının, belli bir düzen içinde işlediği, küçük bir yapı olduğu ve istikrarlı şekilde denetlenen bir düzen içinde varlığını sürdürdüğü belirtilmektedir. 


Çünkü denetim, toplumlara düzen ve disiplin getirmektedir. Bu şekilde de toplumların 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ilerlemesi sağlanmaktadır. Guenon”a göre medeniyet ve ilerleme kavramları, düşünceyi ifade etmesinden farklı olarak düşüncenin ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak için kullanılmış ve kalabalıkları etkilemeye olanak veren insanların düşüncelerine ve hareketlerine kadar tesir eden kavramlar olarak öne çıkmıştır (1991: 25). Sezer'e göre toplumlar, donuk varlıklar değildir aksine canlı ve hareketli varlıklardır. Toplumlar birbirleriyle bir çekişme bir çatışma içindedir. Buna bağlı olarak da toplumlar sürekli değişim içindedir (2006: 19). Toplum ve kültür kavramları da birbiriyle bağlantılıdır. 
Başlangıçta insan yapıları ve kültür biçimleri taşıdıkları özellikleri zaman içinde kaybetmektedir. Yaşanan toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasal olaylar, savaşlar hem 


toplumları hem de kültürleri dönüşüme uğratmıştır. 


Toplumların eski çağlardan beri gösterdiği gelişmeler, sosyolojik açıdan önemlidir. Toplum araştırmaları, bu toplumların geçmişten beri gösterdikleri gelişimin gösterilmesine olanak tanımıştır. Bu gelişmeler toplumların, kendi içindeki pratikleri hakkında bilgi vermesinin yanında gözetim ve denetim uygulamaları hakkında da bilgi vermektedir (Dolgun, 2015: 46). Durkheim, geleneksel toplumlarda organik dayanışmanın geliştiğini ve gelişen iş gücünün sonucu olarak ise bireylerin birbirlerine daha çok bağlandığını belirtmektedir (Giddens, 2008: 37). Modern toplum ve geleneksel toplum arasındaki farklardan bir tanesi budur. İnsan ilişkileri daha samimi ve 


sağlamdır. 


Yerleşik yaşama geçmiş toplumlarda ve göçebe yaşayan toplumlarda gözetim pratikleri birbirinden farklıdır. Yerleşik yaşama geçmiş toplumlar, göçebe yaşayan toplumların istilalarından kurtulmak için din ile politikayı beraber yürütmüşlerdir. Buna göre doğu toplumlarının temelinde din, gözetim sosyo-ekonomik şartlara göre düzenlenmiştir. Toprakların tanrıya ait olduğu fikrinin yaygın olması sonucunda insanları çalışmaya iten gücün başında iman gelmiştir. Gözetimin dini bir tarafının da olması dolayısıyla insanlara sürekli tanrı tarafından izlendikleri düşüncesine kapılmasına neden olmaktadır. Din'i kuralların ihlali gibi durumlarda insanlar birbirlerini gözetlemektedir. Din, burada ikincil bir yasa konumundadır (Tokgöz, 2011: 


12). 


Modem öncesi dönemlerde gözetim, faaliyetlerin düzenlenmesi ve idari uzmanlık 


şeklinde bir kontrol işlevi görmüştür (Güven, 2014: 80). Devletin, toplumları denetim 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altında tutmak için aldığı bilgiler ve bu bilgileri kayıt altında tutması önemlidir. 
Yerleşik hayata geçilmesi sonrasında toprakların insanlara yetmemesi sonucu, kırsal alanlarda insan toplulukları örgütlenmeye başlamıştır. Bu toplumlar kabilelere ayrılmışlar, isimleri ve yaşları sürekli olarak kayıt altına alınmıştır. Bu şekilde gözetim yaygınlık kazanmıştır. Gözetim yapılmasının bu toplumlardaki ilk amacı çıkabilecek bir 


savaş karşısında asker sayısını hesaplayabilmektir (Dolgun, 2015: 51). 


Geleneksel dönemde gücü elinde bulunduran kesim, vergi ve asker toplamak için düşman gibi davranmak durumundadır. Yani silahlı saldırı veya gerçekleşebilecek diğer durumlara karşı misilleme yapmaya mecburdur (Bauman, 2012: 36). Modernizm öncesi dönemde, insanların korunma ihtiyacı onları, askeri alanda belli bir düzen ve sistem kurma zorunluluğuna ittiği görülmektedir. Kabileler, kendi varlıklarını sürdürebilmek amacıyla bu alana öncelik verdikleri ve kayıtlar tuttukları bilinmektedir. 
Kayıt altına almak ve bunları diğer kabile veya toplumları izleyerek yapmak, gözetim pratiklerinin uygulandığının kanıtıdır. Bu uygulamaların yapılması aynı zamanda 


gözetimin, kabileler arasında yayılmasına neden olduğu belirtilmektedir. 


Yenilikler aracılığıyla gözetim uygulamaları, insanlar üzerindeki hakimiyetini arttırmıştır. İlk örnekleri kil ve parşömen üzerinde kayıt altına alınmış bilgilerdir. Bunun yanında matbaanın bulunup geliştirilmesi toplumsal denetimin ve toplum üzerindeki gözetimin artmasına neden olmuştur. Günümüze kadar uzanan bu gözetimi ifade etmek 


iyice zorlaşmıştır (Dolgun, 2015: 45). 


On birinci yüzyılda feodalitenin güçlenmesi sonucu, farklı bir yönetim yapısı ortaya çıktı. Feodalizm, o dönemlerde insanlar tarafından destek gördü. Efendileri genellikle yüksek bir kayanın üzerinde ya da hendeklerin arasında yapılmış fakat ne olursa olsun halkın gözü önünde olan taş bir binada oturdu (Loon, 1992: 108). İnsanın kendisini koruması onun yaşamının önceliğidir. Bir koruyucu aramak, kendisini korutmak birçok çağda görülen bir eylemdir. Bu dönemde insanlar hem bir başkasının adamı olmuş hem kendilerini korumada hissetmiş hem de köle olmuşlardır. Güçlü olan parasal servetini, prestijini ve güvenilirliğini korumak için kendi emrinde çalışan 


insanların itaat etmesini sağlamıştır (Bloch, 1983: 189). 


İnancın, bu dönemde insanlar için çok önemli bir değer olduğu belirtilmektedir. 


İnançları, insanların yaşam şekillerini ve amaçlarını belirlemektedir. Çünkü inanç 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yapıları onları, bu dünya veya diğer dünya olarak bir ayrıma götürmektedir. Bu durumda da insanların, yaşadıkları dünyayı aşırı derecede önemsemedikleri 


görülmektedir. 


Bu dönemde insanlar, derin bir inanca sahiptir ve inançları, onları yönlendirmektedir. Serfler, bu inançları doğrultusunda hayatları boyunca serf olarak kalmayı kabul etmiştir. İnsanlar, bu dünyada sadece geçici olarak geldiklerini düşünmüş ve daha büyük ve daha farklı bir yaşam için çaba göstermemişlerdir. Bu tarz düşünce yapıları, köle sahiplerinin işine gelmektedir. Kendilerine hiçbir şekilde itiraz ve isyan edilmemekte, verdiği yiyeceğe az veya çok denmemektedir. Tamamen köle sahiplerinin emri altında yaşamının sonuna kadar yaşayacak insanlar olması en çok köle sahiplerini mutlu etmektedir. Yeni icatlar insanların yaşam tarzlarını baştan aşağı değiştirmektedir. 
Yazı, bu icatlardan birisidir. Yazı yerleşik hayata geçsin geçmesin birçok farklı kültür 


hakkında kayıtlara ulaşılmasını sağlamaktadır (Loon, 1992: 137). 


Geleneksel toplumdan moderniteye doğru ilerleyen süreçte gözetim faaliyetlerinin değişim gösterdiği görülmektedir. Bu süreçte kapatılma pratikleri de adını duyurmaya başlamıştır. Batıda uygulanan kapatma eylemi, modem anlamda gözetime geçişin ilk adımıdır. Bunlar ilk olarak Orta Çağda cüzam adı altında ortaya çıkmaya başlamış ve 


daha sonra Foucault”un büyük kapatılma olarak adlandırdığı bir dönem yaşanmıştır. 


İktidar yapıları tarafından suça eğilimli olan insanlar, toplanarak çıkar amacıyla kullanılmaktadır. Burjuvazi, kendilerinin yapmak istemediği yasa dışı işleri bu sınıfın üstüne yıkmaktadır. Suç işleyebilecek potansiyeli olan insanlar, toplanıp hem gözetim altında tutulmuş hem de farklı amaçlar için kullanılmıştır. Bu insanların, hayatta hiçbir gayeleri yoktur ve suç işleme potansiyeli yüksek olduğundan toplumlar tarafından da dışlanma ihtimali yüksek kişilerdir. İktidarlar, kapatmak ve zapt etmek için insanların bedenlerinin sunulmasına ihtiyaç duymaktadır. Normal olmayan veya toplumdan dışlanmış olan insanları kapatmanın sorun yaratmaması için yaptığı eylemleri normal olarak göstermiştir (Baştürk, 2016: 23). Durkheim, farklı hukuk ve yaptırım kurallarını ayrıntılı olarak incelemektedir. Ceza merkezli hukuk, bazı insanların sapkınca hareketler gösterdiğini ve diğer kişilere benzemedikleri için ahlaksal bozukluk içinde olduklarını tespit etmiştir. Bazı toplumlar bu tarz ahlak dışı gördükleri davranışları 


işkence, kovma, hapis veya öldürme yoluyla kontrol altına almaya çalışmaktadır. Bu 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davranış şekli de sapkınlaşan kişilerin toplumdan ayrıştırılmasına neden olmaktadır 


(Waters, 2008: 445). 


Hapishaneler, suç işleme potansiyeli olan insanların üretim merkezi haline gelmiştir ve suça eğilimi olan insanları yetiştirmiştir. Bu kurum, böylelikle yasa dışılıklar üzerinde kontrol sağlamayı başarmıştır. Hapishanenin amaçlarından birisi de insanların topluma tekrar geri dönerek uyum sağlaması ve o topluma katılması değil bu şekilde suça meyilli olarak kalmalarını sağlamaktır. Özetlemek gerekirse hapishane, yasa dışılıklarla mücadele etmek için değil bu alanın yeniden düzenlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve belli bir kitleyi suça eğilimli profesyonel bir suç çetesi 


yaratması için kullanılan mekanlardır (Foucault, 2006: 83). 


Foucault ve Gramsci'nin hapishane üzerine farklı yaklaşımlar getirmektedir. 
Gramsci'nin getirdiği yaklaşım bu konuda farklıdır. Hapishane hücresindeki ve akvaryumdaki yaşam arasında bağlantı kurmaktadır. İroni ve aydın düşünme yeteneği ekseninde akvaryumda yaşamın dahi ilginç olabileceğini belirtmektedir (Gramsci, 2011: 
40). 


Foucault”a göre hapishaneler, kapatma uygulamaları altında sembolik bir anlam taşımaktadır. Çünkü asıl kapatılma toplumsaldır. Genel hastaneler, monarşik ve burjuvazinin çıkarlarına hizmet etmektedir ve iktidarın devamlılığının sağlanması için çaba göstermektedir. İnsanları sadece hapishanelere değil bunun yanında tımarhanelere de kapatmışlardır. Foucault, o dönemin şartlarında önemli olanın insanların kapatılmasına odaklanmıştır. Suçlu olan kişilerin ailelerinin şerefine söz gelmemesi için kapatılma zorunlu bir yöntemdir. Yargıçlara göre, önemli olan suçlu görülen kişinin kapatılmasıdır. Suçlu bulunan kişilerin hapishaneye mi yoksa tımarhaneye mi kapatıldığının hiçbir önemi yoktur (Foucault, 2005: 107). Kapatma, bir mekan olarak görünür hale gelmiş olsa da temelde derinlere nüfuz eden bilişsel anlamlandırmalar 


toplulukları aracılığıyla varlık kazanmaktadır (Baştürk, 2016: 47). 


İktidar yapılarının, varlığını sürdürmek için insanları belirli yerlere kapattıklarından söz edilmektedir. Fakat üretim ilişkileri, iktidarlar için çok önemli olduğundan ve bu insanlar üretmedikleri için bile hapishanelere kapatıldıkları söylenmektedir. Bu nedenle üretim ve ekonomi önem taşımaktadır. Hapishanelere 


kapatılan sadece dışlanmış insanlar değildir aynı zamanda toplumun da bu şekilde 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denetim altına alındığından bahsedilmektedir. Parson”a göre, “servet bir ekonominin 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üretim uygulamaları içerisinde üretilmektedir’. Aynı şekilde iktidar kavramı da bir toplumsal sistem tarafından üretilmektedir (Giddens, 2000: 208). Üretme gücüne destek vermeyen, toplumla uyum sağlamayan aylak sınıfı, toplumlar için fazlalık durumundadır. Yerel merkezi güçler, bu kitleleri denetim altında ve kontrol altında tutacak araçlara ve güce sahip olmadığı için onları sınırları belli alanlara kapatarak 


şeffaf hale getirmeye çabalamaktadır (Dolgun, 2015: 70). 


Toplumda meydana gelen bu tarz durumların, sınıf yapılarında değişimler meydana getirdiği bilinmektedir. İşçi sınıfı gibi toplumlar için öneme sahip olan sınıf yapılarına karşı olan güvenin ve saygının düşmeye başladığı belirtilmektedir. İktidarın, işçi sınıfına verdiği değer düşerken aynı zamanda bu sınıf aylak sınıfında olduğu gibi dışlanma tehlikesi yaşamıştır. VVagner”e göre işçi sınıfı, bir ülkenin üretim sektöründe çok önemlidir. Ama Feodal sistemin dağılması sonucunda çiftçilerin, sanayi işçilerinin, hizmetçiler de dahil olmak üzere aşağı sınıfı temsil eden kişilerin yeteri kadar denetlenemediği fikri yayılmıştır. Bu kitleler, gözlemcilerin gözünde toplumsal düzeni tehdit eden bir sınıftır. İşçi sınıfı bir anda fakirlerden ayrı tutularak tehlikeli bir sınıf 


olarak yaftalanmıştır (Wagner, 1996: 70). 


İnsanlar, tımarhanelerde ve hapishanelerde toplanarak kapatılmış fakat bunun yanında insanlara işkenceler de yapılmıştır. Halkın önünde belirli kişilere yapılan işkence diğer insanlar tarafından izlenmiştir. Bu denetimin ve halkı kontrol altında tutmanın bir çeşidi olarak görülmektedir. Bu dönemlerde işkence var olan ve kullanılan bir cezalandırma sistemidir. Foucault'a göre işkence, iki farklı şekilde kullanılmaktadır. 
Birincisi, soylu diğeri ise pis anlamlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek olarak Orta Çağ'daki hukuk sisteminde suçluları itiraf ettirmeye yönelik bir işkence gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise işkence vahşi bir duruma dönüşecektir. Ne kadar süre gerekli ise o kadar yapılan, birçok çeşidi olan bir işkence tarzı getirilmiş ve bu tarz ile itiraf sanıktan alınmıştır (Foucault, 2015: 67). O dönemde cezalandırma sistemleri üzerine kimsenin sorgulama gerçekleştirmediği belirtilmektedir. Çünkü baskı ve işkence cezası toplumda korku yaratmaktadır. İktidar, halkını bu şekilde kolayca denetimi altına 


almayı başarmaktadır. Cezalandırma çeşitleri sadece bunlardan ibaret değildir. 
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Hapishane, içeri kapatma, zorla çalıştırma, kürek ikamet yasağı ve sürgün gibi cezalar, modern cezalandırma sistemlerinde önemli yer tutmaktadır. Fakat ceza uygulamaları zamanla daha hafif hale getirilmiştir ve bu uygulamalar ile insan bedenine hiç dokunmamak veya daha az dokunmak şeklinde planlanmıştır. Yenilenen ceza sistemleriyle birlikte verilen cezalar fiziksel şiddetten kurtulup hak ihlaline doğru yönelmiştir. Azap çektirmek artık yasaktır (Foucault, 1992: 12). Ceza sistemlerindeki sorgulama ve tepki, bu sistemin değişmesine neden olmuştur. Azap çektirme yaygın bir cezalandırma sistemiyken yerini hak konusundaki sınırlandırmalara bırakmıştır. Bu 


şekilde insanlar, işkence tarzı ağır cezalandırmalardan kurtulmuşlardır. 


İşkencenin, modern dönemle birlikte yok olmaya başladığı ve insan haklarının daha fazla ön plana çıktığı ve insanların değer gördüğü birçok kaynakta geçmektedir. 
Fakat daha geleneksel dönemde yaşam şekilleri içinde cezanın var olduğu ve hatta bunun bir gösteri gibi sunulduğundan bahsedilmektedir. Diğer insanlar tarafından bu cezai işlemin izlenmesi sonucunda cezaların, görsel birer şölen havasına dönüştüğünden 


söz edilmektedir. 


Bu dönemlerde cezalandırma işlemi bir nevi gösteridir. Ceza için belirli alanlar vardır ve ceza işlemi uygulanırken tiyatro oyunu oynanıyormuşçasına insanlara sergilenmiştir. Foucault”a göre, fiziksel şiddet içeren cezaların seyirlik bir yanı da vardır. İnsanların belirli alanlara toplanarak verilen cezaları izlemeleri, suçlulara madde atmaları gibi birçok olay yaşanmıştır. On dokuzuncu yüzyılda ceza, seyirlik olmaktan çıkarılmış ve acının bir tiyatro gibi sahnelenmesi ceza sisteminden atılmıştır (Foucault, 1992: 16). Cezai uygulamaların görsel bir şölen olarak sunulması, zaman içinde gelen tepkiler üzerine uygulanmamaya başlanmıştır. Fakat bu süreç içinde aylak sınıfının, delilerin veya hastaların, sebepsiz yere kapatıldığı ve uzun yıllar kapalı ortamlarda tutulduğundan bahsedilmektedir. Bu olaylar Paris hükümeti tarafından kapalı tutulan bazı kaynaklarda yer almaktadır. Kaynaklar, iktidarların insanları keyfi olarak kapalı tuttuğunu ortaya çıkarmaktadır. Delilerin çok uzun süre boyunca kapalı olarak tutulduğu ve bu insanların genel hastanelerin zindanlarında bulundukları belirtilmektedir (Foucault, 2006: 89). Baştürk, panoptikon tasarımının da aynı Faucault'un kapatılma kuramındaki gibi bedenleri normalleştirmek ve ıslah etmek üzerine kurulduğundan 


bahsetmektedir. İnsanlar, ıslah edilmiş ve bedenleri yönetilir hale getirilmiş sonrasında 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ise tamamen yönetilebilir duruma sokulmuştur. Hasta olanlar, bu kurumlar altında 


kontrol altına alınıp uysallaştırılmaktadır (2016: 44). 


Cinsellik, toplumlarda genel olarak bastırılmış ve gizlilik içerisinde tutulması gereken bir konudur. Foucaulta göre, geleneksel toplumlarda cinsellik, batı toplumlarında ve kültürlerinde baskı altında tutulmuş, gizlenmiş, dile getirilmemiş, yazı ve konuşmalardan dahi çıkarılmıştır. Buna rağmen cinsellik baskı ve tahakkümlere rağmen varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Foucault”a göre cinsellik, kurgulanmış bir deneyim kategorisidir ve biyolojik değil tarihsel, toplumsal ve kültürel kökenlere sahiptir (Foucault, 2000: 12). Cinsellik toplumda saklı kalması gereken bir konu olarak bilinmektedir. Ama yaşanan gelişmeler insanlar arasında ayrımlar yaratmaktadır. 
Cinsellik, insanlar arasında yapılan ayrımlarda tek bir faktör değildir. Çünkü belli başlı 


konular insanların, toplumun diğer üyelerinden ayrılmasına sebep gösterilmektedir. 


Fransız devrimi zamanında insanlar seçilmeye başlanmıştır. Akli dengesi yerinde olmayanlar tımarhaneye, gençler ıslahevlerine, suçlu görülenler hapishanelere kapatılmıştır. İnsanların toplu halde kapatılmaları, genel olarak kapitalist düzenin gelmesiyle uygulanmaya başlamıştır (Foucault, 2005: 106). Cinsellik, hastalık ve delilik gibi nedenlerden dolayı insanlar, toplumdan soyutlanmaktadır. Bu nedenle insanları, toplumun diğer üyelerinden ayırmak için belirli yapıların inşa edilmektedir. Hastaneler 


bu yapılardan sadece birisidir. 


Avrupa'nın ilk cüzam hastanesi Konstantinopolis”te Zodicus isimli bir cüzamlı tarafından yapılmıştır. İlk hastanelerin görüntüsü kutuyu anımsatmaktadır fakat hastalar günümüze göre daha şanslıdır. Çünkü ilk hastaneler, önemli derecede konuk sever olarak bilinmekte ve konaklama yerlerine benzetilmektedir (Nikiforuk, 2000: 59-60). 
Orta Çağ'da erkeklerin cüzama yakalanma olasılıkları kadınlara göre çok daha fazladır. 
Çünkü zor ve ayak işi diye tabir edilen bütün işler, erkekler tarafından yapılmıştır. 
Hayvan pislikleri, sokaklara atılan pis suları ve çöp yığınlarını genellikle erkekler temizlemiştir. Çünkü o dönemlerde cüzamlı kişiler toplum dışına atılmış, ailesini 


görememiş, sevdikleri ve arkadaşları ile görüşememiştir (Nikiforuk, 2000: 50). 


Toplum tarafından dışlanan insanların taşıdığı bu tarz hastalıklar, sadece belirli kültürlerde görülmemektedir. Dünyanın birçok kültüründe bu hastalıklar görülmekte ve 


hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla birçok uygulama devreye sokulmaktadır. 
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Osmanlı Devletinin, bu hastalığın yayılmasından sonra çeşitli tehlikeler yaşadığı ve ekonomik anlamda da kayıplara uğradığı belirtilmektedir. Çünkü Nüfusu fazla olan ülkeler, bu hastalığın ülkelerinde yayılması durumunda çok büyük sorunlarla baş başa kalacak ve bütün ülkeyi kaybetme durumunu yaşama tehlikesi altında kalmış olacaktır. 
Bu yüzden ülkeler, bu hastalıkların yayılmaması için ellerinden gelen çabayı 


göstermişlerdir. 


Veba hastalığı Osmanlı İmparatorluğu”nda da uzunca bir süre görülen tehlikeli bir hastalıktır. Osmanlı İmparatorluğu”nda 1773 ve 1778 tarihleri arasında veba salgını hiç görülmemiştir. Vebanın ortaya çıkmasından sonra zengin Avrupalılar, Galata”yı ve bazı yerleri terk etmiştir. Çünkü veba ciddi derecede ölüm tehlikesidir. Günde dört yüz kişi veba salgınından dolayı hayatını kaybetmiştir (Panzac, 1997: 22). 


1.4. MODERNİTE VE GÖZETİM 


Gözetim, tarihin birçok döneminde etkinliğini sürdürmüştür. Gözetim, güçlü olanların toplumları denetlemek için büyük silahıdır. Birçok kültürde geleneksel yapının, modemlik ile yok olduğu belirtilmektedir. Batı toplumlarında geleneksel yapının yok oluşu modernleşme olarak adlandırılmaktadır. İngiltere, geleneksel yaşamın modemleşmeyle birlikte yok oluşuna en iyi örnektir. Modemliğin en önemli özelliklerinden birisi iktidarın, toplum hakkında daha çok bilgi alma isteğidir. Bu bilgi alma süreci içinde kapitalizm, varlığını sürdürmekte ve insanların rahat bir şekilde izlenebilmesi için ortam hazırlamaktadır. Modernite ile birlikte insanın, doğadan koptuğu kabul edilmektedir. İnsanın doğadan kopmasında en büyük neden kapitalizm olarak gösterilmektedir. Modernite, kapitalizm ile birlikte gelişme göstermekte ve uyumlu olarak varlıklarını sürdürmektedir. Kapitalizmin, modern dönemde etkisinin 


artması insanların doğadan kopup fabrikalara yönelmesine neden olmaktadır. 


Beck”e göre modernlik, gelenekselliğin modernleşmesidir. Modern düzen, devam eden toplumsal yaşamı örgütleyen, tanrısal düzenler getiren, derebeylik haklarını düzenleyen, eşitsizliklere karşı tavır alan, halktan yana tepki koyan bir misyon üstlenmektedir (Ercan, 2003: 30). Geleneksel yaşam biçiminde olmayan bazı sosyal hak 


veya yaşam koşullarının, modern dönemde değiştiği belirtilmektedir. Modernizm, 


geleneksel yapıdaki anlayışı değiştirmektedir. Özellikle siyaset ve iktisat alanları başta 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olmak üzere birçok alanda kurumsallaşma ortaya çıkmaktadır. Modernite, siyasette temsili hükümet, milliyetçilik gibi iktisatta modernite ise emek ve üretim faktörleri olarak karakterize edilmiştir. Devrimler, modernitenin doğuşunda önemli rol oynamaktadır. Örnek olarak Fransız Devrimi, modernitenin siyasal ve iktisadi yönlerini 


şekillendirmiştir (Çiğdem, 1997: 69). 


Berman, Modernliği üç evreye ayırmaktadır. Birinci evre insanların, modern hayatı yavaşça algılamaya çalıştığı, deneyimlerini paylaştığı bir kamu konusunda fikir sahibi olmadığı evredir. İkinci evrede Fransız Devriminin etkisiyle insanlar, deneyimlerini paylaşacakları modern bir kamu oluşturmuşlardır. Modernizm düşüncesi, bu evrede oluşmuştur. Üçüncü evrede ise modernleşme düşüncesi, tüm dünyaya yayılmış ve dünya kültürü birçok alanda başarılar sağlamıştır. Modernleşme, aydınlanma düşüncesi ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Çünkü modern düşünce, bireyin haksız ve eşit olmayan düzen kurtuluşunu akla ve özgürlüğe dayandırmaktadır. Bu nedenledir ki modernleşme ile bireyler aydınlanma yaşamaktadır. Özgürleşmeden kastedilen ise bireyin, kölelik düzeninden ve haklarındaki kısıtlamalardan kurtulmasıdır. 
Modemleşme sürecinde insanlar, kendilerini ve yaşadıkları çevreyi etkilemektedir Modernleşme düşüncesinin temel özelliği de budur. İnsan, modernleşmenin hem nesnesi konumunda hem de öznesi konumundadır. Modernleşme, yeni bir toplum hayatını ve düzenini tanımladığı gibi yeni bir insan tarzını da ortaya koymaktadır (2013: 


29-30). 


İnsanların yaşadığı dönemler kendi içlerinde dönüşüm yaşarken veya farklı bir sistem insan yaşamına entegre edilirken bu sürece belirli faktörlerin etki etmektedir. Bu etkenlerden bazıları temel faktör olurken bazıları daha az etkili olmaktadır. Örneğin insanların yaptığı toplu hareketler, isyanlar ve benzeri toplumsal olaylar, mevcut düzenin değişmesinde etkili olan faktörlerdendir. İnsanların yaşadığı dönem içinde meydana gelen ve gelebilecek herhangi bir değişimin temelinde insan vardır. İnsanın, bu dünyadaki temel özne olduğu kabul edildiğinde, dünyada meydana gelebilecek değişimlerin başlıca nedeninin de insan olacağı açıktır. Bu değişimlerin, sadece insan yapısında veya hayatında değil yaşamla bağlantılı birçok alanda olacağı ön 


görülmektedir. 
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Geleneksel toplum yapısından modemiteye geçiş, dört temel devrim sonucu gerçekleşmektedir. Bilimsel devrim, siyasal devrim, kültürel devrim ve son olarak sanayi devrimidir. Modemitenin, esas vurguladığı ve amaç edindiği düşünce, insanları köle yaşamından kurtarıp daha özgür ve akılcı bir toplum yaratmaktır. Modern düşünce, bütün dünyadaki insanların aynı akılcı düşünceye sahip olacağını, özgür yaratıcı bireylerin önderliğinde toplum oluşacağını vurgulamaktadır. Bu düşüncenin yanında 


dışsal bir otoriteyi de kabul etmemektedir (Yaşar, 2011: 11). 


Dolgun, modernizm içerisinde ele alınan gözetim pratiğini, teknik gözetim olarak adlandırmaktadır. Toplumsal hayatın önemli bir kısmını oluşturan teknik gözetimin temel unsurlarını kapitalizm, sanayi kentlerinin artışı, ulus devlet anlayışının yayılması, askeri örgütlenmeler, devlet yönetimi, bürokratik yapılanma benzeri yapılar oluşturmaktadır. Gözetim, toplumsal yapı içinde modernizmin en belirleyici unsurlarından birisidir. Modemite, teknik gözetimi merkezi bir toplumsal kurum olarak yapılandırmaktadır (Dolgun,2015: 74). Geleneksel dönemde, insanların gözetlenebilmesi için yeterli teknik imkanlar yoktu ve bu nedenle gözetim, modern dönemdeki kadar kolay gerçekleşmemiştir. Modern dönemde farklı yaşam koşullarının oluşması, gelişen sanayi ve teknolofik yenilikler, gözetimin bu dönemde teknik gözetim 


olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. 


Modern düzen birçok kaynaktan beslenmektedir. Bu kaynaklar arasında keşifler, bilgi teknolofileri, tekelci iktidarlar, sınıf yapıları, sanayileşme, hızlı şekilde artan kentleşme, nüfus artışı, kitle iletişim araçları, bürokrasi, ulus devlet düzeni, var olan düzene karşı kendi seslerini duyurmaya çalışan mücadeleci toplumsal örgütler ve 


kapitalist dünya pazarları vardır (Berman, 2013: 28). 


Geleneksel dönemden çıkılarak yeni bir dönem başlaması, işçilere değişimler getirdiği bilinmektedir. Gözetim sistemlerinin fabrikalara kadar girmesi işçi sınıfı için olumsuz bir durum yaratmaktadır. Modern döneme geçilmesi ile birlikte özellikle iş alanlarında patronların, işçileri daha yoğun bir şekilde izlemesi kolaylaşmıştır. Bu dönemde gözetim hem daha yaygın hem de sistematiktir. Patronlar, işçilerin yeterince çalışıp çalışmadığını gözetim sistemleri vasıtasıyla gözlemlemektedir. Tarım ile uğraşılan dönemlerde disiplin, zor kullanarak sağlanmaktadır. İnsanların paralarını 


atölyelere, hammaddelere yatırdığı sanayi toplumlarında temel amaç işçilerden yüksek 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verim almaktır. Durum böyle olunca da işçiler üzerinde baskı ve gözetim artmaktadır. 
Kölelik her ne kadar ortadan kaldırılsa da düşük ücretler vererek işçileri kötü şartlar 


altında çalıştırmaların devam etmektedir. 


Giddens”a göre, modern dünyayı şekillendiren en büyük güç kapitalizmin kendisidir. Kapitalizmin yükselmesi ile birlikte bu yeni sistemde rol oynayan en önemli oyuncu burjuva sınıfıdır. Emeğin, toprağın ve paranın metaya dönüşmesi kapitalist 


sistem sayesinde gerçekleşmektedir (Giddens, 1998: 20). 


Kapitalist sistem aşırı değer biriktirme gibi önemli amaçlar üzerinde etkisini artırırken ve yükselirken meta ile para arasında bağlantı kurmaktadır. Bununla birlikte toplumsal yaşamı da etkilemekte, değiştirmekte ve dönüştürmektedir (Ercan, 2003: 28). 
İnsanların, kapitalist düzen içinde bütün amaçları para kazanmak ve kazandığı parayı en kısa sürede tüketmektir. Nesneler meta haline gelmekte, bu nesnelere anlamlar yüklenmektedir. Kapitalist düzen, siyasi bir tahakkümün ötesinde yeni bir emperyalist düzen ve imkanlar yaratmaktadır (Wood, 2003: 188). Taylor'a göre, Kapitalist düzen insanları, bireyselliğe sürüklemektedir ve aynı zamanda bakış açılarını daraltmaktadır (1995: 12). Kapitalist sistemde göz, hem üretme hem de tüketme süreçlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Gözün iktidarı sürekli olarak diğer gözleri gözetim sistemleri içerisinde kullanmış ve insanları daima gözetim ve denetim altında tutmayı 


amaçlamıştır (Çoban, 2014: 3). 


Değişen toplum yapısı sadece tüketim, nesnelerin meta haline gelmesi gibi konuları beraberinde getirmemektedir. Aynı zamanda insan ilişkileri üzerinde de değişimler yaratmaktadır. Habermas'a göre, ulus devlet anlayışı ve değişen toplumsal yapıyla birlikte siyasi ve sosyal toplumsallaştırma biçimleri işlevini yitirmiş ve bireyler kendilerini dışında gelişen ilişkilere mecbur duruma gelmiştir İnsanların ilgi alanları zamanla sadece kendileri olmuştur ve kendi hayatları dışında gelişen olaylar hakkında hem bilgi sahibi olmamışlar hem de duyarsız kalmışlardır. Toplumsal bağlar kopma noktasında gelmekte ve insanlar dış olaylara sadece maruz durumda olmaktadır. Fakat modern dönem her ne kadar insanlara bazı olumsuzluklar getirse de bu olumsuzlukların 


yanında olumlu değişimleri de beraberinde getirdiği vurgulanmaktadır (2002: 33). 


Marx ve Durkheim, modem dönemi sorunlu bir dönem olarak nitelemektedir. 


Fakat modern çağın getireceği olumlu şeyleri olumsuzluklarla kıyasladıkları zaman 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modern düşüncenin baskın olduğunu kabul etmektedirler. Marx, kapital düzenin sınıf mücadelesini ortaya çıkardığını vurgulamaktadır. Durkheim ise ahlaki bireyciliğin 


endüstriyel gelişmelerle ortaya çıktığını savunmaktadır (Giddens, 1998: 17). 


Modern düşüncenin gelişiyle birlikte Weber, din, sanat, siyaset, ekonomi gibi kurumların birbirinden farklılaştığını vurgulamaktadır (Atiker, 1998: 23). Bütün bu kurumlar modern düşünceyle birlikte birbirinden farklılaştığı gibi birbirini etkilemekte ve dönüştürmektedir. Özellikle siyaset ve ekonomi alanı önem derecesi olarak bakıldığı zaman diğerlerini daha fazla değişime uğratma gücüne sahip olduğu söylenmektedir. 
Çünkü siyaset, bir ülkenin geleceğine yön veren en önemli alandır. Ekonomi ise toplumların geleceğe güvenle yürümesinin teminatıdır. Bu alanlar dışında toplum ve 


kültürlere yön veren belirli alanlar da vardır. 


Tofflera göre modernleşen dünyada sanayi sistemleri, eğitim sistemini değiştirmektedir. İnsanlara verilen eğitim, fabrikalara işçi yetiştirmeyi amaçlayan bir modele dönüşmektedir. Biraz okuma ve yazma, biraz tarih bilgisi bunun yanında bolca hesap yapma üzerine yürütülen bir eğitim sistemi yaygındır. Bu eğitim sisteminin temelini üç başlık oluşturmaktadır. Her şeyi zamanında yapmak, söz dinlemek ve gösterilenleri, üzerine düşünmeden tekrar yaparak belleğe aktarma temeline dayanır. 
Fabrika düzeni üzerine kurulmuş bu eğitim yapısı insanlara, işçinin işe zamanında gitmesini, işverenler tarafından verilen emirlere itaat etmesini, makine başında gerekli 


olan işi yapmasını zorunlu kılmaktadır (1981: 53). 


Ülkelerin, kendi halklarına sunduğu ve uyguladığı eğitim sistemi, o ülkenin geleceğine şekil vermektedir. Uygulanan eğitim politikaları, insanların gelecekte nasıl bir işe ve eğitime sahip olacağını belirlemekte ve insanların yeterlilikleri hakkında ortam hazırlamaktadır. Bu tarz politikalar genellikle günü birlik düşünülen planlar değildir ve siyasilerin ülkenin geleceğini nasıl tasarladıklarına bağladır. Kapitalist düzen içinde işçilerin, eğitim sistemi içinde öğrencilerin nasıl davranmaları gerektiğine kadar birçok şeyin planlandığı politikalar uygulanmaktadır. Okullar ve fabrikalar, toplumsal 


denetimi yaygınlaştıran en önemli iki kurumdur. 


Rasyonelleşme ile fabrika, okul, askeri güç, kültür endüstrisi gibi kurumlar, geliştirdikleri teknikler vasıtasıyla toplumsal hayatın bütün alanlarında yönetimsel 


siyasi bir gelişim yaratmıştır. Bu durum, insanların birbirleriyle ilişkilerinin 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denetlenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu da toplumsal parçalanmalara yol açar. İnsanlar, yaşamlarına devam edebilmek için baskıcı yapının sisteme yön verdiği aygıtlara boyun 


eğmek zorundadır (Bağce, 2006: 87). 


Zengin zümre, sahip olduğu olanaklar neticesinde halk üzerinde kolayca baskı kurabilmektedir. Haberleşmenin bile yasak olduğu şartlar altında kontrol tamamen güçlü kitlenin denetimi altındadır. Kurumların, sahip oldukları donanım ve teknik potansiyel ile her kesimden insanı gözetleyebilme imkanı bulduğu belirtilmektedir. 
Eğitim kurumları veya sanayi kurumları insanların yoğun şekilde zaman geçirdiği ve denetlenmeye en çok müsait olduğu yerlerdir. İnsanların, zamanla bu baskıya ve 


denetime alıştıkları veya itaat kültürünü kabul etmek zorunda kaldıkları görülmektedir. 


Marx, hakim sınıfın fikirlerinin her dönemde baskın ve hükmeden fikirler olduğunu belirtmektedir. Toplumdaki belirleyici maddi gücü elinde bulunduran güçlü sınıflar aynı zamanda toplumun entelektüel kesimini oluşturan sınıflardır. İktidarları döneminde üretim araçlarını elinde bulunduran baskın sınıfın elindeki bir diğer güç zihinsel üretim araçlarıdır. Yani yoksul olan kitlelerin fikirlerinin hiçbir değeri yoktur ve hakim sınıf bu zümreye hükmetmektedir (Giddens, 1999; 33). İtaat ettirmek veya halkın boyun eğmesini sağlamak iktidarlar için önemlidir. Zengin zümrelerin imkanlarının çok olması, yaşamın her alanında diğer insanlardan her zaman daha önde olmalarını sağlamaktadır. Bu da yöneten sınıfın her daim bu zengin sınıf olduğunun kanıtıdır. Üretim araçları ve kurumlar, zengin kesimin elindedir ve halk mecburen onlara sunulan şartları kabul etmek durumundadır. Bu yaşam şartları içinde insanlar 


sosyallik ve iletişim gibi konularda eksiktir. 


Modemizm, yabancılaşmış bir dünya düzeni ortaya koymaktadır. Bu düzenle birlikte modern insanlar özerkliği algılayamaz. Dünya, toplumların konformizmine dönüştürülmekte ve topluluk olarak hareket edilen yaşamın her alanında insanların yetkileri kısıtlanmakta ve itaate zorlayan bir dünya düzeni oluşturulmaktadır (Bağce, 2006: 84). Baskı unsurları sahip olduğu güç ile toplumlarda bir dönüşüm yaşatır ve kendisine boyun eğen kitleler yaratır. İnsanların sahip olduğu özgürlükler, oluşan bu yenidünya düzeni içinde kısıtlamalara maruz kalacaktır. Modern düşünce toplumların, 


kültürlerini, yaşam tarzlarını, iletişim şekillerini değiştirmektedir. Bu değişimlere en 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çok halk maruz kalmaktadır. Değişimler sadece eğitim, sanayi, sosyal yaşamla sınırlı değildir. 

Modern anlayış sadece ekonomi, sosyal ve kültürel alanda olumlu veya olumsuz durumlar yaratmamakta askeri alana da etki etmektedir. Giddens, modern düşüncenin askeri gücün olanaklarını artırdığını, kitle imha silahlarının geliştirilmesiyle birlikte orduda ve savaşın doğasında değişimler meydana geldiğini savunmaktadır (Giddens-Pierson, 2001: 84). Savaş stratejilerinin değişmesi, savaşlarda uygulanan yeni sistemler ve planlar modern dönemde farklılaşmaktadır. Bu gelişmeler hem ülkelerin birbirlerine karşı uyguladıkları politikada hem de davranış biçimlerinde önem arz eder. Büyük silahların var olmaya başlaması hem diğer ülkeler için hem de bu silahlara sahip olan ülke halkları üzerinde korku ve baskı yaratmaktadır. Güçlü olanların sahip olduğu olanaklar sadece halk üzerinde baskı yaratmakla kalmaz, bu halkların düşünce yapılarını da değiştirir. 

Modern yaşamın yarattığı değişimler, sosyal ve kültürel yaşamda ayrıcalıklar getirmektedir. Daha zengin ve güçlü sınıfların belirli araçlara daha fazla sahip olabilme ihtimali toplumlar ve insanlar arasında görüş farklılıkları yaratmaktadır. Foucault, enformasyon araçlarının sahipliğinin burjuva sınıfının elinde olduğu için işçi sınıfının burjuva sınıfı ile aynı insancıl değerlere sahip olduğu fikrine karşıdır. Çünkü işçi sınıfı karşıt yapıdadır, yasalara karşıdır yani yasa dışılıktan yanadır. Yasalar da her zaman için 


işçi sınıfına karşıdır ve bu sınıfa karşı yapılmaktadır (Foucault, 2005: 44). 


Sanayi Devrimi, birçok yönden önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Özellikle insanların, kontrol ve düzen içinde tutulması açısından belirli roller üstlenmektedir. 
Atiker”e göre, Sanayi Devrimi ekonomik düzenin onaylayıcısı olarak görülmektedir. Bu şekilde bireyler, günlük yaşamın sorunlarından uzaklaştırılarak suni bir yaşam alanına 


sokulmakta ve sorunlarının geçici olarak unutması sağlanmaktadır (Atiker, 1998: 17). 


Charlie Chaplin'in Modem zamanlar filmi gelişen sanayi teknolojisinin insanları nasıl köleleştirdiğine vurgu yapmıştır. Sürekli olarak fabrikanın patronu tarafından izlenen işçiler, sigara molası verdikleri zaman bile büyük ekranlardan patronları tarafından izlenerek işlerine geri dönmeye zorlanmıştır. Bütün sistem insanların 


düşünmeden, sorgulamadan, yoğun bir gözetim altında işlerini yapmaları üzerine 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kurulmuştur. Sıradan insanların makineleşme karşısında nasıl ezildiği vurgulanmış ve 


endüstri toplumuna eleştiri niteliği taşımıştır. 


Gözetim ve denetim sadece fabrikalar ve çalışma alanlarıyla sınırlı değildir. 
Modern düzen, denetimin sınırlarını oldukça genişletmektedir. İktidar, sahip olduğu bu gücü kullanarak varlığını sağlam bir şekilde devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarz gözetimi bazı önemli bilim insanlarının oluşturduğu yapılarda görmek mümkündür. 


Bilgi teknolojilerinin insan hayatına girmesiyle beraber, gözetim de farklılaşmıştır. 


1.5. ENFORMASYON TOPLUMUNDA GÖZETİM 


Gözetim, ilkel dönemlerden beri devam eden bir eylemdir. Değişen süreçte gözetim pratikleri de doğal olarak değişmektedir. Özellikle teknoloji, insanların birbirlerini ve diğer toplumları daha rahat bir şekilde izlemesine olanak sağlamaktadır. 
Geçmiş dönemlerde yeterli teknolojik malzemenin olmaması veya kullanılamaması gözetimi sınırlandırmıştır. Gözetimin birçok çeşidi vardır. Gelişen teknoloji, gözetim uygulamalarını da genişletmektedir. Panoptikon tasarımı, gözetim konusu içinde önemli 


bir yer tutmaktadır. 


Panoptikon kavramı, Yunan Mitolojisinde ‘Panoptes’ karakteri ile ilişkilidir. 
Yunan Mitolojisine göre Panoptes karakteri, her şeyi gören fakat kendisinin asla görünmediği dev bir karakterdir. Panoptikon kavramı da her şeyi gören ama görülmeyen bir sistemdir. Mevcut iktidar, insanlara ödül vererek veya ceza yöntemleri uygulayarak onları kontrolü altında tutmak ve kendi denetimi altından çıkmasını engellemektedir. Panoptikon kavramının, Bentham'ın düşü olduğunu ve bir kişinin bütün herkesi gözleyebildiği bir sistemi kurduğunu belirtmektedir. Panoptikon, temelde bir burjuvazi düşüdür. Bentham, Panoptikon ile ilgili olarak bu bir mimari biçimdir fakat özellikle bir yönetim biçimidir, zihin için zihin üzerinde iktidar uygulama biçimidir diye söylemektedir. Bentham, Panoptikon”da iktidarın uyguladığı biçimlerin 


bir yansımasını görüp, bu konu üzerinde çalışmıştır (Foucault, 2005: 135). 


Foucault, Panoptikon'u şu şekilde tanımlamaktadır. Halka şeklinde bir bina, ortada bir kule, kulede açılmış geniş pencereler, halkanın iç cephesine bakmaktadır. 
Çevre bina, hücrelere ayrılmış ve hücrelerin her biri bina boyunca derinlemesine 


uzanmaktadır. Bu hücrelerin iki penceresi vardır. Pencerelerden birisi içeri doğru açıktır 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ve kulenin penceresine denk düşmektedir, diğeri dışarı bakmaktadır ve ışığın hücreyi baştan başa katetmesine yardımcı olmaktadır. Bu şekilde merkezi kuleye bir gözlemci yerleştirmek ve her bir hücreye bir deli, bir hasta, bir mahkum, bir işçi ya da bir öğrenci kapatmak yeterlidir. Önden ışıklandırma yapılarak, karanlıkta kalan kuleden çevre 


hücrelerdeki esirlerin küçük siluetlerin görülmesi sağlanmıştır (Foucault, 2015: 86). 


Panoptikon hapishanesi, tasarım bakımından tamamen denetleme ve gözetleme sistemi üzerine kuruludur. Hücrelerdeki insanların hiçbir şekilde gözetleyenleri göremeyeceği farklı bir kurgudan bahsedilmektedir. Bütün hücrelerin gözcü kulesindeki ışıkla görüleceği ve aksi durumun yaşanamayacağı bu sistemde, gözcü kulesinde kimse olmadığında bile hücredekilere gözetlendiği izlenimi hissettirilen bir sistemdir. 
Panoptikon'un işleyişinde belli başlı detaylar mevcuttur. Örnek vermek gerekirse kulede baş denetçi vardır. Bu denetçilerin, sadece hücrelerdeki insanları izlemekle kalmadığı aynı zamanda kendi altında çalışanları da denetlediği belirtilmektedir. Yani oradaki kadrolu personel de gözetlenmektedir. Bu da demek oluyor ki baş denetçinin ne hücredekilere ne de altında çalışan diğer gözetmenlere güveninin olmadığından 


bahsedilmektedir. 


Bu hapishane biçimi, sadece mahkumlara getirdiği özgürlük kısıtlaması bakımından ele alınmamaktadır. Hapishane, içerdiği özellikler bakımından zıtlıklar barındırmaktadır. Bauman, Panoptikon'un bir yandan mahkumların hareket özgürlüklerine kısıtlama getirdiğini savunurken diğer yandan da gardiyanlara hareket özgürlüğü getiren modern bir denetim yöntemi olduğunu vurgulamaktadır. Bu tasarımda denetmenler mahkumlarla ilgili daha fazla sorumluluk sahibidir (Bauman, 2016: 14-15). Denetleyen veya baş denetçi belirli sorumluluk altında kalırken gardiyanların özgür olması söz konusudur. Fakat her ne kadar gardiyanlar daha özgür bir durumda bulunsalar da denetçiler gardiyanlardan da sorumludur. Bu sistem 


denetleme konusuna farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır. 


Panoptikon, mimari bir yapı olmanın ötesinde bir sistemin mantığını ve kitleleri denetim altına alma amacına yönelik sistemli bir mekanizmadır. Bu mekanizma toplumları sürekli baskı ve gözetim altında tutan ve bireyleri dönüştüren disipliner bir mekanizmadır ve doğrudan bireyler üzerinde uygulanmıştır. Bentham”ın ortaya attığı ve 


yarattığı panoptik düzen, toplumu hapis içerisinde tutmuş ve iktidarların bütün 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dönemlerde isteyeceği bir ütopyanın doğuşu anlamına gelmiştir (Dolgun, 2015: 105). 
İktidarlar, her daim toplumu baskı ve denetim altında tutmaktadır. Sahip oldukları olanaklar her zaman buna ortam sunmaktadır. Panoptikon tasarımı da bu amaca hizmet eden başlıca planlardan birisidir. Az sayıdaki insanın çok sayıdaki kişiyi izleyebilmesine olanak veren fakat uygulamaya hiç sokulamamış bir hapishane 


sistemidir. 


Panoptikon, hiçbir ayrıntı denetçinin gözünden kaçmayacak şekilde tasarlanan ve görülmeden görmeyi sağlayan bir düzenektir. Burada önemli olan tek bir bakışla her şeyi sürekli olarak görmeye olanak veren iktidar teknolojisidir. Uygulanan aydınlatma ile gözleyen kişi tamamen görünmezdir. Hücredekiler için saklanacak en ufak bir yer bile yoktur. Gözetleme kulesinde, kendilerini izleyen bir denetçinin olup olmadığını bilmedikleri için hücredekiler için tek seçenek itaattir. Panoptikon tasarımını önceki denetim yöntemlerinden ayıran özelliği, önceki yöntemlerde iktidarları gösteren bir sistem varken bu yeni tasarımla birlikte iktidarın gücünü en iyi şekilde gizleyen, saklayan ve bireyin onu içselleştirmesini sağlayan bir yapıya sahip olması olarak belirtilmektedir. Görülmeden görmeyi sağlayan, insanların kaldıkları hücrelerde bile onların hareket özgürlüğünü sınırlayan bu yapı, denetleyenler için çok önemli bir sistemdir. Denetleyenlerin görülmediği gibi insanların izlenmediği durumlarda bile denetleyenlerin istediği şekilde davranmasını zorunlu hale getiren önemli bir hapishane tasarımı olduğu kabul edilmektedir. İktidar sistemine göre, kitlelerin gözetlenmesi onların cezalandırılmasından daha etkili ve daha verimli olduğu savunulmaktadır. 
Hapishaneler, birer dönüştürücü aracıdır. Binlerce insanın hapishanelerde sadece suçlu oldukları için kaldığı bilinmektedir fakat bu kurumlar insanları dönüştürmek için 


kullanılmıştır (Dolgun, 2015: 107). 


Hapishanedeki bu sistematik izleme düzenine örnek olarak Orvvell”ın 1984 
Romanın”da büyük biraderin herkesi izlediği ve kayıt altına aldığı baskıcı yapı gösterilmektedir. Orvvell”ın romanında iktidarın askerlerinin insanların düşüncelerini bile baskı altına aldığı ve iktidara karşı düşünüp, hareket etmenin yasak ve suç olduğu bir düzen anlatılmaktadır. Bireyler, bu düzen içinde sürekli baskı ve gözlem altındadır. 
İnsanların odalarındaki büyük birader resimleri onların hayatlarının yirmi dört saat boyunca izlendiği görüntüsü yaratmaktadır. Herkes sistematik bir şekilde gücü elinde 


bulunduranlar tarafından izlenmektedir. Fakat büyük birader hiçbir şekilde insanlar 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tarafından görülmemekte ve izlenememektedir. Gözetim, tek taraflı ve baskındır 


(Orwell, 2011). 


Bu tasarım, bütünlüklü bir gözetime imkan verdiği gibi mahkumların bireysel olarak gözetimine de olanak vermektedir. Tasarımın en önemli özelliği, mahkumların içlerine kadar sızarak onu hücresinde yakalamasıdır. Bentham'a göre tasarladığı hapishane sistemi, denetim uygulayacak olan kesimin eksiksiz bir şekilde gözetimi uygulayabilecek yeterliktedir. Panoptikon, eğitim, ceza, üretim mekanlarına denk gelecek şekilde tasarlanmış ve her biri farklı olsa da farklı işlevlerle bezenmiştir. 
Buradaki amaç, farklı mekanlar olsalar dahi benzer gözetimi uygulayabilecek donanıma sahip olmasıdır. Bentham, gözetimin etkili bir şekilde olması için panoptikon içinde olması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü tasarımın dairesel yapısı görülmeden görmeye olanak sağlaması bu yargıyı güçlendirmektedir. Bu sayede bakış ile birey arasında doğrudan bir iktidar ilişkisi vardır. Mahkumlar, denetleyeni görmediği ve o bakışın ne zaman kendi üzerinde olduğunu bilmediği için denetimin sürekli kendi üzerinde olduğunu varsaymaktadır. Panoptikon, sürekli ve içselleştirilmiş bir denetim kurmayı amaçlamaktadır Bentham'ın, yarattığı tasarım endüstri sektörü, okullar, fabrikalar benzeri birçok kurumda kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu kurumlarda insanların sürekli gözetlenemeyeceklerine karşılık daima gözetlendikleri fikrine kendilerini inandırmaları istenmektedir. Çünkü insanlar ne kadar derin şekilde gözetlendiklerini düşünürlerse o kadar kolay ikna olabilecekleri bir durumdadır. Hapishane tasarımındaki belirsizlik, mahkumları itaate zorlamaktadır. Panoptikon, bir hapishane olarak gerçekte hiç inşa edilmemiştir. Ama bu yaratının mantığı toplumsal hayata yayılmaktadır. 
Gözetim, hapishane tasarısından farklı bir araca geçerek sinoptik gözetimi oluşturmuştur. Televizyonun önemli olduğu bu gözetim biçimi, kitle iletişim araçları 


vasıtasıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Baştürk, 2016: 41). 


Sinoptikon, çok fazla kişinin az sayıdaki kişiyi izlemesidir. Bu çok fazla kişiyi de izledikleri az sayıdaki insanlar yönetmektedir. Yani seçilmiş ve belli bir kitle, geri kalan büyük kitleye hakimdir. Ama burada diğer gözetim tarzlarından farklı bir durum vardır. 
Çok sayıda olan ve izleyen kitle seçilmiş olanlar tarafından yönetilirken aynı zamanda seçilmiş olanların da çoğunluk tarafından yönetildiği söylenmektedir. Medya, gün geçtikçe azınlığın çoğunluk tarafından izlenmesine olanak veren ve herkesin herkesi 


izlediği bir durumdadır. Medyanın, insanların birbirini gözlemler duruma gelmesinde 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rolü büyüktür. Çünkü sahip olduğu araçlar insanların, ilgisini çekmekte ve birbirleri 


hakkında fikir sahibi olmalarına ortam hazırlar. 


Gücün etkili kılınmasında seyrin yerini gözetim almaktadır. Modern öncesi dönemlerde sıradan bireylerin duruşunu, haşmetini korku ve hayranlıkla seyretmek serbest bırakılmış ve halk üzerinde bu durum etkili olmuştur. Yeni modem dönem, güç unsurları içinde uyrukları tarafından seyredilmek yerine onları seyretmek ve onun gölgesinde kalmayı tercih etmektedir. Mathiesen, Foucault”un modem sürecine yani azı seyreden çoğunluğun yerine, yeni güç tekniğinin gerekli etkiyi göstermediğine inanmaktadır. Kitle iletişim teknolojileri, yeni bir güç ortaya çıkarmıştır ve bunun da adı 


Sinoptikon”dur (Bauman, 1999: 62). 


İletişim araçlarının hayatın her alanına yayılmasıyla çoğunluk azınlığı izlemeye, takip etmeye başlamaktadır. Azınlığın sıkı şekilde takip edilmesi çoğunluğun kendisini azınlığa göre şekillendirmesine ve onların kontrolünde davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. Farklı kültürlerde yetişmiş insanlar, kitle iletişim araçları ve görsel medya sayesinde kültür endüstrisi vasıtasıyla aynı mesajlara, aynı uyarıcılara maruz kalmakta ve kendilerine doğru olarak sunulan mesajları sorgulamadan yerine getirmeye çalışmaktadır. Sinoptikon”un yarattığı etki, insanlarda doğrudan bedene uygulanmamıştır. Bu mesajlar önce bilinçaltına etki etmekte daha sonra insanlar tarafından davranışa dökülmektedir. Verilen mesajlar genel anlamda, önemli yıldızlar veya kurmaca olaylardır. Çoğunluk olarak tabir ettiğimiz kitle, bu kurmaca olaylardaki karakterleri kahraman olarak algılamakta ve onların davranış ve söylemlerinden 


etkilenmektedir (Demir, 2017: 60). 


Sinoptikon'un temel aracının televizyon olduğu kabul edilmektedir. Temelde yazısı, resmi, ekranı olan her kitle iletişim aracı sinoptikon aracıdır. Televizyon, bu konuda tek araç değildir. Yine de en büyük etkinin televizyon ve bilgisayar yoluyla oluşabildiğine dikkat çekilmektedir. Mutlu'ya göre, insan hayatında bu kadar çok yer edinen televizyonu her şeyden önce anlamak önemlidir. Çünkü televizyon, iyi veya kötü bizlere mesajlar vermekte, ölçütler sunmakta, doğru veya yanlış yol göstermekte, teknolojiye olan hayranlığımızı geliştirmekte, sahip olduğu güç ile çevremizde olan 


eşitsizliklere karşı, toplumsal değişme potansiyelini gizlemeye çalışmaktadır (1991: 12). 
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Televizyon sadece izleme veya gözetleme üzerine kullanılan bir araç değildir. 
Eğlence, haber verme benzeri görevleri olduğu gibi insanların başka insanların hatlarına dokunabilme, hissedebilme olanağı sunmaktadır. Şener'e göre, “Te/e-gözetleme” olarak 
da bilinen ve televizyon aracılığıyla ünlülerin hayatlarının insanlara gösterildiği 1990 
yıllarında izleyiciler, gözetleyen konumdadır. Bu kavram uzaktan bir gözetim imkanı verirken aynı zamanda izlenilen kişilerin hayatlarına dahil olma olanağı yaratır. Burada televizyonun çok önemli bir rolü vardır (Şener, 2016: 64). Sinoptikonun, gözetim sürecinde çoğunluk, azınlığı izlerken hem azınlığın söylemleriyle hareket ettiği hem de azınlığın söylemleri karşısında şekil aldığı belirtilmektedir. Yani azınlık kitlenin, söylem ve tutumlar neticesinde çoğunluğu pasif hale dönüştürdüğü kabul edilmektedir. 
Sinoptikon, özellikle kitle iletişim araçları vasıtasıyla etkinliğini sürdürmektedir. Bu 


araçlardan en önemlisi televizyondur. 


Çok olan kitle, azınlık olan ve seçilmiş kitleyi devamlı olarak izlemektedir. 
Seyredilen insanlar da seçilmiş yıldızlardır. Bu insanlar politikacı, sporcu, oyuncu, bilim insanları ve şov dünyasına girenlerdir. Bu insanlar, meşhur enformasyon uzmanlarıdır. Sergilenen insanlar, hayatlarını, ayırıcı özelliği dünyanın her yerinde seyredilmek olan bu yaşamı, seyrediliyor olma potansiyelleriyle vitrine çıkarmaktadır. 
Yayınlarda verdikleri mesaj genel olarak kendi hayat tarzlarına dair mesajlardır (Öztürk, 2013: 142). Bu oluşumda medya çok önemli bir güçtür. Bilhassa seyredilen kitlenin, medyayı kendi çıkarı doğrultusunda etkili bir şekilde kullandığı ve bu durumdan faydalandığı bilinmektedir. Fakat medyanın bu gücü herkes tarafından eşit şekilde 


kullanılmaz. Çünkü medyanın da kendi yapısı içinde belirli dinamikleri vardır. 


Televizyonun da etkisiyle oluşan çok kişinin az kişiyi izleme eyleminde durum farklıdır. Bauman'a göre sinoptikon, oluşumu bakımından evrenseldir, seyretme eylemi seyredenlerin yerel olanla ilgisini koparmaktadır. Bedensel olarak orada kalmış olsalar dahi onları tinsel olarak siber uzaya taşır. Sinoptikon, insanlar veya toplumlar üzerinde bir baskı ortamı oluşturmamakta, insanları seyretsinler diye ayartmaktadır. Seyircilerin izlediği kişiler veya zümreler belirli bir elemeden geçirilmektedir (Bauman, 1999: 62). 
Kitle iletişim araçları, öyle etkili kullanılır ki insanlar bu araçlara bağımlı hale gelir. 
Yayınlarda çıkan kişiler, öyle ışıltılı hayatlar içinde sunulur ki insanlar takip etmek durumundadır. Günümüzde sanat, spor ve siyaset gibi birçok alandaki insanlar, belirli 


aşamalardan geçmekte ve medya önüne çıkma şansı yakalamaktadır. Bütün halk bu 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insanların ne yaptığı ile ilgilenmektedir. Medya ve televizyon bu konuda önemli bir 


araçtır. 


Sinoptik deneyim, televizyon ve görsel medya ile olabileceği gibi kitaplarla da mümkündür. Kitaplar da bir nevi kitle iletişim medyasıdır. Kitapların inşa ettiği dünya, televizyonun oluşturduğu görsel sinoptik sırları, ortaya çıkaracak güce ve etkiye sahiptir. Bu yüzden Fahrenheit 451 filmi, iktidarın yakılması gereken medya kapsamında kitapları değerlendirmektedir (Öztürk, 2013: 145). 


Görsel medyanın, sinoptik bir devlet yapısı kurmada en önemli araçlardan birisi olduğu kabul edilmektedir. Geçmişte ve günümüzde ortada olan bir şey var ki insanlar her daim başkalarının hayatlarına ilgi duymaktadır. Bireylerin, popüler olan kişilerle kendilerini eskiden beri özdeşleştirdikleri söylenmektedir. Bu yüzden özellikle tek bir kişinin veya birkaç kişinin yaşamına yoğunlaşmış programlar veya filmler, ilgi odağındadır. Filmler veya programlar öylesine kurgulanmıştır ki insanların, gerçek dünyadan koparak kurgulanan bu şeylere bağlandığı belirtilmektedir. Toplumun şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi üzerine kurgulanan bu senaryolarda insanların, istenildiği şekilde kültür birikimlerinin oluşması için yayınlar yapıldığı ve popüler 


kişilerin seçildiği görülmektedir. Sinoptikon, toplumun izleme yapısıyla uyumludur. 


Baudrillard”a göre kitle iletişim araçları, iletişimden ziyade bir iletişimsizlik ortamıdır. Çünkü kitle iletişim araçlarının, olaylarla izleyici arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdığını ve anındalık yaratarak veya doğrudan katılım izlenimi sağlayarak bu araçların, aslında hiçbir şey iletmediklerini dile getirmektedir. Kitle iletişim araçları günlük hayatı yansıtmak yerine günlük hayatı yeniden üretmekte ve bunu da medya 


aracılığıyla yapmaktadır (1998: 10). 


Mosca'ya göre, her zaman sayısı az olan sınıf tüm işlevleri yerine getirmekte, erki tekelinde tutmakta ve üstünlüklerden yararlanmaktadır. Sayısı çok olanlar ise zora dayalı keyfi şekilde yönetilen sınıftır. Azınlığın çoğunluk üzerinde kurduğu yönetim gücünü azınlığın örgütlü olmamasıyla açıklamaktadır. Tek bir amaca itaat eden örgütlü azınlığın örgütsüz olan çoğunluğa karşı baskın olması kaçınılmazdır. Aynı zamanda azınlık grup genellikle üstün bireylerden meydana geldiği için örgütlü bir yapı olarak bilinmektedir. Bu azınlığın üyeleri toplum içinde saygın ve etkili kişilerdir (Bottomore, 


1990: 11). Azınlık olan üstün grup, hem sahip oldukları olanaklar hem de yetenekleri 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sayesinde çoğunluğa karşı üstündür. Her ne kadar sayıları az olsa bile yönetme kabiliyeti, medyayı kullanabilme yetileri vasıtasıyla çoğunluğu yönetme, yönlendirme avantajını yakalamışlardır. Fakat çoğunluğu oluşturan kesin, sayıca ne kadar çok olursa olsun örgütlü bir yapıya sahip olmadıkları ve tüketime yönelip, yönetme gücüne 


ulaşmaya çalışmadıkları için her daim azınlığın gölgesi altındadır. 


Günümüz toplumlarında, panoptikon ile sinoptikon birbirinden ayrı değildir. 
Çünkü panoptik etkiler, sinoptik etkileri şekillendirmektedir. Yani panoptik gözetim, sinoptik gözetimin yerine geçmeyip beraber işlemektedir. Bauman'a göre Mathiesen'in Sinoptikon'u bir tür kendin yap panoptikonudur ve ciddi biçimde şekil değişikliğine uğramıştır. Panoptikon, gözetimcisi olmayan gözetimdir (2016: 84). Sinoptikon”da, yereller küreselleri seyretmektedir. Mathiesen”e göre, panoptikon ile yerelleştirilmiş olan bireyler, sinoptikon ile küreselleştirilmektedir. Öngün”e göre sinoptikon, insanların kendilerini gözlemcilere dönüştürdüğü yeni bir iktidar tekniğini ifade eder. Panoptik ve sinoptik yöntemler, kontrol mekanizması olarak birbirini tamamlar niteliktedir (Öngün, 2014: 26). Sinoptikon, eski sistemlerde uygulandığı gibi mahkumların içeride tutulduğu, zorunlu olarak kapatıldığı, birçok gözetmen tutulduğu benzeri durumların ortadan kaldırılmasını sağladığı söylenmektedir. İnsanların, kendilerini disipline ettiği yeni bir düzen vardır. Bu kişiler kendi duvarlarını kendileri örmüş ve bu duvarların içerisinde kendi iradeleri çerçevesinde kalmışlardır. İnsanların otokontrollerini yaptıkları yeni bir 


düzen vardır. 


Gözetim, sıradan insanların yönetilerek onların kendilerini normal olarak görüp, bunu ispat etmeye çalıştığı bir sürece doğru dönüşmektedir. Gözetim, bir dışlamadan ziyade normalliğin tesisidir. Bunun koşulu da kişilerin izleyici olmasıdır, kendilerini medyatize etmesidir, normal olduklarını başkalarına teyit ettirmesidir (Baştürk, 2016: 222). İzleyici, farklı büyüklüklerde ve ortamlarda ortaya çıkmaktadır. Evde tek başına televizyon izlemeden sinemada topluluk halinde film izlemeye kadar varabilmektedir. 
Her şartta izleyicinin konumu ve durumu, kitle iletişim aracına göre şekillenmektedir. 
Buradaki hassas nokta, kitle iletişim aracının izleyicisini belirleme şeklidir, izleyicilerin o araca yönelik tepki biçimindedir. Örnek vermek gerekirse programların, canlı veya bant oluşu izleyeni etkilediği kadar izleneni de etkilemektedir. Konser veren bir sanatçı, izleyenlerin tepkisine göre kendi davranışında farklılığa gidebilir. Fakat sinema ve 


televizyon gibi araçlarda böyle bir durum yoktur (Koçak, 2001: 39). 
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Yeni gözetim sistemi içinde insanlar da kendilerinde duruma, zamana ve mekana bağlı olarak değişimler meydana geldiğini gözlemektedir. Sinoptikon, görmeye ve izlemeye dayalı yeni bir süreçtir. Bu süreçte izlenilen kitle, kendisini izleyen kitleye göre yeni davranış kalıpları kullanır ve onlara göre kendini şekillendirir. Çünkü bu yapı içinde izlenmek ve izlemek esastır. Bütün sistem bu iki kelime üzerine kuruludur ve 


devamlılığının sağlanması temel amaçtır. 


Mathiesen”e göre, günümüz toplumu belli amaçlar çerçevesinde bazı kitlelerin disiplin altına alındığı ve bazı kitlelerin bunun dışında tutulduğu bir toplum yapısına denk değildir. Bunun en önemli sebebi izlemenin süreklileşmesinden kaynaklanmaktadır. Sinoptikon, görmenin ve görüntünün baskın olduğu bir iletişim ortamının sonucudur. Bu yeni gözetim yöntemi insanları mekan ve sınırlarından kurtarıp onlara temsil edilebildikleri yeni bir bağlam sunmaktadır. Bu yeni medya, insanları dışsal bir olgu olmaktan çıkarıp bireylerin de medyatik olabileceği bir kültür öğesine dönüştürmektedir. Bir başka deyişle medya, insanları teknoloji yoluyla kapatarak denetim altına almak yerine onları sembollere dönüştürerek onları içeren bir 


bağlamdır (Baştürk, 2016: 220). 


Bugün iletişim sistemlerindeki değişim ve yeni medya olanakları iletişim araçlarının kendilerinde dönüşüm yarattığı gibi aynı zamanda izleyici üzerinde de dönüşümler yarattığı bilinmektedir. Günümüz izleyicisi, kullanıcı ve içerik tüketicisi tanımları kapsamında değerlendirilmektedir. İzleyiciler, anında kaynağa dönüşebilecek olanağa kavuşurken iletişim sürecinde de etkin olarak yer alır. İzleyiciye daha fazla olanak ve özgürlük sunulan bu yeni süreçte aynı zamanda onu denetleyen ve 


sınırlandıran yeni bir konuma gelmesinin de işaretleri verilmiş olur (Özsoy, 2011: 105). 


Sinoptikon ile bağlantılı bir başka kavram Omniptikon”dur. Bu kavramın temeli, görünür olmak ve bu görünürlükten haz almaya dayandığı belirtilmektedir. Farklı bir deyişle insanların rızasına dayalı bir görünür olma davranışıdır. Sosyal medyanın bu kavrama hizmet ettiği kabul edilmektedir. Sosyal medya platformlarında insanlar, görünürlüklerini ön planda tutmaktadır ve bununla birlikte detaylı şekilde 


gözetlenmektedir. 


Bilgi iletişim teknolojileri ve sosyal ağlarla artık herkes herkesi izlemekte, 


görmekte ve takip etmektedir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bu gözetimin daha 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derin şekilde yapılması Omniptikon olarak tanımlanmaktadır. Bu gözetim biçiminde, iktidar ile birey arasında asimetrik bir gözetim gerçekleşirken, bireyler arasında simetrik bir gözetim yapılmaktadır. Sosyal medya araçları vasıtasıyla sinoptikondan omniptikona geçiş yaşanmıştır. Kimliklerin değişmesi ve yeniden oluşturulması, postmodernizm içinde olmuştur. Postmodern birey, görüntülerin, imge ve imajların kutsandığı bu yaşam şartlarında kendisini görünür kılmak için çaba harcamaktadır. Bilişim teknolojileri ve sosyal medya yardımıyla insanlar, yaşamın her döneminde görünür olmaya çalışmakta ve kendi kimliğini belirli imajlar üzerinden yaratmak istemektedir. Böylelikle 


postmodem ilkeler, omniptikona süreklilik kazandırmaktadır (Okmeydan, 2017: 61). 


Bilişim teknoloji açısından yapılan gözetim süperpanoptikon modeline, televizyon vasıtasıyla yapılan ve insanların daha çok kar elde etmek amacıyla ürünlerin müşterisi olmaya zorlanmasına sinoptikon modeli, sosyal medya aracılığıyla insanların, derin bir 


gözetlenme sürecine girdiği modele de omniptikon denir (Sönmez, 2016: 268). 


Modemizmde, panoptikon ile karşılaştığımız gözetim uygulamaları, postmodern bir anlayışın yayılmasıyla birlikte küresel anlamda gözetime imkan sağlayan sinoptikon ve omniptikona dönüşmüştür. Gözetim pratikleri artık elektronik ortamda aynı anda gösterildiği için bilgi iletişim teknolojilerinin bu denli yaygın olarak kullanılmaya 


başlanması da gözetimin, omniptikon boyutuna ulaşmasını sağlamıştır. 


Şener'e göre, modern dünyadaki bireylerin çalışma dışı zamanlarını değerlendirdikleri en önemli alanlardan birisi eğlencedir. Eğlence, insanları rahatlatarak boş zamanlarında veya iş dışında siyaset ve ekonomi gibi konularda düşünmesini engellemektedir. Eğlence sırasında insanlar, duygularını yoğun yaşadıkları için kendilerini sorgulamaya vermemektedir. Bu neden eğlence, hem var olan düzeni korumakta hem de bireyleri rahatlatmaktadır. Böylelikle eğlencenin sadece eğlence olmadığı ve var olan sistem için vazgeçilmez olduğu ortaya çıkmaktadır (Şener, 2016: 67). Bu durum, toplumsal bir rıza inşa edilmesine yardım olmaktadır. Çünkü insanlar, kendilerini sadece görünür kılma arayışında değildir aynı zamanda diğer insanların 


hoşuna gidecek şekilde görünür olma yarışına girmektedir. 


Bilişim teknolofileri kullanılarak tüketicilerin gözetlenmesi, süperpanoptikon olarak tanımlanmaktadır. Süperpanoptikon, günümüzde bireyler tarafından gönüllü 


olarak kabul edilmekte ve bireyler bu ortamdan kendilerini soyutlamamaktadır. Her 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bireyin birbirleriyle yaptığı telefon konuşmaları, büyük marketlerde yaptıkları alışverişler, ulaşım araçlarıyla yaptıkları seyahatler, sosyal medya hesaplarıyla yaptıkları paylaşımlar gözetlenmeleri için birer yoldur. Elektronik bir panoptikon olarak tanımlanan Süperpanoptikonun, insanları şeffaflaştırdığı ve görünürlüğünü arttırdığı belirtilmektedir. Artan görünürlüğün sadece tüketimi veya ekonomiyi etkilemekle 


kalmadığı aynı zamanda iktidarların da işine geldiği söylenmektedir. 


Drucker, batı tarihinde birkaç yüzyılda bir değişiklerin meydana geldiğini belirtmektedir. Kapitalizm, yeni bir dünya düzenidir ve insanlar, bu sisteme uymak zorundadır. Aynı şekilde kapitalist düzenden sonra yeni bir dünya düzeni gelecek ve bu düzenin ana kaynağı bilgi olacaktır (1993: 13). Bilgiye ulaşan ve bu bilgiyi iyi kullanabilen toplumlar, diğer toplumlardan daha önde olacak ve daha fazla gelişecektir. 


Bilgiye ulaşıp bunu iyi kullanan toplumlar diğer toplumlara yön vermeye başlayacaktır. 


Bilginin ön plana çıktığı yeni toplum yapısında bilgi, vazgeçilmezdir. Bilginin hükmetmek adına bir denetim ve ıslah etme aracı olarak kullanılmasının yanında enformasyon teknolojileriyle birlikte manipülasyon aracı haline gelmesiyle gözetimin derinliği artmaktadır. Yeni enformasyon teknolojileri toplumsal gözetleme uygulamalarını değiştirmekte ve gözetim modern yöntemlere yeni eklenen yöntemlerle daha etkili duruma gelmektedir. Bilgi teknolofisi, mekanlarla sınırlı kalmayıp ulusal gözetime olanak vermektedir ve toplumun süperpanoptik bir toplum olmasına sebep olmaktadır (Gücüyener, 2011: 46). Gelişen ve değişen teknoloji ve yaşam tarzlarının, gözetimin boyutunu genişlettiği gibi gözetleme pratiklerini de değiştirdiği belirtilmektedir. Eski dönemlerde insanların duyuları, mekan ve ortam gibi etkenler, gözetim pratiklerinde etkili olduğu vurgulanırken enformasyon toplumuyla beraber gözetim süreci farklılaşmaktadır. Mekanın ve ortamın sınırları aşıldığı için, insanların 


duyuları daha etkisiz ve işlevsizdir. 


Geleneksel toplumlardaki gözetim yapısı içinde, gözetleyen ile gözetlenen arasındaki ayrım kolayca belirlenirken, bilişim teknolojileriyle birlikte ayrım kapanmaktadır. Çünkü yeni sistemlerde bir kişinin bir başkasını gözetlemesi için yakın olmasına gerek yoktur. Gözetim artık kıtalararası işlerlik kazanan bir sistemdir. 


Geleneksel gözetimde duyuların yeterli olduğu söylenmektedir fakat yeni teknoloji, 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duyuları aşan bir yenilik getirmektedir. Bu yüzden Gary T. Marx, gözetimi tanımlarken 


gözlemlemek kavramını kullanmaktadır (Tokgöz, 2011: 58). 


Gelişen iletişim teknolojileri, gözetleme konusunda mekan sınırlarını ortadan kaldırmaktadır. Bilgi teknolojisi üzerine inşa edilen şehirler gözetlemeye elverişlidir. 
Günaydın'a göre, enformasyon şehirleri gözetleme şehirleridir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile gözetim sistemleri iç içedir ve birbirine eklemlenmektedir (Günaydın, 2014, 56) Beniger, Enformasyon Çağını “denetim devrimi”” olarak tanımlamaktadır. 


(Kumar, 1999: 31). 


Enformasyon teknolojilerini üreten ülkeler, diğer ülkeler üzerinde denetim mekanizması kurmaktadır. Çünkü ekonomik ve teknolojik gelişmeler esasında insanların hayatlarını kontrol etmeye ve belli bir düzen içinde tutmaya yaramaktadır. 
Gelişen teknoloji daha pratik olarak insanların işlerini yapmalarına olanak verirken aynı zamanda onları ev merkezli bir yaşama sürüklemektedir. Bu da iktidarın insanları daha rahat denetim altında tutmasına neden olur. Çocukların okula gitmesi, işçilerin fabrikalarda çalışması, gençlerin askere alınmaları benzeri birçok durumda insanların 


girdikleri veya çıktıkları her mekanda gözetim altına alınmaları sağlanır. 


Enformasyon kavramı, bilimsel bir gerçek olarak 1940 yılında sibernetiğin popülerleşmesi sonucu ele alınmıştır. Enformasyon teknolojisi ilk olarak sinyal işlemek amacıyla kullanılmış daha sonra Claude Shannon tarafından bilimsel bir temele oturtulmuştur. Soğuk savaş yıllarında insanların birbirleriyle iletişimindeki 


davranışlarının temeline etki etmiş bir sisteme dönüşmüştür (Kuban, 2004: 320). 


Enformasyon teknolojisi önemli olmaya başladığı andan itibaren insanlık için hayati bir rol oynamaktadır. Bilginin artık diğer ülkeler üzerinde baskı kurmanın ve o ülkeleri yönetmenin bir aracı olması sonucunda toplumların da, bilgiye ulaşmak adına mücadele verdiğinden bahsedilmektedir. Oluşturulan yeni sistem doğal olarak teknolojisi en gelişmiş ve diğer ülkeleri yönetecek güce, ekonomiye ve alt yapıya sahip ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Bu yeni teknoloji sadece gözetlemek için değil aynı zamanda bilim alanında ve ülkeler arasındaki çatışma durumlarında insanlar arasında 


yaygınlaşmaktadır. 


Amerika, teknolojinin olanaklarından faydalanarak ilk olarak izleme hareketini 


başlatmıştır. Oluşturulan sistemler sayesinde birbirinden farklı veri tabanlarından elde 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edilen bilgiler tek bir elektronik ortamda biriktirilmiştir. Geliştirilen bu yazılımlar dünyadaki birçok ülkeye, şirketlere, bankalara pazarlanmıştır. Amerika ve İsrail'in en büyük iki istihbarat örgütünün dünyanın her yerini izlemesine olanak veren bu sistem 


sonraki dönemde de etkin bir şekilde kullanılacaktır (Bildirici, 2001: 303). 


Ülkelerin önemli istihbarat teşkilatları vardır. Bu istihbarat teşkilatları hem ülkelerin siyasi yol haritasına etki etmekte hem de kişiler hakkında bilgi vermektedir. 
Bu konuda bilinen istihbarat teşkilatlarının yaptığı dinleme ve gözetlemeler ön plana çıkmaktadır. Dünya'nın en çok ses getiren dinleme operasyonu, Watergate skandalı olarak tarihe geçmiştir. Amerika'da yaşanan olayda Demokrat Parti'nin genel merkezine gizli olarak girenlerin yakalanması sonucu patlak vermiştir. Bu olay sonucu birçok kişi sorguya alınmış ve suçlular cezalandırılmıştır (Bildirici, 2001: 267). Dünya genelinde birçok casusluk skandalı yaşanmakta ve bu olaylar ülkeler arasındaki çatışmayı artırmaktadır. İstihbarat teşkilatlarının, hem kendi ülkeleri içinde hem de diğer ülkelerdeki önemli konular hakkında bilgi sahibi olabilmek için gizli dinlemeler yaptığı söylenmektedir. Bu özel ve gizli bilgileri almak için çeşitli teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlardan birisi de telefondur. Telefon, casusluk skandallarında 


fazlasıyla yararlanılan teknolojik bir aygıttır. 


Telefon dinlemeleri gözetim tarihinde önemli yer tutmaktadır. Telefon dinleme yoluyla gözetim, telefonun icat edildiği ilk döneme kadar uzanmaktadır. İlk dinlemeler güvenlik amaçlı istihbarat örgütleri tarafından yapılsa da bir süre sonra bozulmalar meydana gelmiştir. Özellikle soğuk savaş dönemlerinde ülkeler vatandaşlarını gözetim altına almayı amaçlamıştır ve hükümetlerin birbirlerini ve halkı gözetim altına alma çabalarına dönüşmüştür (Dolgun, 2015: 139). Modern dünyada her birey, doğduğu andan itibaren sistematik olarak hayatının her alanında kayıt altına alınmaktadır. Cep telefonlarının dinlenmesi, akıllı kartlar yoluyla yapılan alışverişlerin kayıt altına alınması, tüketicilerin profillerinin veri bankalarında depolanması, şehir merkezlerinin veya işlek alanların kameralarla donatılması, elektronik postaların okunması gibi çok çeşitli yöntemler kullanarak iktidarlar, toplum üzerindeki denetimi en üst noktaya 


çıkarmaktadır (Dolgun, 2004: 1). 


İnsan hayatına girmiş olan teknolojik aygıtlar ve yenilikler, her ne kadar yaşamı 


pratikleştirse de aynı zamanda halk üzerinde gözetim ve denetimin artması için gerekli 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ortamı hazırlamaktadır. İnsanların kullandığı her teknolojik alet, onları daha görünür ve daha çok denetlenir bir duruma getirdiği kabul edilmektedir. Gözetimin, sadece insanların kullandıkları teknoloji ile değil iktidarın dizayn ettiği ve kurduğu sistemler vasıtasıyla da devam ettiği söylenmektedir. İnsanların birçoğu gözetlendiklerinin 


farkındadır ama bu duruma yaklaşımları farklıdır. 


Yeni teknolojilerle bireyler, gerçek hayattan soyutlanmaktadır. Bu şekilde de istenildiği zaman gözetime maruz kalacak yönlendirmelere zorlanabilmektedir. İnsanlar, gözetlendiklerinin farkında olan özne-nesnelerin yerini özgür olduğu kanısını savunan fakat kendilerine özgürlük sunduğunu düşünen araçların sürekli gözetimi altındadır. 
Sadece özgürlük yanılsamasına düşen insanlar, bilgisayar teknolojilerinin yapılandırdığı kimlikler çerçevesinde habersiz özne-nesne durumundadır (Gücüyener, 2011: 58). 
İnsanların, bilgisayar teknolojileri tarafından yönlendirildiği ve özgür oldukları yanılgısına düşmeleri istenmektedir. Bu şekilde gözetime ve yönlendirmeye karşı tepki koyması engellenmek istenmektedir. İnsanlara özgür olma duygusunu vermek için 


önüne sunulan faktörlerden birisi alışveriştir. 


Alışveriş, süperpanoptik gözetimin en önemli araçlarından birisidir. Nesneler insanları çağırmakta ve insanlar bu nesnelere sahip olmak için belli davranışlarda bulunmak zorunda kalmaktadır. Bu nesnelere sahip olmak için insanlar, onlara sunulan araçları kullandıkları anda iktidarla da ilişki kurmak durumundadır. Süperpanoptikon, fiziksel olarak kapalı mekanların sınırlarını ortadan kaldırmaktadır. İnsanları alışverişe çağıran bu sistem, kredi kartlarını insanların kullanımına sunarak onların ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir (Öztürk, 2013: 137). Alışveriş merkezleri, insanları doğal hayattan soyutlayarak onları kapalı ortamlara hapsettiği kabul edilmektedir. Bu şekilde insanlar, zaman ve mekan hissini kaybedip onlara sunulan nesneler arasında kaybolduğu belirtilmektedir. Sahip olduğu kredi kartları insanların, tüketim anlamında dayandığı güçtür. Her ne kadar genel anlamda olumsuz bir yönlendirmeden bahsetmiş olsak da 


enformasyon toplumu, insanlara ve topluma sadece olumsuzluklar getirmez. 


Enformasyon toplumunun birçok olumsuz getirisi olduğu gibi bunun yanında birçok pozitif getirisi de vardır. Bankalardaki otomatik vezneler, marketlerdeki otomatik ödeme sistemleri, faks makineleri, ulaşım ağlarındaki online rezervasyonlar benzeri 


hayatı kolaylaştıran yenilikler enformasyon sistemleri ile hayatımıza girmektedir. 
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(Kumar, 1999: 29). Bu tarz hayatı kolaylaştıran enformasyon sistemleri, insanların zamandan tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda çevrimiçi olarak sunduğu 


kolaylıklar ile belirli mekanlara gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 


Bu teknolojiler sayesinde işletim sistemleri çok gelişmiş ve buda denetimin zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Buhar gücünün kullanılması ve arkasından elektriğin kullanılması iletişim ve denetim sistemlerinin gelişmesini zorunlu kılmıştır. Lyon'a göre gözetim, yönetim, üretim, pazarlama, emniyet ve eğlence gibi alanlarda kurulan enformasyon sistemli yapıların bir sonucudur. Bu daha fazla verimlilik, fayda ve güvenlik kaygısı gibi sebeplerden ötürü kişisel olarak verilerin elde edilmesine dayanmaktadır (Lyon, 2013: 141). Teknolojik gelişmeler, sadece insanların veya ülkelerin birbirlerini gözetledikleri sistemi değildir aynı zamanda toplumsal yaşamda da farklılıklar meydana getirmektedir. Teknoloji, ekonomik, sosyal, siyasal alanda yeni 


tarzlar oluşturur. 


Toffler, toplumlardaki ekonomik, sosyal ve siyasal değişimin en büyük nedeni olarak teknolojiyi görmektedir (1975: 29). Bilgi toplumunda insanların çalıştıkları yerler değil zaman kavramı içinde yaptıkları işlerin türü değişmektedir. Değişen her dönemde eski toplumlar nasıl ki güçlerini kaybedip dönüşüm yaşıyorsa enformasyon toplumu beraberinde yeni sınıflar da getirmiştir (Bozkurt, 1996: 35). Drucker, bilgi çağında bilgi işçisi dediği bir sınıfın oluştuğunu belirtmektedir. Bu sınıf, bilginin gücünü elinde bulundurmaktadır. Bilgi işçisi, bilgileri depolayan, düzenleyen, yeni 


bilgiler üreten kişidir (Kutlu: 2000: 21). 


Bozkurt'a göre, teknoloji, verimlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ürünler daha ucuza tüketiciyle buluşmaktadır fakat işsizlik de artış göstermektedir. Bununla birlikte ülkelerin ekonomilerinde durgunluk hatta çöküş yaşanabileceği tahmin edilmektedir (1996: 40). Teknoloji üretimin daha hızlı ve kolay olması açısından büyük kolaylıktır. İnsan emeğinin yerini teknolojik araçlar almaktadır. Bu da insanların giderek iş yaşamından kopmasına ve sayı olarak azalmasına neden olur. Birçok işçinin yaptığı işi tek bir elektronik aletin yapıyor olması hem masraflardan hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Bilgi, yeni yaşamın ana kaynağı olarak kabul edilmektedir. 
Bilgiye sahip olanlar diğerlerini yönetebilme gücüne sahiptir. Fukuyama'ya göre bilgi, 


hiyerarşik düzenlerde kurumlar arasında çatışmalar yaratmaktadır. Çünkü bilgi güçtür, 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astlar ve üstler arasında sorunlar çıkmasına neden olmaktadır. Kurulan ağlar sayesinde bilgi akışında alternatif yollar oluşturulmaktadır. Bilgi, hızlı ve güvenilir şekilde 


kurumlar içinde ve kurumlar arasında aktarılmaktadır (Fukuyama, 1999: 164). 


İnsanlar, geçmiş dönemlerden beri süregelen bir gözetim eyleminin hem gerçekleştiricisi hem de gerçekleştirileni olmuştur. Yabanıl hayat yaşayan toplumlarda gözetimin derinliği daha azdır fakat teknoloji, gözetim pratiklerinin yoğunluğunu önemli ölçüde arttırmaktadır. Özellikle modern dönemde ve günümüz teknoloji ve bilgi çağında insanlar, birbirlerini gözetlemenin çok ötesine gitmektedir. Gösteri veya teşhir 


olarak adlandırılan eylem, tüm dünyada insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 


Bireyler, kendilerini teşhir etmeye başlamakta ve bunu teknolojinin yardımıyla herkese sunmaktadır. Modern yaşamın gerekliliği gibi düşünülen teşhir, insanlar tarafından sıkça gerçekleştirilen bir eylem haline gelmiştir. Eğlence, moda, imaj benzeri kapitalist sistemin insanlara dayattığı ve uymak zorunda bıraktığı kültür yapısı, insanlar tarafından kolayca benimsenmektedir. İktidar ve devlet yapılarının denetim sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği gözetim, yerini herkesin kendisini görünür kıldığı gösteri 


kültürüne bırakmıştır. 


42 


İKİNCİ BÖLÜM 


GÖSTERİ TOPLUMU 


2.1. GÖSTERİ TOPLUMU KAVRAMI 


Modem üretim koşullarının hakim olduğu toplumların bütün hayatları, çok büyük bir gösteri birikimi olarak görülmektedir. Gösteri, yaşamın somut tersyüz edilişi olarak canlı olmayanın özerk devinimidir. Gösteri, kendisini üç farklı açıdan sunmaktadır. 
Birincisi toplumun bizzat kendisi, ikincisi toplumun bir parçası ve üçüncüsü ise birleşme aracı olmasıdır. Gösteri, bir toplum parçası olarak toplumun bütün bakış açılarını ve bilinçlerini birleştiren sektördür. Gösteri kavramı, toplumla sıkı ilişki içindedir. Çünkü gösterinin taşıyıcısı toplumdur ve toplumlar, kendilerinden az gelişmiş toplumları sadece iktisadi yönden egemenlik altına almaz aynı zamanda o toplumlara gösteri adı altında egemen olur. Ekonomik olarak mevcut olmayan zamanlarda bile 


modem toplumlar, her kıtada gösteri aracılığıyla söz sahibidir (Debord,1996: 14-33). 


Gelişmiş ülkeler, sadece ekonomik anlamda veya teknolojik gelişmişlikleriyle diğer ülkeler üzerinde söz sahibi olmaz. Teknolojik ve ekonomik gelişmişliklerinin yanına farklı alanlardaki üstünlüklerini de ekleyip gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelere bu alanlardaki ürünlerini pazarlayarak o ülkeleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilmektedir. Buradaki en hassas nokta, gelişmemiş ülkelerdeki yönetenler, gelişmiş ülkeleri ne kadar önemsediği veya benimsediğidir. Gelişmiş ülkelerden ne kadar çok etkilenirse o kadar yönetme gücünü ve toplum üzerindeki etkisini kaybetmeye yaklaşmaktadır. Gösteri, bu anlamda önemli yer teşkil etmektedir. 
Yönetenler, yönettikleri ülkelere gösteri kültürünü yayarak o ülkeye kendi kültürlerini 


benimsetmektedir. 


Gözetleme ve teşhir sorunları geleneksel dönemden beri vardır. Gözetim pratiklerinin insanlar tarafından tam olarak içselleştirilememesi bu sorunların önemli bir nedeni olarak görülmektedir. Görmenin önem kazandığı ve görülmenin yaygınlaştığı yaşam tarzında gösteri, insan hayatında önemli yer tutmaya başlamıştır. Toplumsal 


gözetim ve gösteri, süreklilik arz eden bir eylem olarak evrimini tamamlamaktadır. 
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Modem yaşam ve teknolojinin toplumsallaşmasıyla beraber teşhir, meşru ve sıradan bir 


uygulama halini almıştır (Çaycı, 2017: 37). 


Debord'a göre gösteri, ““nesnelleşmiş bir dünya görüntüsüdür”. Gösteri, mevcut olan üretim tarzlarının hem sonucu hem de tasarısıdır ve toplumsal bakımdan hakim olan yaşamın, mevcut modelini oluşturmaktadır. Gösterinin biçim ve içeriği var olan sistemin bütün amaçlarının ortaya konmasıdır. Görünürde olan olayların çeşitliliğini birleştirmekte ve açıklamaktadır. Basit bir açıklama ile gösteri, toplumsal yaşamın 


doğrulanmasıdır (1996: 15). 


Gösteri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte modem toplumlarda farklılaşmaktadır. 
Çünkü geleneksel dönemde insanların hayatları, birbirlerinden farklı durumda şekillenmiştir. Günümüzde, bu algı değişmektedir. Tıpkı gözetim gibi gösteri kültürünün de zamanla değişen çağın dinamiklerine uyum sağladığı bilinmektedir. 
Festivaller, törenler, kabileler içindeki organizasyonlar, gösteri kültürünün o dönemde de var olduğuna işarettir. İnsan hayatı içinde önemli bir yer tutan gösteri, resim, sanat, siyaset, savaş gibi birçok alan içinde kendisini göstermektedir. Gösteri, sadece insanların katıldığı törenler, festivaller, geçit törenleri gibi organizasyonlardan ibaret değildir. Gösterinin alt metninde farklı mesajlar vardır. İşlenecekler olan konunun alt metninde belli bir mesaj seyircileri sürekli empoze edilmektedir. Gösterinin, sınıflı toplum yapısından önce farklı bir tarzda olduğu bilinmektedir. Eğlence, gösteri kültürünün temelidir ve eğlence, birçok sanat dalının içinde kendine yer bulmaktadır. 
Eğlence kültürü, zamanla yayılmış ve sonunda tiyatro sahnesine girmiştir. Gösteri anlayışı ve eğlence kültürü, tiyatronun biçimine ve sunuluşuna farklı bir düzen 


getirmektedir. 


İnsanlar, kendilerini gösterdiği kadar mutlu olmaktadır. Böylelikle bireyler, daha başarılı ve statü sahibi olarak görülmektedir. Bunun tersi durumunda insanların özgüven kaybedeceği ve kendisini yeterince gösteremeyeceği kabul edilmektedir. Bu nedenle insanlar, kendilerini kanıtlamak adına gösteri toplumunun bir parçası olmaktadır 


(Sepetçi, 2017: 71). 


İnsanların davranış değişiklikleri bazı şeylerin meta haline gelmesine neden olmaktadır. Kültür, çoğunlukla meta haline gelmektedir. Bunun yanında gösteri de 


toplumun en önemli metası durumundadır. Adorno için gösteri, kültürün ve bu kültür 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içinde etkisi artan eğlencenin yöneldiği biçimdir. Her biçimdeki eğlence kültürü değiştirilmektedir. Bu şekilde eğlence ve mutluluk tanımları değişmekte ve kültür endüstrisinin bağımlısı haline gelmektedir. Bu birçok alanı kapsayan uzun bir süreçtir. 
Geleneksel toplumlarda bu kültürün etkisi daha az, geleneksel olmayan toplumlarda daha çok hissedilmektedir. Çünkü geleneksel toplumların, kendilerine özgü bir eğlence kültürleri yoktur. Modern yaşam, toplumların hayatlarına girdiği andan itibaren değişiklikler meydana getirmektedir. Kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı ve her 


eve girmesi, onun eğlence kültürüne de yön vereceği anlamına gelir (Çakır, 2015: 54). 


Günümüzde kültürel işleyişi sadece gösteri veya sadece gözetimle açıklamak olanaksızdır. Çünkü hem gösteri hem de gözetim, insan hayatını doğrudan etkilemektedir. Gösteri, insanların yaşayış biçimlerini ve yerleşmiş kültürleri değiştirmektedir. Modern dönemle beraber, insanların arasındaki bağların giderek zayıfladığı ve bu zayıflığın, toplumlardaki yaşam şekillerini ve düşünce yapılarını 


farklılaştırdığı bilinmektedir. 


Gizlilik ve gizlenenler, gösterinin asıl amacıdır ve gösterinin başarısı gizlemededir. Gizlenenler, dile gelmeyenler, anılmayanlardır. Gösteri egemenliğinin ilk hedefi, tarihsel bilgiyi yok etmektir. Gösteri, insanların olup biteni görmezden 


gelmesine neden olmaktadır (Çakır, 2013: 339). 


Gösterinin kaynağı, dünyadaki birlik ve beraberliğin kaybolmasıdır. Gösteride bir kısım kendisini dünyanın karşısında temsil eder ve bu kitle üstün olanlardır. İzleyiciler, kendi bilinçsizliklerinin sonucu olarak seyrettiği nesneye yabancılaşmaktadır. Ne kadar çok izlerse o kadar az yaşar, kendisini baskın imajlarda ne kadar çok bulmaya çalışırsa kendi varoluşunu o kadar az anlar. Gösteri, izleyiciyi hiçbir zaman evinde hissettirmez çünkü gösteri, her yerdedir. Gösteri, öylesine büyük bir sermayedir ki imaj haline gelmiştir (Debord, 1996: 23). İmaj, gösteri kavramıyla sıkı bir ilişki içindedir. Çünkü gösteri, sadece izlemek veya görmek üzerine bir oluşum değildir. İçerdiği alt mesajlarla insanların düşünceleri üzerinde etkili olan, onların davranış biçimlerini şekillendiren ve bilinç yapılarına etki eden bir kavram olarak bilinmektedir. İmaj, bu noktada önemlidir 


çünkü gösteri görülme konusunda ve dış görünüş ve algılanma hususunda etkilidir. 


Gösteri, dış görünüşle ilgili olan bir kavramdır. Örneğin gösteri üzerine tartışma 


yürütüldüğü zaman bize fikir yerine dış görüntüler verilmekte ve bu dış görüntüler insan 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yaşamında belirleyici olmaktadır. Postmodern bir dünyada en belirgin gösterge, görüntülerin anlamlardan, içeriklerden daha ön plana çıkmış olmasıdır (Akay, 2002: 48). İçerik ve anlam, yerini dış görünüş ve görünürlük üzerinden değer verilmeye 


bırakmıştır. 


Gösteri, kendisini tartışılmaz ve erişilmez olarak sunar. Görünen her şey iyidir, iyi olan her şey görünür gibi bir düşünceyi ortaya koyar. Gösterinin esas özelliği, araçlarının aynı zamanda amaç olmasıdır. Modem endüstriye dayanan toplum yapısı, gösteri yanlısıdır. Gerçek dünyanın küçük imajlarla dönüştürüldüğü durumda imajlar, en etkili gerçek varlıklardır. Direkt olarak algılanamayan dünya, uzmanlaşmış gösterme 


eğilimi ile görme duyusunu ön plana çıkarmaktadır (Debord, 1996: 16). 


Görüntülerin zamanla gösteri vasıtasıyla mesajlardan daha önemli hale geldiği dönemde, içerik de önemini kaybetmektedir. Görüntü, en etkili mesaj ve içerik haline gelmektedir. Görüntü, içeriği ve anlamı yok ederken beraberinde imajı getirmektedir. 
Gelişen teknoloji, gösterinin daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü insan hayatına çok hızlı bir şekilde giren teknolojik araçlar, gösterinin de bu denli yayılmasını ve insan ve toplum hayatında bu denli bir rol oynamasını sağlamaktadır. Televizyon, hem sosyal hem kültürel anlamda çok etkili bir güçtür. Yani kültürel değerler televizyondan etkilenmektedir. İnsan zihnindeki belirgin olan imajların, verdiği mesajlar 


neticesinde bir kültürden diğerine geçişine yardımcı olur (Erdoğan, 2009: 31). 


Debord anlayışında gösterinin etkin olduğu dönemler, sanayi toplumuna geçişle birlikte başlamaktadır. Bu dönemde insanın içsel ve dışsal yaşamında önemli değişimler meydana gelmiştir. Kent yaşamı geliştiği için ofisler, hastaneler, evler, okullar benzeri kurumların sayısı artış göstermektedir. İnsanların gündelik hayatları, dıştan içe doğru yönelmektedir. Gösteri, ilk çıktığı dönemde dış ortam etkinliği olarak bilinirken gelişen süreçte, buradan koparak iç ortama yönelmiştir. Uygarlaşma ile birlikte insanoğlu dış mekanları terk ederek iç mekanlara doğru hareket etmektedir. Dış dünya, korku ve tedirginlik yaratırken iç mekan, güven konusunda önemli yer konumundadır. İçeri ve dışarı arasındaki bu ayrışma, oyuncu ile izleyici arasında da kopukluk yaratmaktadır. 
İnsanların psikolojik yanlarına da etki eden bu durum, bireysel yapıyı parçalamakta ve gösteri de gözetim de bu yapıdan beslenmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte 


gözetim ve gösteri, artık evin içindedir. Böylece evin korunaklı ve huzur veren yanı 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kaybolmaktadır. İnsanlar dışarıdan kaçıp içeri sığınmaktadır fakat dışsal hayat, insanı evde de rahat bırakmaz. Kitle iletişim araçları, gözetim ve gösterinin dış mekandan iç 


mekana yönelmesinde çok etkilidir (Çakır, 2015: 80). 


Gösteri, her şeyden önce ideolojidir. Çünkü kendi bütünlüğü içerisinde farklı olan bütün ideolojik sistemlerin özünü sergilemektedir. İnsanların yoksullaşması, köleleşme ve gerçek yaşamların yadsınması örnektir. Gösteri, maddi anlamda insanlar arasında ayrışma ve uzaklaşmanın ifadesidir (Debord, 1996: 113). İnsanların kazandığı para üzerinden örnek verecek olursak, mağazalarda satılan ürünlerin kalitesine, maliyetine ve fiyatına baktığımız zaman, o ürünün hangi sınıfa hitap ettiğini bilebilmekteyiz. Dış görünüş ve imaj üzerinden yürütülen gösteri, bu anlamda insanlar arasında da bir 


ayrışma yaratır. 


Günümüzdeki gösteri kavramı, doğadan ve anlık gelişmeden kopuk şekildedir. 
İnsanların ortak anlayışlarına dayanmayıp, kopukluklar yaşayıp, katılımı düşürerek ve risklerden arınarak yeni bir hal almaktadır. İzleyiciler, tragedya ile suçu işleyenin cezasını çekmesi ile kendilerinden geçmekte ve bütün öfkelerini suçluya yöneltmektedir. Tragedya, suçlunun suçu işledikten sonra ceza çekmesinin yansıdığı bir gösteri durumundadır. Roma İmparatorluğunda gladyatörlerin, arenalarda dövüşmelerini izleyen halk bir başka örnektir. Daha sonra ruhban sınıfının, keyfi şekilde ilan ederek kadınların meydanlarda diri şekilde yakılmaları gösteri olarak düzenlenmiştir. Bu gösteriler kilisenin, din adamlarının halkı baskı altına alarak sindirme çabaları olarak görülmektedir. Ateşle diri halde yakma gösterileri, yerini giyotinle öldürmelere bırakmıştır. Her şey halkı sindirme politikasından kaynaklanmaktadır. Gösteri, sadece tiyatro olarak değil cezanın izlenmesi ve ibret alınması olarak da sunulmaktadır. 
Gösteriler sadece öldürme, cezalandırma etkinliklerinde değil kralın taç giymesi, din adamlarının seçilmesi sırasında özel törenler düzenlenerek yapılmıştır. Gösteri, oluşturduğu ortam içinde zenginlerin güç gösterisine zemin hazırlamıştır (Çakır, 2015: 


73). 


Gösterinin amacı, geçmiş bilgileri genel olarak unutturmak ve yok etmektir. En yakın geçmişle ilgili neredeyse bütün bilgileri ve yorumları unutturmak, insanların gerçekte olan olayları görmezden gelmelerini sağlamak, olan biteni derhal hafızasından 


silmesini ve yok etmesini sağlamak başlıca amacıdır. Gösterinin, bilme ihtiyacı 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duymadığı bir kanıt artık kanıt olmaktan çıkmaktadır. Gösteri karşıtı olup ün kazanmak imkansızdır. Gösteri karşıtı olmak aynı zamanda toplum düşmanı olmak gibidir. 
İddialarını geri dönüşler yaparak, insanların önünde doğrulanabilen ve inanılan olguları ortaya koyarak kanıtlamaktadır. Gösteri, bir şeyden bahsettiğinde o şey var olur. 
Bahsetmeyi bıraktığı olaylar veya nesneler kaybolmaya mahkumdur. Gösterinin baskın 


olduğu yerlerde örgütlü olan tek güç, gösteriyi isteyen güçlerdir (Debord, 1996: 135). 


Kültür endüstrisi, medya gösterilerini farklı alanlara yayarak çoğaltmış ve gösteri, bu sayede ekonomi, yönetim, toplum ve günlük hayata yön veren kurallardan birisi haline gelmiştir. Ekonominin internete bağlı olması sonucunda gösteri de promosyon, seri üretim ve ürün dolaşımı gibi konularda araç haline dönüşür. Medya, seyircinin ilgisini çekmek ve medyanın elde ettiği çıkarı sürdürebilmek için gösteriler üretmektedir. Farklı eğlence çeşitleri, programların içine işlenerek eğlence kültürü popüler hale getirilmektedir. Televizyon, radyo ve eğlence formları, medya kültürünün 


gösteri özelliğini açıkça ortaya koymaktadır (Kellner, 2013: 19). 


Postman, gösteri toplumunu açıklarken odak noktasına televizyonu koymaktadır. 
Televizyonun, modern yaşam üzerinde çok önemli etkisi vardır ve yeni bir epistemoloji oluşturmaktadır. Televizyon, bize sadece dünya hakkında bilgi sağlamakla kalmayıp bu dünyayı bilme biçimleri de sunmaktadır. Görme duyusunun diğer duyulardan baskın olduğu düşüncesinden yola çıkarak izleyicilerin eğlenme dışında bir şeye hizmet etmeyen ardışıklıklar, tutarsız imgeler gördüklerini vurgulamaktadır. Televizyonun, kültür ölümü yarattığından korkmaktadır. Ayrıca Birleşik Devletler”i, bütün kültürü ve yaşam tarzı medya, enformasyon ve iletişim teknolojileri tarafından kuşatılmış ilk ulus 


olarak ilan etmiştir (Laughey, 2010: 32). 


Modem devlet yönetenlerin, gösterileri iktidarlarının bir parçası haline getirdikleri bilinmektedir. Popüler eğlencenin geçmişine bakıldığı zaman, temelinde gösteri vardır. 
Savaşlar, spor müsabakaları, dini eylemler ve kamu hayatı gösterinin yayılması için önemli alanlardır. Çünkü gösterinin, tek başına bu kadar insan yaşamına etki edebilecek 


ve yayılabilecek güce sahip olmadığı görülmektedir. 


Gösteri, temelde baskın rol modeller, moda, görüntü ve kişilik sembolleri sunan bir şöhret kültürüdür. Gösteri, spor, eğlence, politika, ticaret gibi birçok alanı kuşatmış 


durumdadır. Halkla ilişkiler alanının önemli ölçüde genişlemesi, belirli insanları şöhret 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yapıp sonrasında ise onları abartılı şekilde tanıtıp sonu gelmeyen bir imaj savaşlarında onların görünümünün korunmasını sağlamaktadır. Çünkü ünlülerin yeterli imaj çalışması ve tanıtımını yapmaması onların, gösteri dünyasından silinmelerine yol 


açacaktır (Kellner, 2013: 26). 


Günümüzde ekran önünde olanlar için imaj, çok önemlidir. Bu nedenle imaj çalışmalarında her kitle iletişim aracının önemi farklıdır. Ancak diğer kitle iletişim araçlarından bu konuda ayrılan ve öne çıkan araç, televizyondur. Televizyonun görsel bir araç olması, içerik kurulmasında teknolojinin getirdiği çekici ve kolay üstünlüklere sahip olması nedeniyle hem siyasilerin, hem yıldızların hem de sistemin bütünlüğü için 


vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir araçtır (Yıldız, 2002: 52). 


Sinema sektörü, gösterinin ön planda olduğu alanların başındadır. Hollywood kelimesi, göz kamaştıran bir şöhret gösterisi ve moda dünyası canlandırmaktadır. 
Hollywood'un büyük salonları, ışıkları ve magazin kameraları eşliğinde harika açılışları, Oscar törenleri ve devasa bütçeli filmlerin tanıtımları tam bir gösteri uygulamasıdır. Filmler abartılı, gösterişli ve cümbüş gibi reklamlar ve tanıtım filmleri sayesinde aşırı derecede dikkat çeken birer gösteri halindedir (Kellner, 2013: 28). 
Sinema, her ne kadar tiyatroya göre daha cazibeli ve zengin zümrenin ilgi duyduğu bir alan olarak görülse de tiyatro da önemli bir gösteri aracıdır. Tiyatro oyunu için seçilen 


konu ve müzik tarzları izleyenlerin istekleri doğrultusunda şekillenmektedir. 


Tiyatro, zengin ve önde gelen bir gösteri alanıdır. Bu nedenle çağdaş tiyatro, büyük seyirci kitlelerini çekmek için dramaturjik ve müzikal geçmişinden yararlanır. 
Sergilenen oyunlarda bolca caz, blues, rock ve popüler eğlencenin sergilenmesinin nedeni insanların bu gösteri cazibesi alanlara çekilebilmesi içindir (Kellner, 2013: 31). 
Sanatın çeşitli branşlarında gösteri kültürü yaygındır. Çünkü moda, imaj, magazin gibi alanların da sanatın içinde yer alması, gösteri kültürünün de ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Reklam filmleri bu anlamda insanların kendilerini teşhir etmesine ortam hazırlamaktadır. Sporcuların, etkin oldukları sektör dolayısıyla kendilerini devamlı şekilde görünür kıldıkları ve popüler kalmak için de gündemde kalmaları gerektiği kabul edilmektedir. Dünya genelinde sporcuların, teşhir konusunda fazlasıyla kant 


sunduğu görülmektedir. 


49 


Spor gösterinin sergilendiği önemli alanlardan birisidir. Stadyumlardaki dev ekranlarda, müsabakaların önemli anlarının gösterilmesinin yanında çeşitli ürün reklamlarının da gösterilmesi bu alanların gösterinin etkisine ne kadar girdiğinin işaretidir. Şehirdeki her köşe, ön gösteri alanı şekline dönüştürülmektedir (Kellner, 2013: 27). Dünya çapında çoğu ülkede en çok sevilen spor olan futbol, teşhir konusunda fazlasıyla ön plana çıkmaktadır. Fakat sadece futbol değil diğer spor branşlarında da giyilen kıyafetler, sporcuların hazırlık aşamaları ve buna benzer birçok sürecin 


paylaşıldığı ve bu paylaşımlarda teşhirin yoğun şekilde işlendiği görülmektedir. 


Günümüz dünyası, eylem ve duyguların temsil edildiği ve yorumlandığı bir yer değil mahremiyetlerin sergilendiği, satıldığı ve tüketildiği pazardır. Günümüzde teatral temsil yerini teşhire bırakır (Han, 2017: 54). Sergi değeri en başta güzel bir görüntüye sahip olmaktan geçmektedir. Sergileme zorunluluğu böylece güzellik ve dinçliği ortaya çıkarmaktadır. Günümüz toplumlarında kişiler, içsel güzelliği bir kenara bırakıp gerektiğinde zora başvurup dışsal güzelliğe yönelmektedir. Sergilemedeki zorunluluk görünür olanın ve dışsalın mutlaklaşmasına neden olur. Görünmez olanların da ilgi 


çekmediği için sergi değeri zaten yok olarak belirlenmektedir (Han, 2017: 29). 


2.1.1. Modern Dönemde Gösteri 


Modernite, kent toplumunu geliştirmekte ve dönüştürmektedir. Kentler, en çok modern dönemde önem taşımaktadır. Modernizmin yayılmasıyla beraber kırsal yaşam, geri planda kalmakta ve kent kültürü yayılmaktadır. Kırlardan kentlere göçler yoğunlaşmakta, kent yaşamı hayatın merkezine oturtulmaktadır. Gelişen ilk modem kentlerden biri olan Paris'te, Haussman'ın başlattığı kentsel dönüşüm çerçevesinde, insanlar, kent yaşamından uzaklaştırılarak kırsal alanlara göç etmeye zorlanmıştır. 
Böylece görünür olmaktan uzaklaştırılmışlardır. Kent yaşamında geniş bulvarların olması, büyük camlı vitrinlerin varlığı, geniş pasajlar gözün egemenliğini daha da ön 


plana çıkarmaktadır ve böylece kent hayatı tüketimle bağlanmaktadır (Çakır, 2015: 88). 


Kırsal yaşamın önemini yitirdiği ve modern yaşamın bir kültür haline geldiği dönemden itibaren gösterinin, her alana, her mekana, insanların davranış biçimlerine, ilişkilerine yansıdığı bilinmektedir. Kent insanları, bu yaşama hem uyum sağlamaktadır 


hem de dışarıdan seyretmektedir. İnsan ilişkileri, bu kurallar ve gösteriler etrafında 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şekillenmektedir. Modern hayatı yaşayan insanların çoğu, gösteri kültürünü kabul etmektedir. Çünkü bu kültürü ürettikleri ve tükettikleri için kabul etmek zorundadır. 
Gösterinin en önemli özelliklerinden birisi, farklılığıdır. Çünkü farklılık, gösteriyi geliştirmekte ve yaygınlaştırmaktadır. Farklı saç tarzları, farklı giyim şekilleri, ışıltılı yaşamlar gösteriyi her zaman ön planda tutar. Moda da gösteriye hizmet etmektedir. 
Çünkü moda eski olanla ilgilenmez daima yeni olanı ön plana çıkarır ve sürekli bir 


değişim ortamı yaratır. 


Görsel anlamda kent yapısı, toplumsal ve sosyal olarak içerisinde belirli bir yaşam tarzı barındırmaktadır. Kentler, sokakları, meydanları, kentsel açık alanları, parkları içerdiği kadar aynı zamanda yalnızlık-kalabalık, birey olma çabası, sosyal yaşamdaki ilişkileri, düzen-kaos, sınırsızlık-gözetlenme benzeri birçok kompozisyonu da içermektedir. Keyif ve mutsuzluk alanları iç içedir. Tarihi eserler, ibadethaneler, alışveriş merkezleri, eğlence alanları insanları doğrudan etkilemektedir. İnsanlarda ait olma duygusu arttıkça, kent yapısına uyum sağladıkça bu maddi öğelerle kendisini uyumlu hale getirmek zorunda kalır. Çünkü kentlerde, kitle kültürünü taşıyan unsurlar sadece radyo ve televizyon değildir. Bunun yanında afişler, reklamlar, teknolojik cihazlar, sinemalarla donatılmış sokaklar vardır. Bu şekilde görsellik ve gösteri tamamen etkin bir hal alıp insanları bu hayatın içerisine çekmektedir (Altıntaş-Eliri, 


2012: 66). 


Gösteriyi oluşturmada kurumların etkisi büyüktür. Kurumsallaşma ve gösteri birbiriyle bağlantılıdır. Kurumlar, görselleşme ve imajların oluşturduğu etki sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kurumlar katıdır, insanların ve nesnelerin etrafında kafes oluşturur, toplumu fonksiyonel hale getirir. Görsel düzenle kurumlar arasındaki ilişki bütünlüğü eskiye göre güçlenmiştir. Modem toplumun sanat kurumlarında, tiyatro ve müzik sanatları, gösterilere hizmet etmektedir. Bu sanatların popüler olması kurumlara bağlıdır 


(Ellul, 2012: 242). 


Kurumlar, birçok alanda hakim ve etkili olduğu için gösteri kültürünü de birçok alana yaymayı başarmıştır. Gösterinin, insanların günlük yaşam biçimlerine sızması ve bu denli yönlendirici olmasında kurumların payı büyüktür. Bu şekilde kendileri her daim popüler ve güncel kalmakta ve istedikleri yaşam tarzlarını ve hayat felsefelerini 


insanlığa rahat bir şekilde sunma imkanı yakalamaktadır. 


51 


Kurumlar, sahip olduğu güç ile gösteriyi yeniden üretmektedir. Kurumların sahipleri, gösterinin gücünü kullanarak kendilerini hiçbir zaman unutturmazlar ve tekrar hatırlatırlar. Özel davetler, lüks mekanlarda yemekler, toplantılar gösteri aracılığıyla parıltılı bir dünya haline getirilir. Kurumların, gösteri ile olan bu ilişkisi gösterinin günlük hayata yayılmasına neden olmaktadır. Bu yayılma sanattan, kültüre, sosyal hayata ve siyasi alana kadar her yere sızmaktadır. İnsanların zevkleri, ilişkileri, eğlence tarzları, tercihlerini baştan değişmektedir. Gösteri, onay ve kabul yaratır. Onay güçlenirken muhalif olma dışlanmaktadır. En iyi olanı veya en gerekli olanı değil var olanı önermektedir. Kitle iletişim araçları, görselliğin belli anlamlar etrafında üretilmesini sağlar. Burada da belirli imgeler ve imajlar gerçekliğin ölçütü haline gelir. 
Görsel olan doğru ve referanstır. Amerika, dünyanın en önemli gösteri merkezidir. 
Gösterinin temel üreticisi Amerika'dır. Bu ülkenin en önemli gösteri merkezleri New York, Hollywood, Las Vegas, California'dır. Disneyland, benzerleri birçok ülkede taklit edilerek gösteri kültürü, evrenselleştirilmeye çalışılmaktadır. Amerika gibi ülkeler, sadece eğlence sektöründeki etkinlikleriyle gösteri üretmez aynı zamanda bazı medeniyetleri bombalarken de gösteri üretir. İlk kez bir savaş oradaki insanların öldüğü göz ardı edilerek tüm dünya tarafından izlenmiştir. Bütün dünyada gösterinin metaları satın alınarak canlı olarak izlenmiştir. Çünkü mevcut bir küresel çapta ekonomi vardır 


(Çakır, 2015: 85-95). 


Büyük ülkelerin, sahip oldukları güçlü ekonomileriyle ele geçirdikleri veya içine sızdıkları ülkelere kültürlerini aşıladıkları görülmektedir. Eğlence ve gösteri kültürü, modern zamanda geri kalmış ülkelere aşılanan popüler kavramlardandır. Tiyatro, sinema, televizyon benzeri teknolojik araçların kullanımıyla büyük ülkeler kültürlerini daha rahat bir şekilde geri kalmış ülkelere yaymaktadır. Ekonomisi ve gücü az olan ülkeler, kendilerine benimsetilmeye çalışılan kültürleri kabul ettikleri gibi bu kültürleri yaşamaya gönüllüdür. Eğlence ve gösteri öyle bir hal almış ki insanların ölümleri bile 


geri planda kalmıştır. İnsanlar için en önemli şey eğlence, popülerlik, gösteri ve imajdır. 


Küresel pazardaki rekabet ortamı, şirketlerin imaj ve marka adlarını yayma zorunluluğu yaratmaktadır. Bu nedenle ticaret ve reklam uygulamaları bu şirketlerin promosyonlarında birleşmektedir. Nike, Apple, İntel gibi büyük şirketlerin logoları bu çerçevede yayınlanmak ve insanların dikkatini çekmek zorundadır. Bu şirketler bu 


logoları küresel pazarda onları diğer şirketlerden ayırması için özel olarak seçmiştir. 
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Büyük şirketler gösterinin bu kadar önem kazandığı bu dönemde çıkarmış olduğu logonun günlük hayatın merkezinde insanlar tarafından dikkat çekmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü reklamcılık, promosyon, halkla ilişkiler ve pazarlama, küresel pazar içinde ürün gösterisinin temel kısımlarıdır (Kellner, 2013: 25). Küresel kapitalizmin ve Amerikanlaştırmanın bir sembolü olarak McDonald's yiyecek şirketi ürün gösterisi uygulaması örnektir. Dünyanın birçok ülkesinde binlerce bölge satış temsilcilikleriyle birlikte çok önemli bir şirkettir. McDonald's, ürün gösterisini ve ona 


ait tüketici kültürünü dünyanın her yerinde teşvik etmektedir. 


Reklamcılığın bu denli gelişmesinin temelinde imaj, güncel kalma, popüler olma gibi kaygılar vardır. Büyük firmalar, bilinirliğini artırabilmek amacıyla büyük paralar harcayarak reklamlar çektirmekte ve tüm dünyada popülerliğini artırmaktadır. 
McDonalds, bu şirketlerden sadece bir tanesi olarak ön plandadır. Globalleşen dünyada artık sadece büyük şirketler değil kendi ölçüsü çerçevesinde bütün şirketler reklam kampanyalarıyla daha bilinir olmak için çaba harcamaktadır. Her şirketin kendine has logoları, renkleri, imajları, sloganları mevcuttur. Tüm bu faktörler onları diğer firmalardan ayırmak için özel olarak tasarlanmaktadır. Gösteri, gördüğümüz üzere sadece insanların yaşam biçimlerine nüfus etmekle kalmaz tüm dünya genelinde 


şirketlerinde içinde olduğu çok büyük bir alanda etkisini sürdüren bir güce ulaşmıştır. 


2.1.2. İnternet ve Küreselleşen Dünyada Gösteri 


İnternet, bilgisayar sistemlerinin birbiriyle bağlantısını kuran, kullanıcılarının birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan bir ağ sistemi olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Bu ağ sistemi, her türlü bilgisayarda işlevini yerine getiren ve dünya geneline ulaşabilen çok büyük bir ağ yapısıdır. İnternet, bilgiye kolay, ucuz ve güvenilir şekilde ulaşabilmeyi sağladığı gibi bunu en hızlı ve güvenilir şekilde paylaşabilmeye olanak vermektedir. İnternet, iletişim ağı olarak ortaya çıkmış olsa da iletişimin yanında ticaret, alışveriş, eğlence benzeri amaçlar da gerçekleştirilmektedir. İnterneti diğer kitle iletişim 


araçlarıyla karşılaştırdığımız zaman diğer araçlardan daha çok yönlü olduğu açıktır. 


1960 yılında nükleer tehdit insanlığı tehdit edecek bir silah haline gelmiştir. 
Teknolojik üstünlüğü ele geçirmek diğer ülkelere karşı üstünlüğü ele geçirmek anlamı 


taşımaktadır. Bu düşünce etrafında birleşen ülkeler, laboratuarlardaki çalışmalara hız 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vermiştir. En önemli çalışmalar bilgisayar alanında olmuştur. Bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı kurma fikri ve Rusya'nın saldırı tehdidi neticesinde, savunma sistemleri 


kurularak bu saldırılara dayanıklı bir ağ oluşumu amaçlanmıştır (Barron, 1998: 10). 


İnternet, insanların düşüncelerini özgür biçimde ifade edebildikleri bir platformdur. İnternetin, Amerika Savunma Bakanlığı tarafından bir proje olarak görülmesi ve savaş zamanında iletişimi kesintiye uğratmayacak şekilde geliştirilmesi amaçlanmıştır. Herhangi bir yerde sorun olduğu zaman sistem çalışmaya başlamıştır. İlk 


olarak Körfez Savaşı'nda kullanılmıştır (Akın, 1996: 40). 


Bilgisayar ve ağ bağlantılarının temel amacı, bilgisayarlar arasında bağlantı kurarak, zamanı paylaşmayı mümkün hale getirmektir. Ama esas kıvılcım ağ kullanıcıları arasında e-posta ile iletişim kurulmasının mümkün hale gelmesiyle başlamıştır. Ray Tomlinson, ortaya koyduğu uygulama ile bunu kullanıma açmış ve önemli bir süreci başlatmıştır. 1980 yılında insanlar, internetten faydalanmadan 
iletişime başvurmuştur çünkü ağlar, ilk başlarda birbiriyle uyumlu halde değildir. 1990 
yılında bu ağların bilgisayar ile bütünleşmesi sonucunda internet teknolojisi gelişmiş ve günümüze kadar yoğun bir gelişme sürdürmeye devam etmiştir (Castells, 2005: 64). 
İnsanların hayatlarını etkileyen ve değiştiren önemli dönüm noktalarının ve toplumsal dönüşümlerin belirli bir süreç aldığı görülmektedir. İnternetin de günümüzde kullanıldığı ve işlev gördüğü seviyeye ulaşmak için çeşitli süreçler geçirdiği 


bilinmektedir. 


İnternet, önemli değişimler yaşadıktan sonra var olabilmiştir. Geçirdiği süreçlerden birincisi kömür ve demirin kullanıldığı ve fabrikalarda toplu üretimin yapıldığı dönemdir. Bu dönem, üretici bazlı makineler yaratmaktadır. İkinci süreçte yapılan keşifler sayesinde plastik, petrol ve elektriğin bulunup kullanılmasıyla önemli adımlar atılmıştır. Üçüncü süreçte ise bilgisayar ve bilgisayara ucuz ulaşılabilmesi toplumları bilgi çağına sokmuştur. Bilginin çok hızlı üretilmesi ve hızlı aktarımı bu süreçte önemlidir. Bütün dünyada kullanılan ve bilgiyi en hızlı taşıyan sistem internettir 


(Çağıltay, 1997: 4) 


Diğer kitle iletişim araçlarında olan bütün özellikleri görüntü, ses, renkler, görsel ve grafik sistemlerini içerdiği gibi sunduğu yeni hizmetlerle de internetin çok önemli bir 


teknolojik adım olduğu ortadadır. Sunduğu haberleşme, iletişim, bilgi alma, alışveriş 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gibi yönleriyle geleneksel araçların önüne geçtiği kabul edilmektedir. İnternet, zaman konusunda hızlı şekilde ulaşma ve iletme sağlaması onun belki de en önemli yönlerinden birisidir. Kullanılış amacına göre tehlikeler de içermesine rağmen doğru kullanımda insanlara hayal gücü ve yaratıcılık kattığı bunun yanında zaman kazandırdığı bir gerçektir. Bilginin bu kadar önemli olduğu günümüz yaşamında 


internetin, bilgiye ulaşmadaki gücü yadsınamaz. 


Ağların en önemlisi olarak adlandırılan Net, çok önemli bir potansiyele sahiptir. 
Farklı kültürlerin bir arada ve barış içinde yaşamaları bu ağlar sayesinde mümkün hale gelmektedir. İnterneti kullanan işletmelerin, kurumların, derneklerin kendi sitelerini yaratabildiği, metinleri ve görüntüleri bir araya getirerek kendi sayfalarını oluşturabildikleri bir ağ ortamıdır. Bu şekilde hem çeşitlilik artmakta hem de katılım sayısının artması sağlanmaktadır (Castells, 2005: 472). İnternet, son derece geniş çaplı bir bilgi kaynağıdır. Farklı enformasyon kaynaklarının her biri, internetten faydalanmakta ve internete katkı sağlamaktadır. İnsanlar, internette istedikleri şeyleri aramaktadır ve genel olarak amaçları doğrultusunda istediklerini bulmaktadır. Fakat bulamadıkları durumlarda bile onlara en yakın seçenek sunularak yardım 


sağlanmaktadır. Bu anlamda internet çok önemli bir bilgi kaynağıdır (Peal, 1998: 3). 


İnternet, büyük ölçüde özgürlük alanı olup ancak insanları klavyeye bağlayan, sosyal hayattan uzaklaştırıp asosyal bir yaşama sürükleyen, tutsaklık ortamıdır. İnsanlar sürekli mesajlara maruz kalmakta, neyi okuyacağına karar veremeyecek duruma gelmekte ve saatlerce internet ortamında zaman geçirmektedir. Bu da insanların, daha kolay şekilde gözetlenmesine olanak tanımaktadır. Bauman”a göre milyarlarca internet kullanıcısı, bu ağ üzerinde birçok siteye uğrayarak izlerini bırakır ve onların hakkında 


bilgiler bu insanların iradesi dışında ele geçirilebilir (2016: 35). 


İnternet ortamı, her ne kadar özgür bir şekilde zaman geçirdiğimiz, isteğimiz doğrultusunda araştırma yapabildiğimiz, çevremizle iletişime geçebildiğimiz bir ağ ortamı olsa da girilen her sitede ve yapılan her araştırmada insanların, o siteler üzerinde izi kalmaktadır. Gözetim, internet vasıtasıyla belki de tarihte hiç olmadığı kadar ileri bir seviyeye ulaşmıştır. İnternetin en önemli özelliği, istenilen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmeyi sağlamasıdır. Çünkü sahip olduğu ağ özellikleri ve teknik donanım 


interneti, günümüzün en önemli aracı haline getirmektedir. İnternet konusunda farklı 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tartışmalar da vardır. Bazı düşünürler olumlu yanlarını daha çok ön plana çıkarsa da 


bazıları olumsuz yanlarının fazlalığına dikkat çekmektedir. 


İnternet, toplumsal hayatta hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Sosyal paylaşım mecralarına insanlar, üye olarak sanal alemde sosyalleşmektedir. İnternet üzerindeki kullanıcı sayılarının artması, insanların gündelik yaşam etkinliklerini etkilemekte ve dönüşüme uğratmaktadır. Dijital iletişim imkanlarıyla beraber insanlar, sohbet etmek, eski arkadaşlarına ulaşmak, kitap okumak, araştırma yapmak, bilgi almak ve çevresine ulaşabilmek gibi birçok olanaktan yararlanmaktadır. Sanal ortamlarda duygusal olarak etkileşim içine giren bireyler, bu ağlarda izlerini bırakmaktadır. İnsanların bu ortamlarda bıraktığı izler, onların sanal ortama bağlılığını, varlığını ve ne kadar öznel 


olduğunu göstermektedir (Kardaş, 2018: 109). 


İnternetin taşıdığı anonimlik onun, dünya geneline kolayca yayılmasına olanak vermektedir. İnternetin, küresel olarak dünyayı etkisi altına alan kapitalist düzende tüketim kültürünü esas alan, eğlencenin hayat biçimi olarak öne çıktığı sosyal yaşamda, gösteri ile olan ilişkisi bağlamında, sınırları ihlal edilen mahremiyet ve güvenlik sıkıntılarıyla birlikte gözetim kavramıyla değerlendirilmesinin söz konusu olduğu 


tartışılmaktadır. İnternet, hem gözetim hem de gösteri ile sıkı bir ilişki içindedir. 


Teknoloji, insanlar için çok önemli bir yeniliktir fakat beraberinde bazı olumsuzluklar da getirmektedir. Özgürlük alanı olarak nitelenen internet ortamı, aynı zamanda bir gösteri ve teşhir alanıdır. Yasa dışı ticaretin yapıldığı, suça eğilimi olanların rahatça düşüncelerini paylaşıp araştırmalar yaptığı, gözetimin çok rahat bir şekilde uygulandığı bir ortamdır. Görsel ve bazı duyuların dahil olması sonucu internet, bedensel bir deneyim haline gelmektedir. İnsanların bedensel olarak saldırıya uğraması söz konusu olmasa bile sözlü, görsel ve yazılı olarak çok büyük saldırılara maruz 


kaldığı belirtilmektedir (Çakır, 2015: 20). 


İnternet ortamı, kamusal ortam kadar güvenli ve dürüstlük barındıran bir ortam değildir. Sahte hesapların açılabildiği, insanların diğer insanlara rahatsızlık verebildiği ve düşüncelerini argo kelimeler ve küfürlü bir şekilde yayabildikleri bir mecradır. 
Görsel ve yazılı olması internetin yayılmasında önemli pay sahibidir ve bu nedenle 


dünya genelinde kullanılan bir araçtır. 
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Elektronik ağların, mekan sınırlarını aşması ve hiçbir yere ait olmaması sonucunda internet günümüz toplumların simgesi ve çok önemli bir gücü haline gelmiştir. Kısa süre öncesine kadar kamusal alan olarak görülen internet, iktidar yapılarını ve eşitsizlikleri sabitleme gücüne sahiptir. Farklı seslerin sunulduğu, demokrasi ortamının yaratıldığı internet, yeteri kadar bilgisi olmayanların feda edilerek oluşturulan bir ortamdır. Gözetim pratiklerine yönelik olarak teknolojinin ve internetin gelişmesi bedenlerin yitirilmesi, zaman ve mekan sınırlarının değişmesi, kamusal alan ve mahremiyet gibi kavramlara yeni anlamlar yüklenmesini de sağlamaktadır (Dolgun, 


2015: 192). 


Sosyal medya ve arama motorları, internette birbirlerine yakın alanlardır. İnsanlar bu ortamlarda sadece kendileri gibi olanlarla karşılaşmaktadır. Dijital ortamlar, insanlara sadece hoşlarına gidecek şeyleri sunmaktadır. Böyle olunca kamusal alan ve hatta eleştiri bilinci ortadan kalkmakta ve dünya özelleştirilmektedir. İnternet, mahrem 


bir alana ve rahatlık ortamına dönüşmektedir (Han, 2017: 54). 


Modem dönem, insanlara farklı bir yaşam getirmektedir. Hem teknolojinin hem dijital sistemlerin, insanların yaşam tarzlarını değiştirdiği gibi onları gösteri kültürüne yönlendirdiği kabul edilmektedir. Görüntülerin zamanla gündelik hayatı sarması sonucunda insanlar, bu yeni yaşama alışmak zorunda kalmışlardır. Kitle iletişim araçları 


aracılığıyla verilen yayınlar buna hizmet etmektedir. 


Medya teknolojileriyle küreselleşme arasında önemli bir bağ vardır. Örnek olarak MTV müzik ödüllerinin uluslar arası alanda izlenmesi, gösteri kültürünün yayılmasına kanıttır. Global dünya, bize sunduğu mekansal algılarla gündelik hayatın nasıl yaşanacağı ile ilgili ölçütler sunmaktadır. Küreselleşmeyle beraber dünyanın sınırları parçalanmıştır ve medya teknolojisi popüler kültürü yayarak gösteri kültürünün genişlemesine ortam hazırlamıştır. Küreselleşmiş dünya, insanlara tüketim kültürüne 


dayalı ve gösteri temeline oturan bir yaşantı sunmuştur (Mutlu, 2016: 212). 


Ekonomik küreselleşme, beraberinde piyasa ekonomisinin gelişmesini, dünya genelinde ekonomik örgütlerin hızla büyümesini, serbest ticaretin yaygınlaşmasını, dış ticarette genişlemeyi ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin genişlemesini getirmektedir (Aktel, 2001: 197). Küreselleşmenin şirketleşmeyi, şirketleşmenin de tekelleşmeyi beraberinde getirdiği kabul edilmektedir. Küresel şirketler, yatay ve dikey olarak 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tekelleşerek medya sahipliğini ele geçirmektedir. Bu tekel şirketler, sadece üretim alanında değil aynı zamanda tüketime de yön vermektedir. Moda, kültürel içerikler, tüketim nesneleri ve insanların gündelik yaşam tarzlarını bile etkilemektedir. Görsel olan daima ilgi çekicidir. Bu nedenle görsel olanı ön plana çıkarma ihtiyacı içeriklerin 


geri plana atılmasına neden olduğu görülmektedir. 


Bugün insanlar, geleceği tasarlama görevini profesyonellere bırakma eğilimindedir. Bireylerin özerkliği, en fazla sayıda insana en fazla doyumu sağlamayı, ihtiyaç halinde olmayan ürünlerin en yaygın şekilde tüketilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Toplum, başkalarınca asgari derecede denetlenen araçlarla kurulmaktadır. Fakat gösterinin fazlasıyla ön plana çıkması ve araçların gereğinden 


fazla önemsenmesi sonucu, bağımlılık oluşmaktadır( Illich, 2015: 32). 


Kapitalist toplum, kendisini tüketicilere bir ürün yelpazesi olarak sunmaktadır. 
Ürün çeşitliliği, kitle iletişim araçları ve sitelerinin varlığıyla insanlara ulaştırılmaktadır. 
Gösteri, marka ve ürün alanında oynadığı rol ile ön plandadır. Bunun yanında modanın birçok alanda ortaya çıkardığı imaj ve reklam göz ardı edilememektedir. Profesyonel spor branşlarında, medya kültürünün etkisi oldukça fazladır. Eski Roma’daki gladyatör dövüşleri, olimpiyatlar ve günümüzdeki hem spor oyunları hem de sporcular, moda ve 


reklam vasıtasıyla büyük ikonlar haline gelmektedir (Kellner, 2013: 134). 


Gösteri kavramı dendiği zaman, küreselleşen dünyada sadece moda veya tüketime yönelik gösteri anlaşılmamalıdır. Gösterinin bir parçası haline gelen şiddet, eziyet, acı gibi kavramlar da günlük yaşamın bir parçası haline gelmektedir. Bu konuların bu kadar yaygınlaşması sonucu haberler bile her gün bu tarz içerikleri göstermektedir. Son yıllarda terör olayları, şiddet ağırlıklı ortamlar ve çatışma durumundan faydalanan gösteri, izleyiciler üzerinde bu tarz olaylara karşı duyarsızlaşma yaratmıştır. Bu durumu 


en iyi, gösteri kuramı açıklayabilmiştir. 


Yaşanan savaşların televizyon vasıtasıyla yayınlanması gösterinin bir başka çeşididir. Vietnam savaşının televizyonda yayınlanması insanlar arasında infial yaratmıştır. Ölüm, kan, vahşet sivil hayata taşınmıştır. Çocukların savaş sırasında askerlerden kaçarken çekilen görüntüler insanlar tarafından tepkiyle karşılandığı gibi Amerika'ya karşı tepki yürüyüşleri düzenlenmiştir. Ama değişen zaman ve gelişen 


yaşam tarzıyla insanlar şiddete, eziyete, savaşa karşı duyarsız birer birey haline 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gelmiştir. İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte bu tarz olayların görüntüleri bu mecrada daha çok görülmeye ve yayılmaya başlamıştır. Böylelikle hem kolay hem de daha çok 


insanın bu tarz görüntülere ulaşması sağlanmıştır (Çakır, 2105: 145). 


İnternet, çok geniş kapsamı olan bir alandır. Her türlü insanın katılımını sağlamayı amaç edinmektedir. Gencinden yaşlısına kadar her yaştan insanı bünyesine katılmaya davet eder. Herkesin ilgi alanına yönelik içerikleri, insanlar için çekim alanı oluşturmuştur. İnternetin, gösteriyi içine alması da bu amaca yöneliktir. Çünkü gösteri, insanı kendine çekmiş, insanlar dış dünya ile bağlantısını kesmiş, dertlerini unutmuş, farklı bir psikolojiye girmiştir. Bu da internette daha çok vakit geçirmesi ve verilen 


mesajlara daha çok maruz kalması anlamına gelmiştir. 


2.2. TEŞHİR VE POPÜLER KÜLTÜR 


Teşhir kavramı, bir şeyi açığa çıkarmak, göstermek, sergilemek gibi anlamlara gelmektedir (TDK, 2018). Bir başka tanımda teşhir, ifade edilmek istenenin diğer ınsanlar tarafından bilinmesidir. Teşhir edilen kişi ve nesnenin diğerleri tarafından haberdar olunması demektir (Kılınç, 2007: 1009). Kitle iletişim araçlarının insan hayatına bu denli hızlı ve etkili şekilde girmiş olması geçmişten gelen kapalılık, gizlilik gibi toplumsal yapının bazı özelliklerinde değişimler yaratmaktadır. İnsanların, gizli şekilde birbirlerini izlemeleri, kitle iletişim araçlarının yayılması sonucu önemini kaybetmektedir. Bazı şeyler daha fazla göz önünde olmaya başlamakta ve kültürel 


anlamda toplumlarda değişmeler meydana gelmektedir. 


Günümüz çağında artık görme çok önemlidir. Çünkü insanlar, işitme üzerinden gerçeği aramayı bırakıp görerek bir şeylerin farkına varmaya çalışmaktadır. Çoğu şey görme tarafından kuşatılmış durumdadır. Günümüzde insanlar, kendilerini sergileyerek ifade, ifşa ve göstermektedir (Ellul, 2012: 259). İnsanlar artık, düşünmekten çok seyretmeyi, öğrenmekten çok görünmeyi, beyinden ziyade gözü, ünlenmeyi, para kazanmayı ve emek vermek yerine kolay yoldan para kazanmayı istemektedir (Atay, 2017: 20). İnsanların artık dış güzelliğinin ve diğer insanlara sergilenen nesnelerin daha önemli olduğunu düşündükleri belirtilmektedir. Televole, Biri Bizi Gözetliyor, 


Survivor, Ütopya, O Ses Türkiye, Bana her şey Yakışır, Yemekteyiz, Gelin Evi, 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Kısmetse Olur tarzı programlar, uluslar arası alanda teşhirin yayılmasına hizmet 


etmektedir. 


Gösteri, modern kapitalist sistemin topluma yansımasından sonra zamanla etkin bir hale gelmekte gündelik hayata ve toplum yapısına birçok etkisi olmaktadır. Gösteri uygulamasının en çok işlendiği alan medyadır. Zamanla moda, eğlence, politika gösteri alanlarına dönüşmektedir. Gösterinin temelinde eğlence vardır. Günümüzde yaşam eğlenceyle donatılmakta, eğlence ve gösteri ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamın dinamikleri haline gelmektedir. Televizyon, gösterinin bu denli ilerlemesi ve gücünün 


fazla olmasında rol oynayan araçlardan birisidir (Çakır, 2015: 53). 


Eğlence, gösteri kültürünün temelini oluşturmakta ve bunu yaparken de birçok farklı kitle iletişim aracından yararlanmaktadır. Televizyon bu anlamda ön plana çıkan araçlardan birisidir. Gösteri kültürünün içine modanın, eğlencenin girmesi sonucu bir şeylerin pazarlanmasının ve insanlara sunulması eyleminin ihtiyaç haline geldiği kabul edilmektedir. Moda içindeki kişiler ve nesneler, eğlence kültürü içinde olan her şey zamanla reklamlar aracılığıyla insanlara sunulmakta ve pazarlanmaktadır. Bu pazarlamanın ve sunumun sonucunda tüketim kültürü, toplumlar arasında yayılmakta ve 


benimsenen bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Küreselleşmeye bağlı olarak toplumlar arasında artan etkileşimler, uluslararası dolaşımın yaygınlaşması ve teknolojinin tüm toplumlara pazar ve reklam aracılığıyla götürülmesi sonucu toplumların kültür yapıları değişmektedir. Teşhir toplumu, bu şekilde bir kültür değişimi ile bedenleşir. Teşhir veya teşhircilik, tarihin hemen her döneminde görülen bir durumdur. Fakat son üç asır, teşhirin temelinin atıldığı dönem olarak kabul edilmektedir. Özellikle maddi kültürde yaşanan değişimler, zamanla teşhir toplumunun temelini atmıştır. Telefon, televizyon, bilgisayar gibi araçlar maddi kültürü şekillendirerek toplumların, temel dayanağını oluşturan din, ahlak, gelenek gibi 


temelleri dönüştürmüştür (Can, 2018: 7). 


İnsanlar özellikle de kadınlar, çok tüketim yaparak ve para harcayarak kendilerini teşhir için çaba harcarlar. Erkekler için de kendisini göstermek için tüketim yaptığı ve adını duyurmaya çalıştığı belirtilmektedir. Burada maddi durumlar ön plandadır. Maddi olarak durumu iyi olan aileler sadece tüketim yaparak kendilerini göstermeye 


çalışmaktadır fakat diğer taraftan yoksul aileler böyle bir çaba içine girmezler. Temelde 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toplumlarda en yoksul kitle bile tüketimden ve gösteriden vazgeçmemektedir. İnsanlar, yoksul görünmek istemez ve sonuna kadar direnir. Bu nedenle gösterişe yönelir ve diğer 


insanlar tarafından daha iyi yorumlar almaya çalışır (Veblen, 2014: 69). 


Teşhir toplumunda Goffman'ın performans ve vitrin kavramları önem yer tutmaktadır. Çünkü günümüz toplumunda insanların gerçek benlikleriyle diğer insanlara sergiledikleri benlik arasında farklılık olduğunu savunmaktadır. İnsanların, sunulan gösteriler üzerinden bir kimlik kazandığını vurgulamaktadır. İnsanların benlikleri artık teşhire açık ve sergilenir benlikler haline gelmektedir. Benlik, gündelik yaşamda belirli araçlarla ortaya çıkarılmaktadır. Goffman performans kavramını, bir kimsenin belirli bir gözlemci grubunun önünde gerçekleştirdiği ve bu grubu etkilediği eylemler olarak tanımlamaktadır. Vitrin kavramı ise, kişinin durumu göstericilere durumu anlatırkenki 


performansının değişmez şekilde işleyen kısmıdır (2016: 33). 


Teknoloji çağının, insanların yaşamlarını farklı boyutlara getirdiği kabul edilmektedir. Her şeyin görünür olarak değer kazandığı yeni yaşam tarzında insanlar, maddi olanakları yeterli olsun veya olmasın geri planda kalmak istemez. Herkes popüler olmak, beğeni almak, statü kazanmak ister. Bu nedenle teşhir toplumu, insanların düşüncelerini etkileyerek onları hem tüketime hem de popüler olmak için görünür olmaya itmektedir. Eğlence sektörü, teşhir kültürünü en çok yayan alanlardan bir tanesidir. Hem sıradan vatandaşların hem de ünlü kişilerin bu teşhir kültürüne uyum 


sağladığı görülmektedir. 


Yaşadığımız çağda enformasyon ve eğlence teknolojisinin merkezindeki en önemli kavram, gösteridir. Gösterinin bu şekilde ön planda olmasının nedenlerinin başında, kitle iletişim araçları ve internetin etkili bir şekilde kullanılması gelmektedir. 
Görsel olanın ve görüntünün önemi anlaşılınca, popüler kültür de gösteriyi daha hızlı bir şekilde hayatımıza sunmaktadır. Bu şekilde sadece medya alanında değil günlük hayatımızın her alanına gösterinin mantığı yerleşmektedir. Gösterinin temel mantığı kitle kültürü ve popüler kültürle eşleştiği için kültürlerin yayılmasına ön ayak olur İnsanları düşünmekten alıkoyan, gösterişe ve biçime önem veren bir kültür dayatılmaktadır. Gösteri karşılıklı etkileşime, paylaşıma ve eleştiriye açık değildir (Çakır, 2015: 62). 
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Günümüz toplumları, gösteri toplumu, ağ toplumu, şeffaflık toplumu ve gözetim toplumu olarak ayrılmaktadır. Yaşadığımız dünya, görmenin, görünmenin ve göstermenin inşa ettiği simgelerle kuşatılmaktadır. Çünkü dünyanın görüntüler üzerine kurulduğu ve bu görüntülerin de insanları kuşattığı kabul edilmektedir. Sinema, fotoğraflar, billboardlar, yol ve yer işaretleri, bilgisayar oyunları, afişler ve tasarımlar, telefonlar, tablolar, peyzaj düzenlemeleri gibi birçok alanda görüntüler, insanları etkilemektedir. Teşhir toplumu, temelde sinoptikon dayanaklı bir gözetimin ürünüdür. 
Çünkü bu tarz gözetleme biçimlerinde hiç kimse dışarıda kalmamaktadır. Çünkü bu gözetim şeklinde iki kavram toplumu kuşatmaktadır. Bu kavramlar teşhir ve dikizlemedir. Bu eylemler, kendisini göstermek ve kamuya açmak olan teşhircilerin ve 


teşhircileri gözetlemeye çalışan voyörist pratikleridir (Can, 2018: 9). 


Kitle iletişim araçlarının teşhiri yaygınlaştırdığı kabul edilmektedir. Görsel olanın değer kazandığı bu dönemde, kitle iletişim araçlarının ve internetin kullanımının yaygınlaşması insanlar arasında teşhirin de yayılmasına neden olmaktadır. Teşhir eski dönemlerde de var olan bir eylemdir. Özellikle işkence uygulamalarının yapıldığı dönemde, suçluların herkesin içinde cezalandırılması gibi uygulamalar bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir. Teknoloji, günümüzdeki teşhiri değiştirmiştir. İnternetin kullanılması, insanların kendilerini daha fazla görünür kılmasına ve sergilemesine neden 


olmaktadır. 


İletişim ve eğlence aracı olan sosyal medya platformları, işteş gözetlemeye imkan vermektedir. Karşılıklılık esasına dayanan bu gözetlemede kullanıcılar, birbirlerinin paylaşımlarını diğer kullanıcılara açmakta ve kişisel bilgilerini takip etmektedir. Hem gönüllülük hem de karşılılık esastır. Çünkü sosyal medyada paylaşım yapan kişiler burada olmak ve gözetlenmek istemektedir. Kullanıcılar, gözetlemek ve gözetlenmek için bu mecralarda yer almaktadır. Üyelerin yapmış olduğu paylaşımlar, beğeni ve yorum aldıkça bu hem kullanıcıların hoşuna gitmekte hem de kendisini daha fazla görünür kılmak için çaba harcamaktadır. Onlar için gözetleniyor olmak, arzu edilen bir 


şeydir (Şener, 2016: 66). 


Yirminci yüz yılın ikinci dönemlerinden itibaren denetimciler, egemenliklerini kamusal alan üzerinde tüketim yoluyla güçlendirmektedir. Tüketim toplumunda tüketim 


nesneleri, fetişlere dönüştürülmektedir ve tüketim, temel toplumsal eylemlerin 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başındadır. Görsel teknoloji ve imaj gelişmeleri medya tarafından tekrarlanması birey ve toplum arasında da etkileşime neden olmaktadır. İnsanlar arasındaki ilişkiler de birer meta gibi üretilmekte ve medya yoluyla yayınlanmaktadır. Seri olarak bir çoğaltılma 


burada esas konudur ve bu da gösteri toplumun temelidir (Büyüktuncay, 2009: 35). 


Teşhir toplumu, bazı şeyleri meta haline getirmektedir. İnsanları tüketime yönlendirirken nesneleri de fetişe dönüştürdüğü kabul edilmektedir. İnsanlar, fetiş olmuş nesnelere sahip olmaları gerektiğini düşünmekte ve ancak bu nesnelere sahip 


olarak değer görebilecekleri fikrine inandırılmaktadır. 


Popüler kültürün en çok rağbet ettiği şey görsel dünya imgeleridir. Görsel dünya ve görsel kültür, ilk olarak matbaanın sonra fotoğraf makinesinin arkasından da sinema, televizyon ve internetin icat edilmesiyle birlikte günlük hayatı etkilemeyi başarmıştır. 
Görselliğin öne çıkmasında kitle iletişim araçlarının, teknolojik gelişmelerin ve toplumsal yaşamdaki değişimlerin etkisi büyüktür. Görüntünün öneminin anlaşılması popüler kültürde, gösteriye giden yolu kısaltmakta ve hızlandırmaktadır (Çakır, 2013: 
337). 


Görüntünün bu kadar önem kazandığı yaşamda, teknoloji teşhiri tetikleyen en önemli faktörlerden birisidir. Teşhirle, insanların özel hayatları yok olmaya başlamakta ve en mahrem alanları bile görünür hale gelmektedir. İnternet bu konuda çok önemli rol oynamaktadır. Özellikle sinema, televizyon benzeri araçların, insanların hayatlarına girmesiyle beraber toplum yapılarında değişimler yaşanmış ve bu değişim, yeni 


gelişmelerde devam etmiştir. 


Mutlu'ya göre, bu tarz durumların en önemli sebebi globalleşmedir. Çünkü globalleşme, dünyayı tek bir mekan, tek bir iman uyumluluğuna dönüştüren süreçlerin genel adıdır. Popülerleşen şeyler, gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmekte ve gündelik pratiklerimiz bu şekilde anlam kazanmaktadır. Çok eski bir kavram olan 


globalleşme, önemli bir şuan ve gelecek referansıdır (2016: 208). 


Görünerek var olma düşüncesi, geleneksel dünyadan kopuşun en önemli kanıtlarındandır. Çünkü geleneksel toplumlarda gören ve görünen ilişkisinde üstün taraf, görünende değil görendedir. Modern dünyada var olma biçimi görünmedir. 
Başkaları tarafından görünmek, ilgiyi üzerine çekebilmek, fark edilmek insanlar için 


önemlidir. Teknoloji çağında insanlar, üretim ve tüketim dışında bir değer 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taşımamaktadır. Onların istediği, sistemde fark edilmek, sanal ortamlarda var olmaktır. 
İnsanlar var olduğunu, başkalarının hayatlarında yer etmeye başladıklarında, başkaları tarafından seyredildiklerinde hissetmektedir ve az insana görünmek, kendi iç dünyasına 


kapanmak sağlıksız bir yaşam biçimi olarak algılanmaktadır (Barbarosoğlu, 2006: 10). 


İnsanların, kendi özel hayatlarını gizlilik içinde yaşaması artık insanlara yetmemeye başlamış ve kendilerini bir şekilde ön plana çıkarma isteği hakim olmuştur. 
Mahrem olanın giderek yok olmaya başladığı ve insanların en mahrem anlarının bile artık diğer insanlarla paylaşıldığı bir düzen oluşmaktadır. Teknolojik araçlar, insanların daha fazla görünür olmasına yol açmaktadır. İnsanlar, teknolojiyi kullanarak popüler olabilmek adına, kendi yaşamlarını diğer insanlara sergilemekte ve kendisini daha fazla teşhir etmeye çalışmaktadır. Popülerite, kendi yaşam tarzını, kendi sanatçısını yaratmaya ve meşhur etmeye, insanların davranış ve yaşayışlarına etki etmeye 


çalışmaktadır. 


Popüler kavramı, ilk başlarda birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen anlamlarıyla kullanılmıştır. Daha sonra siyasal alanda kullanılmasıyla birlikte popüler yönetici etkinlikleri ve televizyon programları bu kapsama dahil edilmiştir. Popüler kavramı, hayatın birçok alanına yayılmaktadır. Bu alanlara, popüler film, popüler yıldızlar, popüler sporcular örnek gösterilmektedir. Popüler olan, kültüre nüfuz etmeye yönelmektedir (Alemdar, 1994; 102). Televizyonun en önemli görevlerinden birisi bilgi vermesidir. Bir anda gündeme gelen bir olay hakkında bütün dünya aynı anda o konudan haberdar etme gücü vardır. McCloy'a göre, televizyonun genel bilgi ileticisi olarak iki temel yararı mevcuttur. Birincisi alanlarında yetkin kişilere hizmet etmesidir. 
İkincisi ise alanlarında uzmanlaşmış bu kişilere başka hiçbir yerde bulamayacakları 


kadar izleyici kitlesi sağlamasıdır (Swallow, 1973: 39). 


Televizyon gibi kitle iletişim araçları, popüler olanı insanlara sunmaktadır. 
Televizyon kültürü, tüm dünya da etkisi olan ve neredeyse bütün insanların ulaşabildiği ve o derecede etkilendiği bir oluşumdur. Meşhur veya meşhur olmaya çalışan kişiler, televizyon yayınları vasıtasıyla kendilerini insanlara tanıtma fırsatı bulmuşlardır. 
Televizyon dünyasına yön veren yapımcıların, patronların, seçtikleri ve uyguladıkları yayın politikalarıyla moda, günlük yaşam, ekonomi, siyaset gibi birçok alana yön 


verdiği kabul edilir. Belirli kitle iletişim araçlarını elinde bulunduranlar veya maddi 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gücü olanların, uyguladıkları yayın politikalarıyla tüm dünya gündemini belirleyip, insanların yaşam biçimlerine kadar etki edebildikleri görülmektedir. Egemen güçlerin, 


popüler olanı yarattığı, sahip oldukları güç bakımından kolay olduğu söylenmektedir. 


Zorlu'ya göre, kitle iletişim araçlarını kullanarak toplumu etkilemek isteyen kesimler, bunun daha çok ekonomik yönünü ön plana çıkarmasına rağmen bu araçların esas kullanım amacı kültüreldir. Toplum üzerinde yönlendirmelerini her gün sayısız insan üzerinde uygulamak isteyen güç unsurları bunu da insanların izlediği, okuduğu, dinlediği ve tükettiği popüler kültür üzerinden yapmaktadır. Öyle ki popüler kültür neredeyse bütün kültürler tarafından tüketilen bir nitelik taşımaktadır. Bu sebeple popüler kültür medya aracılığıyla en çok da televizyon aracılığıyla yayılmakta ve 


desteklenmektedir (Zorlu, 2016: 85). 


Mattelard”a göre popüler kültür direnenlerin, karşı koyanların, egemenliğe karşı mücadele verenlerin kültürüdür. Bu kültür biçimi, egemene karşı verilen mücadele içinde ele alınmalıdır. Direniş tarafından yaratılmış, yaşanmayan uzak geçmişin değil şimdinin, günlük yaşamın kültürüdür. Kitle kültürünü oluşturan sansasyonelciliğe ve duyguların sömürülmesine karşıdır. Popüler kültür günlük hayata sızmaktadır. Evlerde, sofralarda, televizyonlarda ve insanların kıyafetlerinde kendini göstermektedir. Popüler kültür sistemli, planlı olarak ortaya çıkan oluşumdur (Alemdar, 1994: 112). Popüler kültürün her bir tezahürü tanınmak, başarılı olmak ve mutluluk için insanların ve toplulukların nasıl her türlü zorluğu geçerek özel bir insan olacağının iddiasını içermektedir. Popüler kültürün mesajlarından birisi de sıradan hayatları, macera, abartılı, heyecanlı ve bitmeyen lüks, aşk, amaç karışımı ve kesin sonuçlu başarıların 


birleşimiyle dönüştürmektir (Niedzviecki, 2011: 91). 


Popüler kültür kitle iletişim araçları vasıtasıyla kültürel değerleri ve toplumun kimliklerini doğrudan etkilemektedir. Popüler kültür ürünlerinin bireye ve topluma karşı verdiği mesajlar, büyük öneme sahiptir. Reklamlar, kitle kültürünün sahip olduğu özelliklerden faydalanarak toplumu yeniden üretir. Popüler kültürün en önemli aracı olan televizyon, ürettiği içerik ve mesajlarla toplumu yönlendirme gücünü elinde 


bulundurmaktadır (Durmuş, 2006: 125). 


Popüler kültürün, zorunlu ihtiyaç olmamasına rağmen ihtiyaç haline gelen ve elde 


edilemediği takdirde insanları olumsuz duruma sürükleyen bir süreç olduğu 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görülmektedir. İnsanlar, tüketime davet edilirken bir yandan da kendileri tükenmektedir. 
İnsanlara yeni bir bilinç kazandırma amacı taşıdığı hedefinden yola çıkar ama bu amaç tüketim amacıdır. Popüler kültür ürünleri bugün dünyayı sarmaktadır. Coşgun'a göre popüler kültür, insanların yaşamlarını tüketim arzusuyla yönlendiren önemli bir güçtür. 
Tüketim arzusu, insanların belli bir nesneye olan ulaşma isteği ve ona ulaştığı zamanki mutluluğu üzerine kuruludur. Tüketim insanların tüm eğlence, boş vakit geçirme davranışları içine sızmaktadır. Popüler kültür, insanları tüketime teşvik etmektedir. 
Bunu gerçekleştiremediği durumlarda ise insanlarda özentilik oluşturur. Bu nedenle de endüstri piyasasının bir aracı haline gelerek, kültür endüstrisinin oluşmasına ortam hazırlamıştır. Popüler kültür, insanları etkisi altına almakta ve insanları bu sınırlar içinde özgürlük sunarak aslında insanları daha büyük bir çıkmaza sokmaktadır. Popüler kültür temelde, insanlara başkasının gözünden yaşamayı ve dünyayı başkasının gözünden görmeyi öğretmektedir. Başka bir deyişle insanları kendisine yabancılaştırmaktadır. Kendi ürünlerini ihtiyaç haline getirir ve topluma sunar (Coşgun, 


2012: 838). 


Popüler kültür ürünlerinin süreklilik göstermediği görülmektedir. Çünkü insanlara, geçici bir mutluluk verdiği kabul edilmektedir. Kendisine önce kullanım sahası oluşturmakta ve daha sonra tüketilmesi için pazara sunmaktadır. Popüler kültürün, temelde değerleri yok etme ve anlamsızlaştırma amacı taşıdığı belirtilmektedir. Günümüz toplumlarında nesnelere olan arzunun, o nesneye olan ihtiyaçtan ziyade o ürünün imajı, biçimi ve markası, onu arzu nesnesi haline getirdiği bilinmektedir. Popüler kültürde de her şey, imaj üzerine kuruludur. Kitle iletişim araçları, farklı alanlarda parlayan imajlar yaratmaktadır. Bu imajlar, insanların davranışlarının ve isteklerinin önüne geçmektedir. İnsanlar, bu imaj algısını üzerlerinde 


toplamak için tüketim kültürünün ve popüler kültürün nesnesi haline gelmektedir. 


Veblen'in ortaya koyduğu teori bağlamında, bireyler, toplum içinde günümüzde hala devam eden modem tüketim kültürü içinde önemli bir parça haline gelmektedir. Bu konu İngiltere'nin ekonomik refah seviyesinden kaynaklanan elit tüketimden kitlesel olarak bir tüketim kültürüne geçiş bağlamında değerlendirilmektedir. Moda ürünleri, gelişen kapitalist sistem ve tüketim kültürü çerçevesinde en yoksul ülkelere bile uzanır 


durumdadır (Paterson, 2008: 24). 
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Popüler kültür kalıcılıkla değil sürekli değişimle ve yenilikle ayakta kalmaktadır. 
Müzik alanında sürekli değişen listeler, giyim sektöründe mevsimlere göre değişen modalar, farklı yiyecek ve içecek seçimleri örnektir. Popüler kültür, kullanım ve tüketim kültürüdür. Popüler olanın yayılması için diğer popüler olanlar kullanılmaktadır. 
Sporcular, müzisyenler, fikirler, ideolojiler, sanatçılar bir diğer örnektir. Popüler kültür özgürlükçüdür, özgürlüklerin sağlayıcısı ve geliştiricisidir. Popüler olanın gücünü geçmişte halk sağlamıştır fakat bugün bu gücü medya yönlendirmektedir (Güngör, 1999; 33). 


Medya, popüler olanı insanlara benimsetmekte çok önemli bir güçtür. Günümüz yaşam tarzı içinde, medya kanalıyla toplumlara iletilen sınıf yapısından bağımsız, tüketime ve hazza dayanan, dil ve yüzeysel bir içerikle birlikte sadece görselliğin ağır bastığı popüler kültür ürünleri sunulmaktadır. İnsanlar, kendilerine verilen mesajlara, onların eğlence ve tüketim kültürü içinde geldiği noktada eleştirel düşünceden yoksun, popüler kültürün sunduğu hiçbir mesaja, ürüne karşı gelemeyecek bir izleyici veya tüketici olmaktan öteye gidemeyecek karakterlere büründürülmektedir (Çelikoğlu, 


2008: 107). 


En yaygın popüler kültür aracı televizyondur. Televizyonda yayınlanan eğlence programları, popüler olanı belirlemede etkilidir. Bu programların en tutulan türü yarışmalardır. İnsanların bilgileri karşılığında puan yani para kazanmaları sağlanır. Bu sistem kapitalizmin sahip olma ve rekabetçi insan yapısını teşvik etmektedir. 
Haberlerde, dergilerde en çok işlenen konular cinayet ve sekstir. Dergiler güldürüyü seks içerikleriyle ön planda tutmaktadır. Müzikle ilgili dergiler gençleri hedef almaktadır. Kadına yönelik olanlar modayı ve ilişkileri ön plana çıkarmaktadır. Endüstri tarafından yayılmış moda kavramı, insanların ne giyeceğine, hangi tarz giyeceğine karar vermektedir. Giysiler popüler kültürle birlikte giysi olmaktan çıkarak insanı insan 


yapan, insanların hayatlarıyla ilgili fikir veren birer ölçüt aracındır (Alemdar, 1994: 59). 


Belirli konular insanların dikkatini daha fazla çektiği için yapımcılar ve medya patronları bu konuları yayınlara daha çok vermektedir. Cinselliğin, kadın erkek ilişkilerinin, sosyal yaşamın, moda gibi programlar insanların özel yaşamlarından izler barındırdığı için insanları etkileme gücünün daha fazla olduğu kabul edilmektedir. Bu 


tarz konular barındıran programların, insanlara alt mesajlar verdiği ve onların 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yaşamlarına bariz şekilde olmasa da gizli mesajlar yoluyla etki ettiği görülmektedir. Bu tarz programlara katılan insanlar, hem popüler olma kaygısı gütmekte hem de 


egemenlere sağladığı faydalardan habersiz şekilde popüler olmaktadır. 


Andrejevic, gerçeklik programlarının pasif tüketicileri aktif tüketici haline getirdiğini vurgulamaktadır. Ona göre bu tarz programlarda gerçek kazananlar gözetimin esnek bir şekilde satılmasından faydalanan şirketler ve pazarlamacılardır. Bu tür programlar, insanların kendilerini ifşa etmeye ikna edebilmenin yollarını ararken bile, kendini ifşa etmenin zararsız olduğu görüşünü benimsetmektedir. Kendini ifade etme olarak görülen şey, aslında kendilerini izleyen kişilerin görüş alanı içine girmek 


olarak algılanmalıdır (Lyon, 2013: 222). 


İnsanların, popüler olmak amacıyla katıldığı programlar, etkinlikler, popüler kültürün sunduğu eğlence sektörünün bir parçasıdır. Çoğu insan evinde oturup, yarışma, eğlence, magazin benzeri programları izlemektedir. Sosyal yaşama katılmak, popüler 


olmak, kendini görünür kılmak sosyal hayatın bir parçası haline gelmektedir. 


Popüler kültür, anlıktır ve anı yaşama teşviki sunmaktadır. İnsanlar, rutin günlük işlerinden geri kalan zamanda kendilerini popüler kültürün eğlencesine bırakmaktadır. 
Günümüzde eğlence, her ne kadar aksiyon içinde ve şovun bir parçası haline gelmiş olsa da popüler kültürün sahte gerçekliği içindedir. İnsanlar bu rutin yaşam içinde popüler kültürün sunduğu sahte gerçeklik eğlencesi içinde yaşamak istemektedir (Niedzviecki, 


2011: 209). 


2.3. MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ 


Mahremiyet, insanların kendi özel hayatlarında sahip oldukları gizlilik, temel hak ve özgürlüklerini içeren bir kavram olarak tanımlanmaktadır. e Başkalarının müdahalesine kapalı, gerekli yasalarla korunan, kişinin kendisinin söz hakkına dayalı ihlal edilemeyecek bir alandır (TDK, 2019). Geleneksel dönemlerde, mahremiyetten söz etmenin pek de mümkün olmadığı bilinmektedir. Modern dönemde değişen yaşam tarzları ve bireyselliğin ön plana çıktığı vurgulanırken, insana verilen değerin daha fazla olduğu dönemde mahremiyet, önemli bir kavram haline gelmiştir. Mahremiyetin 


öneminden bahsedebilmek için belirli bir gelişmişlik ve eğitim düzeyi gerekmektedir. 
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Jarvis'e göre mahremiyet, çok önemlidir ve insanların kendi mahremiyetlerini her zamankinden daha fazla korumak zorunda hissettiklerini savunmaktadır. Mahremiyeti korumanın önemli bir hak olduğunu ve her birimizin bilgilerinin, yarattıklarının ve kimliklerinin üzerinde sahip olduğu kontrolü idame ettirme durumunu devam ettirmesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı durumlarda insanlar, kendileri hakkındaki bilgileri açığa 


vurmuş olsa da çoğu şartta mahremiyetin gerekli olduğu vurgulanmaktadır (2011: 13). 


Çelikoğlu mahremiyeti, kişilerin yalnız başlarına kalabildikleri, başkalarıyla ilişki içine ne zaman gireceklerine kendilerinin karar verdiği bir alan olarak tanımlamaktadır. 
Mahremiyetin, bilgi ve iletişim teknolofilerindeki gelişmelerin kültürel, ekonomik ve 


siyasal alanlardaki değişimleri dönüştürdüğünü vurgulamaktadır (2008: 20). 


Mahremiyet algısının bu denli önemli olmasında, burjuva toplumunun ve felsefesinin temelinde yer alan birey kavramının rolü büyüktür. Burjuva toplumunda birey, kendi hayatı hakkında kendisi karar alan, özgürlüğe düşkün olarak kurgulanmaktadır. Kendi kararlarını kendisi veren bireyler, istedikleri bilgileri paylaşma hakkına sahiptir ve aynı zamanda hukuk süreçlerinde susma haklarını da kullanabilmektedir. Mahremiyet, toplumsal boyutunun yanında devlete ilişkin müdahalelerden uzak, davranışsal, düşünsel ve ahlaki yaşam biçimlerini içermektedir 


(Çakır, 2015: 346). 


Mahremiyetin, insanların gizli özel yaşamından ibaret olmadığı aynı zamanda onların istekleri doğrultusunda kendi verdikleri kararlar çerçevesinde bağımsız olduğu belirtilmektedir. Özgürlük kavramının önem kazanması onun, mahremiyet kavramıyla bağlantısını kuvvetlendirmektedir. İnsanların, aldıkları veya alacakları kararlar bağlamında özgür olmak istemekte ve kurumsal süreçlerde de bağımsız ve özgür birer birey olarak haklarını kullanmak istemektedir. Fakat mahrem olanın ve gizliliğin, değişen yaşam tarzlarıyla beraber dışa dönük ve daha çok kendini gösterme şeklinde 


farklılaştığı kabul edilmektedir. 


Giddens, mahremiyeti ötekiler tarafından özümsenmek değil onun özelliklerini bilerek kendi sahip olduğu özellikleri çekinmeden ortaya koyabilmek olarak tanımlamaktadır. Mahremiyet, kamusal alandaki demokrasiyle uyumludur ve kişiler 


arasındaki alanın tamamen demokratikleşmesine yardımcı olur. Mahremiyetin 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dönüşümü, modern kurumlar üzerinde de değişimler yaratmaktadır. Çünkü ekonomik 


büyümenin yerini duygusal doyum almıştır (1994: 89). 


Nüfusun artışı ve kentleşmeyle birlikte, farklı etnik kökenden gelen bireylerin bir arada oluşturduğu modern yapı, geleneksel yapının aksine insanların, kendi başlarına bir değer halini aldığı ve bir yandan üretimde, tüketimde rekabeti getirdiği yapıya dönüşmektedir. Kapitalist sistem, insanların her birini tanıma isteği ve devletin güvenlik endişesi adı altında teknolojinin de nimetlerinden faydalanarak uluslar arası bir gözetim 


ve denetim ağı oluşturmasına zemin hazırlamaktadır (Toprak, 2014: 143). 


Hukuki süreçlerde insanların mahremiyet çerçevesi altında susma hakları olmasına rağmen teknolojik süreçlerin ve modem çağın ortamı insanların, güçlü bir denetim ve gözetim altına alınmasına ortam hazırladığı belirtilmektedir. İnsanların, bireyselliğe dönmesi, şahsi çıkarları ortaya çıkarırken, insanlar arasındaki toplumsal bağlar da zarar görmektedir. İş yerlerinde insanların, daha çok bireysel hareket ederek kişisel çıkar ve kariyer hedefleri peşinde koşmaya başladığı bilinmektedir. İnsanlar, tüm 


bu kişisel çıkarlarını gerçekleştirmek isterken sıkı bir denetim altındadır. 


Bireylerin mahremiyeti sadece üçüncü kişilerle sınırlı değildir aynı zamanda devlet ile olan ilişkilerde de mahremiyetin önemli bir yeri vardır. Kamu hizmeti bağlamında kişiler ile devlet arasındaki ilişkide eşitsizlik mevcuttur. Bireylerin, devlet ile ilişkilerinde ortamı, sunulan hizmeti, bu hizmete erişim şartlarını devlet belirlediği için insanlar bu şartlara uymak zorundadır. Kurumlarla bağlantıya geçerken istenilen belgeler, bütün bireylerin bilgilerinin o kurumların kayıtları altına alınmasını sağlar. 
İnsanların gizli bilgileri bu tarz ilişkilerde kendi isteği dışında belirli zorlamalar yoluyla 


kurumların eline geçmektedir (Tataroğlu, 2013: 265). 


Akkaş'a göre, Bilişim teknolojilerinin bireyler ve toplumlar üzerinde yarattığı sorunlara baktığımızda bu sorunların başında kişisel haklar, özel yaşam ve mahremiyet vardır. Modernleşme sürecinde insanların özel hayatlarının ifşa edilerek bunda bir sorun görülmemesi ve bu durumun şeffaflık ve dürüstlük olarak değerlendirilmesi, bireylere ait özel alanın değişmesine ve dönüşmesine neden olmaktadır. Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki gelişmelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alandaki etkisinin yanında temelde mahremiyeti de dönüştürmektedir. Mahremiyete yönelik tutumlar, 


insanların bakış açısı, o toplumun eğitim seviyesine, sosyal statülere, kültürel 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özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Mahremiyet sınırları, sadece bireyden bireye değişiklik göstermez aynı zamanda bireylerin içinde bulunduğu durum, yaşadığı 


çevre, aldığı eğitim bireylerin, mahremiyet kavramına bakışında etkilidir (2015: 226). 


Mahremiyet, insanlar için bir haktır ve diğer insanlar tarafından saygı duyulması gereken sınırlar içeren alandır. Bilgi iletişim süreçlerinde mahremiyetin de zarar görme biçimleri farklıdır. Mahremiyetin bu kadar önemsenmesinin sebepleri arasında saklı kalması kaydıyla gerekli olan özel bilgilerin başkalarının eline geçmesi, insanlar arasında yayılarak alanının genişlemesi vardır. Gizli kalması gereken şeyler sokaklar ve semtlerle sınırlı kalırken teknoloji vasıtasıyla başkaları tarafından elde edilen videolar, resimler ve bilgiler kopyalanarak sanal dünyada sonsuza kadar kalabilecektir 


(Tataroğlu, 2013: 264). 


İletişim teknolojileri ve temelde sosyal medya, gündelik yaşam pratiklerinden insanların arasındaki iletişime, kimlik inşa süreçlerinden kamusal ve özel alan dönüştürmeye, toplumsal hareketlerin ortaya çıkması ve sürdürülebilirliğine varıncaya kadar önemli ölçüde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Yeni ağların ortaya çıkması ve elektronik uygulamalar, gözetimin yaygınlaşmasını sağlarken bunun yanında genel 


ilişkilerde mahremiyeti tehlike altına almaktadır (Göker, 2015: 401). 


İnsanlar, işe girme süreçlerinde bilgilerini o kurumlara teslim etmekte ve şahsi birçok özellik ve bilgileri paylaşmaktadır. İnsanlar, her ne kadar gizlilik politikası içinde bu sürecin işlediği düşüncesini taşıyor olsalar da bu bilgiler diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bu durum sadece işe alım süreçlerinde değil alışveriş yapma aşamasında, yurt dışına gitme aşamalarında insanların neredeyse tüm bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler kurumlar tarafından paylaşılmasa bile herhangi bir teknolojik sızıntı ile insanların bütün bilgileri açığa çıkabilecektir. Mahremiyetin sınırları öylesine daralmıştır ki neredeyse insanların kendilerini en güvende ve izlenmediklerini 


hissettikleri yer kendi evleridir. 


Mahremiyet, mimari ile yakın ilişki içindedir. Kamusal olmayan olarak tanımlanabilecek mahremiyetin sınırlarını tarihsel olarak belirleyen genellikle mimaridir. Bu noktada ev içi vurgusu önem kazanmaktadır. Esas olarak barınak işlevi gören, bireyi dışarıdaki olumsuz şartlardan koruyan ev, bunun yanında mimari yapısı 


gereği sunduğu kapalılık olanağını gözetimden sakınma noktasına taşımaktadır. 
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Bireyler, kamusal alanda sakındığı eylemleri bu alan içerisinde yapabilmektedir. Birey burada güvenlidir, rahattır ve özgürdür. İnsanların çekincelerinin yanı sıra dini gelenekleri benzeri temel konularda ortak yaşam alanlarında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı belirlenmekte, eylem ve durumlarda da kamusal ve özel alan ayrımı 


yaratmaktadır (Toprak, 2014: 140). 


Değişen yaşam koşulları günümüzde, mahrem olana bakışı değiştirmektedir. 
İnsanların, mahrem olanları ortaya daha çok sermesine neden olmaktadır. Fakat daha eski dönemlerde durum böyle değildir. Eski Türk evlerine bakacak olursak evlerin tasarlanmasında mahremiyetin ön planda olduğu görülmektedir. Evler avluya dönük şekilde tasarlanmış ve sokağa bakan pencere sayısının az olduğu belirtilmiştir 


(Çelikoğlu, 2008: 33). 


Temelde beş ana toplumsal kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar aile, ekonomi, siyaset, din ve eğitim kurumlarıdır. Her devlet, kendi toplumunun dinamikleri doğrultusunda kurumların işleyişini belirlemektedir. Yani modern devlet, bu kurumların diğer alanlarla olan ilişkisini belirlemektedir. Aile kavramı da mahremiyet ilişkisi 


bakımından önemli bir toplum yapı taşıdır (Uca, 2017: 28). 


Gelişen teknolojiyle beraber günümüz dünyası, görünmez politikalara sahiptir. 
Mimari yapıların yerini elektronik mimari almaktadır. Cep telefonu sinyalleri, uzaya fırlatılan uydular, e-posta takip sistemleri benzeri araçlarla bütün dünya gözetim altındadır. Ev, her ne kadar, bireyler için güvenli ve özgür birer ortam diye belirtilse de evinden dışarı veya kapalı bir ortamdan dışarı adım bile atmadan başka bir ortamı gözetlemek mümkündür. Isıya duyarlı takip sistemlerinin geliştirilmesiyle birlikte 


kapalı mekanlarda veya evlerde bile gözetleme devam etmektedir (Toprak, 2014: 147). 


Teknolojinin, insanlar için hayatı pratikleştiren, özellikle bilim alanında ve diğer alanlarda yenilikler getirdiği aşikardır fakat olumsuz olarak ele alındığı zaman insanlara özgürlük ve mahremiyet kısıtlaması getirdiği görülmektedir. İnsanları, evlerine hapseden ve evlerinden çıktıkları anda izlenmeye başladıkları gerçeğiyle onları yüz yüze bırakan yeni düzen içinde insanların, her şeyin farkına vardıkları bilinmektedir. 
Gelişen yeni sistemler, artık insanların kapalı ortamlarda bile izlenmesine olanak 


verdiği için insanlar, hiçbir yerde mahremiyet sınırları içinde kalamaz. 
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İnsanların merak duygusun yoğun olması ve bunun da teknolojiyle birleşmesi sonucu medya bir ifşa aracı haline gelmektedir. Tanınmış olan kişilerin diğer insanlar tarafından daha fazla görünmek istemesinden dolayı bu grup, daha fazla görünürdür ve gizliliklerini çok daha fazla derecede kaybetmektedir. İnsanlar, kendilerine ait mahrem bilgileri isteyerek kamusallaştırmaktadır. Bireyler, günümüzde gözetimin gönüllü unsurları olmaktadır. Sosyal ortamlar görmek ve görünmek üzerine kurulduğu için 


mahrem alan da kamusala açılmaktadır (Utma, 2018: 1200). 


Kamusal alanın ortadan kalkması geriye mahrem ve özel meselelerin olduğu bir boşluk bırakmaktadır. Kamusal alanların yerini kişinin yayımlanması alır. Böylece kamusal alan bir teşhir mekanı durumuna gelmektedir. Ortak eylemlerin mekanı olmaktan çıkar (Han, 2017: 54). Böylece insanların ortak alanları ve özel alanları, gün geçtikçe (o özelliğini yitirmektedir. Gizlilik ortadan kalkmakta ve teşhir yaygınlaşmaktadır. 


Sennet”e göre mahrem dünya, sınırlarını kaybetmektedir. Mahrem alan, insanların kendileri için alternatif bir denge ve düzen oluşturdukları kamusal dünya tarafından sınırlandırılamaz bir duruma gelmiştir. Bu nedenle güçlü bir kamusal alanın kaybedilmesi demek samimiyet üzerine kurulan mahremiyet alanlarının bozulması demektir. Günümüzde en çok bozulma kendisini insanların kişisel ilişkilerinde göstermektedir (1996: 20). İnsanlara sunulan yaşamlar çerçevesinde bireylerin, kendi istekleri doğrultusunda kendi mahremiyetlerinin gizemini ortaya döktüğü bilinmektedir. 
Sahip oldukları haklardan kendi rızalarıyla vazgeçmektedir. Bunun sonucunda ise özel alan ve kamusal alan, birbirine karışmakta ve bu iki alan arasındaki sınırlar zamanla yok olmaktadır. İnsanların özel yaşamları, yaşadıkları özel durumlar bile zamanla mahrem alanının dışına çıkmaktadır. Aile içerisinde kalması gereken, evin içerisinde kalması 


gereken içsel olaylar bile dışarıya taşınmaktadır. 


Toplumsal ilişkilerin, günlük hayatın, insan ilişkilerinin ve yaşamın birçok evresine yerleşmiş olan dijital sistem, teknolojik araçlar, internet benzeri araçlar insanları kuşatmaktadır. İnsanlar bu nedenle gerçek hayattan koparak sanal ortamda aktif olmaya ve bu ortamlarda iletişime geçmeye başlamaktadır. İnsanları bireyselleştiren bu araçlar zamanla bireyleri tek bırakmaktadır. Aile kavramının 


anlamını yitirmeye başladığı, iletişim etkinliklerinin azaldığı bu durumda insanlar, 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sosyal ağ ortamına açılarak ev gibi mahrem alanların gizliliğini diğer insanlara 


açmaktadır (Kardaş, 2018: 120). 


Günümüz toplumlarında özel ve kamusal alanlar, kendi olmaktan çıkıp özlerinden uzaklaşmışlardır. Belirli bir amaç olmadan, birlik olmadan, nedensiz bir durum yani bir arada bulunma durumu ortaya çıkmıştır. Bir arada olmanın en önemli özelliği, geçici ve zorunluluklar içeriyor olmasıdır. Gerçek bir o etkileşimden, o iletişimden bahsedilememekte, belirli zorunlulukların yerine getirilmesi şeklinde işlemektedir. Özel alan, özelin gösteriye dönüşmesi sonucu kamusala açılmaktadır. Kamusal alan da bireylerin rahatça gözetlendiği bir ortama dönüşmektedir. Böylelikle kamusal ve özel 


alan, birbirinden ayırt edilemez bir duruma gelmektedir (Çakır,2015: 350). 


Özel ve kamusal alan arasındaki sınırın ortadan kalkması sonrasında özel hayatın gizliliği, daha görünür olmaktadır. Kamusal alanın ise, zaten var olan bir görünürlük durumunun daha da rahat bir şekilde yapılmasına ortam hazırladığı bilinmektedir. 
Kamusal ve özel alan, önceleri daha farklı tanımlamalarla ifade edilmiş ve bu iki alan 


arasındaki ayrım zamanla yok olmaya başlamıştır. 


Kamusal alana ait olan teorik ve pratik bilgilerin çoğu, antik döneme aittir. Antik dönemlerden beri birbiriyle ilişki içinde olan özel ve kamusal alan, zamanla değişim göstermektedir. Antik dönemde kamusal alan, kısaca söylemek gerekirse insanların yaşamın zorunluluklarından kurtulmuş olmaları nedeniyle bireylerin söz ve eylemle hem siyasi alanda hem de erdem alanında etkin olmaları ve kendilerini ölümsüzlük kazanmış olarak gördüğü bir alandır. Özel alan ise, iktisadi faaliyetlerin yürütüldüğü hane içlerinde mahremiyetin baskın olduğu bir ortamdır. Günümüzde kamusal alanın en önemli sorunlarından birisi siyasallaşmış bir kamusal karşısında sivil toplum örgütlerinin, merkezi sistem içinde karar alma veya denetleme uygulamalarında 


etkisinin azalmış olmasıdır (Budak, 2016: 514). 


Dacheux'a göre kamusal alan, bir kurum değildir. Bütün aktörlere açık potansiyel bir alandır, tarih dışı bir veri değil gelişme içindeki toplumsal bir yapıdır. Kamusal alan, iktidarın özel bir ayrıcalığı olmayan genel çıkarların tartışıldığı, kolektiviteden doğmuş sorunların ele alındığı ve yeni fikirlerin sunulduğu yerlerdir. Bu alanın evrensel olması istenir fakat eşitsiz olan bir alandır çünkü bu alana herkesin girmesi mümkün değildir. 


Kamusal alanda birbirleriyle karşılaşan aktörlerin ne çıkarları, ne fikirleri ne de 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yetkinlikleri bir değildir. Bu alana girecek aktörlerin belirli bir eleştiri yetkinliğine sahip olması istenmektedir (2012: 22). 


Kamusal alan, eşitsizlikler içeren, herkesin girme yetkisine sahip olmadığı ve insanlar arasında belirli yetkinlik farkları barındıran alandır. Bu alanlarda insanlar, belirli konuları tartışıp, fikirlerini paylaşır ve sorunlara çözüm aramaktadır. Çelikoğlu, kamusal ve özel alan ayrımının endüstrileşme sürecinde başladığına vurgu yapmıştır. 
Endüstrileşme beraberinde ev ve iş yerlerinin birbirinden ayrılmasına ve kadınların iş yaşamından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda kadın ve erkek arasında artan rol farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Sosyal örgütlenmenin karmaşıklaşması sonucunda ailenin, toplum içindeki işlevi azalmakta ve kadınların 


üstlendiği rol evde çocuk bakımı ve ev işleri olarak çizilmektedir (Çelikoğlu, 2008: 35). 


Endüstrileşme sürecinin, sosyal yapıda kadın - erkek çatışmasını ve ayrımını ortaya çıkardığı bir görülmektedir. Geçmişten gelen aile kavramının önemi zamanla azalmakta ve kadın kitlesi çalışma hayatından zamanla çekilmektedir. Erkek egemen toplumların artması ve erkeklerin, iş hayatında daha fazla üst mevkilere gelmesinde bu gelişmeler önemli yer tutmaktadır. Özel hayat ve kamusal hayat kavramları zamanla 


birbiriyle çelişir veya kesişirken aynı zamanda birbirlerine yardımcı olmaktadır. 


Sennet, kamusal ve özel alanın birbiriyle çelişen kavramlar olmasından ziyade birbirlerinin alternatifi olduğunu belirtmektedir. Kamusal alanda toplumsal sorunlar işaretlerin yaratılmasıyla çözülürken özel alanda bu durum farklı türlü işler. Kamusal alanı itkiler, istenç ve yapıntı yönetirken özel alanı kısıtlamalar ve yapıntının sinip kaybolması yönetmektedir. Kamusal alan insan yapımıdır fakat özel alan insanlık 


durumudur (1996: 131). 


Özellikle modern dönemde ve kapitalist sistem içinde yitirilmiş olan kamusal alanın, internetin ortaya çıkması sonucu varlığını devam ettirmesi zordur. İnternet, kamusal alanın belli başlı özelliklerine sahip olmasına rağmen teşhir ve gösteriye, röntgencilik ve gözetime, denetime oldukça açıktır. Kamusal alanın amacı, katılımcıları kısıtlamak, iletilen mesajları deforme etmek, içeriğini boşaltmak, suçlama üretmek değil var olan iletişimi ileri seviyelere taşımak, söz söyleme hakkını, tartışma etiğini, konuşma özgürlüğünü geliştirmek, doğru bir iletişim ortamı yaratmaktadır. Fakat 


internetin giderek gösteri alanına dönüşmesi, onu kamusal alan olmaktan 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uzaklaştırmaktadır. Yine mahremiyet de internetin gelişiyle birlikte insanların gönüllü teşhiri sonucu sınırları aşılmış, özel alan ve kamusal alanın sınırları birbirine karışmıştır 


(Çakır, 2015: 28). 


Medyatik kamusal alan, güncel toplumların kullandığı ve ayırt edici çelişkilerin yönetildiği simgesel yerlerden birisidir. Bu alan, yazılı basın, görsel ve işitsel medya ve enformasyon teknolofilerinin payı olan ve çeşitli roller üstlendiği alan olarak tanımlanmaktadır. İletişim ve internet, insanların kimliklerini açıkladıkları ve koruma garantisi aldığı ortamlardır. Bu ortamlarda insanlar, enformasyon yayımını çoğaltmaktadır. İnternetin, olaylar hakkında verdiği enformasyon, kanaatlerin durumu hakkında araştırmaların ortaya koyduğu bilgi, kitle anlayışının kamusal alana yayıldığını ortaya koymaktadır. Bu noktada kitle- bireysel- toplum parametreleri, 


kamusalın medyatize olmasına neden olmuştur (Dacheux, 2012: 30). 


Mahrem duygular zamanla sanal ortamlarda anlamını yitirmektedir ve kamusal alan tarafından artık sınırlandırılmamaktadır. İnsanlar sosyal ağlar üzerinden diğer insanları gözetlemeye başlamakta ve farkında olmadan kendisinin sahip olduğu ve gizlediği mahrem alanları da diğer insanların önüne sermektedir (Kardaş, 2018: 127). 
Böylelikle insanlar, başkalarının mahrem alanlarına girip gözetlerken aynı zamanda 


kendi gizli alanlarını da sergiler duruma gelmektedir. 


Teknolofinin gelişmesinin ve internetin ortaya çıkmasının, kamusal ve özel alan ayrımını ve bu alanların kullanım çeşitliliğini farklılaştırdığı bilinmektedir. Çünkü internetin, çok farklı özellikler ve kullanım opsiyonları sunduğu bu nedenle de kamusal ve özel alanın sınırları bağlamında önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Kamusal alanda insanlar, kişisel özellikleri ve benlikleriyle var olurken internet ortamında kişiler, 


sahte hesaplarla var olmaktadır. 


Kamusal ve özel alanın iç içe geçmesindeki en önemli faktörlerden birisi internettir. İnternet, kamusal alanın niteliğine uymamaktadır. Çünkü sürekli devlet tarafından gözetim altındadır. Ayrıca internette doğruluk, dürüstlük kolay şekilde elde edilememektedir. Bunun yanında bilimsel içerikli yazılar, paylaşımlar kamusal alan tanımı içinde yer almaktadır. Kamusal alan iletişim yapılabilen alanlardır. Habermas”a göre ideal olan kamusal alanda gözetim söz konusu değildir. Disiplin yoktur fakat 


kurallara uyma zorunluluğu vardır. Mahremiyet, işte bu kamusal ve özel alan içinde 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yitirilen bir alandır. Gözetimin olduğu hiçbir yerde ne özel alan ne kamusal alan ne de mahremiyet gerçek anlamda korunamamaktadır (Çakır, 2015: 364). Mahremiyet veya özel alan olgusu, günümüz yaşantısında önemli bir yer tutmaktadır. Mahrem alanların sınırları, toplumların üzerine kurulduğu kültür yapısı tarafından şekillenmektedir. 
Sosyal medyanın viral olması ve hızlı yayılması mahremiyet ve özel alan sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Kullanıcılar, kendi mahremiyetlerini isteyerek ifşa etmektedir. 
Bireyler, kendilerini bu ortamlarda gözetlemekten çekinmemekte tam tersi internet ortamında var olamama durumunda korkmaktadır. Bu ortamlar insanlara, herhangi bir ağ ortamına üye olmak zorunluluğu getirmektedir. Çünkü insanlar bu şekilde 


koşullandırılmaktadır (Utma, 2018: 1194). 


Kamusal alan, iletişime açık, insanların fikirlerini açıkça söyledikleri ve dürüstlük ilkesi içinde toplumsal sorunları çözüme kavuşturmak için yapılan istişarelerden birisidir. Fakat internet çok daha farklı bir mecradır. İnsanların, kamusal alandaki gibi görünür ve dürüst olmadığı görülmektedir. Ayrıca internet ortamı, iktidarlar tarafından rahatça gözetlenebilmektedir. Bu denli gözetlenen bir ortamda mahremiyetin, kamusal alanın ve özel alanın etkinliği giderek düşmektedir. Gözetimin artması hem kamusal 


hem de özel alan üzerinde baskı ve denetimi artırmaktadır. 


Özel yaşama yönelik saldırılar ve ihlaller, kapitalist sistemin ihtiyaçları doğrultusunda var olan bir olgudur. Teknolofik sistem içinde mahremiyet ihlallerine yol açan gözetim uygulamalarının, elektronik ortamlara ulaşması ve gündelik yaşamın her 


alanına yayılması sonucu sıradan insanları da içine almaktadır. (Dolgun, 2015: 211). 


Dolgun”a göre üç tip mahremiyet sorunu vardır. Birincisi insanların fiziksel alanlarının korunmasına yönelik mekansal mahremiyet, ikincisi insanların haksız yere müdahale görmesini engelleyen bireysel mahremiyet, üçüncüsü özel bilgilerin kaydedilmesi, saklanması ve dağıtılması konusunda denetlemenin insanlara ait olması anlamında enformasyon mahremiyettir. Bu üç tip mahremiyet alanı da teknolofik 


gelişmelerin sonucunda sorunlar yaşamaktadır (2015: 210). 


Nock, insanların mahremiyetlerini korudukları bir kamusal alana sahip olduklarını belirtmektedir. Sokaklardaki güvenlik kameraları eğer insanları gözetliyorsa ve bazı imgeler yakalayabiliyorlarsa, bireylerde bu imgeleri kimin kullanacağını ve bu 


gözetleyenlerin kim olduğunu bilme konusunda hakları olduğunu savunmaktadır. 
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(Lyon, 2006: 47). Yeni medya ortamı, insanların belirli grup veya örgüt içindeki sıkı 


bağlarla bir araya gelerek oluşturduğu iletişim ortamını farklılaştırmaktadır. 


Radyo ve televizyonun ortaya çıkmasıyla birlikte özel ve kamusal alan, birbirinden ayrılmıştır ve bu durum örgütlü toplum yapısını olumsuz etkilemektedir. 
Reklamcılık, medyanın içine girip odak noktasını değiştirmeden önce medya, sosyal eşitsizliklerin çözümlerine, yaşamın anlamına, ideolojik tartışmalara yönelik yayınlar yapmıştır fakat reklamcılık sektörünün medyaya yayılmasıyla birlikte medya endüstrisi 


çökmüş ve tüm odak noktası kar elde etmeye dönmüştür (Laughey, 2010: 74). 


Kamusal ve özel alan arasındaki ilişki bozulmaktadır. Bu bozulmanın nedeni, şehirlerde yaşayan insanların kitle insanı olması ve bunun sonucunda da özel alanın medenileştirilmesini tasavvur edememesi değil şehrin giderek karmaşık hale gelen yapısını kendisi için kamusal kılacak şekilde bir bütün olarak algılayamamasından kaynaklanmaktadır. Şehir hayatının sınırları genişledikçe insanlar, kendi özel alanlarına çekilmektedir. Böylece bu özel alan giderek daha da genişlemektedir (Habermas, 2005: 
279). 


Teknolojik araçların insan hayatına girip yaygın şekilde kullanılması toplumsal yapıda bazı dinamikleri değiştirmektedir. Özellikle kamusal ve özel alanın ayrımında bu teknolojik araçların payı büyüktür. Fakat ekonominin bu kadar önemli olduğu bir dönemde televizyon yayınlarının ve reklamın önemi büyüktür. Çünkü küresel çapta ayakta durabilmek için reklam şirketlerinin veya reklam yayıncılarının, ekonomik 


olarak iyi durumda olması gereklidir. 


Çelikoğlu, çeşitli televizyon programlarında ünlülerin veya ünlü olmaya çalışanların özel yaşamlarını açtığı mahrem ilişkilerin ve yaşamların serildiği ve buna da hevesli olduklarını ortaya koymaktadır. Önceleri başkaları tarafından görülmek insanlara rahatsızlık verse de bu anlayıştan daha sonraki dönemde vazgeçilmiştir. 
Medya kendi çıkarları doğrultusunda bu tür ilişkileri her zaman kullanmaktadır. Bu nedenle medya ile ünlü kişiler arasında yaşamların kamusallaştırılması konusunda 


anlaşma mevcuttur (2008: 28). 


Habermas, eskisi gibi insanların siyaset, ekonomi, ahlak ve diğer önemli konular hakkında konuşabilecekleri bir kamusal alanın artık olmadığı tezini savunmaktadır. On 


sekizinci yüzyıl Londra ve Paris'de kahve ortamı ve sosyal kulüpleri iki güç ve 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mücadele merkezleri olarak geniş kapsamlı siyasi konuların tartışıldığı, eleştirel bakış açılarının geliştirildiği başlıca yer olarak göze çarpmıştır. Orta sınıf akademisyenler, girişimciler, bankerler, işletme sahipleri ve işadamları egemen aristokratlarla karşılıklı söyleşme ve liderleri tarafından alınacak kararları etkileme gücünü sahip olmuştur. 


Günümüzde bu tarz konuların tartışılacağı kamusal alanlar yoktur (Laughey, 2010: 73). 


Aile kavramı da sermaye oluşumu işlevleriyle beraber yetiştirme ve eğitim, koruma, kollama ve rehberlik ve temel gelenekler çerçevesinde yol gösterici işlevlerini yitirmektedir. Böylece aile de kamusal statü güvenceleri vasıtasıyla özel niteliğinden uzaklaştırılmaktadır. Aile şimdilerde gelir ve boş zaman tüketicisi, kamusal olarak güvence altına alınmakta, tazminatların ve yardımların alıcısı durumuna getirilmektedir (Habermas, 2005: 275). Günümüz toplum yaşantısının, insanları bireyselleştirdiği ve halkların kendi içlerinde kopuk bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğü görülmektedir. Eski dönemlerdeki gibi çözüm arayışlarının, statü sahibi kişilerin biraya gelip çözüm aradıkları ve fikir alışverişinde bulundukları ortamlar kalmamıştır. Bu toplumsal düzen içinde çok önemli bir yere sahip olan aile kavramının da önemini yitirdiği ve toplum 


içindeki rollerinin değiştiği belirtilmektedir. 


Gösteri, modern zamanın yaşam tarzı içinde kendisine daha çok yer bulan bir eylemdir. Daha eski dönemlerde insanlar için mahremiyet çok önemli olmuştur ve evlerin şekilleri, yaşam standartları ve insanların aralarındaki ilişkileri bile mahremiyet etkilemiştir. Fakat değişen zaman içinde mahremiyetin, öneminin azalmaya başladığı ve bu mahrem alanın sadece evle sınırlı kaldığı görülmektedir. İnsanların, toplum içindeki rolleri, davranışları, ilişkileri hem başkaları tarafından şekillenmekte hem de denetlenmektedir. Gelişen teknoloji sisteminin, insanların ön planda olma isteğini daha çok arttırdığı ve insanların bunun sonucu olarak, sahip oldukları teknolojik araçlar vasıtasıyla kendilerini daha görünür bir duruma getirdiği kabul edilmektedir. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının yanına eklenen internet, toplum yapısını ve 


insanların yaşam şekillerini yönetmektedir. 


Kamusal alanlarda insanların, belirli konuları konuşmak ve toplumsal sorunları çözmek için toplanırken internetin, kamusal alan kavramının önemini kaybetmesine neden olduğu kabul edilmektedir. İnternet ve ağ ortamları, insanların bu ortamlara 


girerek fikir beyan etmelerine ve bu ağ ortamları üzerinden tartışma oluşturmalarına 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sebebiyet vermektedir. Durum böyle olunca da kamusal ve özel alan kavramları arasındaki mesafenin açıldığı ve internetin, toplumlar içinde çok önem teşkil eden bir sistem haline geldiği görülmektedir. İnternet ve ağ ortamları, popüler kavramının insan hayatında daha çok yer etmesini sağlamıştır. Çünkü insanlar sahte veya gerçek hesapları ile bu ağ ortamlarına kayıt olup, popüler olmak için yarış halindedir. İnsanlar, yazıları paylaşmakta, resimler kopyalamakta ve bu şekilde popülerliğini korumak veya popüler olmak istemektedir. İnsanlar ne kadar çok kişi tarafından takip edilirse veya beğenilirse popülerliğinin o kadar çok artacağına inanmaktadır. Hangi ortamda ve kiminle olursa olsunlar herkes, internet ortamında kendisini görünür kılan bir şey bırakacak şekilde 


eylemlerde bulunmaktadır. 


İnsanların popüler olma yarışına girdiği ve sürekli paylaşımlar yaptığı ağ ortamları, iktidar için çok önemli mecralardır. Çünkü bu ortamlara insanlar devamlı paylaşımlar yaparak aslında kendilerini teşhir etmekte ve iktidarların denetim yapmasına gerek kalmadan yerlerini göstermektedir. İktidarların zorla gözetlediği sistem, günümüzde insanların kendilerini kendi istekleri doğrultusunda teşhir ettiği bir 


yapıya dönüşmüştür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


YENİ İLETİŞİM AĞLARI 


3.1. GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ 


Kitle iletişim araçları, günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Bu araçların hem toplumsal anlamda var oluş da hem de insanların sosyalleşmesinde rol oynadığı kabul edilmektedir. Kitle iletişim araçları dendiği zaman birçok araç bu genellemenin içerisinde yer alır. Kitle iletişim araçları genel olarak televizyon, radyo, yazılı basın, haber ajansları benzeri farklı görevleri olan kurumları içeren kavramdır. Kitle iletişim araçları, insanların yaşamlarına doğrudan etki ettiği ve bu yaşamlarda bir alışkanlık oluşturduğu görülmektedir. Aynı zamanda insanlar tarafından talep edilen bir şey olduğu için cinsiyet, kimlik benzeri ayrımları ortadan kaldırarak dünyanın her yerinde 


her kesime ulaşabilen bir yapıdır. 


Özdemir'e göre insanın medya ile ilişkisi küçük yaşlarda başlamaktadır. Kişilik oluşumu ve bilincin oluşmasıyla birlikte insanlar, medyadan faydalanmaktadır. 
Medyanın bireyleri ve toplumu oluşturup dönüştürme işlevi sadece çocukluk dönemleriyle sınırlı değildir aynı zamanda yetişkinler de medya içerikleriyle 


beslenmektedir (1998: 16). 


Geleneksel medya, konusu bakımından çok geniştir ve kitle iletişim araçlarını barındırdığı için hedef kitlesi de kitlelerin taşıdığı özelliklere göre çeşitlilik göstermektedir. Kitle iletişiminin hedef kitlesi küresel yapıdadır. İnsanlar, dünyanın farklı yerlerinde yaşamalarına rağmen aynı kitabı okuyup, aynı haberi takip edip, aynı filmi izleyebilmeleri kitle iletişim araçlarının çok geniş bir ağı olmasından kaynaklanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının verdiği mesajlara karşı toplum burada alıcı konumundadır. Bu araçlar, insanlara sadece bilgi kaynağı olmamakta aynı zamanda 


eğlendirme işlevini de üstlenmektedir. 


Medyanın, günümüz toplumları üzerinde çok büyük bir etki yarattığı görülmektedir. Medya organlarının, insanlar üzerinde hem bilgilendirici hem de yönlendirici bir etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. İletişim teknolojilerinin 


gelişmesi, kitle iletişim araçlarının insanların hayatlarını kuşatmasına neden olmaktadır. 
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Dünya, medyanın yapılandırıp ve dönüştürdüğü bir yerdir. Toplumsal yaşama televizyon, radyo, basın organları şekil vermektedir. Medya, insanlara programlar ve 


haberler yoluyla yeni bir yaşam şekli sunmaktadır. 


Geleneksel medya ve onun araçları, toplumları daha önce gitme fırsatı bulamadığı yerler ve konular hakkında bilgi vererek yaşam deneyimleri kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu şekilde ülkeyi, dış dünya ile bağlantılı duruma getirmektedir. Daha küçük toplumları büyük topluma, geleneksel hayata devam eden toplumları ise modem 


topluma entegre etmektedir (Aziz, 1982: 52). 


Geleneksel medya, dünya üzerinde haber ve bilgi verme görevini üstlenerek gündemi oluşturma gücüne sahiptir. Gündem oluşturmak günümüzde çok büyük bir güçtür ve bu siyasal anlamda bir araç haline dönüştürülmektedir. Bu araçlar sadece mesaj verme işlevi görmemektedir aynı zamanda insanların belirli tutumlarının şekillenmesini sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse siyasi partilerin liderleri, çoğunluk onları izlerken televizyon programlarına çıkmakta ve kendisini takip eden 


topluluğa mesajlar vererek onları yönlendirmektedir. 


Geleneksel medya araçlarının ortak yönü, toplumdaki insanları etkileyerek onların düşüncelerini etkilemek ve ortak bir düşünce biçimi kazandırmaktadır. Bu araçlar, gerçekliği imajlara dönüştürmekte, insanlara hazlar vermekte ve onları kitle iletişim araçlarını takip etmeye zorlamaktadır. Medyanın kurduğu düzende de topluluklar az sayıdaki insanı kitle iletişim araçları sayesinde takip eden bir konumdadır. Onlar gibi olmak istemişlerdir ve onlara verilen mesajlara göre davranış kalıplarına girmişlerdir. 
Burada medyanın yaptığı en önemli şey, medyayı takip eden insanlar hakkında veriler elde edip onlara sunulacak mesajları seçmesidir. Çünkü insanların dikkatini çekmek zorundadır ve insanların ilgisini çektikten sonra sunduğu mesajlarla, onları etki altına almak temel amaçtır. Çoğunluğu yönetmekle meşgul olan azınlık kesim aynı zamanda çoğunluğu denetim altında tutmaktadır. Çünkü çoğunluğu oluşturanlar azınlığın kendisi gibi olmadığı ve aynı imkanlara sahip olmadığını farkına vardığı andan itibaren farklı davranışlarda bulunma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle azınlığın çoğunluğu da aynı 


zamanda gözetim altında tutma zorunluluğu doğmaktadır (Gücüyener, 2011: 93). 


Medyanın, elde ettiği güç vasıtasıyla insanların davranışlarını ve tutumlarını hem 


etkilediği hem de bu tutum ve davranışları değiştirmek için yeterli gücü elinde 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bulunduran bir yapıya, araca dönüştüğü kabul edilmektedir. Medya, toplumun kurulu düzenini, insanlar arasındaki ilişkileri, yeniden düzenleme, biçim verme ve yorumlama gücüne de sahiptir. Medya yoluyla verilen mesajlar insanların dünyasını şekillendirmektedir. Medyanın bu şekillendirme etkisi bireyler veya toplumsal hayat üzerinde sınırlı olmadığı aynı zamanda siyasal, sosyal, ekonomik yapıyı da değiştirdiği 


ve yön verdiği bilinmektedir. 


Medyanın en önemli işlevlerinden birisi eğlendirme işlevidir. Sunduğu ortak bir yayın ile birçok farklı kültürden insanı ortak bir payda da birleştirebilme özelliği vardır. 
Özdemir'e göre, kitle iletişim araçlarının eğlendirme işlevi sinoptikon kavramıyla bağlantılıdır. İnsanlar, yaşam mücadelesi içinde yorgun düşmesi sonucu zihinsel olarak rahatlamak için televizyon, radyo, film, video benzeri şeyleri izlemeye eğilimlidir. 
Müzik, film kahramanları, yarışmalar insanları kendi yaşamlarından soyutlayarak farklı 


bir dünya içerisine çekmektedir (Özdemir, 1998: 35). 


Televizyon yayıncılık hayatına yenilikler getirdiği gibi kültürel alana da yenilikler ve dönüşümler getirmektedir. Televizyon ve benzeri araçların getirdiği yeni düşünce ve gündelik yaşam pratikleri, alışkanlıklar, inanç ve tutum farklılıkları insanların ilişkilerini sorgulamasına da ortam hazırlamaktadır. Televizyon, insanların ona verdiği değer neticesinde misafir odasındaki minicik yerinden çıkıp izleyicilerin her yere kolayca taşıdığı ve çabuk ulaştığı farklı mecralarda kullanabileceği bir araca dönüşmüştür. İlk çıktığı yıllarda çok büyük olması nedeniyle evlerde kullanılan televizyon, günümüz teknolofi yapısı içinde bilgisayarlara, telefonlara sığacak kadar küçüktür. İnsanlar izlediklerini tartışmaya başlamakta, paylaşmakta ve yeniden deneyim 


sağlamaktadır (Özsoy, 2011: 126). 


Gelişen teknolofik olanaklar sayesinde medyanın gücü ve çeşitliliği de günden güne artmaktadır. Teknolofi ile birlikte endüstride de değişimler yaşanmaktadır fakat en büyük değişim ve gelişim medya alanındadır. Geleneksel medya ürünlerinin yerini modern ve teknolojik yeni medya ürünleri almaktadır. Kapitalizm, etkinliğini sadece ekonomi alanında göstermemektedir aynı zamanda hayatın tüm alanlarına nüfuz etmektedir. Bu amaçla da duyguların ve arzuların sistem içindeki kontrolünü sağlamak 


modern yaşamın gerekliliği haline gelmiştir. Kitaplar, videolar, televizyon, radyo 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yayınları, dergiler, gazeteler, haberler birer medya ürünüdür ve kültür endüstrisi 


tarafından kutsanan ürünlerdir (Kara, 2014: 50). 


Geleneksel medyanın zamanla etkisinin azaldığı ve günümüzde yeni medyanın birçok alanda daha kullanılır durumda olduğu ve daha fazla alana etki ettiği görülmektedir. Geleneksel medya, günümüz çağı yaşam biçiminde demode olduğu ve 


günceli yakalama konusunda yeni medya araçlarıyla yarışamadığı ortadadır. 


Üretim aşamasına baktığımız zaman, metin, müzik, görsel ve işitsel içeriklerin tümünün artık standart bir ağ tabanlı bilgisayar yardımıyla yapıldığı görülmektedir. 
İnternetin küresel ölçekte gittikçe artan erişilebilirliği üretim anlamında dünya genelinde fayda sağlamaktadır (Laughey, 2010: 160). Yeni medya, internet ve bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle daha fazla gelişmektedir ve de alanını genişletmektedir. Yeni teknolojilerin ve bu yeni teknolojilerin insan hayatında çok önemli yer tutmaya başlaması sonucu, geleneksel medyanın terk edilmeye başlandığı ve 


yeni medyanın insan hayatına yön verdiği kabul edilmektedir. 


Yeni medya internet zeminine oturmuş ve sayısal teknolojilerle birlikte bütünleşmiştir. Günlük hayatta birçok kullanım şekli vardır. İnsanların cep telefonları, tablet bilgisayarları ile gazete okuması, cep telefonlarından okudukları haberlere yorum yapmaları, çektikleri fotoğrafları sosyal medya aracılığıyla paylaşmaları yeni medya çağının insan hayatına kattığı yeniliklerden örneklerdir. Sayısal etkileşimli televizyon yayıncılığı, internet teknolojisi ve uydu sistemleri bilgi iletişim çağının gelişmesini hızlandırmaktadır. Kitle iletişim araçlarının bilgisayar sistemleriyle bütünleşmesi 


sonucunda yeni medya güç kazanmaktadır (Kırık, 2017: 233). 


Yeni medyanın en önemli özellikleri etkileşim, kitlesizleştirme ve eşzamanlılıktır. 
Yeni medya bireye mesajı alma zamanını belirleme olanağı tanımaktadır. Böylece hem mesajın bireye ulaşma olasılığı artmakta hem de birey mesaja hükmedebilmektedir. 
Yeni medyanın entegrasyon özelliği vardır. Diğer bir deyişle birçok medya aracının tekbir araçta toplanması sağlanmaktadır. Bu yeni medyanın multimedya özelliğini 


içerdiğini kanıtlamaktadır (Yanık, 2016: 902). 


Gelişen teknolojik sistemler insan hayatında ve toplumsal yaşamın pratiklerinde farklılıklar meydana getirmektedir. İlk olarak medya içeriğine ulaşan kişilerin 


tanımlanması değişmektedir. Yeni medyada kullanıcı olarak tanımlanan insanlar, daha 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aktif ve etkileşime açık konumdadır. İnsanların, gerçek hayatları dışında yeni medya ortamlarında yeni kimlikler oluşturduğu, iletişimlerini daha kolay yaptığı, paylaşım 


konusunda ve bilgiye ulaşma bakımından hızlı ve kolay olduğu kabul edilmektedir. 


Doğal çevresi, kullandığı araç gereçler, üretim süreçlerinde insanların birbirleriyle iletişimi ve bu iletişim sistemindeki farklılaştırmaları bireylerin gözünde haklı çıkaran değerler sistemi, insanların toplumsal yaşamdaki durumunu ortaya koymakta ve yaşam içindeki tarzını oluşturmaktadır. Bunu oluşturan da yeni medyadaki iletişim sistemidir. 
İletişim, insanların günlük yaşamlarındaki nesneleri, insanları tanımlamakta, farklı toplumsal roller yüklemekte, toplumun tarihsel süreç içerisinde gelişen ve değişen yaşam tarzlarını öğretmekte, yeniden üretim için gerekli olan değerleri oluşturmaktadır 


(Oskay, 1992: 7-8). 


3.2. SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARI 


Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu teknolojileri hayatımızın bir zorunluluğu haline getirmektedir. Bilişim teknolojilerindeki yenilikler insanlar arasındaki iletişimi hızlandırmaktadır. İnsanların bilgiyi çok hızlı şekilde paylaşmaya başlamasıyla beraber yeni sosyalleşme yerleri ortaya çıkmıştır. Sosyal paylaşım ağlarının ihtiyaç olarak ortaya çıkmasıyla iletişimin çoğunluğu bu ağlar yoluyla yapılmaktadır. Bu gelişmeler insanların iletişim biçimlerini, çevreyle olan etkileşimlerinde rol oynar. Sosyal paylaşım ağları günümüzde vazgeçilmez bir 


platformlardır. Bu ağlar üzerinden geliştirilen ilişkiler, yüz yüze iletişimin de önündedir. 


Sosyal paylaşım ağları, zaman ve mekan anlamında birçok olumsuz durumu ortadan kaldırmaktadır. İnsanları, bilgisayar ve telefon ekranlarına bağımlı hale getirmekte ve yalnızlaşmaya itmektedir. Günümüzde sanal kullanıcılar tarafından bir alışkanlık haline gelen sosyal medya, aynı zamanda farklı ve yeni bir sosyalleşme ortamıdır. İnternetin kullanım amaçları da internete olan bağımlılığa karşı farklı düşünceler getirmektedir. İnternet eğitim, haber alma, alışveriş gibi nedenlerden dolayı belirli amaçlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılıyorsa bağımlılık olarak tanımlanmamaktadır fakat oyun oynamak ve eğlence amaçlı kullanılıyorsa o zaman 


bağımlılık olarak görülmektedir. 
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Sosyal Medyanın hayatımıza girmesi 1990-2000 yılları arasına uzanmaktadır. İlk zamanlarda bu ağlarda kimlik bilgilerinin verilmesine gerek yoktu ve internete bağlanmak zaman alan bir durumdu. O yıllarda internet çok fazla ciddiye alınmamış ve daha çok yenilen içilen şeylerin paylaşıldığı sıradan sayılacak bir yapı olarak kullanılmıştır. Ama günümüzde bu ağ ortamları insanların iletişim kurduğu, paylaşımlarını birbirlerine sunan insanların bir anlaşma ortamına dönüşmüştür. Sosyal ağların yüz yüze iletişime de olanak vermesi, onu bir nevi duygusal tatmin aracı 


yapmaktadır (Alioğlu, 2016: 3). 


Her yeni gün ortaya çıkan yeni teknolojik araçların ve ortamların, insanların hem yaşam tarzlarını hem de ilişki ve sosyal hayatlarını etkilemektedir. Sosyal yaşamın daha çok internet ortamına taşınması, sosyal paylaşım ağlarının insanların beklentilerini bu 


ortamlarda bulmasına olanak vermesi iletişime de farklı boyut kazandırmaktadır. 


İnsanların geniş kitleler halinde dijital ortamda sosyalleşmesi ve bunun norm haline gelmesiyle sosyal paylaşım siteleri birbirleriyle kesişmektedir. Sosyal paylaşım platformları sayesinde bu kesişim noktaları bir ağ dahilinde paylaşılan içeriğin hızlı ve kolay şekilde bir başka ağ ortamına geçmesini sağlar. Bu şekilde paylaşılan içerikler çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. İnsanlar her zaman olmasa da bazı zamanlar bilinçli şekilde sosyal platformları ziyaret etmekte ve faydalı şekilde kullanmaktadır (Varnalı, 2012: 106). 


Teknolojik dijital bir ortam üzerine kurulan Web 2.0 ya da sosyal paylaşım ağları, son dönemlerde sosyolojik, psikolojik, ekonomik, pazarlama, eğitim, bilimsel ve benzeri birçok alanda görünürlüğünü önemli şekilde göstermektedir. Bu etki iş adamlarından, sıradan insanlara, akademisyenlere kadar her insanın günlük yaşantısında bahsettiği bir konu haline gelmiştir. Bu etkilerin yanı sıra sosyal paylaşım ağları artık insanların etkileşmek için aktif oldukları ortamlar değildir. Bireyler fikirlerini, beklentilerini, ilgi ve isteklerini birbirlerine dokunmadan, yüz yüze gelmeden 


iletebilmektedir (Eraslan: 2016, 9). 


Dünya genelinde oluşturulan ağ sistemleri, bütün insanların internet üzerinden birbirleriyle iletişime geçmesini sağlamaktadır. Sosyal ortam, bir nevi internet ortamına taşınmıştır. İnsanların, diğer insanlarla yüz yüze yaptığı iletişimi artık sosyal paylaşım 


ağları üzerinden yapmaya başladığı görülmektedir. İnsanların yaptıkları resim ve video 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tarzı paylaşımlar, onların aynı zamanda sosyal ve aktif olmalarını sağlayan faktörlerdir. 
Yüz yüze görüşmek yerine insanlar, sosyal ağlar üzerinden yüz yüze konuşup 


sosyalleşmektedir. 


Jarvis'e göre sosyal paylaşım siteleri ve kendi bloğu, insanların nerede olduğu ve ne yaptığıyla ilgili bilgiler vermektedir. Örnek olarak yaptığı bir New York seyahatinde bu ağlar sayesinde üç kişiyle tanıştığını belirtmektedir. Ayrıca bu platformlar sayesinde yıllar önce kaybettiği arkadaşlarına ulaştığını vurgulamıştır. İfşa olmak, başkaları tarafından görülmek onun için sorun olmaktan çıkmıştır çünkü teşhir olmak kendisinin diğer insanlara karşı daha açık ve dürüst olduğunu düşündürmektedir ve bu nedenle 


insanlar tarafından sevildiğini söyler (2011: 10). 


Sosyal paylaşım sitelerinin oluşmaya başlamasıyla birlikte insanların küresel ölçekte iletişim yapabilmesinin önü açılmaktadır. Başta facebook olmak üzere diğer sosyal paylaşım sitelerini kullanan insanların hayatlarında sosyal medya ayrılmaz bir parçadır. Sosyal Medya insanların bilgiye hızlı ulaşmasından, haber alma ve eğlenme gibi işlevlerinin yanında önemli görevler de üstlenmektedir. Arap Baharı sosyal medya vesilesiyle sistem değiştirecek eylemlerin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır 


(Kaymak, 2012: 9). 


Sosyal medya platformlarının, tüm dünyada ses getirecek derecede güçlü ağ bağlantılarına sahip olması sonucunda oluşan toplumsal olaylar, bu ağlar vasıtasıyla dünya geneline yayıldığı ve daha büyük etkiler yarattığı kabul edilmektedir. Halk ayaklanmaları veya buna benzer toplumsal kalkışmalar hem oluştuğu ülkede hem de diğer ülkelerde destek bulması açısından, sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır. 
Belirli sosyal paylaşım siteleri içerdiği özellikler bakımından insanların, bu sitede yakın çevresiyle iletişimde olmasına veya istediği kişilerle bağlantı kurmasına izin veren seçeneklere sahiptir. Bu şekilde bu sosyal paylaşım siteleri ve kişisel hesaplar, 


insanların günlüğü durumundadır. 


Facebook, halka açıklık konusunda kötü niyetli değildir ve bu ortam halkı ortak bir fikirde birleştirme konusunda önemli bir pay sahibidir. Facebook, her insanın kendi arkadaş grubunu, kendi toplumunu, özel hayatını yaratmasına ve düzenlemesine izin vermektedir. Bloglar, Youtube ve Flickr gibi diğer araçlar herhangi birine veya herkese 


görüntülü veya yazılı yayın yapan ağ ortamı olarak hizmet sunmaktadır (Jarvis, 2011: 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33). Gelişen ağ bağlantıları, insanların birbirleriyle hem iletişim kurmasına hem de bilgi akışının sağlanmasına ortam hazırlamaktadır. Birçok sosyal paylaşım sitesi vardır ve bunların hepsinin kendisine ait özellikleri mevcuttur. Görüntü ve bilgi akışı temel olarak 


neredeyse hepsinin içerdiği bir seçenektir. 


Günümüzde bilgiye, bilgisayar ağları vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Küresel çapta bütün insanları ve kültürleri birbirine bağlayan sosyal ağlar, insanların yaşam biçimlerini, ilişkilerini, kimliklerini belirlemektedir (Karagülle, 2014: 7). Bu sosyal ağlar, insanların sosyal medyada yeni kimlikleriyle var olmasına neden olmaktadır. 


Sosyal medya üzerindeki ilişkileri de bu kimlikler belirler. 


Toplumsal paylaşım ağları 2003 yılından sonra hızla yaygınlaşmaya başlamış ve kullanıcı sayılarında inanılmaz artışlar yaşanmıştır. Bu ağlar arasında en çok dikkat çeken Facebook ve MySpace'dir. Medyada pek gündem olmamasından dolayı dünya genelinde ünü de çok yayılmamıştır. Bu ağlar sadece gençler arasında değil aynı 


zamanda yetişkinler tarafından da çok kullanılmaktadır (Toprak, 2014: 28). 


We Are Social tarafından hazırlanan rapora göre Facebook, her sene kullanıcı sayısını arttırmaktadır. Bu rapora göre, dünya üzerinde 2. 5 milyar kişi internet kullanırken 1. 8 milyar kullanıcının sosyal medya hesabı vardır. 2014 yılında yapılan araştırmaya göre, Kuzey Amerika yüzde 81'lik oranla en yüksek Güney Asya yüzde 12'lik oranla interneti en az kullanan bölge olarak belirtilmektedir. 2014 yılındaki verilere göre Facebook, bir milyarın üzerindeki kullanıcı sayısıyla en fazla aktif kullanıcıya sahip sosyal paylaşım ağı konumundadır. İlk çıktığı yıl belirli özelliklerin eklenmesiyle bir milyon üye sayısına sahip olmuştur. Facebook, daha çok Amerika, 


Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde kullanılmaktadır (2014: 11). 


Ülkelerin interneti kullanma oranlarına bakıldığı zaman, internet kullanıcılarının çoğunun aynı zamanda sosyal medya kullandığı görülmektedir. Çünkü günümüzde internette insanların en çok zaman geçirdiği sitelerin başında sosyal paylaşım siteleri gelmektedir. İnterneti kullanım oranları incelendiğinde, Amerika'da internetin fazla kullanıldığı ortaya çıkmıştır fakat bunun yanında farklı kıtalarla kıyaslandığında Güney Asya'nın interneti az kullandığı sonucuna varılmaktadır. Ülkelerin ekonomik durumları, insanların yaşam şartları ve kültür yapıları gibi birçok faktörün internet kullanımında 


etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca sosyal paylaşım ağları, farklı ülkelerde kullanılarak 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yerellik veya ulusallık kazanır. Çünkü her sosyal medya platformunun özelliği farklıdır ve bu nedenle bazı ülke insanları sadece kendi ülkelerinde olan ağ ortamlarını 


kullanmaktadır. 


Her paylaşım ağı kendine özgü bazı özellikler içermektedir. Her ağ etnik, kimlik, dil, cinsiyet ve siyaset gibi belli başlı özel gruplar etrafında tasarlanmıştır. Örneğin LinkedIn, meslek yönelimli bir toplumsal paylaşım ağıdır. LinkedIn kullanıcıları kendi iş alanlarına ağlarla siteye bağlanıp, ticari veya bilgi amaçlı iletişim içindedir. World'de ise üye olacak kişilerin üye olanlar tarafından davet edilmesi zorunludur. Facebook'un özelliği ise sitenin tüm kullanıcılara açık olması ve aynı zamanda birçok özel grubun 


oluşturulabilmesidir (Toprak, 2014: 33). 


Facebook'ta her kullanıcı kendi ilgi duyduğu alanlar çerçevesinde iki yüze kadar sanal sayfa oluşturabilme hakkına sahiptir. Bu sayfalarda kendisiyle arkadaş olan kişilere resimler, videolar, bilgiler paylaşabilir. Bu sitenin en önemli özelliklerinden biri de çeşitli dillere destek sağlamasıdır. Bu şekilde dünyanın birçok yerinden farklı diller konuşan insanlar bu şekilde birbirleriyle iletişim kurabilmişlerdir (Kaymak, 2012: 15). 


İnternetin, kendisini sürekli yenilediği ve sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla kendisini bir kez daha değiştirdiği kabul edilmektedir. İnsanlar, arkadaşlarıyla görülmek, onların fotoğraflarına ve paylaşımlarına bakmak, eğlenmek ve boş zamanlarını geçirmek için sosyal medyayı etkin şekilde kullanmaktadır. Sosyal medya çeşitlilik içeren bir mecradır. İnsanların kendilerini ifade etmeleri için var olan çeşitli ortamların yanında aynı zamanda sunmuş olduğu hizmetler açısından da çeşitlilik yaratmaktadır. Yaş, cinsiyet, inanç, ırk, statü benzeri farklılıklara sahip kullanıcıları bir araya toplar ve bu çeşitlilik aynı zamanda bir zenginliktir. Çünkü gerçek yaşamda bu kadar farklı özelliğe sahip insanı bir araya getirmek zordur. Fakat sosyal medya bu 


misyonu üstlenmektedir. 


Sosyal medyanın gücü günden güne artmaktadır. Bu paylaşım ağları diğer medya organlarına bir alternatiftir. Sosyal medyanın etkisi öyle artmaktadır ki insanlar bu sitelerde grup oluşturmakta ve örgütlenmektedir. Politik, sosyal, eğitsel, ekonomik yaşamda sosyal medya ya bir alternatiftir ya da alternatif olma yolundadır. Sosyal medya dijital başvuru kaynaklarından birisidir. Özellikle sözlükler, wikiler, bloglar 


olarak bilinen sosyal medya araçları bilginin de yeni alternatifidir (Erarslan, 2016: 15). 


89 


Sosyal paylaşım ağları insanlar tarafından farklı amaçları gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Bu farklı kullanım çeşitleri arasında fikirlerin temsili ve kişisel ifadeler çerçevesinde uygun platformlar sunduğu için modern kimlik yönetiminin bir parçasıdır. Sosyal medya temelde ilişki ve bilgi yönetimi ve paylaşımı için kullanılmaktadır. İnsanlar, oluşturulan içerik ortamları sayesinde fotoğraf, video, müzik paylaşımları yapılabilmektedir. Bu ağ ortamları esas olarak kullanıcı ile değil içerikle 


ilişkilidir (Yazıcı-Karlı, 2016: 90). 


Sosyal medya geleneksel medyadan bazı yönleri itibariyle daha özgürlükçü ve avantajlıdır. Sosyal medya internet üzerinden sunulduğu için doğrudan birilerinin sahiplik yapısı altında değildir ve bu da tek yönlü bir haber akışının olmamasını ve insanların daha fazla bilgiye ulaşabilmesine olanak vermektedir. Haberler daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir ve bu haber akışı çok hızlı bir sürede dünyanın her yerine ulaşabilme potansiyeline sahiptir. Özellikle internet bunun gibi yeniliklere kapalı toplumlarda sosyal medya cevher niteliğindedir. Geleneksel medyanın tek el altında toplandığı durumlarda insanların birbirleriyle iletişim kurması ve küresel ölçekte haber 


alabilme fırsatı yaratmaktadır (Demir, 2013: 16). 


İnternet, içerdiği bazı özelliklerden dolayı geleneksel medyadan daha etkili ve güçlüdür. Herkesin ulaşabilmesi, interneti dünya genelinde hemen herkesin aktif kullandığı ve içinde olmaktan mutlu olduğu yeni bir dünya haline getirmektedir. 
İnsanların, birbirleriyle konuşabilmesi, paylaşımlar yapabilmesi, etkileşim olanakları 


internet mecrasının çok yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 


Sosyal medyanın bir diğer önemli özelliği bireyselliktir. Bu medya ortamında içerik denetimi, kullanımı, iletişim şekilleri ve diğer tüm seçenekler bireyin elindedir. 
Bilgi akışı bireyin deneti altında gerçekleşmiştir. Bireyler istemedikleri sayfaları, kullanıcıları engelleyebilme hakkına sahiptir. Ayrıca insanlar arasında hiçbir konuda 


ayrım gözetmeksizin herkes bu mecrada aktif rol alabilmektedir (Erarslan, 2016: 19). 


Sosyal ağların bireysel olması bazı olumsuz durumları beraberinde getirmektedir. 
Sosyal medyanın birçok faydası olduğu gibi güvenlik konusunda zafiyet yarattığı da bir gerçektir. Çünkü sosyal medya üzerinden insanlar kişisel bilgilerini paylaşmaktadır. 
Sosyal medyada hesap açarken insanlardan bütün bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi 


beklenir. Bilgilerin tamamı girilmeden bazı sitelere üye olunamamaktadır. Bu şekilde 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her birey hakkında detaylı bilgi edinilmiş olur. Bu gözetimin modern çağa entegre 


olmuş halidir. 


3.2.1. Facebook 


Günümüzde insanlar, vakitlerinin çoğunu internette geçirmektedir. Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım siteleri iletişimin internet ortamına taşınmasına neden olmuştur. We Are Social araştırma sonuçlarına göre Dünya'da 4 milyarın üzerinde internet kullanıcısı vardır ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Dünya genelinde 3 milyardan fazla insan sosyal medya platformlarına üyedir. Araştırmaya göre 
2018 yılından bu yana bir yıllık süreçte yaklaşık dört yüz milyon yeni kullanıcı kayıt 
olmuştur (2019: 7). 


Sosyal paylaşım ağlarının bu kadar önemli hale gelmesinde anlık paylaşım yapılmasının etkisinin büyüktür. Kitle iletişim araçları arasında sayılan internet üzerinden yaygınlaşan sosyal medya ağlarıyla insanlar, yeni sosyal alanlar keşfetmektedir. Sosyal medyanın geleneksel medyadan içeriği, kullanıcı tarafından üretilmesi, anlık paylaşılması, çevrimiçi gibi özellikler barındırması nedeniyle ayrıldığı kabul edilmektedir. İnsanların, facebook üzerinden kişisel bilgilerini paylaştığı, resim ve video gönderdiği, ilgileri, cinsel eğilimleri benzeri gönderiler sunduğu görülmektedir. Üstelik bu iletişim ağları zaman ve mekandan bağımsızdır. Geleneksel medyanın, günümüz çağının içerdiği bazı teknolojik ve dinamik özellikleri ve 


yenilikleri barındırmadığı için popülerliğini zamanla kaybettiği bilinmektedir. 


Geleneksel medyanın Web 2.0 teknolojisinin kullanıma girmesiyle birlikte gücü azalmış ve her internet kullanıcısı birer içerik üreticisi haline gelmektedir. Her birey tekelleri elinde bulunan yayınlardan bağımsızdır. Nispeten sosyal medya, geleneksel medya ile karşılaştırıldığında daha sansürsüz, farklı görüşlere açık, yeni bakış açısı kazandıran, çıkar gruplarından bağımsız interaktif bir ortamdır. İşte bu yeni medyaya sosyal medya denmektedir. Kendisiyle entegre olamayan geleneksel medyayı yok 


olmaya terk etmiştir (Kahraman, 2013: 20). 


Yeni medya veya diğer adıyla sosyal medya, günümüzde içerdiği özellikler nedeniyle geleneksel medyanın yerini aldığı kabul edilmektedir. Artık bütün dünyada 


insan ilişkilerinin, modanın, siyasetin, ekonomi tarzı gündem maddelerinin, internet 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yani sosyal medya ortamında şekillendiği bilinmektedir. Etkileşim sağlaması sosyal medyayı insanlar arasında bu denli kullanılmasını sağlayan en önemli etkendir. 
İnsanların evlerine kapanarak televizyon gibi kitle iletişim araçlarına bağlanmaları, toplum içinde sosyal bağları zayıflatıp iletişimi zayıflatsa da internet ve sosyal medya, 


sanal bir ortamda da olsa insanlar arasındaki iletişime katkı sağlamaktadır. 


Günümüzde internet, geçmiş dönemlerde insanlar arasında var olan fakat açık bir şekilde görülemeyen bağlantıları, bilgisayar ağlarıyla oluşturulan yeni mekan veya düzlemde daha görünür kılmaktadır. Sosyal ağ kavramı internetle birlikte önemli bir değişim yaşamakta ve günümüzde kullanıcı sayıları milyonlarla ifade edilen sosyal 


paylaşım sitelerine dönüşmektedir (Korkmaz, 2012: 109). 


VVe Are Social ve Hootsuite”in yaptığı araştırma raporlarına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 72”si internet kullanıcısı, yüzde 63”ü sosyal medya kullanıcısı ve 
yüzde 53'ü ise aktif mobil sosyal medya kullanıcısıdır. İnsanlar günlük yaşamlarında 2 
saat 46 dakika gibi bir süreyi sosyal medyada, 3 saat 9 dakika televizyon karşısında ve 1 
saat 15 dakika ise müzik dinleyerek geçirdiği belirtilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye”de en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu Youtube”dir. İnsanların gündelik hayatlarında yüzde 92”lik gibi önemli bir oranla youtube kullandığı açıklanmıştır ve bu siteyi sırasıyla İnstagram, VVhatsapp ve Facebook takip etmektedir 


(2019: 15). 


Sosyal medya, sadece ülkemizde değil genel olarak insanların yoğun şekilde kullandığı bir mecradır. Bu siteler insanların üye olmasıyla daha da büyümekte ve adını tüm dünyaya duyurmaktadır. Youtube sitesinin içerdiği video paylaşımları nedeniyle ve insanların bu siteye içerik üretebilme fırsatından dolayı, dünya genelinde de Türkiye'de de kullanıcı sayısı oldukça fazladır. En fazla kullanıcı sayısına sahip siteler arasında 


Facebook kullanıcı sayısıyla büyük bir güçtür. 


Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip sosyal medya ağı Facebook”tur ve bu paylaşım platformunun kullanıcı sayısı 43 milyona ulaşmıştır. 
We Are Social raporalarına göre, fotoğraf ve video paylaşım ortamı olarak bilinen İnstagram 38 milyon üyesiyle en çok kullanıcıya sahip ikinci sitedir ve Twitter bu 


listede 9 milyon kullanıcı sayısıyla üçüncü sıradadır (2019: 34). 
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Çağımızda internet ortamının en etkin oluşumu sosyal medyadır. Sartori'nin bahsettiği “gören insan” inşa sürecinde en önemli aktördür. Facebook görmenin, göstermenin ve gözetlenmenin en yoğun şekilde yapıldığı sosyal platformdur (Korkmaz, 2012: 112). Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal platformlardan biri olan facebook, görmeye ve görülmeye açık, teşhirin fazlasıyla uygulandığı bir sitedir. 
Bilhassa gençler tarafından yoğun şekilde kullanılan facebook, gözetlemeye de önemli 


derecede olanak vermektedir. 


Sosyal medya, teşhir ve görünür olma açısından oldukça kullanılabilir özellikler barındırmaktadır. İnsanlar ne yaptıklarından nerede ve kiminle olduklarına varan konuları fotoğraf, video sunumlarıyla diğer insanların beğenisine açmaktadır. Burada sadece insanların birbirlerine karşı bir gözetimi söz konusu değildir aynı zamanda iktidarın, halkını çok daha kolay gözetlemesine yönelik bir sanal ortam kurulduğu görülmektedir. Sosyal medya, insanlar arasında popüler olma, diğer kullanıcılar 


tarafından beğenilme gibi duyguların ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. 


Sosyal paylaşım sitelerinin bu denli kullanılmaya başlaması, bilgi ve görsellerin her an her yerde paylaşılması insanların göz önünde bulunma isteğini artırmaktadır. 
Kullanıcıların olaylardan uzak olmak istemesi aynı zamanda sosyal medyadan da uzak kalmasını gerektirmektedir. Çünkü sosyal yaşamdaki neredeyse bütün aktiviteler, etkinlikler, planlar sosyal medya üzerinden yapılmaktadır. Bu mecradan uzak kalmak demek aynı zamanda gerçek hayattan uzak kalmak anlamına gelir. Bu nedenle insanlar çevrelerinden kopmamak için zorunlu olarak sosyal ağlarda olmak ve zaman geçirmek durumundadır. Sosyal medyada olma zorunluluğu bir süre sonra kabullenişi de 


beraberinde getirir (Çetin, 2015: 781). 


Sosyal medyanın, hızlı bilgi akışı sağladığı ve anlık olduğu için insanlar tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir. Tüm dünya üzerinde hemen bütün insanların kendilerine ait profilleri ve kullanıcı isimleri mevcuttur. Sanal ortamlarda insanlar birbirleriyle arkadaş olup iletişime geçmekte ve herkes fotoğraf, video veya yer 


bildirimi yapıp diğer insanlar tarafından beğeni almak istemektedir. 


Yapılan araştırmalar, dünya genelinde insanların günde yaklaşık 7 saatlerini internet kullanarak geçirdiğini ortaya koymaktadır. Aynı araştırmanın bir önceki yıl 


raporuna göre bu sayıda azalma yaşanmıştır. Ayrıca araştırma raporuna göre insanlar en 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çok Google sitesini ziyaret etmektedir. Google'dan sonra en çok ziyaret edilen site Youtube'dur ve arkasından da Facebook gelmektedir (WeAreSocial, 2019: 25). Bu siteler insanlar tarafından en etkin şekilde en çok kullanılan sitelerdir. Çünkü hem sundukları özellikler hem de insanların hoşça vakit geçirmelerine yönelik sağladıkları 


fırsatlar bu siteleri popüler hale getirmektedir. 


Sosyal medya kullanıcılarının gerçek hesaplarıyla bu sitelerde olduğu fakat bunun yanında sahte hesapların açılıp, zararlı veya yanlış paylaşımların yapıldığı kabul edilmektedir. Çünkü sosyal medya sadece gerçek hesaplar açılarak var olunan bir mecra değildir. Sahte profillerin oluşturulduğu, sahte resimlerin paylaşıldığı ve yalan bilgilendirmelerin yapıldığı platformlardır. 


Erbaşlar'a göre sosyal medya siteleri, kullanıcıların profilleriyle bu sitelerde var olmasına ve bu şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olduğunu vurgulamaktadır. 
Bireysel olarak değil fakat daha çok gruplar halinde etkileşim yaygındır. Kullanıcıların ağlara girip profil oluşturup ortamlara katılmasıyla etkileşim başlamış olur. Bu şekilde varlığından haberdar olmadığınız kişiler ve fırsatlar, görünür hale gelmektedir. Sosyal paylaşım sitelerinin bu kadar popüler hale gelmesinde birkaç önemli sebep vardır. 
Birincisi her bireyin hayatında var olan fakat belirli bir sınırın ötesinde diğer insanlar tarafından görülmeyen sosyal ilişki ağını ortaya koymayı sağlamasıdır. İkincisi insanlara günlük hayatlarında ulaşamayacakları bir kitleye bu mevcut ağlar üzerinden 


kolayca ulaşmasına yol imkan vermesidir (2013: 4). 


Tiryaki, insanların kendilerini sosyal medyada tanıtma ve orada var olma konusunda, sanal ortam olan internetin önemli bir rol oynadığını savunmaktadır. Bu ortamda oluşturulan yeni kavramlar, sosyal ağ oluşturma bağlamında yeni toplulukların oluşum öğeleri olarak görülmekte ve sosyal ağlarda oluşan kitleler, klasik 


tanımlamadaki topluluk özelliklerini taşıdığını belirtilmektedir (2015: 101). 


İnsanlar, sosyal medyada popüler olup takipçi sayılarını artırmak istemektedir. 
İnsanlar ne kadar çok takipçiye sahip olurlarsa o kadar popüler hale gelmiş olurlar. Ünlü kişilerin bu siteleri aktif kullanmaları onları yerel veya ulusal tanınırlıklarını uluslar arası düzeye çıkarmalarını sağlar. İnsanlar tarafından takip edilen tanınmış kişilerin, aldıkları mesajlar veya uyarılarla aslında geleneksel medyadaki daha rahat olan 


davranışlarına sosyal medya ile bir kısıtlama geldiği kabul edilmektedir. 
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Jarvis, popüler olmak için ve diğer insanlara kendilerini kanıtlamak için mahremiyeti insanların bizzat kendilerinin ihlal ettiğini vurgulamaktadır. Gelecekte mahremiyetin çok daha fazla konuşulacağını ve bunun sebebinin insanların sürekli kendilerini teşhir etme çabasını içinde olmasına bağlamaktadır. İnsanların kendilerini teşhir ettikleri bu paylaşım ağlarının içinde Facebook, Bloglar, Myspace tarzı platformlar vardır (2011: 145). 


Erbaşlar”a göre sosyal medya aslında toplumun üst sınıfının alt sınıfı yönettiği bir ağ ortamı yerine alt sınıfların üst sınıfları denetlediği, uyardığı ve sürekli olarak geliştirmeye çalıştığı bu nedenle de modem bir yönetim için alt sınıfların izlenmesi gerektiği yeni Dünya düzeni içinde etkileşim, etkili iletişim ve paylaşım çağıdır (2013: 
6). 


Yeni medyanın insanlara, aktif ve etkileşim yapabilecekleri bir sanal ortam sunduğu kabul edilmektedir. Bu etkileşimin içinde gözetim unsuru da vardır. Alt sınıfın sayı olarak üst sınıfa göre her zaman daha fazla sayıda olduğu görülmektedir. Sosyal medya, sunduğu yeni özellikler dolayısıyla alt sınıfın üst sınıfa etki etmesinin önünü açmaktadır. Böylece iktidarlar veya egemenler alt sınıfın daha çok gözetlenmesi ve denetlenmesi gerektiği fikrinde birleşmektedir. Fakat gün geçtikçe sosyal paylaşım sitelerinin sayısı artmaktadır ve egemenlerin, bütün bu siteler üzerinde denetimini 


sürdürmesi gerekmektedir. 


Facebook, Twitter, MySpace, YouTube gibi siteler önemli sosyal paylaşım ağlarıdır. Bazısı tanıdığımız insanlarla ilişkilerimizin güncel kalmasını ve kendimizi daha rahat ifade etmemizi bazısı ürettiğimiz içeriği paylaşmamızı ilgilendiğimiz kişiler tarafından üretilen içeriklere ulaşmamızı bazısı da aynı zevkleri paylaştığımız kişilerle birlikte yeni şeyleri keşfetmemize olanak vermektedir. Amaçlar ve yaklaşımlar her ne kadar farklı olsa da ortak amaç, kullanıcılar arasında ortak bir bağ kurup iletişimi 


geliştirmektir (Erbaşlar, 2013: 2). 


Günümüzde üye olunan ve kullanılan sosyal medya platformları içinde en eski sitelerden birisi olan Facebook, dünya genelinde kullanıcı sayısına ulaşmak için belirli 


evrelerden geçmiştir. İlk çıktığı dönemde sınırlı bir alanda kullanılmıştır. 


Facebook, insanların bilgi alışverişinde bulunduğu ve birbirleriyle iletişime 


geçtiği ve en fazla kullanıcıya sahip sosyal paylaşım sitesidir. 2004 yılında Marc 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Zuckenberg tarafından kurulmuştur. İlk başlarda sadece Harvard Üniversitesi içinde kullanılmıştır. Harvard Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin doldurduğu Face Paper 


adlı form biçiminden alınmıştır (Alper, 2012: 5). 


En önemli toplumsal paylaşım ağlarının başında gelen facebook, diğer uygulamalardan bazı özellikleri sayesinde ayrılmaktadır. Facebook üzerinde oluşturulan çevrimiçi profilin gerçekte çevrim dışı hangi profile denk geldiği bilinen bir uygulamadır. Farklı paylaşım ağlarında kullanıcıların kim olduğu tam olarak bilinmezken kullanıcı kim olduğunun görünmesini istemediği takdirde bilinmesi olanaksızdır. Facebook'ta ise kişiler adı, soyadı ve fotoğrafları ile var olmuş kişilerdir. 
Facebook dışındaki sosyal paylaşım ağları anonimlik taşırken facebook biraz daha 


kullanıcılarının görünür olduğu bir uygulamadır (Toprak, 2014: 109). 


Facebook'un içerdiği fotoğraf, video paylaşımı gibi uygulamalarla sanal ortamda var olan anonimliğin yerini bilinirliğe bırakmaktadır. Facebook”un diğer uygulamalardan farklı olmasının önemli taraflarından birisi de budur. Kullanıcılarının anonimlik yerine kendi kimlikleriyle var olmayı seçmesidir. Böylece sanal ile gerçeği 


birbirine yakınlaştırmamaktadır, eklemlemektedir ve yekvücut kılmaktadır. 


Facebook eğlence, iletişim, alışveriş, eğitim ve ticaret gibi çeşitli alanlarda farklı amaçlar için kullanılan uygulamadır. Yapılan araştırmalarda facebook, var olan ilişkileri korumak, yeni insanlarla tanışmak, zaman geçirmek, kendini ifade etmek, öğretimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır. İçerdiği zengin araç seçeneği ile çoklu ortam sağlamakta, tek bir buton ile paylaşımların kolayca gerçekleşmesine olanak vermektedir. Facebook üzerinden farklı sitelerle bağlantıya geçilmekte, çevrimiçi veya çevrimdışı iletişim kurma imkanı yakalanmaktadır. Güvenli eğitim amaçlı çeşitli 


uygulamalar sunarak insanlar için çekim alanı oluşturulmaktadır (Alper, 2013: 10). 


Sosyal paylaşım siteleri insanlara, birçok yönden yeni bir şey yaratma, kendisini istediği gibi gösterme imkanı sunmaktadır. İnsanlar yeni profiller yaratabilmekte, ilgi alanlarını istediği gibi belirleyebilmekte, multimedya içerikler ekleyerek sayfalarını zenginleştirebilmektedir. Facebook, bu sitelerin başında gelirken aynı zamanda sunduğu modüller ile kullanıcıların sayfalarını daha da geliştirmelerine ortam hazırlamaktadır 


(Demir, 2013: 69). 
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İnternetin ve sosyal medyanın bu denli gelişmesi internet üzerinden alışveriş ve ticaret yapma trendini de beraberinde getirmektedir. İnsanlar artık alışverişlerini daha pratik olması nedeniyle internet üzerinden yapmaktadır. We Are social araştırmasına göre, Dünya'da en çok ziyaret edilen siteler arasında e-ticaret siteleri yerlerini almaktadır. Amazon.com bu siteler arasındaki en popüler olanıdır. Uzak doğu ticaret siteleri bu konuda son dönemde çıkış yakalamıştır. En bilinenleri olarak Tmall ve 


Taobao siteleri küresel ölçekte insanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır (2019: 52) 


Alexa'nın verilerine göre, Türkiye'deki alışveriş sitelerinin günlük kullanım yoğunluğuna bakıldığı zaman, alışveriş siteleri içinde en çok kullanıcı ziyaretine uğrayan Sahibinden. com”dur. Yapılan araştırmadaki bulgulara göre, bir ziyaretçi bu sitede günlük 16 dakika zaman geçirmektedir ve ayrıca ziyaretçi başına günlük sayfa görüntüleme sayısı ise yaklaşık 20 dakikadır. Bu siteyi n11.com ve Hepsiburada.com 


gibi siteler takip etmektedir (2019). 


Veblen, modern dönem ve gelişen sosyal paylaşım ağlarının pazarlama stratejileriyle birlikte insanların daha fazla alışverişe yöneldiği ve özellikle giyim konusuna insanların bol miktarda para harcadığını belirtmektedir. Günümüzde, giyim eşyaları ticari açıdan, giyeni hava koşullarına göre koruma derecesinden ziyade, modaya uygun olup olmadığına göre değerlendirilmektedir. İnsanların kendilerini teşhir etme çabası beraberinde moda, imaj gibi kavramları da getirmektedir (2014: 130). Sosyal paylaşım siteleri her ne kadar resim ve video tarzı paylaşımlarla etkinliğini sürdürse de insanların kendilerine açtıkları yeni sitelerle kendilerini hem daha popüler hale 


getirmekte hem de diğer insanların yararlanabileceği yeni ortamlar sağlamaktadır. 


Yeni medya düzeni içinde sözlükler ve bloglar oluşmaktadır. Ekşi sözlükle birlikte interaktif sözlük kavramı ortaya çıkmıştır. Ekşi sözlük, kullanıcıların açtıkları başlıkları diğer kullanıcılara sunarak yapılan yorumlar üzerinden işleyen bir sitedir. 
İnternet üzerinde gündem yaratma gücü olan bloglar geleneksel medyanın gücüne yetişmiş ve hatta geçme noktasına gelmiştir. Bloglar bilginin internet üzerinden sağlandığı bu yeni düzende ön plandadır. İnsanların bilgilerini, düşüncelerini, hobilerini yazdıkları ve dünyaya sundukları bir nevi akıl defteri denilebilecek bu siteler günümüz 


internet çağının en önemli parçalarından birisidir (Kahraman, 2013: 27). 
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3.2.2. İnstagram, Twitter, Google, WhatsApp 


Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte sosyal medya platformları insanların hayatına hızla girmiştir. Gencinden yaşlısına insanların çoğu bu sitelerde zaman geçirmektedir ve bazı insanlar için iletişim, sadece sosyal medyadır. Hem Dünya'da hem de Türkiye'de insanların saatlerini internetin bu ağ ortamlarında geçirdiklerini verilerle belirtmiştik. Paylaşım siteleri içinde en çok kullanıcıya Facebook sahiptir ve onu sırasıyla İnstagram, Twitter ve diğer platformlar 


takip etmektedir. 


Yalçın'a göre İnstagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger adlı iki 
girişimcinin kurduğu fotoğraf düzenleme ve paylaşım uygulamasıdır. Bu site 2012 
yılında 1 milyar dolara Facebook tarafından satın alınmış ve mobil cihazların en çok sevilen uygulaması haline gelmiştir. Günümüzde insanlar tarafından en çok kullanılan birkaç sosyal paylaşım sitesinden birisidir. İnsanların kelimelerle anlatamadıklarını bir görsel üzerinden anlatmalarına ve ürünlerini paylaşıp satmalarına olanak sağlayan bir 


mecradır (2016: 94). 


VVe are social araştırma raporu, 2019 yılında instagramın, tam 1 milyar aktif hesap işaretini geçtiğini açıklamıştır. Alman merkezli bir araştırma grubu olan Statista, açıkladığı veriler ışığında Türkiye nüfusunun yüzde 45'i instagram paylaşım sitesini aktif olarak kullanmaktadır. Açıklanan rapora göre, ülkemizde instagram kullananların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Raporun bir başka sonucuna göre ise Dünya genelinde 500 milyondan fazla insan, günlük olarak bu sitede zaman geçirmektedir 


(2019: 34). 


İnsanlar, boş zamanlarını çeşitli aktivitelere katılarak, alışveriş merkezlerinde gezerek veya evde geçirme isteğindedir fakat sosyal paylaşım siteleri hayatımıza girdiği andan itibaren insanların en büyük aktivitesi haline gelmiştir. Yukarda verilerle belirttiğimiz gibi insanlar, günlük hayatlarında saatlerini bu paylaşım sitelerinde geçirmektedir. İnsanlar, bu siteler vasıtasıyla diğer insanları takip etmekte, onların ne yaptıkları hakkında bilgi sahibi olmakta ve kendileri paylaşım yaparak bireysel zevkleri 


hakkında diğer kişilere veriler sunmaktadır. 


Yalçın, instagram platformunun çok geniş kitlelere hitap ettiğini ve şimdiye kadar 


40 milyarın üzerinde fotoğraf paylaşımı yapıldığını belirtmektedir. Ona göre insanlar, 
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günde 80 milyonun üzerinde fotoğraf paylaşımı yapmaktadır ve yaklaşık 4 milyar seviyesinde beğeni sağlanmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 25'i şuan instagram kullanıcısıdır. İnstagram kullanıcıların yüzde 59'u gün içinde hesabına en az iki kere girmektedir ve yapılan dokuz paylaşımdan her birisi videodur. Bu paylaşım sitesi, akşam dokuz sularında en çok kullanıcı ziyaretine uğramakta ve bu mecrada bir paylaşıma saniyede yapılan yorum sayısı bini geçmektedir. İnstagram, daha çok 18-29 yaş arası kullanıcıları kendine çekmektedir ve daha ileri yaşa sahip insanlar tarafından fazla tercih edilmez (2016: 95). İnstagram, en fazla kullanıcı sayısına sahip sosyal platformlardan birisidir fakat onu önemli bir üye sayısıyla twitter takip etmektedir. 
Twitter, dünya genelinde aktif olarak en çok kullanılan ağ ortamlarından birisidir ve 


içerdiği belirli özellikler sayesinde yoğun şekilde ilgi görmektedir. 


We Are Social araştırma raporuna göre, twitter dünya genelinde 330 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Ülkemizde 9 milyon kullanıcıya sahiptir ve bu kullanıcılardan her on kişiden dokuzunu erkekler oluşturmaktadır. Twitter, kullanıcı 


sayısında 2019 yılında 1,9”luk artış yaşanmıştır (2019: 34). 


Erbaşlar'a göre twitter, sağladığı Arapça dil desteği ile kullanıcı sayısını büyük oranda artırmıştır (2013: 10). Yalçın, twitter sağladığı analitik seçeneği ile gerçek zamanlı olara paylaşımların kaç kişiye ulaştığını, kaç kişiyle etkileşime geçildiği ile ilgili bilgilere erişim sağlamaktadır. Bu özellik hangi saatler arasında ne kadar etkileşim alındığı konusunda yol haritası sunar. Bu opsiyonla birlikte aylara göre erişim, kaç tweet atıldığı ve kaç kişiyle yazışıldığı gibi bazı verilere ulaşma olanağı verilmektedir 


(2016: 30). 


Twitter, fotoğraf ve video paylaşma olanağı sunmasına rağmen temel tercih edilme nedeni bu değildir. Çünkü belirli bir saniye video paylaşma sınırı vardır ve paylaşım yapılan yazılara da belirli bir karakter sayısı koyulduğu için kullanıcılar, bu sınırların dışına çıkamaz. Daha çok günlük rutinlerin yazıyla paylaşıldığı ve ek olarak 


haber takibi yapılan önemli bir ağ ortamı olarak öne çıkmaktadır. 


İnsanların en çok giriş yaptığı ve ziyaret ettiği sitelerden birisi de Google”dır. 
Jarvis, her yıl bilgiye ulaşmanın birçok yolunun ortaya çıktığını belirtmektedir ve 


insanların kendileri hakkında daha çok bilgiler verdiği ortamların, kullanıcıların arttığını 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savunmaktadır. Google'ın ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı süreçte Wikipedia, Napster gibi platformlar oluşmaya başlamıştır (2011: 29). 


Her geçen süreçte yeni platformlar ortaya çıkmakta ve bu platformlar insanlara yeni özellikler sunarak onları bu ağları kullanmaya teşvik etmektedir. Google, önemli bir platformdur fakat içerik ve tasarım olarak diğer sosyal ortamlar gibi seçenek sunmadığı için farklı bir kullanım alanı yaratarak insanları bu şekilde cezbetmeye 


çalışmaktadır. 


Yalçın, Google'ın 20 Eylül 2011 yılında kurulduğunu ve gerçek adını kullanarak on sekiz yaşını dolduran bireylerin kayıt yaptırdığını belirtmektedir. Google, google profilleri üzerine inşa edilmiş en büyük sosyal ağ erişimidir ve Facebook'un rakibi olarak görülmüştür. Google, paylaşım ağında diğer kullanıcıların paylaştıklarını 


görmeye ve artı beğeni vermeye olanak veren özellik sunmaktadır (2016: 170). 


Erbaşlar'a göre Google, diğer sosyal ağlar kadar başarı yakalayamamış ve durum böyle olunca da olanaklarını aile, iş arkadaşları ve kişiler olarak gruplandırma yoluna gitmiştir. Google benzeri bir başka uygulama ise Linkedin”dir. Bu uygulama daha çok iş dünyasında kullanılmak üzere kurulmuş bir sosyal platformdur. Çin'de 2 milyarın üzerinde kullanıcısı olduğu belirtilmektedir (2013: 11). We Are Social raporuna göre, Linkedin, Türkiye'de 7 milyon kullanıcıya sahiptir ve geçen 2019 yılında 5.8'lik bir kullanıcı artışı yaşamıştır (2019). 


Linkedin, 2003 tarihinden bu yana en çok rağbet gören iş ağı konumundadır. Hem işletmenize personel bulmak hem reklam vermek hem de bilinirliği artırmak için insanların kullanımına sunulan en büyük platformlardan birisidir ve iş dünyasının 


Facebook'u olarak tanımlanmaktadır (Yalçın, 2016: 189). 


Bu kadar popüler uygulamaya ve siteye rağmen her geçen zamanda başka uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi de WhatsApp'dır. Son dönemlerde insanlar tarafından sıkça kullanılmakta ve yoğun talep görmektedir. İnsanlar arasındaki iletişim, fotoğraf ve video paylaşımına olanak veren WhatsApp, ulaştığı rakamlarla kısa 


sürede herkesi şaşırtmıştır. 


WhatsApp uygulaması, 2009 yılında kurulmuş ve en çok sevilen mobil uygulama olmuştur. Hem kullanışlı olması hem de insanların ajanda listesindeki diğer insanlar 


tarafından benimsenmesi bu uygulamanın kısa sürede yaygınlaşmasına neden olmuştur. 
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Kullanıcı sayısının 800 milyonu geçtiği belirtilen WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından 21.8 Milyar dolar bedelle satın alınmıştır. Saniyede 12 günde 1 milyon kişi tarafından indirilerek çok önemli bir sayıya ulaşmıştır (Yalçın, 2016: 193). 


Bu sosyal paylaşım siteleri ve uygulamaların dışında daha az kullanıcı sayısına sahip küçük ölçekli platformlar da vardır. Örnek vermek gerekirse daha çok Japonya'da kullanıcılar tarafından tercih edilen Mixi, Hollanda'da kullanıcılar tarafından tercih edilen Hyves, Rusya'da ise Yandex sahip oldukları üye sayılarıyla diğer büyük sosyal platformları geride bırakmayı başarmıştır (Erbaşlar, 2013: 10). 


Yukarıda belirtilen bazı sosyal paylaşım siteleri ülke bazında dünya genelinde kabul görmekte ve en çok üye sayısına ve kullanıcı sayısına ulaşmış platformları geride bırakmıştır. Çünkü her ülkenin kendi kültürü, yaşam tarzı ve ilgi alanları vardır. Durum böyle olunca bazı ülkelerin insanları genel kabul görmüş uygulamalardan ziyade daha 


farklı ağ ortamlarına yönelmekte ve tercihini bu platformlardan yana kullanmaktadır. 


Dünya genelinde en çok kullanılan bu uygulamaların dışında hali hazırda bulunan ve insanların etkileşim içinde oldukları farklı ağ ortamları da bulunmaktadır. Jarvis, Crowley isimli uygulamanın, insanların fotoğraf, video paylaşımı yaparak ve kendi bilgi ve düşüncelerini sundukları yeni bir ortam sağladığını vurgulamaktadır. İlk olarak Dodgeball ortaya çıkmıştır ve bu şirketi Google satın almıştır. Çalışmalar sonucunda yeni lokasyon olan ve insanların yer bildirimi, gittikleri ortam hakkında fikir bıraktıkları Foursguare kurulmuştur. Foursguare uygulamasının insanlar arasında tercih edilmesini 


sağlamak için ödül rozetler ve ünvanlar verilmiştir (2011: 184). 


Uygulamalara bakıldığı zaman birçoğunun ortak özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Örnek olarak video, resim paylaşımı, insanların fikirlerini ve kendi hakkında bilgilerini sunduğu, gittikleri ortamlar hakkında görüş bıraktıkları ve genel olarak asıl amacın diğer insanlar tarafından görülmek olduğu olan sosyal mecralar, 


küçük ama belirli farklı özellikler barındırarak insanların tercihi olmaya çalışmaktadır. 


İnsanların bulundukları yerleri paylaştığı, fotoğraf ve resimle bu paylaşımlarını desteklediği bir diğer uygulama ise Blippy'dir. Bu uygulama, kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesi yakalamıştır. İnsanlar duyulmayı ve görünmeyi sevdiği için yaptıkları 


alışverişleri paylaşıma açmaktadır. Blippy uygulamasının en önemli özelliği, kredi 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kartıyla veya seçilen hesaplardan Netflix, Fandango, Best Buy işlemlerini otomatik 


olarak kopyalayarak bunu daha kolay hale getirmesidir (Jarvis, 2011: 190). 


3.2.3. Facebook ve İnstagram'da Gösteri 


Sosyal paylaşım sitelerindeki kullanıcıların profilleri birer kimlik niteliğindedir. 
Gerçek hayatın dışında insanların birbirlerinden haberdar olma, bilgi alma, takip etme benzeri eylemleri gerçekleştirdiği yer sosyal ağlardır. Bireyler diğer kullanıcılardan aldıkları bilgiler doğrultusunda kendisine uygun bir kimlik yaratır. Geleneksel medyadan farklı olarak sosyal medyada geri bildirimin olması en önemli özelliklerden birisidir. Kullanıcılar gerçek hayattan farklı olarak olmak istedikleri gibi bir kimlik yaratmaktadır. İnsanlar tanınmak ve takipçi sayılarını artırmak için yeni kimlikler oluşturup olmak istedikleri karakterler gibi davranmayı seçmektedir. İnsanlar günlük hayatta kendilerini yeterince ifade edecek mecralar bulamadıkları için sosyal medya her 


konuda fikir beyan edebilecekleri alanlar olarak cazip bir ortamdır (Çetin, 2015: 780). 


Kullanıcıların, bu ağlara sadece kimliklerini değil gündelik hayattaki pratiklerini taşıdıkları kabul edilmektedir. İnsanların günlük eylemlerini, sosyal ağlara aktardığı görülmektedir. Yüz yüze iletişim yerine artık bu ağlarda iletişim yapılmaktadır. Sanal ortamın ve sanal araçların, insanların günlük yaşamlarındaki sosyalliği, ağlar üzerine taşıdığı gerçektir. İnsanlar oynayacakları bir oyunu sosyal ağlarda oynamaya 


başlamışlardır ve bu da kısmen gerçek hayatın sanallaşmasına sebep olmaktadır. 


Teknolojinin gelişimiyle birlikte insanların özel yaşamı daha da görünür hale gelmektedir. Bireyler var olma amacıyla okul, iş, özel hayatlarına dair gerçek bilgileri hiç sakınmadan sosyal paylaşım sitelerine girmektedir. İnsanların yeni kimlik oluşturarak bu var olma çabası içinde en çok başvurdukları ağ Facebook'tur. Bu tarz sitelerin yaygınlaşması ve değişen yaşam biçimleri insanların artık fotoğraf ve video çekimlerini başkaları için yapmasına neden olmuştur. Çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmadığı zaman hiçbir anlam ifade etmediği çok rahat bir şekilde söylenmektedir. Halk dilinde sosyal medya için fotoğraf çekiyorum gibi ifadeler yaygınlaşmaktadır (Çetin, 2015: 782). 


Teknolojik gelişmeler insanların yaşam tarzlarına fazlasıyla etki etmekte ve 


gözetimin yaygınlaşmasına ortam hazırlamaktadır. İnsanların teknolojiyi etkin 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kullanması nedeniyle de insanların denetimi kolaylaşmaktadır. Facebook ve benzeri sosyal ağ sitelerinde insanlar, kendi adlarıyla veya sahte kullanıcı isimleriyle var olmakta ve çok sık paylaşım yapmaktadır. Bu paylaşım sitelerinde olmak insanlar için var olmak gibi bir şeydir. İnsanlar günümüzde yaşadıkları anların tadını çıkarmak yerine bu ağlara paylaşım yapmayı tercih etmektedir. Facebook tarzı sitelerde birçok 


düzenleme ve ayarlar bölümü vardır. 


İnsanlar, kendileri ile ilgili diğer insanların izlenimlerine yön vermek ve denetim sağlamak amacıyla facebook hesaplarında günlük ve anlık düzenlemeler yapmaktadır. 
Bu tarz sitelerde insanlar kendilerini, başkalarının onları görmek istediği şekilde sunmaktadır. İnsanların beğendikleri resim veya videolar, okuduğu bilgiler, kiminle arkadaş olduğu, kimlerle mesajlaştığı gibi bilgiler kendisini izlemekte olan insanlara kendisi hakkında fikir vermektedir. Böyle olunca insanların başta facebook olmak üzere sosyal medyada kendilerini nasıl inşa ettikleri önem kazanmaktadır. Bu şekilde insanlar 


karakterleri hakkında onunla ilgilenenlere mesaj vermiş olur (Ersöz, 2016: 308). 


Facebook, özellik ve kişilik yaratma gibi özellik alanlarına sahiptir. Bu her ne kadar daha gerçek profille bu sitede olmasını sağlasa da birçok kişinin olmadıkları karakterler yarattığı ve bu karakter özellikleriyle bu sitelerde yer aldığı kabul edilmektedir. Bu da onların nasıl olduklarından çok nasıl görünmek istedikleriyle ilgili bir durumdur. İnsanlar, olmadıkları karakterlere bürünerek bu ağlarda var olmaktadır. 


Sosyal medya, bir nevi insanların günlükleridir. 


Günlük hayatın içinde insanlar neredeyse yaptıkları bütün eylemleri, kişisel alışkanlıkları veya zevkleri sosyal medyada takipçileri veya arkadaşları ile paylaşmaktadır. Bu şekilde insanlar kendi hayatlarının ve özelinin başkaları tarafından bilinmesini sağlar. Buna bağlı olarak hem kendileri başkalarının ilgi nesnesi olmakta hem de kendisi için ilgi nesnesine dönüşmüş başkalarının hayatlarını sosyal medya 


hesaplarında düzenli olarak takip etmektedir (Aydın, 2013: 137). 


Fischer ve Hubner, mekan mahremiyeti ve kişi mahremiyetinin, facebook içinde önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bireylerin facebook profilleri aynı zamanda onların özelidir. Başkaları bu profile yazılar yazarak, paylaşımlar yaparak bu alana müdahil olmaktadır. Facebook ve mahremiyet ilişkisinde bir başka önemli konu bilgi 


mahremiyetidir. Facebook kullanıcıları, profillerinde aradıkları ilişki, cinsiyetleri, 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doğum günleri, ilişki durumları, ilgilendikleri, hobileri, dini inançları, sevdiği müzikleri ve filmleri, ev adreslerini, telefonlarını paylaşarak neredeyse diğer insanlara 


kendileriyle ilgili her türlü bilgi kaynağını sağlamış olurlar (Korkmaz, 2012: 117). 


Günümüzde sosyal medyanın kullanımıyla birlikte insanların özel hayatlarının sınırları daraldığı ve davranış kalıplarında değişimler meydana geldiği kabul edilmektedir. İnsanlar nerede olduklarını, ne yediklerini, neler giydiklerini göstermekten kaçınmadıkları gibi bir de bunu isteyerek yaptıklarını belirtme gereği duymaktadır. 
Sosyal paylaşım sitelerinin günümüz çağının bir gerçeği olduğu ve bu sistemin 


gelecekte de olacağı ve insanların özel hayatlarında etkisini göstereceği görülmektedir. 


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar kendilerini dikizleme kültürünün içinde bulmuştur. Dikizleme sadece gençlere, fast food meraklılarına veya belirli kuşaklara has bir durum değildir. Gençler bu konuda daha düşüncesiz ve bu konu üzerine pek kafa yormadan direkt girmektedir. Eski kuşaklar ise televizyonda bir realite şov izler gibi duruma daha şüpheci yaklaşmışlardır. Herkes dikizleme kültürünün bir parçasıdır ve bu durum insanların sayesinde genişlemeye devam etmektedir. Dikizleme kültürü, bir realite şovdur. Youtube, Twitter, Facebook, MySpace uygulamaları dikizlemenin en çok yapıldığı ve en çok kullanıcı sayılarına sahip olan uygulamalardır 


(Niedzviecki, 2010: 10). 


Teknolojinin ve internetin, gözetlemenin önünü açtığı ve daha fazla yaygınlaşmasını sağladığı kabul edilmektedir. Özellikle internetin kullanılmaya başlamasıyla beraber gözetimin iyice yaygınlaştığı ve sıradan insanların bile birbirlerini gözetledikleri görülür. Sosyal medya hesaplarının açılması gözetimi arttırmakta ve insanların birbirleri hakkında daha çok bilgiye ulaşma olanağı sağlamaktadır. Bilhassa popüler sosyal medya ortamlarında insanların paylaştığı her içerik, diğer insanlar 


tarafından takip edilmekte ve o insanı tanınmasa dahi fikir sahibi olması sağlanır. 


Dikizleme, herkes hakkında her şeyi bilmek anlamına gelir. Bu arzuyu tatmin karşılığında herkesin sizin hakkınızda her şeyi bilmesine izin vermişsiniz anlamı taşır. 
Dikizleme aynı zamanda bağımlılık yapmaktadır. Arkadaşlık ortamlarının giderek yok olduğu, komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı günümüzde birçok farklı insanı bir araya getiren sosyal paylaşım ağlarına girmesi normal karşılanmaktadır (Niedzviecki, 2010: 


15). 
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İnsanların, kendilerini neden görünür ve bilinir kıldığıyla ilgili birçok tartışma olmuştur. İnsanların modern dönemle beraber teknoloji ve internetin sık kullanımıyla birbirleriyle bağlarının zayıfladığı ve bu nedenle internet gibi sanal ortamlarda kendilerini göstermeye çalıştıkları kabul edilmektedir. İnsan ilişkilerinin zayıflaması, sosyal medyada zaman geçiren insan sayısını arttırdığı ve insanların gerçek kimleriyle 


burada var olduğu görülmektedir. 


Niedzviecki'ye göre, insanların dikizleme kültürünün bir parçası olmasının iki temel sebebi vardır. Birincisi bir ruhun başka bir ruha ulaşma ve hayatın anlamını paylaşma çabasıdır diğeri ise popüler kültürün insanlara aşıladığı ilgi çekme ve farkına varılma arzusudur (2010: 42). İnsanlar özel hayatlarını bilinçsizce paylaştıklarında bile bunu günümüz çağındaki özel hayatını gizli tutun baskısına bir başkaldırı olarak yapmaktadır. İnsanlar, kendilerini ait hissedebilecekleri bir topluluk ararlar fakat sistemin parçası olmaktan kurtulamazlar. Çünkü sistem, insanların özel hayatlarını şekillendirmek ve görünür kılmak üzerine kuruludur (Niedzviecki, 2010: 244). 
Dikizleme kültürü, içinde gizlilik barındırsa da herkesin bu alana dahil edilmediği görülmektedir. Çünkü cep telefonlarının artık herkeste var olması ve insanların gittikleri yerlerden paylaşımlar yapması insanların, onları rahatlıkta görebilmesine neden olmaktadır. Bu durumun, gözetlemede ve izlemede yeni kültürlerin ortaya çıkmasına 


ortam hazırladığı kabul edilir. Bu yeni izleme kültürlerinden birisi de röntgenciliktir. 


Röntgencilik kavramı günümüz teknolojisini de kullanarak farklı bir hal almaktadır. Röntgencilik, görülmeden görme üzerinden görene sağladığı iktidar anlamıyla bilinmektedir. Çünkü röntgencilik temelde görülmeden görmek ilkesi üzerine tanımlanmaktadır. İnsanlar, bulunduğu çevredeki insanları dikizlemenin yanında var olan teknolojiyle dünyanın diğer ucundaki insanları dikizleme olanağı bulur. İnternet üzerinden röntgenciliğin artmasının sebeplerinden biri insanların kendilerini daha güvende hissetmesidir. Diğer insanlar tarafından görülmeden hatta bilinmeden dünyanın 


diğer ucunu dikizleyebilmişlerdir (Toprak, 2014: 164). 


Artan teknoloji sıradan insanların görünür olmasına olanak verirken aynı zamanda hayatlarının daha gizli kalması gereken siyasilerin bile görünür olmasına neden olmaktadır. Sosyal medyanın yoğun kullanımı siyasilerin nereye gittikleri, ne yaptıkları 


konusunda bilgiler paylaşarak insanların onlar hakkında anında haberdar olmasını 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sağlamaktadır. Görünürlük, artan teknoloji ve bu teknolojinin fazla kullanımı ile daha da artmıştır. Durum böyle olunca siyasilerin özel hayatlarında daha da dikkatli 


olmalarını zorunlu kılmıştır (Demir, 2013: 56). 


Sosyal medya, günümüz dünyasında farklı bir hal almıştır. Çünkü her birey artık telefona veya bilgisayara sahiptir ve sosyal medya uygulamalarının telefonlar ve bilgisayara uyumlu yapısı, onu neredeyse bütün insanların kullandığı bir ortam haline getirmektedir. Her ne kadar gençler arasında kullanımı yaygın olan sosyal medya artık ileri yaştaki insanlar tarafından da sıkça kullanılmakta ve bağımlılık yaratmaktadır. Tüm dünya genelinde kullanılan sosyal ağlar sayıları milyarları bulan insanlar tarafından bir 


gün içinde saatlerce kullanılır. 


Var olan sistem içinde birçok sosyal medya uygulaması vardır. Bunların içinde en popüler olanları Facebook, Twitter, Youtube gibi uygulamalardır. İnsanların bu uygulamalar içinde bütün bilgilerini paylaştıkları hesapları mevcuttur. Bireyler, bu siteler üzerinden paylaşımlar yapmakta ve kendileriyle ilgili bilgileri başka insanların görebileceği ortamlarda sunmaktadır. Bu hem onları görünür ve popüler yapmakta hem 


de gözetleme ve gözetlenme durumu oluşturmaktadır. 


Bu paylaşım siteleri içinde en popüleri ve kullanıcı sayısı en yüksek site Facebook”tur. Milyonları bulan kullanıcı sayısı ile facebook, bütün dünyadan insanların aynı anda birbirleriyle buluştuğu ve paylaşım yapıp, birbirleriyle iletişime geçtiği bir ağ ortamı sunmaktadır. Facebook, sunduğu yer etiketi tarzı özellikleriyle insanların, gözetimini kolaylaştırmaktadır. Çünkü hem resim, hem yazı, hem yer bildirimi gibi özellikler, gözetlenmesi gereken insanların, çok rahat bir şekilde gözetlenmesine olanak 


sağlamaktadır. 


Facebook dışındaki birçok sosyal medya platformunun, insanların gözetimine fırsat verdiği ve bu mecralardan en önemlilerden birisi İnstagram'dır. Fotoğraf paylaşımı üzerine kurulu olan bir sayfa olduğu için insanların, kendilerini teşhir etmesine ve görünür kılmasına olanak verdiği bilinmektedir. İnsanlar, yedikleri yemekten gittikleri ortama giyindikleri elbiselerden mahrem alanlarına kadar birçok 


şeyi bu site üzerinde paylaşmaktadır. 


Sosyal medyada fenomen algısı oluşturulmaktadır ve dünya çapında popüler 


hesaplar yaratılmaktadır. Bu kişiler çok fazla takipçi sayısına ulaşmakta ve paylaşımları 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rekorlar kırmaktadır. Bazı kişiler paylaştıkları yemek videolarıyla bazıları sundukları özel hayatlarıyla bazı kişilerin işte yarattıkları yeni konseptlerle önemli takipçiler kazandığı ve isimlerini bu şekilde büyük kitlelere duyurdukları kabul edilmektedir. Bu kişiler diğer insanlar tarafından çok sayıda yorumlar ve beğeniler alarak popülerliklerini artırmaktadır. Hem Türkiye'de hem ülkemiz dışında çok ciddi takipçi sayılarına ulaşmış popüler kişiler vardır ve bunun yanında gerçek hayatta tanınmış olmayıp sadece sosyal 


medya vasıtasıyla ünlenmiş veya sadece bu mecrada tanınan insanlar da olmuştur. 


Yeni insanlar bu platformlara katılarak çektikleri videolarla veya yayınladıkları içeriklerle özellikle gençlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bazı içerikler aile yaşamına daha uykun olurken bazıları daha cinsel içerikli olup bazen toplumlar tarafından tepki 


ile karşılanmaktadır. 


Sosyal paylaşım ağları yaygınlaşarak insanların hayatlarına hızlı bir giriş yapmış ve onların yaşamlarını kuşatıp yön vermeye başlamıştır. İnsanlar bu ağ ortamlarında zamanlarını geçirip yüzlerini bile göremedikleri insanlarla iletişim kurmaya başlamıştır. 
Radyo ve televizyon gibi araçlar yerini internetin gelişmesiyle sosyal medyaya bırakmakta ve bu yeni platformlar, dünya genelinde insanlar tarafından kullanılmaktadır. Etkileşim almak, popüler olmak, kendini kabul ettirmek gibi amaçlar çerçevesinde özellikle gençler tarafından daha çok kullanılan sosyal medya uygulamaları, cep telefonlarına girmesiyle birlikte çok daha sık zaman geçirilen ortam 


haline gelmiştir. 


Gözetimin yaşadığı süreci göz önüne alacak olursak, insanlar artık kimsenin onları gözetlemeye çaba harcamasına gerek kalmayacak şekilde kendilerini göz önüne çıkarmaktadır. Sosyal medya, birçok insan için bulunduğu anı paylaşma ve herkese sunma aracı olarak kullanılmaktadır. Teşhir kültürü sosyal medya araçları vasıtasıyla çok daha fazla yaygınlaşmakta ve insanlar bunu farkında olarak veya olmayarak yapmaktadır. İnsanlar sadece sokakta, restoranda veya arkadaş çevresinde paylaşım yapmakla kalmaz daha mahrem olarak kabul edilen ev içinde hatta yatak odasından 


paylaşımlar yaparak teşhiri yaşamının bir parçası haline getirir. 
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3.3. FACEBOOK VE İNSTAGRAM PLATFORMLARINDA TEŞHİRİN 
İNCELENMESİ 


3.3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 


Araştırmanın temel amacı, günümüzde sosyal medyayı aktif içerik üretip paylaşan kullanıcıların kendilerini nasıl görünür kılıp teşhir ettiğinin incelemesidir. Sosyal medyanın, insanların kendilerini teşhir etmelerine nasıl hizmet ettiği ve kendilerini teşhir ederlerken insanlardan aldıkları etkileşim ve tepkiler irdelenmiştir. Aşağıdaki 


soru, araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır: Araştırmanın temel problemi; 


-İnstagram ve facebook paylaşım sitelerinde içerik üreten kullanıcıların, teşhirin 


hangi biçimini kullanarak kendilerini görünür kılmaktadır? 


Bu amaç doğrultusunda elde edilen bulgular, sosyal bilimlerde sosyal medyanın teşhir konusunda ne kadar önemli olduğu ve teşhirin biçimleri konusunda literatüre 


katkı sağlayabilecektir. 


3.3.2. Araştırmanın Yöntemi, Kapsamı ve Sınırlılıkları 


Bu araştırmada Nitel araştırma yöntemlerinden, Etnografik yöntem diğer adıyla sosyal medya araştırmaları kapsamında yapıldığında Netnografik olarak adlandırılan yöntem kullanılmıştır. Yıldırım nitel araştırma yönteminin, insan davranışlarını araştırmada, araştırmaya katılanların görüşlerini almada ve deneyimleri açıklamada kullanıldığını belirtmektedir. Bu araştırmaya, Antropoloji, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji gibi alanlar katkı yapmaktadır (Yıldırım, 2018: 40). Etnografik yöntem, niteliksel bir araştırma yaklaşımı/yöntemidir. Bu araştırma yönteminin kullanılmasındaki temel amaç incelenmek için seçilen kişilerin davranışlarını derinlemesine inceleme olanağı 


vermesidir. 


Aksu'ya göre etnografi, önceleri sömürgecilik hareketleri içerisinde yer alan kişilerin kendilerinden sonraki görevlilere yardımcı olmak adına yaptıkları dil, din, ırk ve kültür gibi olgu ve unsurların analizlerini kapsayan bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Günümüzde ise kültürel olgular ve grup olgularını değerlendirmek için 


kullanılan bir araştırma yöntemi olmuştur (2018: 15). 
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İnternetin gelişmesi ile beraber dijital ortamda etkinliklerine devam eden grup ve bu grupların kültürel özellikleri, yaşam biçimleri, tüketim konusundaki alışkınlıkları benzeri konular araştırma konuları içine dahil olmuştur. Bu noktada Etnografi, internet üzerinde yapılan araştırmalar için bir yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak Etnografi, internet ile birlikte Netnografi olarak karşımıza çıkmıştır (Aksu, 2018: 
15). 


Kozinets”e göre netnografi, tarihsel yörüngelere, teorik yapıların ağlarına odaklanmaktadır. Çünkü netnografi, belirli bir kültürel temsil performansı ve anlayışı gösterimidir. Akademik çalışmalarda, etkileşim tarzlarını, kişisel alıntıları, ortak alışverişi, çevrimiçi kuralları, söylemsel stilleri, organizasyonları ve yaratıcılığın tezahürlerini ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır (2015: 2). Kozinets, etnografya konusunda önemli çalışmalar yapmış, kültürel ve sosyal medya analizleri üzerinde çalışmaları olan önemli bir profesördür. Netnografi, kamuya açık forumlarda, kullanıma açık bulunan dataları, kaynak olarak kullanmaktadır. Forumlara katılan insanların, seçilen konu odaklı yorumları, düşünceleri, onların hayatındaki yeri ve konu ve 


nesnelere yüklenen semboller incelenmektedir (Yıldırım, 2018: 230). 


Çalışmanın kapsamı sosyal medya platformlarından Facebook ve İnstagram odak alınarak oluşturulmuştur. Bu platformların seçilmesinin temel nedeni hem Facebook hem de İnstagram'ın dünya çapında takip ediliyor olması ve milyonları bulan üye sayılarıdır. Ayrıca bu iki sosyal medya ortamı, kullanıcıların kendilerini teşhir etmelerine ve görünür kılmalarına imkan vermektedir. Bunun yanında bu iki sosyal medya sitesi, belirli bir zaman dilimi içerisindeki paylaşımların değerlendirilerek analiz 


yapmaya olanak tanımıştır. 


Bu araştırmanın evreni, İnstagram ve Facebook kullanıcıları olarak belirlenmiştir. 
Örneklem belirlenirken, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, pek çok konuda olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında kullanılmaktadır (Patton, 1987; Akt: Yıldırım, 2018: 118). Yıldırım'a göre amaçlı örnekleme yöntemi, nitel araştırma geleneği için çok uygundur. Bu araştırmada esas olan konular, ayrıntılı ve ayırt edici özellikleriyle açıklanmıştır. Derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla, çalışmaya uygun ve bilgi bakımından zengin kaynaklar 


seçilmiştir. Bu araştırma yapılırken amaçlı örnekleme yöntemlerinden, benzeşik 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örneklemesi kullanılmıştır. Örnekleme yönteminde homojen olarak oluşturulan örneklem üzerinde çalışılmıştır. Benzer hayat tarzını benimsemiş kişiler içinden, o grubu en iyi temsil edeceği düşünülen hesaplar seçilmiştir. Takip edilen hesaplar, dünya genelinde popüler kişiler olduğu ve sık şekilde paylaşım yaptığı için seçilmiştir. Ayrıca bu kişiler, teşhir içerikli paylaşım yapmaya daha yatkın olduğu için incelenmeye alınmıştır. İnceleme kapsamında elde edilen bulgular, betimsel analiz yöntemi ile 


değerlendirilmiştir. 


Facebook ve İnstagram sitelerinde bulunan resmi ve kişisel hesaplar, bu çalışmada 
12 haftalık bir süre boyunca izlenmiştir. İncelemenin yapıldığı zaman dilimi, herhangi 
bir gerekçe bulunmaksızın süreklilik arz edecek şekilde 20 Nisan — 20 Haziran 2019 
tarihleri olarak rastgele seçilmiştir. Bu konu görecelik arz ettiği için kişisel olarak bir seçim yapılmıştır. Tarih seçiminde dikkat edilen nokta, başlangıç ve bitiş tarihi 


itibariyle hafta bütünlüğünün korunmasıdır. 


Çalışmada bulgulara ulaşılırken, Facebook ve İnstagram sitelerinde takip edilen resmi ve kişisel hesapların kendi sayfaları üzerinden yaptıkları paylaşımlar dikkate alınmıştır. İncelenen bu paylaşımların içinde içeriksel olarak konuya uygun ve önemli görülen, teşhir barındıran içerikler incelenmiştir. Araştırma sınırlılıkları ve kapsamı 


dışında kalan kişisel ve resmi hesaplar bu incelemeye dahil edilmemiştir. 


İki farklı sosyal medya uygulaması merkeze alınmış ve geneli temsil ettiği düşünülen yirmi kişi araştırılmak için seçilmiştir. Hem Facebook üzerinden hem de İnstagram üzerinden seçilen bu yirmi kişisel hesap sadece popüler insanlardan oluşmamaktadır. Sıradan ve popüler kullanıcılar seçilip, araştırmanın iki kesimin temsiline uygun olması için çalışılmıştır. Bu kullanıcıların seçilme sebebi, teşhir 


bağlamında en çok kaynağa ulaşılmasını sağlayacağı düşüncesidir. 


Facebook ve İnstagram üzerinden seçilen kişisel ve resmi örneklem hesapları tarafından yapılan paylaşımlara gösterilen tepkiler(beğeni, yorum, paylaşma, yeniden paylaşma) araştırma kapsamı içinde nitel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ancak söz konusu tepkileri gerçekleştirenlerin sosyal medya hesaplarının kimlikleri hakkında bilgi 


verilmemiştir. 


Çalışmanın sınırlılıklarından bir diğeri ise araştırmanın sosyal medya üzerinde 


yapılan paylaşımların teşhir etkinlikleri ile sınırlandırılmış olmasıdır. Diğer bir ifadeyle 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araştırma süresi olan 12 hafta içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklerde teşhir konulu etkinlikler, faaliyetler değerlendirmeye tabi tutulmuş, bunun 


dışındaki herhangi bir çevrim içi veya çevrim dışı içerikler kapsam dışı bırakılmıştır. 


Seçilen sosyal medya hesapları, katılımsız gözlemi ile 12 hafta boyunca izlenmiş, gerek duyulan veriler herhangi bir etkileşime girmeden toplanmıştır. Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Bailey, 1982; Akt: Yıldırım, 2018: 173). Katılımsız gözlem, araştırmacının, incelediği topluluk, grup ya da olaya bunların bir üyesi olmadan dışarıdan bir kimse gibi bakmasıdır. Bu şekilde araştırmaya nesnellik ve genellik kazandırılır. Kişisel ve resmi hesaplar, Facebook ve İnstagram platformlarında takipçi 


sayıları yüksek ve paylaşım sıklıkları fazla olan hesaplardır. 


Kişisel hesaplar belirli süreliğine izlenirken belirlenen parametreler çerçevesinde bulgular elde edilmiştir. Belirlenen parametreler izlenilecek hesapların paylaşımlarını sınırlandırmış ve sadece o kapsam içindeki paylaşımlar dikkate alınarak sonuca 


ulaşılmaya çalışılmıştır. 


- Mahrem alan parametresi; insanlar, en mahrem alanlarını bile artık diğer insanlara açmaktadır. Gizli kalması gereken alanların başkalarının görmesi için açılmasıdır. Popüler olsun olmasın birçok insan kendisini evin herhangi bir bölümünde sergileme ihtiyacı duymaktadır. Daha çok tanınmış hesaplarda gördüğümüz bu tarz paylaşımlar, ev ortamının bile artık mahrem bir alan olmaktan çıktığının kanıtı niteliğindedir. 

- Yer bildirimi parametresi; popüler kültürde insanlar kendilerini görünür kılmak için yaptıkları belli başlı eylemlerden bir tanesidir. Tek olarak, aile veya arkadaş çevreleriyle gittikleri mekanlarda bildirim yaparak diğer insanların onun nerede olduğunu bilmesine izin veren sosyal medya seçeneğidir. 

- Yeme — İçme parametresi; kişilerin, bir yere gittikleri zaman yedikleri yiyecekleri ve içtikleri içecekleri paylaşmalarını bu başlık altında değerlendirmekteyiz. İnsanlar kendilerini görünür kılmak için sadece yer bildirimi yapmazlar veya teşhir eylemini gerçekleştirmek için sadece bildirim 


yapmazlar bunun yanında yedikleri ve içtikleri şeyleri sosyal medya 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platformlarında paylaşarak günümüz teşhir eyleminin bir çeşidini gerçekleştirmiş olurlar. 

- Beden, günümüzde en önemli ve en çok yapılan teşhir biçimlerinden bir tanesidir. Popüler hesapların yanında sıradan vatandaşların da popüler olmak veya başka nedenlerde bedenlerini teşhir ettiğini sosyal medyada görürüz. 
Özellikle ünlü ve tanınmış kişiler bu anlamda beden teşhirini fazlasıyla gerçekleştirmişlerdir. 

- Giyim; modanın çok önemli bir hal aldığı günümüz yaşam şeklinde giyim kuşam insanlar için zaman harcanacak bir eylem durumuna gelmiştir. Sosyal medya hesaplarında aldıkları elbiseleri, ayakkabıları, takı ve benzeri şeyleri paylaşarak teşhirin farklı bir şeklini uygulamışlardır. 

- Eğlence; insanın yaşamının hemen her döneminde var olan eğlence sektörü, yaz veya kış mevsiminde insanların çeşitli aktivitelere katılarak gerçekleştirdiği ve katıldıkları bu aktivitelerde kendilerini video ya da fotoğraf çekerek paylaştıkları bir çeşit teşhirdir. 

- Şiddet, yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkan şiddet, sadece sıradan vatandaşların değil aynı zamanda tanınmış kişilerin de yakın çevresi, arkadaşları veya tanımadıkları kişiler tarafından maruz kaldıkları bir eylemdir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber şiddet bu mecralarda 


paylaşılmaya başlanmıştır. 


3.3.3. Bulgular 


3.3.3.1. Mahrem Alan Parametresi 


Tezin temel dayanak noktalarından birisi olan mahremiyet ve mahremiyetin zaman içinde öneminin azalması ve insanların yaşadıkları dünyada kendilerini çok daha görünür hale getirmesi, bu parametrenin kapsamını oluşturmaktadır. İnsanların popüler kültür ve yaşadıkları zamanın getirdiklerine uyum sağlaması zamanla insanların düşünce yapılarını ve yaşam stillerini değiştirmektedir. Mahremiyet, değişen bu biçimlerle birlikte önemini yitirmiş ve ev gibi insanlar için en önemli mahremiyet 


alanlarından birisi teşhir edilmiştir. 
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Kardaş, teknolojinin ve dijital sistemlerin insan hayatını kuşatması sonucu insan ilişkilerinin zamanla yok olmaya başladığını ve insanların sosyal medya ortamlarında aktif olmasına neden olduğunu vurgulamaktadır. İnsanlar bu ağ ortamlarının yayılması sonucunda yalnızlaşmaktadır. Böylelikle insan ilişkileri artık sosyal mecralara 


taşınmakta ve ev gibi mahrem alanlar, gizliliğini kaybetmektedir. 


Teknoloji, mahremiyet alanlarının yıkılmasında etkilidir. Çünkü yeni teknoloji bilgisayar ve cep telefonu gibi hemen herkesin kullandığı ve günlük yaşamı belli ölçüde pratikleştiren araçları hizmete sunmaktadır. Bu araçlara sahip olan insanlar, sosyal medya gibi tüm dünyada insanların aktif olarak kullandığı mecralarda kendilerini göstermek ve popüler olabilmek adına teşhir kültürüne bilerek veya bilmeyerek destek 


olmaktadır. 


Gözlem süresi 12 hafta olan bu parametre çerçevesinde Taha Özer, Kayla Itsines, Dan Balzerian, Murat Dalkılıç gibi kişisel hesaplar, bu parametre kapsamında izlenmiştir. Teşhirin öne çıktığı ve insanların kendilerini görünür kıldığı şu dönemde, ev ortamı teşhire açılmaktadır. Bu kişilerin hesaplarında bu tarz paylaşımlara rastlanmaktadır. Ev ortamındaki mahremiyet algısı sadece oturma odası olarak algılanmamalıdır. Çünkü evin neredeyse her odası mutfak, koridorlar, balkon ve hatta yatak odası teşhir yeri haline gelmektedir. Bu araştırma çerçevesinde daha çok popüler hesaplar gözlenmiştir ve tanınmış kişiler, herkes için mahrem kabul edilen ev ortamında 


paylaşım yapmaktan çekinmemişlerdir. 


Seçilen bu kişiler, iki aylık sürede incelenmiş olup ev ortamında yapılan paylaşım sayısı bir hayli fazladır. Önemli sosyal medya fenomenleri, ev ortamlarında fotoğraf ve video paylaşımlarını sık yapmışlardır. Genel olarak evlerinin salonlarını paylaşım ortamı olarak kullanmaktadırlar. Bunun yanında mevsimsel değişimlere göre balkon ortamında paylaşımları mevcuttur. Salonda televizyon izlerken, kitap okurken veya 


edindiği evcil hayvan içerikli paylaşımlar daha seviyeli tepkiler ve yorumlar almıştır. 


Bu parametre kapsamında facebook hesapları izlendiğinde, bu mecrada paylaşım sayıları az olup, paylaşımlar daha seviyelidir. Her ne kadar ev ortamında yapılan fotoğraf veya video paylaşımı bulunduğu ortamı ve kendisini teşhire giriyor olsa da seçilen hesapların paylaşımları belli bir sınırlılıkta ve herkesin takip edebileceği 


seviyede olmuştur. Fakat instagram ortamında yapılan paylaşımlar izlendiği zaman, 


113 


paylaşımların teşhirin ölçütünün daha fazla olduğu görülmektedir. Örnek olarak izlenilen hesaplardan Taha Özer ve Dan Balzerian, evlerinde veya yatak odalarında arkadaş çevreleriyle yaptıkları paylaşımlar hem fazlasıyla beğeni almış hem de yorumlarda küfür içeriğine rastlanmıştır. Dan Balzerian'ın 28.6 milyon takipçisi bulunmaktadır. Yaptığı paylaşımların büyük çoğunluğu teşhir odaklıdır. Takipçi sayısının fazla olmasından dolayı da paylaşımları yüksek oranda beğeni almaktadır. 
Örnek olarak 2 Haziran 2019 tarihinde yaptığı paylaşım 2 milyon civarında beğeni almıştır. Takip edilen hesaplar popüler hesaplar olduğu için sık derecede paylaşımda bulunmuş fakat facebook hesapları instagram hesaplarına göre daha seyrek paylaşımlarda bulunmuştur. Bu da görsel paylaşım kapsamında baktığımızda instagram 


platformunun facebook'a göre daha aktif kullanıldığını ortaya koymuştur. 


Murat Dalkılıç, Taha Özer ve Rihanna kişilerinin ev ortamındaki paylaşımlarına bakıldığı zaman yatak odası, salon, mutfak gibi evin çeşitli bölümlerinde yapılan video ve fotoğraf paylaşımı farklı etkileşimlere maruz kalmıştır. Çünkü mutfakta yapılan paylaşımda insanların üzerindeki kıyafet, edindiği tutum ve davranış tarzları veya yaptığı paylaşımın altına yazdığı mesaj farklılıklar içermiştir. Yatak odasında paylaşım yapan hesaplardan birisi mesaj olarak daha erotik içerikli yazılar paylaşmış fakat mutfakta veya oturma odasında yapılan paylaşımda daha sade ve seviyeli mesajlar yazılmıştır. Ayrıca tanınmış bu hesaplar genel olarak paylaşımlarına çok sayıda yorum alırken bu yorumlara cevap vermeyi pek tercih etmemişlerdir fakat nadir de olsa iyi 


niyetli yazılan yorumlara cevap verdikleri gözlenmiştir. 


Beğeni ve etkileşim kapsamında bakarsak iki sosyal medya mecrası farklı özellikler barındırdığı için gelen beğeniler, tepkiler de farklılık göstermiştir. Tamamen video ve fotoğraf paylaşımına yönelik olması sebebiyle instagram platformu, çok daha fazla etkileşim almıştır ve bunun yanında facebook, daha yazıya yönelik bir mecra 


olduğu kabul edilirse etkileşim ölçütü bazında düşük kalmıştır. 


Aşağıdaki resimde seçilen popüler kişilerden birisinin paylaşımı görülmektedir. 
Bu paylaşıma binlerce beğeni ve yüzlerce yorum gelmiştir. 12 Mayıs 2019 tarihi itibarı ile on bin üç yüz beğeni almıştır. Zaman içinde beğeni sayısı hızla artmıştır. İçeriğin mahrem alanda olduğu görülmektedir. Fakat daha usturuplu bir içerik olmasından 


kaynaklı gelen yorumlar da gayet seviyelidir. 
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67 Beğenenler fundaarar ve 34.354 diğer kişi 
muratdalkilic Canım Şehrom'dan #tribute şarkımızı seçtik hoplaya zıplaya eve gidiyorum $” 12... devamı 


yə yorumun tumunu gör 
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Şekil 1. Mahrem Alan Parametresi (İnstagram/muratdalkilic, 2019) -İyi ki varsın güzel gülüşlü adam, seni çok seviyorum. 
-Beklentim senden çok yüksek, inşallah daha güzel işler yaparsın ve hepsi tutar. 


-Daha iyisi gelene kadar. 


Resmi paylaşılan ünlü kişi Murat Dalkılıç”tır. Sosyal medya hesabını 1.9 milyon kişi takip etmektedir ve 1700 civarında gönderi paylaşmıştır. Haftada en az bir paylaşım yaptığı gözlenmiştir. Gözlenen 12 haftalık sürede paylaştığı fotoğrafların birçoğu 30 bin 


seviyesinde beğeni almıştır. 
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Utma, merak duygusunun teknolojiyle birleşerek ifşa kültürünü ortaya çıkardığını 


vurgulamaktadır. Ünlüler, popüler kalmak için daha fazla görünür olmak durumundadır. 


Bu nedenle sıkça paylaşım yapmaktadırlar. 


— Gönderiler 
“iy mi 


Li W 


052 Beğenenler iremsecer ve 384.623 diğer kişi 
danlabilic Bakin ben 
Ul 


olanım esə İ 
Q A O A&A 
Şekil 2. Mahrem Alan Parametresi (İnstagram/danlabilic, 2019) 

-Doğallığın, güzelliğin içinde hayat veriyorsun. 

-Nasıl böyle güzelleştin bize açıkla. 

-Başarılı fotoğraf. 

Yukarıdaki resimde yeni popüler olmaya başlayan ama takipçi sayısı yüksek Danla Biliç isimli kullanıcı görülmektedir. Aldığı yorum ve beğeni sayısı hayli fazladır. 
Mahrem alanda paylaştığı bu içerik, olumlu yorumlar almıştır. Giddens, insanların artık kendi özelliklerini ve güzelliklerini sergilemesinin normal ve önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü artık önemli olanın doyum olduğuna dikkat çekmektedir. Hem 


Murat Dalkılıç hem de Danla Biliç, instagram üzerinde etkin kişilerdir. Türkiye 


genelinde çok sayıda takipçiye sahiplerdir. Paylaştıkları resimler on binlerce beğeni 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yüzlerce yorum almaktadır. Bu iki paylaşım, mahrem alan parametresine kanıt olarak 


seçilmiştir. 


3.3.3.2. Yeme - İçme Parametresi 


Günümüz itibari ile sosyal medya paylaşımlarına baktığımız zaman yiyecek ve içecek fotoğraflarına rastlanmaktadır. Bu tarz paylaşımların artması neticesinde önemli bir teşhir biçimi ortaya çıkmış olur. Yiyecek ve içeceklerin internet üzerinden paylaşımı sadece tanınmış hesaplar ekseninde değildir. Dünyadaki insanların çoğu yedikleri veya 


içtikleri şeylerin fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinde paylaşmaktadır. 


Yiyecek paylaşımı konusu birçok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Çünkü insanların paylaşımları dikkate alındığı zaman yiyecek ve içecek içerikli paylaşımların sayısının bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Sosyal medya bu anlamda birçok kanıt 


sunmaktadır. 


Seçilen Dan Biliç, Kayla Itsines, Dan Balzerian bu parametre çerçevesinde incelendiğinde, 12 hafta içinde yedikleri veya içtikleri şeyleri paylaştıkları gözlemlenmiştir. Kayla İtsines, facebook üzerinde etkindir ve 27 milyonun üzerinde takipçisi vardır. Buradan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmektedir. Çünkü popüler kişisel hesaplar, takip edildiği bu süre zarfında kimisi sporla ilgilenmiş kimisi mesleki itibari ile kimisi kendi hayatını bir günlük gibi bu ortamda paylaşması sebebiyle yaptıkları şeyleri içerik olarak siteye yüklemişlerdir. 


Bu paylaşım yanında gidilen farklı ortamlarda denenen çeşitli içecekler takipçilere sunulmuştur. İçecek içerikli paylaşımlar, kendi içinde farklılık göstermiştir. Örneğin gözlemlenen hesaplar çerçevesinde bakıldığı zaman bazen sadece içecek odaklı paylaşım yapılırken diğer taraftan oturulan kalabalık, içeriğe dahil edilerek ortamda 


herkesin elindeki içecek paylaşıma sokulmuştur. 


Yemek paylaşımı içecek paylaşımına göre daha çok tercih edilen bir şey olmuştur. 
Çünkü paylaşımlara bakıldığında kişisel hesapların yemek video veya fotoğraflarını paylaştıkları daha çok gözlemlenmiştir. Bu noktada önemli bir kriter ön plana çıkmıştır. 
Yapılan yemek paylaşımları incelendiğin zaman bu paylaşımlarda insanların evlerinde yedikleri daha sadece ve sıradan olarak nitelendirilebilecek yemekler yer almamıştır. 


Genel olarak ya lüks ve güzel bir restoranda süslenmiş ve iyi servis edilmiş bir yemek 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veya ev ortamında bir paylaşım yapıldığında bile sıradan olmayan farklı lezzetlerin 


denendiği içerikler paylaşılmıştır. 


Yemek paylaşımlarında dikkat çeken ve yoğunlukta olanlar etler, çeşitli soslarla yapılmış makarnalar, hamburger çeşitleri ve tatlılar yer almıştır. Tanınmış kişiler, takipçileriyle bu yiyecekleri paylaşırken bazen gittiği yeni açılan bir restoran hakkında fikir vermek, denenen yeni bir lezzet hakkında görüş bildirmek gibi amaçları olduğu 


gözlenmiştir. 


— Gönderiler 


y danbilzerian 


an) P YE 4 1 


M A O Q BS 


Şekil 3. Yeme İçme Parametresi (İnstagram/danbalzerian, 2019) 


-I wish 1 have a life like you(Keşke senin gibi bir hayata sahip olsam.) 


-It really seems that you are so empty. I really think taht people likes you because of your Money. Try to never go down because than you will be alone(Gerçekten çok boş gözüküyorsun. İnsanların paran yüzünden seni sevdiğini düşünüyorum ama senden biri 


olarak seni seviyorlar. Asla çökme çünkü yalnız kalacaksın). 
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Yukarıdaki resimde dünya çapında tanınan ve milyonlarca takipçisi olan instagram fenomeni Dan Balzerian görülmektedir. Yediği yemeği kendi sosyal medya 
hesabından teşhir ettiği bu resimle kanıtlanmaktadır. Bu fotoğraf 20 Haziran 2019 
itibarı ile 850 binden fazla beğeni ve 8 bin yorum almıştır. Aldığı yorumlar dikkate alındığında, bazı yorumlarda sevgi gösterisi ve onun sahip olduğu hayata özenme varken diğer taraftan yapılan bu paylaşımın bazı insanlar tarafından olumsuz 


değerlendirildiği ve tepki mesajlarına dönüştüğüne işarettir. 


A Kayla Itsines 
€ 9 


1 LOVE tomatoes $$ @. If you've been following me 
for a while, you might know that 1 follow a 
Mediterranean-siyle diet and tomatoes are a KEY element to many of these meals. Here are some facts you might not know about this delicious versatile fruit. 


sf Tomatoes taste better when they re at room 

temperature! So keep your tomatoes out of the 

fridge if you can (unless you won't be using them for 
Devamını Gör 

Çevirisine Bak 


OOF 155 31 Yorum 46 Paylaşım ə Beğen ÇO Yorum Yap ø Paylaş ©» 


En Alakalı v 


a Joy Thaels | Just love tomatoesi 
Beğen - Yanıtla - Çevirisine Bak - 13h 

(53 Gisela Cambon | love tomatoes 
Beğen - Yanıtla * Çevirisine Bak - 13h 

3 Wendy Bromley | love tomatoes, but did 
you know they are also part of the deadiy nightshade family and can cause the same symptoms as a lot of people put down asa 


gluen intolerance. Same as capsicum and eggplant. 3 of my favourite foods $ $ö 


ZA — Soap 
Şekil 4. Yeme İçme Parametresi (Facebook/kaylaitsines, 2019) 


-I just love tomatoes(Domatesleri severim). 


-I love tomatoes, but did you know they are also part of the deadly nightshade family can cause the same symptoms as a lot of people put down as a gluten intolerance. Same as capsicum and eggplant. Three of my favourite foods(Domatesleri severim ama onların da ölümcül ailenin bir parçası olduğunu biliyor musun? Gluten intoleransı gibi birçok insanda aynı semptomlara sebep olabilir. Kırmızı biber ve 


patlıcan ile aynı. En sevdiğim yiyeceklerden üçü). 


Sağlıklı beslenme ve spor üzerine paylaşım yapan popüler hesaplardan Kayla Itsines, yiyecek içerikli bir paylaşım yapmıştır. Domateslerin odak noktasında olduğu bu paylaşımda, yorum yapan insanların bu konuya destek olduğu görülmektedir. Fakat 


farklı yaklaşım sunan bireyler de vardır. Örneğin domatesin zararlarından bahseden bir 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takipçi onu içerdiği maddelerle ilgili detay verip bu konuya aydınlatıcı bir yorum 


getirmektedir. Bu fotoğraf otuzun üzerinde yorum ve bin civarında ifade almıştır. 


3.3.3.3. Yer Bildirimi Parametresi 


Teşhirin en önemli biçimlerinden birisi de yer bildirimidir. Çünkü artık insanlar gittikleri yerlerde sosyal medya platformlarında yer bildirimi yaparak anlık bulundukları ortamı diğer insanlara veya sadece onu takip eden kişilere ilan etmektedir. Sosyal medya uygulamalarının birçoğu özellik olarak yer bildirimi butonuna sahiptir ve insanlar gittikleri yerlerde bu özelliği kullanarak hem kendilerini görünür kılmakta hem 


de diğer insanları takip etmektedir. 


Sosyal medya uygulamaları insanlara sadece yer bildirimi yapma olanağı sunmamış aynı zamanda çevresindeki insanlara da bu paylaşımlarda etiketleme fırsatı vermiştir. Seçilen popüler hesaplar izlenildiği süre kapsamında yer bildirimini çok sık şekilde yapmışlardır ve nerede olduklarını takipçileriyle paylaşmışlardır. Ev ortamında bile yapılan paylaşımlarda kişisel hesaplar resim veya video içerikli paylaşım yaparak 


yer bildirim özelliğini kullanmışlardır. 


Sosyal medya, temelde insanların görünür olmasına hizmet etmektedir. Bu şekilde insanların çoğu kendi sahip olduğu hesaplar üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. Ama bu paylaşımlar sadece fotoğraf, video benzeri içerikler olarak algılanmamalıdır. 
Teşhirin çeşitlerinden bahsederken görmekteyiz ki yer bildirimi, en çok kullanılan teşhir 


biçimlerindendir. 


Gözetim tekniklerinin insanları sokakta, caddede, restoranda, kafeteryada, alışveriş merkezinde nasıl izlediğini ve takip ettiğini vurgulamıştık. Günümüzde bu durum devam etmekle birlikte gözetim, farklı bir boyut kazanmıştır. İnsanlar, gözetim sistemleri ve teknoloji kıskacında hali hazırda gözetim altındayken bir de kendilerini internet ve sosyal medya aracılığıyla teşhir etmeye başlamışlardır. Caddelerdeki kameralar insanların nereye gittiği konusunda bilgi verirken bunun yanında insanlar da 


kendi hesaplarından nereye gittikleri ve nerede olduklarına dair bilgileri paylaşmaktadır. 


Günaydın, enformasyon teknolojileriyle beraber, şehirlerin gözetleme şehirlerine 


dönüştüğünü belirtmektedir. Gücüyener ise, insanlar gözetlendiklerinin farkında olan 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özne nesnelerin yerini almak yerine özgür olduğu kanısına kapılmaktadır. Bu nedenle 


kendilerini sürekli derecede görünür kılmaya çalışmaktadır. 


Danla Biliç, Buse Budak, Acun İlicalı bu parametre kapsamında 
değerlendirilmiştir. Bu kişilerin paylaşımları yer bildirimi parametresi kapsamında 12 
hafta boyunca gözlemlenmiştir. Acun ılıcalı, 8 milyon takipçiye sahiptir ve 348 gönderi paylaşmıştır. Paylaşımları diğer takip edilen kişiler kadar sık değildir. İzlenilen iki aylık süre içinde haftada bir veya iki haftada bir paylaşım yaptığı görülmüştür. Kendi sayfalarında facebook üzerinden bazen resim koyup yer bildirimi yaparken instagram üzerinde düz yer bildirimine rastlanılmamıştır. İnstagram üzerinden yapılan paylaşımlar resim veya video içeriği üzerine yer bildirimi eklenerek yapılmıştır. Facebook, bu anlamda sadece yer bildirimi paylaşımlarının daha çok yapıldığı ve bu paylaşımın resimle her zaman desteklenmediği bir mecra olarak göze çarpmaktadır. 


. 
. 
. 


œ danlabilic 
Barcelona, Spain 


EADP Beğenenler iremsecer ve 354.979 diğer kişi danlabilic Bugun kritik bir degisiklik yapip sacimi yandan ayirdim. Kolonya lutfen 


Q A Q A 
Şekil 5. Yer Bildirimi Parametresi (İnstagram/danlabilic, 2019) 
-Çok şekersin 


-The most beautiful girl in the world(Dünyadaki en güzel kız). 
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-Özellikle bu fotoğrafindan nefret ediyorum. 
-Böyle paylaşımları daha çok görmeli. 


Fotoğrafta takip edilen fenomen Danla Biliç”in paylaştığı içerik görülmektedir. 
Yer bildirimi parametresi çerçevesinde değerlendirilmeye alınmıştır. Biliç”in paylaşımları sıktır ve hafta en az bir paylaşım yaptığı görülmektedir. Gittiği yeri paylaşmaktan çekinmediğinin kanıtıdır. Bu resim 8 Haziran 2019 tarihinde paylaşılmıştır ve beğeni sayısı 350 binleri geçmiştir. Aldığı yorumlara bakıldığı zaman, pozitif olanların fazla olduğu fakat olumsuz ve tepki içeren yorumların da olduğu 


incelenmektedir. 


Sepetçi”ye göre insanlar, kendilerini gösterdikleri kadar mutludur. Çünkü görmenin ve görülmenin değer kazandığı yaşam biçiminde bireyler, bu şekilde başarı ve stat kazandıklarını düşünmektedir. Bu durumun tersi olursa ise insanların, kendilerini 


gösteremediği ve özgüven kaybettiği belirtilmektedir. 


© ROME, ITALY 


Mesaj gönder 


Şekil 6. Yer Bildirimi Parametresi (İnstagram/busebudak, 2019) 
-Ne kadar güzel bir yer arkadaşım, biz de gitmek istiyoruz. 


-Kaç hafta daha ordasınız? 
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-Çok hoş bir cadde. Keşke bizim de gitme imkanımız olsa. İyi gezmeler. 


Yer bildirimi parametresi için bir örnek daha görmekteyiz. Bu örnekte paylaşımı yapan kişi Buse Budak”tır ve kendisinden ziyade gittiği yeri ifşa etmektedir. Önemli olan konu, nerede olduğundur. Bu örnek bu parametreye kanıt oluşturmaktadır. Yapılan yer bildirimi paylaşımlarıyla insanlar, popüler olmak, beğeni kazanmak ve statü sahibi olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Alınan yorumlar ve beğeniler, bu tarz paylaşım 


yapanların ödülüdür. 


Erdoğan'a göre görüntü, günümüzde en etkili mesaj haline gelmiştir. Alt metinlerin ve yazılı mesajların zamanla önemini yitirdiğini ve görüntünün, dünyayı kuşattığını vurgulamaktadır. Görüntünün artık, imajı da beraberinde getirdiğini belirtmektedir. Kişilerin ön plana çıktığı resimlerde, Erdoğan'ın bahsettiği konuyu daha 


net görmekteyiz. 


3.3.3.4. Beden Parametresi 


Beden parametresi, en önemli parametrelerden birisidir. Çünkü insanlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak bedenlerini sergilemektedir. Popüler olsun olmasın insanlar, diğer insanların dikkatini çekmek, beğeni almak benzeri nedenlerden 


dolayı kendi bedenlerini teşhir etmektedir. 


Özbolat, tarihsel dönemlerin bedenle ilgisi olduğunu ve yeni bir olgu olmadığına vurgu yapmaktadır. Bedene yüklenen anlam, postmodern etikle beraber değişim yaşamıştır. Çünkü postmodern yaklaşım bedenin keşfedilmesini telkin etmektedir. Hatta 


bedenin bütünüyle keşfedilmesi gerekmektedir (2011: 318). 


Teşhirin teknolojiyle birlikte daha fazla arttığı ve insanların bu yeni yaşam şekline ayak uydurmaktadır. Ünlü veya internet mecrasında tanınmış kişilerin beden teşhirine daha yatkın olduğu bir gerçektir. Çünkü bu kişiler, gerek spor hayatı gerekse moda ile olan ilişkileri neticesinde bedenlerini diğer insanlara göre daha fazla sergilemektedir. 
Kadın ve erkek fark etmez. Artık sosyal medyada cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin beden 


teşhirini görebilmekteyiz. 


Bazı sıradan insanların da sadece popüler olabilmek veya daha fazla beğeni 


toplayabilmek adına kendi sosyal medya hesaplarından kendilerini teşhir ettikleri 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görülmektedir. Beden teşhiri sosyal medya platformunda çok fazladır. Ellul, insanların günümüzde kendilerini sergileyerek ifade ettiklerini vurgulamaktadır. Bireylerin, kendilerini ifşa ederek kimlik kazandıklarını belirtmektedir. Günümüzde görmek ve 


görülmenin önemli olduğuna dikkat çekmektedir. 


Çakır, internetin önemli bir kamusal alan olduğunu fakat teşhir ve röntgenciliğe açık bir mecra olduğunu vurgulamaktadır. Birçok insan bu ağ ortamlarında aktif şekilde bulunmakta ve paylaşımlar yaparak teşhiri yaygınlaştırmaktadır. Aynı zamanda diğer insanların gözetleyerek röntgencilik eylemini gerçekleştirmektedir. Can, teşhirin ve 


dikizlemenin, toplumları kuşattığına vurgu yapmaktadır. 


Özellikle dünya genelinde takipçi sayısı çok olan ve popülerliğiyle bilinen kişisel hesaplardan Rihanna, çok sık paylaşım yapmakla beraber bu paylaşımlarında beden teşhirine sıkça rastlanmaktadır. Sosyal medya hesabını 76 milyon insan takip etmektedir. Rihanna, takip edilen kişiler arasında en sık paylaşım yapanlardan birisidir ve günde iki paylaşım yaptığına rastlanmıştır. Bu popüler hesabın sahibinin yaptığı paylaşımlara gelen beğenme oranlarına bakıldığında ise yapılan beden teşhiri içerikli paylaşımların daha fazla etkileşim aldığı görülmüştür. Gözlenen tarihler arasındaki fotoğraf paylaşımlarına bakıldığında, bazıları 4 milyon bazıları ise 3 milyona yakın beğeni almıştır. İnstagram üzerinden paylaşımlara devam eden Rihanna, dünya genelinde yüksek oranlarda takipçi sayısına sahiptir. Birçok ortamda resim ve video paylaşımı yaparak hem kendi hem çevresindeki kalabalık grubun bedenlerini sergilemiştir. Ev ortamında, balkonda, havuzda, teknede, spor salonunda daha çok paylaşım yaptığı görülmüş ve bu paylaşımlarının birçoğunda beden teşhiri ön plana 


çıkmıştır. 


Beden teşhirinde hem erkek hem de kadın vücutları sosyal medyada sergilenmektedir. Murat Boz, Rihanna ve Jennifer Lopez gibi popüler kişilerin paylaşımlarında bunu görmek mümkündür. Bunun yanında beden teşhiri sıkça içerik olarak kullanılmasına rağmen gelen etkileşim sayıları yüksek olmuş ve yapılan yorumlarda takipçilerinin bunu sevdiği ve teşvik ettiği görülmüştür. Bu yorumların 


aksine küfür içerikli yorumlar da yapılmıştır. 


Beden teşhiri takip edilen hesapların birçoğu tarafından paylaşılmıştır. Bu noktada 


ev parametresi de konuya dahil edilmelidir çünkü bu kişisel hesapların yaptıkları beden 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teşhiri içerikli paylaşımlar yatak odası veya evin diğer bölümlerinde fazlasıyla görülmektedir. Bedenini teşhir malzemesi haline getiren bu paylaşımlarda dikkat çeken 


noktalardan bir tanesi beden teşhiri herhangi bir ortam yapılabilmektedir. 


İnstagram platformundaki takip edilen Rihanna ve Murat Boz'un yanında facebook ortamında takip edilen Alessandra Ambrosio karşılaştırıldığında, instagram üzerinde beden teşhirinin daha fazla olduğu ve çok daha açık şekilde yapıldığı görülmektedir. Facebook hesapları incelendiğinde beden teşhirinin bu denli yoğun olmadığı ve paylaşımların daha seviyeli olduğu görülmüştür fakat instagram hesapları incelendiğinde beden teşhirinin yoğunluğu ve derecesinin çok daha fazla olduğu 


sonucuna varılmıştır. 


— Gönderiler 


ÖĞ badgalriri 


| 


LI W 


8: Beğenenler smgsari ve 3.690.793 diğer kişi badgalriri when it's laundry day, but you found a leather scarf. (dinterviewmag 


iamtanishathomas They could Neva 63 4 8 
tiffany. hbic. pollard © 65 


Çevirisine Bak 


m A O 2 
Şekil 7. Beden Parametresi (İnstagram/badgalriri, 2019) 
-My favourite picture(Favori resmim). 
-I have the same hair cut size now(Şimdi aynı saç kesim boyutuna sahibim). 


-Oh my god you are so beautiful pretty woman( Tanrım! sen çok güzel kadınsın). 
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-Don 7 like the picture(Bu resmi sevmedim). 


Resimde görülen kişi, dünya çapında tanınan ve teşhir içerikli paylaşımları en çok gerçekleştiren kişilerden birisi olan Rihanna'dır. Yukarıdaki resim, beden teşhirine örnektir. 13 Haziran 2019 tarihinde paylaşılmış ve neredeyse 4 milyona yakın beğeni almıştır bunun yanında fotoğrafa on binlerce yorum yapılmıştır. Bu beğeni sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Beden teşhirinin günümüzde artması ve yayılması sonucunda, bu 


tarz popüler kişiler paylaşımlarını arttırmaktadır. 


Şener, insanların arasında gönüllülük ve karşılılık olduğuna vurgu yapmaktadır. 
Herkesin birbirini izlediği ve gözetlediği bir durumdan bahsetmektedir. Çünkü insanların beğeni almak ve daha fazla popüler olmak istemektedir. Bu nedenle bireyler sosyal ağlarda bulunmaktadır. Diğer insanlar tarafından gözetlenmek ve izlenmek, onlar için arzulanan bir şeydir. Resimde Şener'in bahsettiği beğeni alma ve gözetlenme 


isteğini görmekteyiz. 


V WN 


o Beğenenler sarpakkaya ve 203.178 diğer kişi 


M A © Q e 


Şekil 8. Beden Parametresi (İnstagram/muratboz, 2019) 
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Bu resimde, milyonlarca takipçisi olan ve Türkiye çapında ünlü Murat Boz bulunmaktadır. Paylaştığı içerik beden teşhiri için bir örnek oluşturmaktadır. Sporla uğraştığı için şekillendirdiği vücudunu burada teşhir etmekten kaçınmamıştır. Sosyal medya üzerinde 10 milyon civarında takipçiye sahiptir. Gözlenilen tarihler arasında genellikle iki veya üç günde bir paylaşım yaptığı görülmektedir. Bu resme binlerce beğeni gelmiştir. Resmin paylaşılma amacı popüler olmaktan ziyade, konuşulmak, gündem olmak ve günümüzde yayılan teşhire kültürünün beklentilerine cevap 


vermektir. 


Demir, insanların hayatlarının gizli kalması gerekirken görünür olduğuna vurgu yapmaktadır. Özellikle ünlülerin bu konuda ön planda olduğunu belirtmektedir. 
Mahrem olanın zamanla ortadan kalktığı ve insanların, bedenlerini çekinmeden teşhir ettiklerinden bahsetmektedir. Verdiğimiz resim Demir'in düşüncelerini destekleyecek niteliktedir. Niedzviecki de insanların, teknolojiyle beraber kendilerini dikizleme kültürünün içinde bulduğunu savunmaktadır. Tanınmış olsun olmasın insanlar bu 


kültürün bir parçasıdır. 


Teşhirin cinsiyet farkı gözetilmeksizin yapıldığını daha önce belirmiştik. Bu iki resme bakıldığında erkek veya kadın olsun bedenin ön plana çıkarılması ve bunun sergilenmesi dikkat çekmektedir. Tanınmış kişiler özellikle sporla ilgilenenler veya moda sektöründe çalışanların bedenlerini teşhir ettiğini görebiliriz. Önemli olan hem bu kişilerin kendi bedenlerini sunması hem de takipçilerin bu tarz paylaşımlara verdiği 


tepkidir. 


3.3.3.5. Giyim Parametresi 


Giyim, teşhirin öne çıkan biçimlerinden bir tanesidir ve moda kavramının insan hayatına fazlasıyla girmesinden sonra daha da dikkat çekmiştir. Şahine göre giyim, yemek ve içmek kadar gereklidir. Çünkü giysi nesnesi, duyusal ve düşünsel olarak tecrübe ettiğimiz ve de yansıtmak istediğimiz yaşantılarımızın dışavurumudur. 
Giyinme, toplumsal aidiyet, statü göstergesi olarak diğer kişilere fikir vermektedir (2017: 1). Bu teşhir biçimi aynı zamanda içerisinde beden teşhirini de içermektedir ve 


insanlar giyimlerini paylaşmak isterken bunun yanında bedenlerini de diğer kişilere 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sunmaktadır. Bakıldığında incelenen teşhir biçimlerinin çoğunun birbiriyle bağlantılı ve 


iç içe olduğu görülmektedir. 


Beden teşhirinin giyim teşhiriyle iç içe olduğu yapılan paylaşımlardan ve kanıt niteliğinde koyulan fotoğraflardan görülmektedir. Hatta yer bildirimi için yapılan paylaşımların içeriğinde bile beden, giyim teşhirine rastlanılabilir. Giyim içerikli paylaşımlar, sosyal medyanın ve modanın iç içe geçmesiyle artmıştır. İnsanlar ticaret yapmak amacıyla hem tasarladıkları kıyafetleri satmakta hem de bu elbiseleri deneyerek 


belli kurumların reklamını yapmaktadır. 


Popüler kültür, bu parametre içinde değinilmesi gereken bir konudur. Çünkü Niedzviecki, popüler hayatın gündelik yaşama sızdığını belirtmektedir. Bu kültür biçimi yayılarak insanların yemeklerine, kıyafetlerine sızmaktadır. Bu kültür biçiminin en önemli aracı televizyondur ve sistemli ve planlı olarak insanlara benimsetilmektedir. 
Popüler kişilerin hayatları, abartılı şekilde ve lüks içinde verilerek amaçlı olarak 


toplumdaki diğer insanlara kabul ettirilmektedir. 


Seçilen hesaplar 2 ay boyunca izlenmiş ve giyim konusunun önemli olduğu ve kişilerin bu detaya önem verdiği gözlenmiştir. Herhangi bir ortama gidildiğinde seçilen kıyafetler özenli olarak seçilmiş ve takipçileriyle paylaşılmıştır. Bunun yanında ev ortamında bile yapılan paylaşımlar dikkate alındığında daha sade olmasına rağmen yine 


marka ve gösteriş ön plana çıkmıştır. 


Gözlemlenen Jennifer Lopez, Rihanna ve Adriana Lima gibi popüler kişiler, seçtikleri farklı giyim tarzlarıyla takipçileri tarafından çok beğenilmiştir. Konser 
görüntüsünden alınan Jennifer Lopez resmi, 15 Haziran 2019 tarihindeki beğeni sayısı 8 
bin beşti. Fakat zamanla bu beğeni sayıları artmış ve yirmi bini bulmuştur. Aldığı yorumlar incelendiğinde takipçileri tarafından birçok güzel tepkiyle karşılanmıştır. Yine seçilen ve çok popüler olan bir başka kişi olan Rihanna, seçtiği kıyafet tarzıyla milyonlarca beğeni almış ve etkileşime uğramıştır. Özellikle seçtiği abartılı giyim 


tarzından dolayı aldığı yorumlar bazen eleştiri ve hakaret içerikli olmuştur. 


Popüler hesapların hayran kitlesi çoktur ve yaptıkları bu kitle tarafından örnek alınmaktadır. Şöhretli insanların davranışları ve yaşamları, toplumu ve tüketim biçimini etkilemektedir. Çünkü bu kişiler, diğer insanlar tarafından takip edilmekte ve örnek 


alınmaktadır. 
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19.920 beğenme scottbarnes68 That's how you drop in. 2 .A SOLD 
OUT forum, packed to the brim (not an eas... devamı 


203 yorumun tümünü gör 
lisagastineau /57275751 tombachik PE 


* Çevirisine Bak 
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Şekil 9. Giyim Parametresi (İnstagram/scottbarnes68, 2019) 
-Best show ever(Gelmiş geçmiş en iyi gösteri). 


-Absolutely gorgeous. So happy 1 got the invite. VVouldn”t miss it(Kesinlikle 


muhteşem. Mutluyum davet aldım, kaçırmazdım onu). 


-The most amazing performance 1 have seen. The energy vvas crazy. Thank 


you(Gördüğüm en şaşırtıcı performans. Enerji harikaydı. Teşekkür ederim). 


Modanın sosyal medya ile bu kadar sıkı ilişki içinde olması bu tarz resimlerin artmasına yol açmaktadır. Düzenlenen ödül törenleri, spor müsabakaları, davetler benzeri uygulamalar, popüler kişiler için giydikleri elbiseleri sergileme alanına dönüşmektedir. Bu resimde dünyaca ünlü bir sanatçı olan Jennifer Lopez'in sergilediği performans gösterisinde kıyafetin ihtişamı dikkat çekmektedir. Bu tarz gösteriler, moda kavramıyla ilinti olup, şov dünyasıyla birleşerek teşhirin bir biçimini oluşturmaktadır. 


Lopez, sosyal medyada 102 milyon takipçiye ulaşmıştır. Takip edilen kişiler içinde 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Rihanna ile birlikte en çok paylaşım yapan kişidir. Bazen günde iki içerik paylaştığı 


görülmektedir. Bu resmin de 8 Haziran 2019 tarihinde paylaşılmıştır. 


VAY R 


ODE Beğenenler dogancankurttt ve 4.182.454 
diğer kişi 

) 2 orumun tümünü gör 

kittycash 

trejsamuels (dino. vd thank you bro 
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Şekil 10. Giyim Parametresi (İnstagrambadgalriri, 2019) 


-You are looking absolutely stunning beautiful in that dress(Bu elbisenin içinde 


kesinlikle harika görünüyorsun). 
-The woman of my dreams(Bu kadın benim rüyam). 
-Why are you so beautiful? (Neden bu kadar güzelsin ?). 


Güngör, popüler kültürün yenilenerek varlığını devam ettirdiğini belirtmektedir. 
Müzik alanında değişen listeler, mevsimlere göre değişen elbiseler, yiyecek ve içecekler devinim içindedir. Bu şekilde varlığını devam ettirmekte ve insanlar tarafından kabul edilmektedir. 27 Mayıs 2019 tarihinde Rihanna tarafından paylaşılan resmi görmekteyiz. 20 Haziran 2019 itibarı ile 2 milyon 300 bin beğeni almıştır. Zamanla bu 


beğeni sayısı artış göstermiştir. Resimde gördüğümüz üzere kıyafet teşhiri ve beden 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teşhiri iç içedir. Yapılan yorumlarda insanların, bu tarz bir paylaşımı çok beğendiği görülmektedir. Milyonlarca insanın beğenisi ve on binlerce insanın yorumunu almış bir paylaşımdır. Kellner, kapitalist düzenin insanlara ürün yelpazesi sunduğunu ve kitle iletişim araçlarıyla bu ürünlerin insanlara benimsetildiğini vurgulamaktadır. Reklamlar, 


marka ve modanın gösteri içinde önem kazandığına dikkat çekmektedir. 


3.3.3.6. Eğlence Parametresi 


Eğlence, teşhirin farklı bir biçimidir. Bu teşhir biçimi sadece tanınmış hesaplarda değil aynı zamanda sıradan vatandaşların sosyal medya hesaplarında da görülen bir eylemdir. Bakıldığı zaman diğer teşhir biçimlerinin de sıradan vatandaşların 


gerçekleştirdiğini ve kendi hesaplarında paylaştığı bilinmektedir. 


Bu parametrede hemen herkesin paylaşım yapabildiği görülmektedir. İnsanlar, tek başlarına veya çevresiyle birlikte gittikleri yerlerdeki ortamlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır. Bu parametrede spor müsabakaları, davetler, ödül törenleri, yardım geceleri benzeri birçok etkinlik yer almaktadır. Popüler kişiler bu tarz 


organizasyonlara katılıp takipçilerine paylaşım yapmaktadır. 


Kellner”a göre gösteri, spor, eğlence, ticaret, politika, sinema, tiyatro gibi alanları çevrelemektedir. Böyle olunca da bu sektörlerde etkin olan insanlar, gösteri kültürünün bir parçası haline gelmek zorunda kalır. Toprak, siyaset alanındaki kişilerin bile gösteri kültüründen etkilendiğini vurgulamaktadır. Bu insanlar, hayatlarını her ne kadar gizlilik içinde yaşama isteği içinde olsa da günümüz yaşam tarzında siyasiler bile teşhir 


kültürünün birer üyesi konumundadır. 


Bu parametre kapsamında Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hayrettin hesapları incelenmiştir. Seçilen hesapların popüler hesaplar olması ve takipçi sayılarının çok olması sebebiyle eğlence anlamında fazla içeriğe ulaşılmıştır. Hem facebook hem de 


instagram üzerinden eğlence içerikli teşhirin fazlasıyla yapıldığı ortaya çıkmıştır. 


Eğlence teşhiri birçok farklı alanda uygulanması açısından diğer parametrelerle de sıkı ilişki içindedir. Örneğin popüler ve milyonlarca takipçisi olan hesaplardan bir tanesinin yaptığı paylaşımlar incelendiğinde eğlence içerikli ve kalabalık ortamlarda sunduğu videolar ağırlıkta olmuştur. Sürekli evde, dışarıda veya eğlence ortamında 


paylaşımlar yaparak kendisini ve çevresindekileri teşhir etmiştir. 
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Çakır, gösterinin temelinde eğlence kültürünün olduğunu savunmaktadır. 
İnsanların hayatı, eğlence ile donatılmaktadır. Eğlence ve gösteri günümüzde ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamın dinamiklerini oluşturmaktadır. Böyle bir durumda da 


teşhirin bu biçimi, eğlence alanında araştırmalar için kanıtlar sunmaktadır. 


Bu teşhir biçimi cinsiyet ayrımı gözetmemiştir. Çünkü Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Buse Budak'ın hesapları incelendiğinde hem kadınların hem de erkeklerin bu teşhir biçimini uyguladığı görülmüştür. İzlenilen kişilerin paylaşımları kapsamında eğlencenin daha çok kapalı eğlence yerlerinde veya yaz mevsimi dolayısıyla sahillerde yapıldığı dikkat çekmiştir. 


& muratboz 


o Beğenenler figen evn ve 194.126 diğer kişi 


muratboz Mutlu, sağlıklı yaşlar patron $ acunilicali 


ma O Q A 


Şekil 11. Eğlence Parametresi (İnstagram/muratboz, 2019) 


Bu resimde bir doğum günü mesajlı kutlama görülmektedir. Takip edilen iki popüler kişi Acun Ilıcalı ve Murat Boz, yaptıkları bir yolculuğu takipçileriyle paylaşmaktan çekinmemiştir. Ünlü kişilerin teşhir kültürüne daha fazla uyum sağladığı, 
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yaptıkları paylaşımlarla kanıtlanmaktadır. 29 Mayıs 2019 tarihinde paylaşılan resim 6 
Ekim 2019 tarihi itibarı ile 194 bin 126 beğeni aldığı kaydedilmiştir. 


Eğlence içerikli paylaşımlar göz önüne alındığında olumsuz yoruma pek rastlanılmamıştır. Buse B, yaptığı bu paylaşıma takipçi ve hayranlardan destekleyici ve teşvik edici yorumlar almıştır. Bunun yanında sevildiği için etkileşim sayısı bu tarz 


içeriklerin fazla olmuştur. 


öl 


< Gönderiler 


q Q 8 o A 


Şekil 12. Eğlence Parametresi (İnstagram/busebudak, 2019) 
-Canım çok güzelsiniz. 
-Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Sizi çok seviyorum bebeklerim. 


-Çok gezdiniz kıskandık sizi yeter artık. 
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Takip edilen popüler olmayan hesaplardan Buse Budak, yukarıdaki paylaşımı 26 
Nisan 2019 tarihinde yapmıştır. Bu içerik 10 bin beğeni almıştır. Yapılan bir tatil organizasyonu kapsamında gezilen bir yerde, kendilerini teşhir ederek oluşturulan içerik, bu teşhir biçimine örnek gösterilebilir. Verdiğimiz diğer resimler dikkate alındığında teşhir biçimlerini sadece tanınmış kişilerin gerçekleştirmediği ve takip edilen diğer kişisel hesaplardan da teşhir biçimlerine örnek oluşturacak nitelikte 


paylaşımlar yapıldığı tespit edilmektedir. 


3.3.3.7. Şiddet Parametresi 


Şiddet, günümüzde araştırılan ve ilgi duyulan konulardan birisidir. Sosyal bilimler çalışmalarında da ilgi görmektedir. Toplumlarda şiddetin kabul edilmesi, o toplumlardaki değer yargıları, kültür yapılarıyla ilişkilidir. Yapılan araştırmalar, şiddetin sosyal, ekonomik, kültürel, cinsel ve psikolojik nedenlere dayanarak yapıldığını ortaya 


koymuştur (Kocacık, 2009: 25). 


Şiddet, günümüzde teşhire örnek gösterilecek bir başka parametredir. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla insanlara duyurulmaktadır. Şiddete sadece sıradan vatandaşlar maruz kalmamakta ve dünya çapında tanınmış kişilerin de şiddette maruz kaldı bilinmektedir. Bu tarz olayların sosyal medyada teşhir edildiği daha önce 


görülmüştür. 


Şiddet geçmişte ve günümüzde çok yaygın olan ve engellenmeye çalışılan bir eylemdir. İnsanların eşlerine, çocuklarına, akrabalarına, çevresindekilere, hayvanlara şiddet uyguladığı görülmektedir. Şiddetin bu denli yapılması ve teknolojinin insan hayatını kuşatması sonucu, sosyal medyada daha fazla görülmektedir. İnsanların cep telefonlarıyla çekip yolladığı görüntüler haberlerde yayınlanmaktadır. Bunun yanında şiddete uğrayan insanlar sessiz kalsa dahi sosyal medyada bu tarz olayların duyurulması 


ve farkındalık oluşturmak kolaylaşmıştır. 


Şiddet temalı çekilen filmler, reklamlar, kısa filmler ve kamu spotlarını, televizyonlarda görmekteyiz. Bu konu üzerine eğilen birçok yönetmen, aktif görev alan sanatçıların olduğu bilinmektedir. Bu tarz popüler kişilerin bu konuya odaklanmaları ve 


aktif rol almaları, şiddet konusunda ilerleme katedilmesine yardım olmaktadır. 
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Rihanna, Murat Boz, Acun Ilıcalı, Hayrettin, Buse Budak, Jennifer Lopez, Murat Dalkılıç gibi takip edilen kişilerin 12 hafta boyunca paylaştığı videolar, fotoğraflar ve yazılar dikkate alındığında şiddet teşhirine rastlanılmamıştır fakat bunun dışında kalan ve tanınmış kişilerin şiddete maruz kaldığı ve bunun sosyal medyada teşhire dönüştüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca Rihanna'nın daha önceki dönemde şiddete uğradığı ve bunu 


sosyal medyada teşhir edildiği bilinmektedir. 


Şekil 13. Şiddet Parametresi (Onedio.com, 2017) 


Yukarıdaki resimde uluslar arası popüler Rihanna'nın, sevgilisi tarafından 


uğradığı şiddet, bu görüntünün medyaya düşmesi ile öğrenilmiştir. 
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DEĞERLENDİRME 


Bu inceleme kapsamında yirmi kişisel hesabın 12 haftalık süre boyunca yaptığı paylaşımlar, aldığı tepkiler, etkileşimler gözlenmiştir. Bu hesapların bazıları facebook kalan kısmı ise instagram hesabıdır ve bu iki büyük sosyal medya uygulaması, teşhir 


paylaşım konusunda karşılaştırma yapma olanağı da sunmaktadır. 


İncelenen resmi hesaplar, bu 2 ay süre boyunca belirli paylaşımlar yapmış, farklı içerikli video veya resmi takipçilerine sunmuştur. Yapılan paylaşımlar birçok beğeni, etkileşim ve yorum almış bazen de bu tanınmış hesaplardan cevap almışlardır. Yapılan paylaşımlar dikkatle incelendiğinde, teşhir içerikli paylaşımların fazla olduğu 


görülmüştür. 


Teşhirin arttığı günümüz yaşam biçiminde insanlar düzenli olarak kendilerini teşhir etme ihtiyacı duymaktadır. Bazıları bunu popüler olduğu için bazıları ise popüler olmak için yapmaktadır. Tanınmış olsun veya olmasın insanlar, sosyal medyanın gücünü bilerek kendilerini ve çevresindekileri teşhir etmektedir. Akay, gösterinin dış görünüşle ilgili olduğunu savunmaktadır. Gösteri üzerine tartışmalar yapıldığı zaman ilk olarak dış görünüş ile ilgili görüntülerin verildiğini belirtmektedir. Çünkü dış görünüşün belirleyici olduğu ve görüntünün anlamlardan daha fazla ön plana çıktığı 


vurgulanmaktadır. Çünkü postmodern dünyada görüntüler daha önemli hale gelmiştir. 


İnsanların kendilerini bu kadar göstermeleri ve sergilemeleri Akay'ın savunduğu söylemle eşleşmektedir. İnsanlar, sürekli kendilerini görünür hale getirmek için çaba göstermektedir. Teşhirin artması ve bu eylemin çeşitlerinin olması nedeniyle dünya genelinde yayılmakta ve sosyal medya aracılığıyla insanlar, kendilerini diğer insanlara 


sunmaktadır. 


Çakır'ın vurguladığı gibi kapitalist sistem, toplum hayatına yansıdığı için gösterinin günlük hayata etkisi fazla olmaktadır. Çünkü Çakır, gösterinin en çok medyada uygulandığını savunmaktadır. Zamanla ilerleyen ve gelişen sistemlerle beraber 


gösteri, moda, eğlence, politika gibi alanlara yayılmaktadır. 


Sosyal medya siteleri, insanların teşhirine ortam hazırlamakta ve insanlar da bunu 


kullanmaktadır. Mahremiyetin zamanla önemini yitirdiği günümüz yaşam biçiminde 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teşhir, ön plana çıkmakta ve artık insanlar tarafından beğeniyle karşılanmaktadır. Birçok sosyal medya sitesinde, teşhir içerikli paylaşımlar yapılmaktadır ve bu paylaşımların yapıldığı en önemli sitelerden iki tanesi facebook ve instagram'dır. Bu sitelerde insanlar teşhirin birçok şeklini gerçekleştirmekte ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. 
Korkmaz, sosyal medyanın çağımızda görmenin ve göstermenin ve de gözetlemenin en çok yapıldığı alan olduğunu vurgulamaktadır. Bu platformlardan en önemlilerinden 


birisinin de facebook olduğunu savunmaktadır. 


Gösteri kültürü insan hayatına yeni girmiş bir eylem değildir. Kellner, gösterinin yeni bir şey olmadığını ve modern dönemden önce de uygulandığını belirtmiştir. Eski Yunan'da olimpiyat yarışmaları, tiyatro oyunları, şiir festivali bunlara ek olara 


Roma'daki şölenler, askeri geçitler ve gladyatör savaşları örnek olarak gösterilmektedir. 


Foucault, eski dönemlerde işkencenin de bir şölen gibi meydanlarda uygulandığını belirtmektedir. Yani gösteri, sadece günümüzde insanların kendilerini teşhir ettiği bir eylem olarak bilinmemelidir. Bu eylemin ve kültürün bir geçmişi vardır ve bu uygulama 


devam ederek, değişerek günümüze kadar gelmiştir. 


Barbarosoğlu, başkaları tarafından görünmenin, ilgi çekmenin, fark edilmenin insanlar için önemli olduğunu savunmaktadır. Teknoloji çağında fark edilmek, sanal ortamlarda var olmak önemli bir detaydır. Az görünmenin, diğerleri tarafından fark edilmemenin, izlenmemenin sağlıksız bir yaşam olarak belirtildiği ve psikolojik problemler getirdiği kabul edilmektedir. Buradan hareketle insanların en çok yaptığı eylemlerden birisi olan beden teşhirinin, Barbarosoğlu'nun savunduğu düşünceyle bağdaştığı söylenebilir. Çünkü insanlar görünmek, ilgi çekmek, fark edilmek ister ve bunun için kendi bedenini sergilemeye başlar. Beden teşhiri, en önemli parametrelerden birisidir. 

Parametreler içinde olan beden teşhiri, en önemli teşhir biçimlerindendir. Çünkü sosyal medya hesapları belirli süre belirlenip incelendiğinde beden teşhirinin öne çıktığı görülmektedir. Tanınmış hesapların, beden teşhiri içerikli paylaşımları dikkat çekmektedir. Kişiler, bedenlerini teşhir ederken belirli bir ortam seçmemektedir ve ev, sokak, sahil benzeri birçok yer beden teşhirine ortam sunmaktadır. Bu tarz paylaşımların fazla etkileşim ve beğeni aldığı bunun yanında yorumların da teşvik edici 


oldu gözlenmiştir. 
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Teşhirin yayılması ve insanların kendilerini sergilemesi birçok biçimde ortaya çıkmaktadır. İnsanların, gittikleri herhangi bir yeri etiket olarak belirlemesi kullanılan teşhir şekillendir. Bu şekilde takipçiler ve hayranlar tanınmış kişilerin nerede olduğunu öğrenmiştir bunun yanında tanınmış olmasa da insanlar gittikleri yerleri etiket yaparak 


diğer insanların görmesi için bu bilgileri sunarlar. 


Toprak, mahremiyete vurgu yaparken ev ortamının ve mahrem alanın önemine dikkat çekmektedir. Ev içi veya kapalı alan içi kavramlarına dikkat çekmiştir. Toprak ev ortamını barınak olarak tanımlamakta ve temelde gözetimden saklanılabilecek en uygun yerlerden birisi olarak belirtmektedir. İnsanların, kendi evlerinde daha rahat ve huzurlu 


olduğunu savunmaktadır. 


Teknoloji ve internet mahrem alanın sınırlarını kaldırmış ve insanların evlerinde bile görünür olmasını sağlamıştır. Toprak'ın vurguladığı düşüncenin aksine, günümüzde ev, artık bir mahrem alan olmaktan çıkıp insanların kendilerini en çok teşhir ettiği 


alanlardan birisi olduğu kabul edilmektedir. 


Ev ortamında, yatak odasında, salonda, balkonda yapılan teşhir dikkat çekmektedir. İnsanlar, evden dışarı çıkmaya gerek duymadan kendilerini evin herhangi bir bölgesinde sergilemişlerdir. Bu da mahremiyetin en önemli alanlarından birisi olan 


ev ortamının değişen yaşam tarzlarıyla öneminin ne kadar azaldığının bir göstergesidir. 


Erbaşlar, facebook, twitter ve benzeri uygulamaların ilişkilerin güncel kalmasını ve içerik paylaşıldığı zaman diğer kişilerle ortak bir beğeni ve bütünleşme yarattığını vurgulamaktadır. İncelenen hesaplar gözlendiğinde, resmi kişilerin paylaşımları onları takip eden hesaplar tarafından beğenilmekte, etkileşim almakta ve birçok yoruma maruz kalmaktadır. Özellikle giyim, yiyecek tarzı diğer insanların da ortak olabileceği konular çevresinde bir bütünlük sağlandığı görülmektedir. Tanınmış kişilerin paylaşımları dikkate alındığında, paylaştıkları bir kıyafet içeriğinin takipçileri tarafından yorumlanması, aynısından almak istemesi ve beğenileri Erbaşlar'ın savunduğu düşünceyle aynıdır. Çünkü sosyal medya ortak bir alandır ve insanların bütünleşmesine 


olanak vermektedir. 


Çetin, insanların özel hayatlarının, okulda, iş yerinde ve diğer yerlerde görünür 


olduğunu savunmaktadır. Çünkü insanların bu paylaşımları bilerek yaptığını ve sosyal 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medyayı aktif kullandıklarını belirtmektedir. İnsanların sosyal medyaya koymak için 


fotoğraf çektirdiklerini savunmaktadır. 


Günümüz yaşam şeklinde, Çetin'in bahsettiği duruma sıkça şahit olabiliriz. Çünkü kullanıcılar artık kendilerine hatıra kalsın diye değil sosyal medyada beğeni almak için içerik üretmeye ve paylaşmaya başlamıştır. Paylaşılan içeriklere gelen yorumlar, 


beğeniler insanları mutlu veya mutsuz etmiştir. 


İnsanların giyim tarzının, yedikleri yiyecek ve içeceklerin, eğlencenin ve uğradıkları şiddetin teşhir edildiği ve bu paylaşımların sosyal medya dolaştığı ve etkileşim aldığı görülmektedir. Her kesimden insan, giyim tarzını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin veya arkadaşlarının beğenisine sunmaktadır. 
Çünkü paylaşım yaparak diğer kişiler tarafından fark edilmek ve ilgi çekmek istemektedir. Niedzviecki, herkesin dikizleme kültürünün bir parçası olduğunu 


vurgulamaktadır. Bu kültürün bir realite şov haline geldiğini savunmaktadır. 


Teşhirin bir başka önemli çeşidi de insanların, herhangi bir ortamda denedikleri yiyecek ve içecekleri, süslenmiş ve farklı sunum tarzlarıyla sosyal medyada paylaşarak diğer insanlar tarafından görülmesini sağlamak olmuştur. Bu tarz paylaşımlar, insanların o ortamlara gidildiğinde tanınmış kişilerin yediği yemekten denemesi veya o yiyecekler 


hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. 


Kişilerin gittikleri eğlence yerleri de onların teşhir yerleri haline gelmektedir. 
Yine birçok insan bu tarz paylaşımlar yaparak kendisini ve çevresindekileri teşhir etmektedir. Eğlence, insanların yaşamlarında önemli yer tutmakta ve bu paylaşımlar sosyal medyada sıkça paylaşılmaktadır. Dünyanın her yerinde tanınmış veya tanınmamış kişilerin, eğlence kültürüne dahil olarak ürettiği içeriği sosyal medyada 


paylaştığına şahit olunmuştur. 


Şiddet, en önemli toplumsal konulardan birisidir. Şiddet, bazı insanlar tarafından uygulanmakta ve teşhir amaçlı sosyal medyada paylaşılmaktadır.. Bunun dışında şiddete uğrayan kişiler, uğradıkları bu şiddete destek bulmak amacıyla paylaşım yapmakta ve 


şiddete uğrayan diğer insanların da sesini duyurmak için öncü olmak istemektedir. 


İncelenen resmi hesaplarda ve tarihler arasında, şiddete yönelik veya şiddet içerikli herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Fakat şiddet, günümüzde insanların 


sıkça maruz kaldığı bir eylem olarak dikkat çekmiştir. Ünlü kişilerin şiddet karşıtı 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paylaşımları ve bu konuya destek vermek amacıyla düzenlenen etkinliklere katılmaları, şiddete maruz kalanların sesini duyurmak anlamında önemlidir. Geçmiş dönemlerde şiddete uğrayan ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek isteyen insanlar görülmüştür. Bu konuda kitle iletişim araçları ve internet önem yer tutmaktadır. Çünkü 


insanlar seslerini bu şekilde duyurabilmektedir. 


Sonuç olarak 12 haftalık sürede incelenen hesaplar doğrultusunda, tanınmış veya tanınmamış insanlar kendilerini, çevresindekileri teşhir etmeye yönelik paylaşımlar yapmıştır. Çünkü günümüz yaşam biçimi insanları, bir şeyleri sergilemeye ve görünür kılmaya önlendirmiştir. Herkesin birbirini izlediği, merak ettiği yaşam şeklinde insanlar, isteyerek kendilerini görünür kılmış ve sergilemiştir. Belirli parametreler çerçevesinde izlenilen hesapların, bu parametreler kapsamında teşhiri fazlasıyla yaptığı ve çağa uyum sağladıkları görülmektedir. Resmi hesaplar, yaptıkları paylaşımlarla rekor beğeniler, etkileşimler almış ve bu tarz paylaşımların devam ettirmesi için takipçilerinden destek 


görmüştür. 
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SONUÇ 


Gözetim uygulaması, insanların yaşadığı her dönemde var olmuştur ve günümüzde de gözetim pratikleri hala devam etmektedir. Eskiden de var olan gözetim, dönemin şartlarında daha farklıyken, hali hazırda günümüzde gözetim uygulamalarında, yeni ve daha farklı teknikler kullanılmaktadır. Çünkü gözetim, gün geçtikçe daha geniş bir alana yayılmakta ve daha fazla başvurulan bir eylem haline gelmektedir. Değişen ve dönüşen yaşam tarzları, beraberinde farklı pratikleri getirdiği için eskiyle kıyaslandığında hem gözetim uygulamaları hem de gözetimi etkileyen faktörler değişmektedir. Gözetim, insanlık tarihi açısından önemli bir konudur. Gözetim üzerine 


birçok çalışma yapılmış ve farklı tanımlar geliştirilmiştir. 


Geleneksel dönemde insanların, biraz daha diğer kabileler veya topluluklar hakkında fikir sahibi olabilmek adına yaptığı gözetim modernleşmeyle beraber iş yerlerine, fabrikalara sirayet etmiştir. Modernleşme öncesinde insanlar, birbirlerinden haberdar olmak ve diğer kabilelerin ne durumda olduğunu görebilmek adına gözetim uygulamalarını sınırlı da olsa gerçekleştirmiştir. Günümüzde uygulanan bir gözetim pratiği, daha farklı amaçlar için gerçekleştirilirken ilkel şartlarda uygulanan gözetim, 


toplumlar ve kabileler için diğer topluluklardan bilgi alma uygulamasıdır. 


Bilgi, her ne kadar modern dönemde çok önemli bir hedef haline gelse de geleneksel dönemdeki insanlar için de önemli bir kazanımdır. Çünkü birçok kabile ve toplum bir arada veya ayrı yerlerde yaşarken birbirlerinden haber alma ihtiyacı duymuştur. Teknolojinin henüz olmaması ve insanların yaşadığı şartların ilkel olması neticesinde kabileler, diğer kabileleri izlemek ve onların ne durumda olduğunu görmek istemiştir. Her bir kabile diğer kabileler hakkında bilgi sahibi olarak, o kabileden daha iyi seviyeye çıkmak için veya kendi durumunu görmek için gözetim uygulamalarına 


başvurmuşlardır. 


İlkel dönemlerde, devlet baskısı ve otoritesi uygulanmamıştır fakat kabilelerin liderleri tarafından bir denetim sağlanmıştır. Bu nedenle günümüzde görülen iktidarların insanları gözettiği tarzındaki uygulamalar o dönemde yapılmamıştır. Çünkü teknolojinin olmaması, gözetim uygulamalarının belirli bir sınırda kalmasına sebep olmuştur. 
Gözetim, geleneksel dönemde ilkel yaşam şartları içinde ilkel olarak yapılmıştır. 


Teknolojinin gelişmesiyle gözetim, önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu nedenle 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gözetimin bu denli önemli olmasında en önemli faktörlerden birisi teknolojidir. İlkel dönemdeki gözetim, farklı bir deyişle basit bir bilgi alma uygulaması olarak da 


tanımlanabilir. 


Görme eylemi, gözetim pratiklerinin gerçekleştirilmesi bağlamında ön plana çıkmakta ve diğer duyu organlarından daha fazla önem arz etmektedir. Bir kabilenin diğer kabileyi gözlemesi veya buna benzer eylemler için görmek en önemli duyu organıdır. Görmenin öneminin farkında olan iktidar yapıları veya güçlü kesimler, insanların denetim altında tutulması için belirli alanlar yapmışlar ve oradaki insanları 


sürekli gözetim altında tutmuşlardır. 


İktidarlar, güçlerinin ve varlıklarının sürekliliğini sağlamak amacıyla gözetim uygulamalarına geçmişte de günümüzde de başvurmuşlardır. Çünkü iktidarlar, kendi varlıklarını tehdit edebilecek her türlü tehlikeyi önceden bilmek ve haberdar olmak istemiştir. Bunun için gözetim, iktidarlar için kendi güçlerine gelebilecek tehlikeleri savuşturmak için önemli bir silah olarak görülmektedir. Geleneksel dönemde bu tarz bir amaçtan söz edemeyiz fakat gözetim, modernleşmeyle beraber değişim göstermekte ve 


farklı tarz pratikler ortaya çıkmaktadır. 


Gözetimin modernleşmeyle beraber şekil değiştirmesi işçiler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İktidar yapılarının uyguladığı politikalar, insanlar arasında çözülmelere neden olmaktadır. İnsanlar, sağlık sorunları nedeniyle hastahanelere, tımarhanelere kapatılmıştır. İşkenceler, insanları cezalandırmak için kullanılmıştır. 


Modernleşme, bu tarz insani olmayan uygulamaların ortadan kalkmasını sağlamaktadır. 


Fabrikalarda işçilerin sürekli izlenmesini sağlayan sistemler kurulmuş ve bu tarz uygulamalar patronların çıkarına olmuştur. Çünkü işçilerin çalışma yerlerinde en ufak molalarına kadar izlendiği ve müdahale edildiği bir düzen kurulmaktadır. Bu tarz uygulamalar, toplum yapısında çözülmeler yaratmaktadır. Çünkü gözetim uygulamaları, 


herkesin herkesi izlemeye başladığı güvensiz bir toplum yapısını ortaya çıkarmaktadır. 


İnsanlar, iş yapıp yapmamaları konularında kategorilere ayrılmış ve bu değerlendirmeye göre belirli alanlara kapatılmıştır. Aylaklar olarak değerlendirilen sınıf yapısı, hastahanelere veya tımarhanelere kapatılmış ve diğer insanlardan soyutlanmıştır. 
Çeşitli işkencelerin de uygulandığı bu gözetim pratikleri diğer insanların önlerinde 


uygulamaya koyulmuş ve örnek teşkil etmesi sağlanmıştır. Karantinaya alınan insanlar, 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sürekli gözetim altında tutulmuştur. Fakat işkencenin artması ve uygulanan bu çeşitli işkence yöntemlerine gelen eleştiri ve tepkiler sonucunda işkence yöntemi zamanla 


bırakılmıştır. 


Ceza uygulamaları zamanla gösteri halini almıştır. Bu uygulamaların gerçekleşmesi için çeşitli meydanlar belirlenmiş ve ceza işlemleri ve işkenceler bu alanlarda yapılmıştır. İşkence, bu dönemde bütün insanların izlemesinin sağlandığı bir şölen haline gelmiştir. Bu örnek, modern dönemdeki gösteri kültürünün yaygınlaştığı ve günümüzde de tanık olduğumuz gösterinin bir çeşidinin eski dönemlerde 


uygulandığının kanıtıdır. 


Gözetim kavramı yaşanan toplumsal, siyasal, sosyal ve endüstriyel değişimlerle beraber dönüşüm yaşamıştır. Hapishanelerde mahkumların hücrelerde tutulduğu ve en ufacık bir hareketlerinin izlendiği Bentham'ın tasarladığı Panoptikon hapishanesi, çok önemli bir gözetim alanıdır. Tasarımın özelliği bakımından denetleyenlerin görülmediği ve önemli bir üstünlük sahibi olduğu, ortasında bir gözetleme kulesi barındırır. Bu hapishane, hiçbir zaman gerçeğe aktarılmamış olsa da gözetim pratikleri açısından 


önemli bir tasarım olma özelliğini taşımaktadır. 


Hiçbir zaman uygulamaya koyulmayan bu yapı tasarım olarak kalmıştır. Fakat içerdiği özellikler bakımından üzerine çalışmalar yapılmakta ve tartışılmaktadır. 
Hücrelerde mahkumların tutulduğu ve bir denetleme kulesi tarafından denetlenen bu mahkumların, kulede gözcü olmasa bile gözetlendiği duygusuyla herhangi bir isyan veya kaçma girişiminde bulunmasının önü kesilmiştir. Bu tasarımda sadece mahkumlar denetlenmemiş aynı zamanda gözcü kulesinde olanlar bile diğer gözetimciler tarafından 


gözetlenmiştir. 


Teknolojik gelişmeler gözetim pratiklerinin de yenilenmesine olanak sağlamaktadır. Dünya genelinde ortaya çıkan yeni sistemler vasıtasıyla iktidarların halklarını denetlemesi daha kolaydır. Panoptikon tasarımı benzeri hapishane veya kapatmaya gerek duymadan gelişen sistemler ile insanlar, günlük hayatlarında rahatça izlenilebilir bir duruma gelmektedir. Enformasyon çağı olarak adlandırılan bu dönem, insanlık sürecinin farklı bir boyuta ulaşmasını sağlamıştır. Gözetleme sistemleri, enformasyon teknolojisiyle daha ileri seviyelere çıkmakta ve insanlar hakkında istenilen 


bilgilere çok daha kolay yoldan ulaşmaya olanak tanımaktadır. 
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Enformasyon çağının dünyaya hakim olmaya başlamasıyla beraber gözetleme pratikleri bir değişim daha geçirmiştir. İnsanların yürüdüğü caddelere, yollara koyulan kameralar sayesinde gözetim insanların özel hayatlarına müdahale etmeye başlamıştır. 
İnsanların sahip olduğu dijital kartlar onların hangi kuruma, ne zaman gittiği gibi konularda iktidarların bilgi sahibi olmasına neden olmuştur. Güvenlik sistemleri, insanların her ne kadar güvenliği için kurulmuş olsa da insanların gözetimi noktasında önemli araçlardır. İnsanlar, güvenlikleri için kameraların varlığına tepki göstermemektedir fakat yoğun bir gözetim altında olduklarının ve özel hayatlarının 


sınırlarının daraldığını geç de olsa fark etmişlerdir. 


Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması gözetimi değişime uğratan önemli olaylardan birisidir. Radyo ardından televizyonun ortaya çıkması gözetim uygulamalarını değiştirmiştir. İktidarların zoraki bir şekilde kurduğu sistemler üzerinden yaptığı gözetim, kitle iletişim araçları üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 
Enformasyon sistemlerinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının etkisinin artması, gözetim uygulamalarının daha yoğun yapılmasına ve insanlar hakkında daha kolay 


yoldan istenilen bilgilere ulaşılması sağlanmaktadır. 


Televizyonun insanlar tarafından yoğun talep görmesi ve her eve girebilecek şekilde bir araç olması televizyonun önemini daha da arttırmaktadır. Gündem tamamen televizyon üzerinden oluşturulmaktadır. Belirli sayıda seçilmiş insanların popüler hale getirilerek televizyon yayınlarıyla insanların beğenisine sunulması, Sinoptik gözetimi var etmiştir. Bu az sayıdaki geri kalan çok sayıdaki insan tarafından izlenmektedir. Bu az sayıdaki kişi modayı, gündemi, ilişkileri belirleyen çok önemli roller üstlenmektedir. 


Sinoptikon etrafında uygulanan gözetimde yereller, küreselleri izleyen konumdadır. 


Belirli insanlar, belirli düzenlemelerden ve seçmelerden geçerek popüler hale getirilmekte ve topluma sunulmaktadır. Bu kişiler reklamlar ve yayınlar sayesinde ülke ve hatta dünya çapında tanınan kişiler haline gelmektedir. Bu insanların yaptıkları, davranışları, sözleri, saç kesimleri ve giyim tarzları gibi hemen her konu takipçi ve hayranları tarafından taklit edilmekte ve bu şekilde toplumların yaşam tarzları ve kültür yapıları yönlendirilmektedir. Bu kişiler şarkıcılar, oyuncular, sporcular, reklam 


yıldızları ve buna benzer insanlardır ve her zaman göz önündedirler. 
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Televizyon sayesinde bu popüler insanlar, vatandaşların evlerine kadar girmekte ve onlara konuk olmaktadır. Yapımcılar tarafından seçilen programlar, izleyici talebine göre oluşturulan yayın saatleri içindeki programlar, insanların televizyon başında oturup onlara sunulan yayınları izlemesi üzerine kuruludur. Popüler kültürün, reklamlarla ortaya çıkardığı tanınmış kişiler, televizyon vasıtasıyla tüm toplumu yönlendirebilme ve etkileyebilme fırsatı yakalamaktadır. Bu tanınmış kişilerin yaşam şekilleri, kıyafetleri, kısacası tüm hayatı, insanların gözü önünde sergilenmektedir. Moda ve reklamlar 


yardımıyla halka benimsetilmektedir. 


Değişen kültürler ve yaşam şekilleri, teşhir kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnsanlar, kontrol amaçlı izlenirken zamanla insanların bilerek ve isteyerek kendilerini görünür kıldığı bir durum oluşmuştur. Bilgisayar sistemleri ve ağlar kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gündemi ve etkiyi bu alana taşımaktadır. Gerek savaş sistemleri gerekse sosyal ilişkiler bu ağlar üzerinden kurulmaktadır. Teşhir yani gösteri, sosyal yaşamı dönüşüme uğratmaktadır. Kent yaşamlarında her şey gösteri temelli oluşturulmaktadır. İmaj ve moda kavramlarının önemi, gün geçtikçe artmakta ve 


her şey dış görünüşün önemine dayanmaktadır. 


Daha önceki dönemlerde iktidarın zoraki şekilde insanları gözetlemesinden bahsederken gelişen teknoloji ve kültür yapıları bu zoraki gözetlemeyi kenarda bırakmıştır. Çünkü artık insanlar, kendilerini görünür kılmak için uğraşmaktadır. Bu kişiler, kendilerini ve çevrelerini diğer insanlara sergilemektedir. Moda, bu konuda 


insanların yaşam tarzlarına en çok yön veren konulardan birisidir. 


Modanın gelişmesi ve modayı ünlü kişilerin reklamını yaparak genişletmesi nedeniyle insanlar, modaya daha düşkün gelmektedir. Herhangi ünlü bir kişinin yaptığı, giydiği dünya çapında moda olurken çoğu insan hayranı olduğu sanatçı gibi giyinmeye başlamıştır. Bu şekilde moda ile insanların giyim tarzları, yaşam biçimleri 


değiştirilmekte ve yönlendirilmektedir. 


İmaj, insanların en çok ilgilendiği ve yine teşhiri ön plana çıkaran konulardan birisidir. Reklam yayınlarının desteğiyle etkisini arttıran imaj sektörü, zamanla daha geniş kitlelere hitap etmekte ve insanlar üzerindeki etkisini yoğunlaştırmaktadır. Hem 


moda hem imaj, genel olarak ünlü ve dünya çapında tanınmış kişiler aracılığıyla, reklam 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kampanyalarıyla yayılarak insanların bu alanlara uyması, takip etmesi ve benimsemesi 


sağlanmaktadır. 


Gösteri kültürünün, eski zamanlarda insanların kapatılması ve ceza alması sırasında, insanların izlenmesi için geniş alanlarda yapıldığını belirtmiştik. Modern dönemdeki gösteri, insanların kendilerini ön plana atmak, tanınmak veya kendini sergilemek amacıyla yaptığı eylemdir. Fakat bu elemler gerçekleştirilirken mahrem 


olanın sınırlarının zorlandığı ve bu sınırların aşılacağı düşüncesi ortaya çıkmıştır. 


Teşhirin yayılması ve insanların benimsemesi sonucunda, mahremiyetin sınırları daraldı. İnsanlar için önemli olan gizlilik kavramı, anlamını yitirmekte ve her şey görünür olmaktadır. Aile kavramının ve ev ortamının, en mahrem alanlardan birisi olduğu bilinen bir gerçektir fakat teşhirin bu denli yayılması bu iki kavramın da yüzeyselleşmesine sebep olmaktadır. İnsanların, kendilerini evlerinde teşhir etmesi, mahremiyet için önemli bir yer olan ev ortamındaki gizliliğin artık önemsenmediğini 


göstermektedir. 


Popüler kültürün sunduğu yaşam tarzları ve kültür yapısı, geleneksel yapıyı zarara uğratmakta ve mahremiyetin anlamını yitirmesine sebep olmaktadır. İnsanlar, belli kalıplar çerçevesinde yaşamaya mecbur bırakılır ve onlara sunulan şeylerden birisini seçip benimsenmesi istenir. Küreselleşmenin etkisiyle dünyanın her tarafına yayılan kültür yapıları ve yaşam tarzları, benzerlik göstermekte ve insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerine benzer giyim tarzlarını seçmekte, benzer yiyecekleri yemekte ve 


benzer yayınları izlemektedir. 


Gelişen teknolojik sistemler ve ortaya çıkan bilgisayar gibi yeni araçlar, mahremiyet gibi geleneksel yapıdan modern döneme taşınmış bazı önemli konuları olumsuz yönde etkilemektedir. Teknolojinin insan hayatına fazlasıyla girmesi, mahrem alanların daha görünür hale gelmesine neden olmuştur. Bilgisayar sistemleri, ilk çıktığı zamanda her ne kadar bilgi almak, bilgiye ulaşmak ve gelişmişlik düzeyini arttırmak için kullanılsa da insanların evlerine girdikten sonra mahrem alanların sınırları daralmış 


ve dönüşüm yaşamıştır. 


Bilgisayar sistemleri, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve toplumların seviyesine olumlu katkı sağlamaktadır. İnsanların, bilgiye daha çabuk ulaşması ve öğrenmeye açık 


olması, onların kendilerini daha fazla geliştirmesine hizmet edecek bu yeni teknolojik 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araçlar, gözetim sistemlerinin ve insanların kendilerini teşhir etmesini kolaylaştıracak 


bir aygıt durumuna gelmiştir. 


Ülkeler geliştirdikleri bilgisayar sistemleriyle beraber bilgi alma yarışına girmiş ve bu şekilde diğer ülkelerin önüne geçmeye çalışmışlardır. Bilginin önemli olduğu ve ona ulaşmanın yeni teknolojik sistemlerle daha kolay olduğu şartlarda ülkeler, sağladıkları istihbarat kurumlarıyla da diğer ülkelerin gizli bilgilerine ulaşmanın yollarını aramışlardır. Ülkeler, diğer ülkelerin ne durumda olduğunu, neye sahip 


olduğunu bilmek istemektedir ve bunun için bilgisayarları kullanmaktadır. 


İnternetin ortaya çıkmasıyla geleneksel medya araçları yerini yeni medya araçlarına bırakmaktadır. Radyo, Televizyon ve gazete gibi araçlar, eskisi kadar rağbet görmemekte ve bu yayınlara insanlar internet üzerinden ulaşmaya başlamaktadır. Dünya genelinde kullanılan internet, zamanla gücünü arttırmakta ve sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla çok önemli bir güç haline gelmektedir. İnsanların büyük çoğunluğunun sayısal oranlara bakıldığında internet ve sosyal medya kullandığı görülmektedir. 
Teknoloji, insanların hayatlarına yoğun şekilde girmekte ve etki etmektedir. Gündem 


sosyal medya üzerinden belirlenmektedir. 


İnternet ve sosyal medya günümüzde çok güçlü bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamanla gücünü daha da arttırmakta ve dünya genelinde birçok insanın kullandığı ve takip ettiği bir alan olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Her gün açılan yeni sosyal medya platformları, insanları çekmek için yeni özellikler sunmakta ve cazibe alanı haline gelmektedir. Bu platformlardan en önemlileri 


Facebook, İnstagram, Twitter benzeri uygulamalardır. 


Facebook, twitter, mmySpace benzeri platformlar sundukları içerik ve özelliklerle insanların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Her birey olmak istediği gibi bir kimliği bu sitelerde oluşturup olmak istediği bireyler haline gelmiştir. Bu siteler üzerinde ilişkiler kurup bağlantılar ve paylaşımlar yapmışlardır. İnsanlar, insanları bu siteler üzerindeki paylaşımlar ve yazıları sayesinde takip etmektedir. Oluşturulan blog ve benzeri uygulama çeşitleriyle herkesin bilgi sahibi olduğu veya ilgilendiği alanlarda yazılar 


yazarak takipçi kazandığı ve sosyal medyada var olduğu bir kültür yaygınlaşmıştır. 


Youtube tarzı video içerikli paylaşım siteleri de vardır. Dünya genelinde en çok 


üyesi olan ve en çok insanın kullandığı sitelerden birisi olan youtube, sunduğu abonelik, 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içerik üretip para kazanma gibi fırsatlarla çok büyük bir site olarak ön plana çıkmaktadır. Bu tarz paylaşım siteleri, gündemin sosyal medya etrafında dönmesine neden olmaktadır. Özellikle twitter, haber akışı sağlamasından dolayı ülkelerde 


meydana gelen olaylara ilk tepkinin verildiği sitedir. 


İnsanlar sosyal medyayı kullanarak kendilerini, çevresindekileri, bulunduğu ortamı paylaşarak teşhir kültürünün yayılmasına bilerek veya bilmeyerek hizmet etkmektedir. Bütün ülkelerde yayılan gösteri kültürü, internetin önce bilgisayar ardından telefonlara girmesiyle birlikte günde, insanların saatlerce zaman harcadıkları bir ortam haline gelmiştir. Herkesin bu kadar kolay girdiği internet üzerinden birbirlerini takip 


etmekte ve ne yaptıklarını bilmek istemektedir. 


İnsanların gittikleri yerleri, yedikleri yiyecekleri, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini bu sitelerde paylaşması ve kendileri hakkında bilgi vermesi bu siteleri bir gözetim alanı haline getirmektedir. Özel yaşamın sınırlarının ortadan kalktığı ve özel yaşamın bir fotoğraf veya bir videoyla paylaşıldığı dönemler başlamıştır. Bu dönem günümüz sosyal hayatının temellerini oluşturmaktadır. Cep telefonları ve bilgisayarlar üzerinden insanların iletişim kurduğu, birbirleri hakkında bilgi sahibi olduğu teşhir toplumu şu an yaşadığımız yaşam biçimine verilen isimdir. Kimsenin kimseyi zorla izlemesi gibi bir durumun yaşanmadığı insanların bilerek ve isteyerek kendilerini görünür kıldığı bir 


toplum yapısı, internetin oynamış olduğu büyük rolle oluşmaktadır. 


Bu şekilde sosyal medya çok güçlü bir konuma gelmiş ve burada insanlar takipçi sayılarını arttırarak bu platformlarda söz sahibi olmuştur. Gözetimin artık kendiliğinden oluştuğu ve insanların kendilerini teşhir ettiği bir düzen halini almıştır. İktidarların, insanları gözetlemek için çaba sarf etmesine gerek kalmadan insanlar, kendilerini 


sürekli sosyal medya hesaplarından sergilemektedir. 


Teşhir, teknoloji ve intemet ile yayılmış ve çeşitli biçimlerde kendisini göstermiştir. İnsanlar, mahrem alanlarda mahrem bölgelerini sergilemeye başlamıştır. 
Mahrem olan ev ortamı ve evin çeşitli alanları, teşhir alanları haline gelmiştir. Bireyler katıldıkları etkinlikleri, yedikleri yiyecekleri, içtikleri içecekleri ve buna benzer şeyleri 


kendi hesaplarından paylaşmış ve diğer insanlarla etkileşime girmiştir. 


Sonuç olarak iktidarın zorla yaptığı gözetim, zamanla değişmekte ve artık 


insanların kendilerini herhangi bir baskı altında kalmadan sergilediği bir dönem 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yaşanmaktadır. Her ne kadar iktidarların kredi kartı, havaalanları, bankalar benzeri çeşitli uygulama ve alanlarda gözetimini devam ettirse de günlük yaşamda insanların birçoğu gözetlenmesine gerek kalmadan kendisini açıkça görünür kılmaktadır. Bunu sağlayan en önemli etken de teknolojidir. Teknoloji beraberinde yeni şeyleri getirmekte ve bu gelişim devam etmektedir. Kitle iletişim araçlarından sonra internet, toplumsal 


hayatı ve yaşam şeklini en çok değiştiren etkenlerden birisidir. 


Hayatın her alanına giren internet ile teşhir yayılmakta ve insanlar, bu sisteme uyum sağlamaktadır. İşkencenin gösteri olarak sunulmasından sonra günümüzde, insanların kendisini sunduğu ve sergilediği bir döneme gelinmiştir. İnternet ve sosyal medya, teşhirin yayılmasının en önemli etkenlerindendir. Bu kültür insanlar tarafından kabul edilmekte ve yaşamlarına uygulanmaktadır. Gözetim, zorunlu yapılan eylemden, 


insanların gönüllü olarak gözetlenmek istediği bir duruma gelmektedir. 
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